


“Die mij op adelaarsvleugels droeg”

Omringd door liefde en met grote dankbaarheid voor wie zij voor 
ons was, hebben wij afscheid moeten nemen van onze zeer geliefde, 

zorgzame en dappere zus, schoonzus, tante en oudtante

Mieke van den Bosch
Hazerswoude-Dorp                      Leiden 

                          31 augustus 1952             10 april 2026

We gaan haar liefde en betrokkenheid heel erg missen.

Nico in liefdevolle herinnering en Annette
     Arjen en Eline
     Inge en Jeroen
          Nadie, Loek
     Frank en Paula
     Jhayomé
Hans in liefdevolle herinnering, Liesbeth en Cornèl
Riëtte en Wim
     Ilse
     Lise

Mieke is in de familiekamer van Dorpshuis De Juffrouw, 
alwaar geen bezoek. 

Speciale dank aan de vrijwilligers en medewerkers van Hospice Issoria 
in Leiden en huisarts Van der Spruit voor de respectvolle en liefdevolle 
betrokkenheid bij Mieke.

Correspondentieadres: Riëtte Bol - van den Bosch
Hooftstraat 252, 2406 GR Alphen aan den Rijn 

Op woensdagavond 15 april tussen 19.00 en 20.30 uur is er 
gelegenheid om ons te condoleren in Dorpshuis De Juffrouw, 
Dorpsstraat 250 in Hazerswoude-Dorp.

De dankdienst voor het leven van Mieke wordt gehouden op 
donderdag 16 april om 11.00 uur in PKN De Korenaar, 
Dorpsstraat 183 in Hazerswoude-Dorp. Aansluitend zullen we 
Mieke begeleiden naar haar laatste rustplaats bij haar broer Nico 
op de Algemene Begraafplaats, Provincialeweg 2 in Hazerswoude-Dorp. 

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid om met elkaar na te praten 
in De Korenaar onder het genot van een hapje en een drankje.

De dienst is tevens op afstand mee te kijken via: 
www.ammonietuitvaart.nl/afscheid-mieke-van-den-bosch

De Japanse azalea’s die haar vader kweekte brachten 
Mieke terug naar haar eerste mooie jeugdherinneringen.


