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- Kopij inleveren/insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14.00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad:

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen
met een kerkenraadslid of een wijkmedewerker. U kunt ook bellen naar
telefoonnummer: 0172-589164 of email: scriba@pghkorenaar.nl

Deze week zondag 26 april 9.30 uur, zal voorgaan ds. Ellen Verheul uit
Hazerswoude Dorp. Hilbrand Zintel is koster en het orgel wordt bespeeld
door Rudo Slappendel. Ouderling van dienst is Annemieke Hoogendoorn
en Martien van Zanten is diaken van dienst. Annie Hassefras zal de
schriftlezing verzorgen en Jan Luuk van Dijk de beamer. In verband met
meivakantie is er geen oppas/kindernevendienst. De collecten zijn voor de
diaconie en het onderhoudsfonds. Vandaag wordt de koffie verzorgd door
Carla Kalisvaart en Grieta Zintel.

1° inzameling van uw gaven is voor stichting Mensenkinderen
Mensenkinderen helpt
kinderen, gezinnen,
gehandicapten en bejaarden in
Albanié, Armenié en
Moldavié voor wie niemand
anders zorgt. We werken uitsluitend via kerken en lokale organisaties.
Mensenkinderen hecht er grote waarde aan dat donaties snel en effectief
worden gebruikt. We hebben er daarom voor gekozen in Nederland geen
goederen in te zamelen. Immers het inzamelen van goederen kost veel
energie. Bovendien is er een loods nodig waar goederen gesorteerd en
opgeslagen kunnen worden.

Mensenkinderen is van mening dat het effectiever is om in de veldlanden
ter plaatse de benodigde goederen in te kopen. Op deze wijze wordt er in
de lokale economie geinvesteerd. Ook scheelt deze werkwijze enorm veel
kosten voor bijvoorbeeld transport. Bovendien kan met deze manier van
werken heel snel hulp geboden worden — we zijn immers niet afhankelijk
van transporten vanuit Nederland, maar kunnen de goederen snel ter
plekke inkopen en bezorgen bij de mensen die het nodig hebben.

2° inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de
gebouwen. Helpt u mee?

k;nderen

mensen

Volgende week zondag 3 mei 9.30 uur, zal voorgaan ds. Anne-Marie van
Briemen uit Alphen a/d Rijn. Aad van Zanten is koster en het orgel wordt
bespeeld door Jos Qualm. Ouderling van dienst is Marc v.d. Haven en
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Protestantse Gemeente Hazerswoude-Dorp

Liturgie zondag 26 april 2026

Lied voor de dienst: 216 Dit is een
morgen als ooit de eerste

Stilte en aankondiging intochtslied
Intochtslied: Psalm 23b De Heer is
mijn herder

Votum en groet

Klein gloria 195

Kyriegebed

Wij prijzen God, want zijn
barmhartigheid kent geen einde.
Glorialied Lied 654: 1, 2, 4,5 Zing nu
de Heer, stem allen in

Gebed om licht van de Heilige geest
Numeri 20: 2-12

Lied 655: 1, 2 Zing voor de Heer een
nieuw gezang

Johannes 10: 11-18

Lied 905: 1 en 2 Wie zich door God
alleen laat leiden

Overdenking

Lied 905: 3, 4 Wie zich door God
alleen laat leiden

Gebeden, dank, voorbeden en
stilgebed en gezamenlijk Onze Vader
Digitale collecten

Slotlied 426 God zal je hoeden
Wegzending en zegen

Wilhelmus

Uitleidend orgelspel

Alfred Hoogendoorn is diaken van dienst. Ellen van Zanten zal de schriftlezing verzorgen en Arend van Zanten de
beamer. In verband met meivakantie is er geen oppas/kindernevendienst. De collecten zijn voor de kerk en de

diaconie.

Volgende week wordt de koffie verzorgd door Martien en Tieke van Zanten.

De bloemen

De bloemen gaan, met een hartelijke groet en steuntje in de rug, naar Jan Luuk van Dijk. Het was 8 april een jaar

geleden dat Margriet is overleden. Sterkte Jan Luuk.
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De bloemen worden gebracht door Anneke en Arend van Zanten.

Uit de gemeente

- Bedankje

Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk wat ik mocht ontvangen vanuit de Korenaar voor mijn 92e verjaardag.
Ik vond het heel fijn dat de bloemen gebracht werden door Ineke Rademaker.

Willemien Slappendel

- Gezondheid Rita & Robert Hagendoorn

Rita kreeg op zondag 12 april een licht herseninfarct en werd opgenomen in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.
Na twee dagen intensieve controle mocht ze naar huis, met nazorg voor haar linkerhand. De schade is beperkt. We
weten nu waar we op moeten letten. De radioloog zag de oude schade van eind 2022 en identificeerde de oorzaak,
die Alrijne had gemist. Rita heeft sindsdien 20% zicht, ziet kleuren anders en herkent mensen hooguit binnen 1
meter. Lezen, films kijken en genieten van musea en theater kan niet meer, maar wel van landschappen. Bekende
omgevingen herkent ze.

Robert heeft een zeldzame vorm van beenmergkanker, diagnose eind 2019. Een ‘fout eiwit’ tastte zijn hartspier
aan, waardoor hij een ritmestoornis en gevoelloze zenuwuiteinden heeft. Lopen is moeilijker, krachteloze
vingertoppen, slikken vergt tijd en hij verwondt zich ongemerkt. Dagelijkse oefeningen helpen. Na een jaar chemo
was de ziekte onderdrukt, maar kwam terug. De eerste immuuntherapie werkte niet, de tweede wel. Vorig jaar
dreigde die therapie niet meer te werken, maar dat is momenteel onder controle. Hij is een van de langstlevende
patiénten met deze ziekte.

We vullen elkaars beperkingen aan en genieten van wat we nog kunnen. Er is veel om dankbaar voor te zijn.

Goedemorgenkoffie.
Dinsdag 28 april om 10.00 uur is de goedemorgenkoffie in De Korenaar.
Gezellig als u er weer bent

Korenaarlunch

Op donderdag 7 mei hopen wij, bij voldoende belangstelling, weer een Korenaarlunch in De Dobber te houden.
Vanaf 12 uur bent u van harte welkom, de bijdrage bedraagt 4 euro. De komende 2 zondagen ligt er een
inschrijfformulier op de tafel bij de ingang van de grote zaal waarop u uw naam en telefoonnummer kunt noteren.
Wij kijken uit naar een gezellige bijeenkomst.

Hartelijke groet van uw gastvrouw Anneke en gastheer Bauke

Klokken luiden

Kerken door heel Nederland luiden op woensdag 29 april om 16.20 uur vijf minuten lang de klokken voor
zogenoemde ‘gewortelde kinderen’. Met de actie vragen initiatiefnemers aandacht voor kinderen die in
Nederland zijn opgegroeid, maar nog altijd in onzekerheid leven over hun verblijfsstatus.

De landelijke oproep sluit aan bij het kerkasiel dat al ruim 500 dagen wordt verleend aan de familie Babayants in
de Open Hof in Kampen. Met dit kerkasiel wordt aandacht gevraagd voor hun situatie, maar ook voor honderden
andere kinderen in Nederland die in vergelijkbare omstandigheden verkeren.

Volgens de organisatie gaat het om circa 420 kinderen. Met het gezamenlijke klokkenluiden willen kerken hun
stem versterken. “Kinderen die hier geworteld zijn, verdienen het om gezien en gehoord te worden,” aldus de
initiatiefnemers. “Met deze actie geven kerken een zichtbaar en hoorbaar signaal van solidariteit en
rechtvaardigheid.”

Het tijdstip van 16.20 uur is symbolisch gekozen en verwijst naar het aantal kinderen voor wie aandacht wordt
gevraagd.

Daarom wil ook PKN de Korenaar deze kinderstem versterken met onze kerkklok!




