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1939 | 2026




De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.

Bij God mogen ze wonen

daar waar geen pijn kan komen.

Ga met God en Hij zal met je zijn tot we elkaar weer ontmoeten.

Bedroefd, maar dankbaar nemen wij afscheid van
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en omi

Jannie Maartje Kastelein - van Aalst

Torng

weduwe van Leo Kastelein

16 augustus 1939 30 maart 2026
Jolanda en René Erica en Martien Jaco en Els

Floor en Michelle Chantal en Jeff Jente en Brecht
Marit Mara, Sven, Stijn Mirthe
Rein en Romy Kelly en Rick
Redney en Eline Nomé, Loren, Mex, Seb

Meva, Oos Edwin en Julia

Maeve, Jace
Correspondentieadres:

Jolanda Kastelein
Eikenlaan 32, 2391 DV Hazerswoude-Dorp

We nemen afscheid van Janny op vrijdag 3 april om 11.00 uur
in de Protestantse Gemeente De Korenaar, Dorpsstraat 183
in Hazerswoude-Dorp. Vooraf is er van 10.15 tot 10.45 uur
gelegenheid tot condoleren.

Aansluitend begeleiden we Janny naar haar laatste rustplaats
op de algemene begraafplaats waar zij bijgezet zal worden bij Leo.

Daarna bent u van harte welkom in De Korenaar om herinneringen
op te halen en samen te zijn.



