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GEMEENTEBRIEF deKorenaar

Kopij inleveren/insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14.00 uur in ons bezit te zijn!

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact
opnemen met een kerkenraadslid of een wijkmedewerker. U kunt
ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email:
scriba@pghkorenaar.nl

Deze week zondag 22 maart 10.00 uur, zal voorgaan ds. Evert
Westrik uit Boskoop. Alfred Hoogendoorn is koster en het orgel
wordt bespeeld door Theo Griekspoor. Ouderling van dienst is
Marianne Bol en Ellen van Zanten is diaken van dienst. Alexander
van den Bosch zal de schriftlezing verzorgen en Johan Langelaar
de beamer. Bij de oppas/ kindernevendienst is Guido
Nieuwenhuijse.

De koffie wordt verzorgd door Nel Schupper en Ria Schipper.

le inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, missionair
werk.

Het landelijke evenement The Passion brengt het paasverhaal bij
miljoenen mensen thuis — een unieke missionaire mogelijkheid.
Daarom biedt de Protestantse Kerk diverse initiatieven rond de
uitzending aan. Kerken kunnen bijvoorbeeld een kijkavond
organiseren met buurtbewoners, zodat ze samen het verhaal
beleven en doorpraten over de betekenis van Pasen.

Uit onderzoek blijkt dat meer mensen zich hierna aanmelden voor
een Alphacursus, en vooral jongeren geven aan dat ze door The
Passion de drempel naar de kerk als lager ervaren.

2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds.
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker
voor de gebouwen. Helpt u mee?

Protestantse Gemeente Hazerswoude-Dorp

Liturgie 22 maart 2026
5° zondag in de veertigdagentijd
Geloven, ook als het donker is...

Lied voor de dienst: 568a

Woord van welkom

Zingen: Psalm 95: 1 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: lied 1010: 1 en 2

Gebed om ontferming

Zingen: lied 547: 1,2,3

Met de kinderen het paasproject, het
filmpje en het projectlied

Gebed om de verlichting met de
Heilige Geest

Schriftlezing: Marcus 15: 33 — 39
Zingen: lied 581

Verkondiging Geloven, ook als het
donker is...

orgelspel

Zingen: lied 1005

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: (Uit hemelhoog, tekst ds.
Jaap Zijlstra, Dank u Vader van de
lichten)

Zegen

Gemeente beaamt zingend 3 x amen

Volgende week zondag 29 maart 10.00 uur, palmzondag, zal voorgaan ds. M. Burema uit
Leidschendam. Aad van Zanten is koster en het orgel wordt bespeeld door Jos Qualm. Ouderling van

dienst is Simon Voets en Alfred Hoogendoorn is diaken van dienst.

Heleen Polderman zal de schriftlezing verzorgen en Jan Luuk van Dijk de beamer. Bij de oppas/

kindernevendienst is Sharon Kastelein.

De collecten zijn voor Kerk in Actie — Wereld diaconaat en onderhoudsfonds.

De koffie wordt verzorgd door Ellen de Gelder en Gré van der Haven.

Let op: vanaf 1 april is de aanvangstijd van de kerkdiensten 9.30 uur!

Afscheid ds. Jan Werkman zondag 22 maart tijdens het koffiedrinken.

Het contract van Ds. Jan Werkman loopt per 31 maart af. Hij heeft dan 2 jaar gewerkt als ambulant
predikant in het pastoraat van onze gemeente. We zijn hem dankbaar voor de vele bezoeken die hij
gebracht heeft aan gemeenteleden. Zijn aandacht, betrokkenheid en luisterend oor heeft veel betekend
voor de mensen die hij heeft bezocht. We wensen ds. Jan Werkman Gods zegen toe en we mogen
bidden om kracht, wijsheid en vreugde in zijn verdere werkzaamheden buiten onze gemeente.

Tijdens het koffiedrinken op zondag 22 maart zullen we als gemeente afscheid nemen van ds. Jan

Werkman.
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De bloemen

De bloemen gaan, met een hartelijke groet en felicitatie, naar Riet en Flip de Gelder. Riet heeft in
februari de mooie leeftijd van 90 jaar mogen bereiken.

De bloemen worden gebracht

Goedemorgenkoffie.
Dinsdag 24 maart is de goedemorgenkoffie om 10.00 uur in de Regenboog. U bent van harte welkom.

Kom in beweging: De Kruiswegwandeling komt er weer aan!

Ook dit jaar nodigen we je van harte uit voor de Kruiswegwandeling. Langs veertien bijzondere plekken
sta je even stil bij wat het leven ons brengt. Een wandeling vol betekenis die je alleen 6f gezellig samen
kunt beleven.

Loop je zelfstandig?

Je kunt de wandeling tussen 29 maart en 6 april volledig in je eigen tempo lopen. Het digitale boekje is
te vinden op de website van onze parochie: Parochie Heilige Thomas | Alphen aan den Rijn. Heb je
liever een boekje in je hand? Je kunt deze tijdens openingstijden ophalen bij de H.H.
Engelbewaarderskerk, Bonifaciuskerk of De Korenaar (Dorpsstraat 183 te Hazerswoude-Dorp). Ook bij
Alie de Man (Korenmolenlaan 113) liggen ze klaar, indien ze aanwezig is.

Samen wandelen op Goede Vrijdag?

Vind je het fijner om samen met anderen te lopen? Dat kan! Op Goede Vrijdag vertrekken we om 13.45
uur bij De Korenaar en sluiten de wandeling gezamenlijk af in De Juffrouw. Ook kinderen zijn meer dan
welkom! Voor hen is er een speciaal kinderboekje met leuke opdrachten voor onderweg. Zo wordt de
wandeling ook voor de jongste deelnemers een mooie ervaring.

ledereen is van harte welkom. Hopelijk tot dan!

Sobere maaltijd in de vastentijd op 25 maart a.s.

‘Geven jullie hen maar te eten’

De tijd voor Pasen wordt ook wel de veertigdagentijd of vastentijd genoemd. Een tijd om zelf iets minder
te gebruiken en iets meer te denken om de ander. De commissie ‘Missie, Ontwikkeling en Vrede’
organiseert jaarlijks in deze periode, in samenwerking met de andere kerken in Hazerswoude-Dorp, een
sobere maaltijd. Een eenvoudige maaltijd, die door de gasten betaald wordt en waarvan de opbrengst
gaat naar een goed doel.

De opbrengst van de vastenactie en de sobere maaltijd gaat altijd naar een
goed doel. In 2026 is dat voor hulp aan Bolivia. Daar, in het hoge noorden,
waar bijna het totale land nog bedekt is met regenwoud, woont en werkt
bisschop, monseigneur Eugenio Coter. Samen met zijn team delen zij wat ze
hebben. Geven ze eten aan wie honger heeft, hebben zorg voor hen die ziek
Zijn en bezoeken de gevangenen. Werken van barmhartigheid, heel concreet
en heel direct.

De sobere maaltijd 2025 wordt gehouden op woensdag 25 maart in de
Korenaar.

Tijd: 18.00 - 19.30 uur. Uw bijdrage is € 7,00 p.p.

De maaltijd bestaat uit soep, brood en water en u dient zelf

een soepbord en lepel mee te nemen. Aanmelden kan d.m.v.

een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum, maar u

kunt zich ook intekenen op de lijsten in de kerken of u opgeven

bij een van de onderstaande adressen:

Riekie Scheer, tel: 0172-588170, riekiescheer@casema.nl

Anneke van Zanten, tel: 0630022787, annekevanzanten@outlook.com
Jolanda Harkes, tel: 0625382555, jolandaharkes@hotmail.com

Henk Schipper, tel: 0638700015 , schipperhenk60@gmail.com

Donderdag 26 maart Passie en Paasconcert van Christelijk Regio Koor Adoramus o.l.v. Peter Burger
in de Hervormde Kerk te Hazerswoude-Dorp.

Aanvang 20.00 uur, kerk open v.a. 19.30 uur.

Medewerkenden: Piano: Kees de Bruin; Hobo: Diana Abspoel; Fluit: Severin van Dijk; Soliste:
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Jacomina van der Plas; Strijkersensemble ‘Jochanan’.

Kaarten verkrijgbaar bij: De koorleden; Via e-mail: concertadoramus@gmail.com; De winkel van Theo
van Zanten Tweewielers.

Heel hartelijk welkom!

PAASONTBIJT

Zondag 5 april om 8.30 uur paasontbijt in de Dobber. Kosten € 4,- p.p, (kinderen eten gratis mee.)
Feestelijk om zo gezamenlijk te beginnen, voor het begin van de kerkdienst.

ledereen is van harte uitgenodigd om op Paasmorgen met elkaar te komen ontbijten in de Korenaar.
Wij zorgen voor lekkere broodje, beleg, koffie, thee en sap en natuurlijk een ei.

Opgeven; Via de intekenlijst in de kerk op de meeleeftafel. Of bij Marian Zintel; tel. 06 25496511 of
via marianzintel@gmail.com

PAASBROODJES ACTIE VOOR 4WATOTO!

Ook dit jaar organiseren we weer een Paasbroodjesactie! De opbrengst gaat

naar 4AWATOTO (www.4watoto.com), een organisatie die zich inzet voor kansarme kinderen in Congo
door onderwijs, opvang en medische zorg te bieden.

Vanwege beperkte beschikbaarheid van lopers gaan we niet meer langs de deuren. In plaats daarvan
kunt u de heerlijke paasbroodjes ophalen in de kerk op vrijdag 27 maart, van 16:00 tot 17:00 uur.
De broodjes, afkomstig van bakker Ammerlaan, kosten 6.50 euro per stuk.

Vooraf reserveren kan via de intekenlijsten op de steen in de gang in de kerk. Heeft u een grote
bestelling? Stuur dan een berichtje naar +31 6 13591173, en we bezorgen de broodjes bij u thuis.
Hartelijk dank voor uw steun!

De Missionaire Commissie

Uit de gemeente
Mevrouw H. van Tol verhuist naar de Hazelhof, Hazerswoude-Dorp.

Vraag en aanbod

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Niet
vraag & aanbod door geld te geven, want dat geeft slechts tijdelijk verlicht_ing. Wij geven
internationaal mensen gereedschap, zodat ze zelf de kost kunnen verdienen.
het gereedschap voor de wereld
A Lever uw gebruikt gereedschap in
g /’}; ; Op onze inzameladres zamelen wij 0.a. hand- en elektrisch gereedschap,
'lx =de\wrw/ naaimachines en computers in.

Zaterdag 4 april tussen 10.00 en 12.00 uur bij de Familie Vaneman,
Hondsdijk 1,
Koudekerk aan den Rijn

B A¥rGds

Kijk op de site van de stichting Vraag en Aanbod Alphen N. Brabant voor meer informatie
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