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Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad: 

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact 

opnemen met een kerkenraadslid of een wijkmedewerker. U kunt ook 

bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email: 

scriba@pghkorenaar.nl 
 
Deze week zondag 8 februari 10.00 uur, zal voorgaan ds. Sara de Vries-

Terpstra uit Alphen aan den Rijn. Jady Hoogendoorn is koster en het 

orgel wordt bespeeld door Leon van Veen. Ouderling van dienst is Simon 

Voets en Marian Zintel is diaken van dienst. Annie Hassefras zal de 

schriftlezing verzorgen en Johan Langelaar de beamer. Bij de oppas/ 

kindernevendienst is Anneke de Jong. Martien en Tieke van Zanten 

zorgen voor de koffie. 

 

1
e
 inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie, diaconaat 

Omzien naar gevangenen in Nederland 

Ieder jaar komen er in Nederland ruim 33.000 mensen in de gevangenis 

terecht voor een korte of langere gevangenis-straf. Jezus vraagt ons om 

barmhartig naar hen om te zien en niet te oordelen. Daarom reikt Kerk in 

Actie (ex-)ge-vangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand 

om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse organisatie 

die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken 

tijdens de detentie, maar die hen ook een nieuwe kans bieden in de 

maatschappij. 

 

Steun via het programma Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie het 

werk voor gevangenen en geef in de collecte. Of maak je bijdrage over op 

NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte diaconaat 

februari of doneer online. Hartelijk dank voor je gift.   

 

2
e
 inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 

Alle diaconieën van de kerken in de gemeente Alphen aan den Rijn 

werken samen in het DPA (Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn), 

vanuit het DPA worden verschillende acties georganiseerd zoals een 

rozengroet of cadeaupakketje voor de Penitentiaire Inrichting 

(gevangenis), een inzameling voor de Kleding- en voedselbank Groene 

Hart en het werven van vrijwilligers om een Schuldhulpmaatje te kunnen 

worden. 

In november wordt een gezellige middag voor de oudere gemeenteleden georganiseerd en in de Advent- en 

Veertigdagentijd ontvangen zij een kalender.  

Jaarlijks wordt een verplichte bijdrage afgedragen aan de PKN, het diaconaal quotum. In de zomermaanden maken 

we voor kinderen in het dorp die niet op vakantie kunnen een ‘vakantietasje’. Ook wil de diaconie hulp kunnen 

bieden aan mensen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn geraakt. Dat betekent soms een tas met 

boodschappen ergens bezorgen of iemand naar het ziekenhuis rijden. Helpen waar geen helper is! 

 
Volgende week zondag 15 februari 10.00 uur, is er een gezamenlijke dienst met en bij de protestante gemeente 

Koudekerk - Hazerswoude Rijndijk. Aanvang 10.00 in de Brugkerk, Dorpsstraat 53, Koudekerk aan den Rijn. In 

deze dienst, gaat voor ds. L. Lafeber. Vanuit “De Korenaar” is Annemieke Hoogendoorn ouderling en Alfred 

GEMEENTEBRIEF 

Kopij inleveren/insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl 

De kopij dient uiterlijk donderdag om 14.00 uur in ons bezit te zijn! 

 

Liturgie 8 februari  2026 

 

Orgelspel 

Lied voor de dienst: 513 

Welkom  

Stil moment  

Intochtslied: Psalm 119: 1, 39, 40 

Votum en Groet 

Klein Gloria 

Verootmoedigingsgebed 

Genadeverkondiging 

Woord voor onderweg: Hebreeën 10: 

23-25  

Lied 885 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Gesprek met de kinderen, kinderlied, 

kindernevendienst 

Schriftlezing: Matteüs 5: 13-16 

Lied 1005: 1, 2, 5 
Verkondiging 

Lied 992: 1, 2, 3, 4 

{kinderen komen onder het naspel 

terug in de kerk} 

Dankzegging en voorbeden, stil 

gebed, Onze Vader 

Digitale collecten 

De kinderen worden tijdens de 

collecte opgehaald  

Slotlied: Lied 838: 1, 2, 3, 4 

Zegen 

Gemeente beaamt 3x amen 
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Hoogendoorn is diaken. Er is oppas/kindernevendienst! De collecten worden verzorgd door de protestante 

gemeente Koudekerk - Hazerswoude Rijndijk.  

 
Bakt u mee voor de Bijbelvakantie Club? 

Donderdag 19 februari is weer feest: wij hopen samen met de kinderen pannenkoeken te kunnen eten op de BVC! 

Wilt u helpen door thuis een stapel voor ons te bakken? Vandaag staan er pakken pannenkoekmix klaar om mee te 

nemen. Doet u mee? Alvast hartelijk dank voor uw hulp! 

 

Gemeentevergadering 1 februari 2026 over voortgang beroepingswerk 

 
Kerkenraad en beroepingscommissie willen het volgende met u delen: 

 

In de kerkklanken van november hebben wij u meegenomen in de voortgang van de zoektocht naar een nieuwe 

predikant voor onze gemeente. De predikanten die werkzaam zijn in een straal van 30 km rond Hazerswoude en 

mogelijk passend zouden kunnen zijn voor onze gemeente hebben wij telefonisch of via mail gesproken. Er zijn 

goede gesprekken gevoerd, maar gaande weg bleek dat er geen sollicitatie binnen zou komen. Hiervoor waren 

diverse redenen, zoals: niet parttime willen werken, nog bij de oude gemeente willen blijven, binnenkort met 

emeritaat gaan enzovoort.  

 

De lijst die wij kregen van de PKN was zeer beperkt en overlapte voor een gedeelte de lijst die de 

beroepingscommissie zelf had gemaakt. Ook uit deze contacten kwam geen sollicitatie voort.  

Wij hebben als beroepingscommissie dan ook besloten om een aanvraag in te dienen bij de kerkenraad voor 

verbreding van de vacaturestelling in lijn met de ambtsvisie van de PKN 2027. 

In de ambtsvisie is opgenomen dat er bij een vacature van minder dan 100% nagedacht moet worden om misschien 

met een andere gemeente samen 1 predikant te beroepen of de mogelijkheid van een Kerkelijk werker met preek 

consent te onderzoeken. In de kerkenraadsvergadering van december is dit besproken. Met name de mogelijkheid 

van Kerkelijk Werker, omdat in de synode de verbreding van de bevoegdheden van de kerkelijk werker bestudeerd 

wordt. Men is hiermee al ver gevorderd. Er wordt gestreefd naar een invoering van het ambt Pastor in 2027. 

Daarmee bestaan er dan drie ambten. Te weten, Predikant, Pastor en Kerkelijk Werker. Hieronder ziet u de 

uitwerking. Op het gebied van taken en werkterreinen zijn predikant en pastor in de kern vergelijkbaar, waarbij het 

vooral gaat om de bevoegdheden rondom “woord en sacrament” en hun rol in ambtelijke vergaderingen.  

 
 

Momenteel zijn er circa 1.300 gemeentepredikanten en een kleine honderd kerkelijk werkers met preekconsent en 

predikantsbevoegdheden. Vanaf 2027 kan een aanzienlijk deel van deze groep — wanneer hun gemeente daar ook 

voor kiest of wanneer zij elders worden beroepen — bevestigd worden als pastor. Dit maakt duidelijk dat er in de 

nabije toekomst niet zozeer verdringing van beroepsgroepen te verwachten is, maar eerder een gezamenlijke 

inspanning om het werk te dragen. 

 



 

  

De Kerkenraad is akkoord gegaan met de verbreding van het profiel en heeft dit overlegd met de Classis. De 

Classis heeft toestemming gegeven om deze weg in te slaan. Dit zorgt ervoor dat wij als gemeente meer 

mogelijkheden krijgen voor onze zoektocht naar een geschikte kandidaat.  

Wij zijn heel blij om aan u te kunnen melden dat tijdens dit proces iemand zich heeft gemeld, die zou kunnen 

voldoen aan de verbrede vacature, zoals vermeld in de Ambtsvisie. De Beroepingscommissie is inmiddels in 

gesprek en wij hopen u binnenkort verder op de hoogte te kunnen stellen.  

 

Aan u willen wij vragen om onze werkzaamheden mee te blijven nemen in uw gebeden 

 

De bloemen  
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen naar Huug de Jong. Huug is 1 februari 85 jaar geworden. 

Hartelijk gefeliciteerd met je 85
ste

 verjaardag Huug. 

De bloemen worden gebracht door Anneke en Arend van Zanten. 

 

Uit de gemeente 

Beste mensen, 

Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de bloemen, kaarten, bezoekjes en verder meeleven, tijdens mijn ziek zijn. Dat 

heeft mij goed gedaan. Het gaat goed met mij. 

Vriendelijke groeten, 

Grieta Zintel 

 

Goedemorgenkoffie.  

Dinsdag 10 februari om 10.00 uur staat de goedemorgenkoffie voor u klaar in de Regenboog. U bent weer van 

harte welkom! 

 

Vrijdagavond 13 februari om 20.00 u Filmavond in de Korenaar 

Dorpsstraat 183, Hazerswoude-dorp 

 

De achttienjarige Totone brengt zijn tijd door met feesten en bierdrinken met zijn vrienden. Wanneer hij 

onverwachts voor zijn zevenjarige zusje moet zorgen, bedenkt hij een plan om geld te verdienen: de beste Comté-

kaas uit de regio maken, en daarmee het prijzengeld van 30.000 euro winnen. 

 

‘Vingt dieux’ is een aardige film. Luna Garret is zo schattig dat je alleen maar een glimlach op je gezicht kunt 

hebben in de scènes waarin zij een rol van betekenis speelt. Faveau heeft ondanks zijn streken (stelen en vechten) 

een soort likeability waardoor je toch hoopt op een goede afloop. Het acteerwerk van de twee valt niet op in 

positieve of negatieve zin, maar de casting is dus uitstekend. 

De scènes tussen Totone en Marie-Lise leiden tot de grappigste momenten in 

de film. Beiden zijn zo stoïcijns dat je af en toe het gevoel hebt dat je zit te 

kijken naar Ryan Goslings personage uit ‘Drive’, die in gesprek is met Ryan 

Goslings personage uit ‘Drive’. Dat levert hilarische sociale spanningen op. 

Uiteindelijk is ‘Vingt dieux’ gewoon een leuke film. Het concept is origineel, 

de personages hebben de gunfactor en het tempo is uitstekend. De film had de 

potentie om emotioneel uitdagender te zijn, maar dat wordt niet waargemaakt. 

Dat maakt niet dat ‘Vingt dieux’ niet de moeite waard is om te bekijken. 

 

De koffie staat klaar om 19.30 uur. Voor € 5,00 heeft u een gezellige en 

fijne filmavond. We hopen weer op veel bezoekers. Na afloop is er 

gelegenheid om met elkaar, onder het genot van een drankje, na te praten over 

de film of gezellig bij te praten. 

 

  



 

  

Datum: vrijdag 13 februari 2026 

Locatie: Brugkerk 
 

Op vrijdagavond 13 februari kunt u/jij in de kerkzaal genieten van Guido de Bruin, een professioneel 

verhalenverteller met muzikale begeleiding. 
 

Deze avond staat in het teken van zijn theateroptreden: ‘Had je geroepen’. 

Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee in de koorzaal 

Duur 1 à 1uur en een kwartier 

Toegang: Vrij 

 

Zo hoorde je Bijbelse personages niet eerder tot je spreken… 

In een wervelende muzikale vertelvoorstelling reflecteren enkele Bijbelse personages op hun roeping. Wie riep er 

eigenlijk? Wat heeft het mij gebracht dat ik naar die stem heb geluisterd? Is dit nou waar ik voor bestemd was? 

Een voorstelling die je bepaalt bij de vraag wat jij in dit leven komt doen. Is er een opdracht voor jou weggelegd 

die alleen jij kunt volbrengen? En wat als die je helemaal niet zint? Naar welke stem luister je? En wie heeft daarin 

het laatste woord? 

Laat je in woord en muziek meevoeren door de verhalen van mensen als Elia, Sara en Saul. Verhalenverteller 

Guido de Bruin en muziekgroep Ithaka brengen deze verhalen dichtbij. Heel dichtbij. Ze zouden zomaar over jou 

kunnen gaan. Of je nu gelovig bent of niet. 

Na afloop gelegenheid om vragen te stellen en iets te drinken 

We laten ons verrassen en hopen op een volle kerk. 

Bij de uitgang is er een collecte voor de kosten. 

 

 


