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GEMEENTEBRIEF deorenaar

Kopij inleveren/insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14.00 uur in ons bezit te zijn!

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact
opnemen met een kerkenraadslid of een wijkmedewerker. U kunt
ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email:
scriba@pghkorenaar.nl

Deze week zondag 2 november 10.00 uur, Gedachteniszondag,
herdenken wij onder andere onze overleden gemeente leden. Ds.
Carel van der Meij uit Voorschoten gaat voor in deze dienst die
door de liturgiecommissie is samengesteld. Aad van Zanten is
koster en het orgel wordt bespeeld door Ike Zintel. Ouderling van
dienst is Meinte Vierstra en Alfred Hoogendoorn is diaken van
dienst. Heleen Polderman zal de schriftlezing verzorgen en Johan
Langelaar de beamer. Bij de oppas/kindernevendienst is Sabine
Dijksterhuis. De koffie wordt verzorgd door Simon en Erna Voets.

1°inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie,
najaarszendingsweek

Kerken in China blijven, ondanks beperkingen vanuit de overheid,
zoeken naar manieren om Gods liefde zichtbaar te maken in de
samenleving. Ze zijn actief in ouderen- en gezondheidszorg, maar
richten zich ook op hulp aan jongeren. Veel jongeren ervaren een
enorme prestatiedruk in de materialistische en op status en succes
gerichte Chinese samenleving. Dit leidt tot angst, depressie en een
stijgend aantal zelfmoorden. Voor deze jongeren is het evangelie
vaak bevrijdend: je vermoeidheid afleggen, mogen zijn wie je bent
en de aandacht voor niet-materialistische waarden spreken hen
aan. Via de Raad van Kerken en lokale kerken worden kerk- en
jeugdleiders getraind in het bieden van psychosociale zorg, zodat
zij jongeren beter kunnen ondersteunen bij mentale problemen en
traumaverwerking. Dankzij deze begeleiding door kerk- en
jeugdleiders krijgen 1200 jongeren weer hoop en perspectief.

Kerk in Actie steunt de kerk in China via het programma zending.

2° inzameling van uw gaven is voor de kerk

de Korenaar

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om

elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van

gebed en bezinning.

Volgende week zondag 9 november 10.00 uur, is er een
gezamenlijke dienst met en bij de protestante gemeente

Orde van Dienst Korenaar,
2 november 2025
Gedachteniszondag

Tijdens het aansteken van de
kaarsen zingen Lied 951:3
Samenzang Lied 221

Predikant wordt opgeleid

Stilte, bemoediging en groet
Klein Gloria

Uitleg bloemschikking
Kyriegebed

Glorialied: 657: 1,3 en 4
Gesprek met de kinderen en
Kinderlied

Gebed bij opening van de schriften
Schriftlezing : Genesis 35: 16-20;
27-29

Lied 942: 1 en 3

Schriftlezing : 2 Korintiérs 4: 16-5:
1

Lied 845:1,2en 3

Verkondiging

Lied 760:1,2,4,5en 6

Gedicht

We horen de namen van hen die
ons zijn ontvallen.

Wanneer de mensen naar voren
komen zingen we het refrein van
Lied 1005 2x.

Moment van stilte

Gedicht

Gebeden en collecten

Slotlied 91 A: 1,2 en 3
Uitzending en gezongen Amen
door gemeente

Koudekerk - Hazerswoude Rijndijk. Aanvang 10.00 in de Brugkerk, Dorpsstraat 53, Koudekerk
aan den Rijn. In deze dienst, gaat voor ds. Anne-Marie van Briemen uit Alphen a/d Rijn. In deze dienst
vieren we het Heilig Avondmaal. Vanuit “De Korenaar” is Annette van de Bosch ouderling. Er is geen
oppas/kindernevendienst. De collecten worden verzorgd door de protestante gemeente Koudekerk -
Hazerswoude Rijndijk. De 1° collecte is voor Kerk in Actie - Zuid Afrika en 2° collecte voor de eredienst.
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De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Dick en Lena van Vliet. Ze worden
gebracht door Ineke Rademaker.

Goedemorgenkoffie. Dinsdag 4 november is de goedemorgenkoffie om 10.00 uur in de Korenaar. U
bent weer van harte welkom.

(N)U ZIJT WELLEKOME - Bl1J DORPSGENOTEN THUIS

Een levende adventskalender. Op alle dagen van de adventstijd is er een adres waar mensen
welkom zijn voor een kop koffie of thee, georganiseerd door de 3 kerken in Hazerswoude-Dorp.
Het doel van de levende adventskalender is ontmoeting — zo breed en zo laagdrempelig mogelijk.
Mensen krijgen de gelegenheid om kennis te maken met dorpsgenoten die ze anders misschien niet zo
snel zouden tegenkomen. De opkomst kan enorm verschillen. Soms zit ergens de kamer helemaal vol
en een andere keer ben je maar met een paar mensen.

Waarom in de advent?

Omdat het juist in de donkere dagen voor Kerst fijn kan zijn om anderen te kunnen ontmoeten. Het is
waardevol om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt, al zal dat niet met zo veel woorden
gezegd worden.

Wie ontvangt dit jaar koffiedrinkers?

We zoeken dus mensen (gastgevers) die van 1 t/m 21 december een ochtend van 10-11.30 uur hun
huis beschikbaar willen stellen om gasten te voorzien van koffie/thee met evt. wat lekkers, dit kunt u zelf
bepalen. Hopelijk stroomt de ‘herberg’ elke dag vol! De dinsdagochtenden zijn al ingevuld door de
Goedemorgenkoffie en op zondagen is er na de kerkdienst ook gelegenheid om koffie te drinken.

Voor de andere dagen kunt u zich opgeven met voorkeursdata waarop u bereid bent in uw eigen huis
koffie te schenken. Wij, als de 3 kerken, hopen het rooster helemaal vol te krijgen zodat er de hele
adventstijd bij iemand letterlijk de deur open staat. Verdere informatie en opgeven kan t/m 10 november
kan bij Mieke den Haan, telefoon 06-15205511 Er ligt de kerk ook een lijst waar je/u kunt opgeven.

Uw Missionaire Commissie

Zaterdag 1lnovember 2025
deorenaar

Gratis Toegang

Lichtjesavond

Aan wiedenk jij? Kerk is open van:
19.00 - 20.00 uur

Even stilstaan bijwat er gebeurde ...

Even denken aan wie je mist ...

Even een kaarsje aansteken ... Hoofdingang:
Dorpsstraat 183

OUDERE
Dat kan op zaterdag 1november tussen 19.00 en Zijingang: NMIDDA
20.00 uur in De Korenaar Korenmolenlaan

G IN DE

ledereen van harte welkom ! KORENA



AR OP 5 NOVEMBER 2025

Het Bezoekteam Ouderen De Korenaar nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse ouderen-middag voor
alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder op woensdag 5 november 2025.
Komt u ook?
Het is dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje en om als
besluit gezellig gezamenlijk van een maaltijd te genieten!
Natuurlijk zijn jongere echtgenoten/partners ook van harte welkom.
De kerk is open vanaf 14.15 uur.
We beginnen om 14.30 uur met koffie of thee met iets lekkers.
De sluiting zal uiterlijk om 19.00 uur zijn.
We hopen dat de nieuwste film over het mooie Hazerswoude zal kunnen worden vertoond.
En natuurlijk gaat Marijke van Zanten-Dorsman weer solo en met ons zingen, daarbij begeleid door de
ons welbekende organist Theo de Mooij.
Ook willen we met elkaar danken en bidden. Ds. Jan Werkman hoopt deze ouderenmiddag opnieuw
aanwezig te zijn en zal een korte meditatie verzorgen.
Mocht u zich nog willen opgeven voor deze middag dan kunt u bellen naar Mieke van den Bosch,
tel. 06 106 876 07.
De maaltijd wordt zoutarm aangeboden.
Indien nodig kunt u worden opgehaald en weer worden thuisgebracht.

Wij (Gé Hoogendoorn, Marijke van Zanten, Anneke van Zanten, Nel Zintel, Willy Zintel, Nel Schupper,
Grieta Zintel, Nienke Windemuller, Ineke Rademaker, Fia Pels, Hennie van Soest, Nienke Windemuller,
Marianne Bol, Ottolien de Vlaam en Mieke van den Bosch) kijken uit naar uw komst.

WEET U HARTELIJK WELKOM; MET ELKAAR ZIIN WIJ DE KORENAAR

Tweede Korenaarlunch

Op donderdag 6 november 2025 hopen wij bij voldoende belangstelling onze tweede Korenaarlunch in
De Dobber te houden.

Vanaf 12 uur bent u weer van harte welkom, de bijdrage bedraagt 4,00 Euro.

Komende zondag ligt er een inschrijfformulier op de tafel bij de ingang van de grote zaal waarop u uw
naam en telefoonnummer kunt noteren.

Wij kijken uit naar een opnieuw gezellige bijeenkomst.

Hartelijke groet van uw gastvrouwen

Nel Schupper-van der Spek en Mieke van den Bosch.

9-daagse groepsreis in de voetsporen van Paulus naar Griekenland

Benieuwd naar het prachtige inspirerende Griekenland en het spoor van Paulus’ eerste reis zoals
beschreven in Handelingen 16:11 — 18:18?

Van 28 september tot en met 6 oktober 2026 organiseer ik een groepsreis naar Griekenland Vaste
Land. Het is een prachtige reis langs o.a. Filippi, Thessaloniki, Korinthe en Athene. Deze unieke reis
biedt verdieping van geloof, historische inzichten en een bijzondere ervaring in het land van het Nieuwe
Testament.

Bent u geinteresseerd? Dan nodig ik u van harte uit voor de informatiebijeenkomst over de Bijbelse reis
naar Griekenland op zondag 7 december om 14:00 uur in de Korenaar.

Wilt u voorafgaand informatie ontvangen, stuurt u mij dan een berichtje via whatsapp of mail of geeft u
een telefoontje. Ik ben bereikbaar via 06-83386666 of estherkarens@hotmail.com

U bent van harte welkom op de vrijblijvende informatiebijeenkomst alleen of met anderen. Heel graag tot
dan!

Hartelijke groet, Esther Karens
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