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Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad: 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact 
opnemen met een kerkenraadslid of een wijkmedewerker. U kunt 
ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email: 
scriba@pghkorenaar.nl 
 
Deze week, zondag 21 september 9.30 uur, startzondag met als 
jaarthema “Kijk! Laat je verassen door het werk van Gods Geest”, 
zal ds. Leo Webbink uit Linschoten voorgaan. Jady Hoogendoorn is 
koster en het orgel wordt bespeeld door Jos Qualm. Ouderling van 
dienst is Nelleke de Beus en Alfred Hoogendoorn is diaken van 
dienst. Annie Hassefras zal de schriftlezing verzorgen en Johan 
Langelaar de beamer. Bij de oppas/kindernevendienst is Sharon 
Kastelein. De koffie wordt verzorgd door Nanny Hassefras en Hans 
van der Lip. In verband met startzondag zal er wat lekkers bij de 
koffie zijn, gebakken door gemeenteleden. 
 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, vredesweek 
Libanon Door de economische crisis in Libanon is de werkloosheid 
torenhoog. Veel jonge mensen willen emigreren, omdat er 
nauwelijks ruimte is op de krappe arbeidsmarkt. Kerk in Actie-
partnerorganisatie Lutheran World Relief biedt jongeren een vak 
training in ondernemersvaardigheden. Met een klein startbedrag 
kunnen ze daarna een eigen bedrijf beginnen. 
Van zuivel- naar kledingindustrie: in veel sectoren zijn nu meer 
jonge ondernemers te vinden. Op hun beurt bieden zij anderen 
weer werk én inkomen. Dat biedt hoop in zware tijden.    
Wat betekent dit project voor Petra? 
“Samen met mijn man en drie kinderen run ik een landbouwbedrijf 
in de regio Deir el Ahmar. De ‘Akoury Farm’ is onze grote trots, 
maar het is hard werken om de eindjes aan elkaar te knopen. We 
zijn steeds op zoek naar extra bronnen van inkomsten. Het was al 
lang mijn droom om toeristen te ontvangen om hen te laten 
genieten van de prachtige natuur in onze omgeving. We hadden 
alleen geen overnachtingsmogelijkheid. Dankzij een klein bedrag 
van Kerk in Actie kon ik een eenvoudig gastenverblijf bouwen. Ik ben dankbaar: de toeristen kunnen nu 
komen en ons bedrijf blijft gezond!” 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
Volgende week, zondag 28 september, zullen we in de kerkdienst na 12 jaar afscheid nemen van 
twee ambtsdragers Anneke de Jong en Trudy den Haan. In deze dienst zal Annette van den Bosch 
herbevestigd worden. In deze dienst zal voorgaan ds. Murielle van Diepen uit Reeuwijk. Jady 
Hoogendoorn is koster en het orgel wordt bespeeld door Theo Griekspoor. Ouderling van dienst is 
Meinte Vierstra en Alfred Hoogendoorn is diaken van dienst. Marianne Bol zal de schriftlezing verzorgen 
en Jan Luuk van Dijk de beamer. Bij de oppas/kindernevendienst is Guido Nieuwenhuijse. De collecten 
zijn voor diaconie en de kerk. Volgende week wordt de koffie verzorgd door Martien en Lia Heyker. 
 
 

Kopij inleveren/insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl 
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14.00 uur in ons bezit te zijn! 

 

Orde van dienst 
Zondag 21 september 2025,  
 
Orgelspel 
Lied voor de dienst:  276 
Welkom 
stil moment 
Intochtslied: psalm 66: 1, 3, 7 
Bemoediging en Groet 
Kyriegebed afgewisseld met 
gezongen acclamatie, lied 367d 
Glorialied 657: 1, 4 
Gebed 
Gesprek met de kinderen, 
kinderlied, kinderen gaan naar de 
kindernevendienst 
Schriftlezing:   Johannes 2: 1 - 12 
Zingen: lied 607: 1  
Schriftlezing:  1 Johannes 1: 1 – 3  
Zingen: lied 607: 2                                                
Schriftlezing:  Exodus 33: 12 - 23  
Zingen: lied 607: 3    
Verkondiging 
Stilte 
Zingen: lied 791: 1, 2, 3, 4 
Dankzegging en voorbeden   
Slotlied: 528: 2, 3, 4   
Wegzending,  
lied 810: 1V, 2 allen  
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Goedemorgenkoffie.  Dinsdag 23 september om 10.00 uur is de goedemorgenkoffie in de Korenaar. 
U bent hier weer van harte welkom. 
 
Leerhuis 
We gaan weer starten met het leerhuis. 
Volgende week woensdag 24 september in de Korenaar is weer de eerste keer van het seizoen. De 
volgende keer is op 29 oktober en de laatste dit jaar op 10 december. 
We beginnen om drie uur met koffie/thee en het duurt ongeveer tot half vijf. 
Voor informatie kun je me altijd mailen of bellen: 0629434672. 
Welkom en wellicht tot ziens in de Korenaar. 
Hartelijke groet, 
Marianne Bol 
 
Bericht van de Lunchclub de Korenaar. 
Daar gaat iets veranderen. 
Wij hebben met elkaar besloten om de lunches voortaan in de Korenaar te organiseren. 
Voor iedereen bekend én toegankelijk. 
Wij willen dit elke eerste donderdag van de maand gaan doen, we starten om 12 uur. 
Iedereen is welkom, het wordt vast erg gezellig! 
Er wordt €4,00 per persoon gerekend. 
De organisatie ligt bij de leden van de Lunchclub. 
Hopelijk wordt het een groot succes, wij kijken er in ieder geval erg naar uit! 
Er ligt een inschrijfformulier op de statafel, maar u mag ook op he laatste moment zo binnenkomen. Hoe 
meer zielen hoe meer vreugd. Om 
 
De eerste lunch zal al op donderdag 2 oktober vanaf 12.00 uur. 
Zien we je dan? 
Groetjes van de Lunchclub. 
 

 

Vrijdagavond 3 oktober 2025 om 20.00 u. 

Filmavond in de in de Korenaar. 

Dorpsstraat 183, Hazerswoude-dorp 

              

 
Nederlands Film Festival | De Terugreis 
Een film uit 2024 die destijds een Gouden Kalf won 
voor beste speelfilm. Dit verhaal draait om Jaap en 
Maartje, een stel dat al meer dan vijftig jaar samen is. 
De bokkige Jaap en de dementerende Maartje reizen 
naar een stervende vriend. In hun oude auto, met 
verouderde wegenkaarten door een totaal veranderd 
Europa, leert hij in deze tragikomische roadmovie 
weer liefhebben. 
 
 
De koffie staat klaar om 19.30 uur.  Voor € 5,00 heeft u 

een gezellige en fijne filmavond. We hopen weer op veel 
bezoekers. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar, 
onder het genot van een drankje, na te praten over de film 
of gezellig bij te praten. 

--------- 

 

KOM ERBIJ ONTBIJT 

bij GOEDEMORGEN KOFFIE 



 

  

in “DE REGENBOOG” 

RAADHUISPLEIN 7, HZWD 

op 30 september om 9.00 tot 11.30 u 

Wees welkom 

 
KOM ERBIJ wordt al ongeveer 12 jaar georganiseerd door dames van Goedemorgenkoffie namens de 
3 kerken rond de “Week tegen eenzaamheid”.  
In het begin heette dit “De langste (eet)tafel”.  
Dit jaar bent u welkom op dinsdag 30 september om 9 uur in Gebouw ”De Regenboog”, 
Raadhuisplein 7, HZWD. U hoeft dus thuis niet te ontbijten want wij zullen de tafels op tijd dekken met 
belegde broodjes, krentenbollen, koffie en thee. 
Uw vrijwillige bijdrage is welkom om de onkosten te dekken.  
Het restant gaat naar “De Voedselbank Alphen en omstreken”. 
 
Aanmelden hoeft niet maar mag wel.  
bij  Riekie Scheer  0172-588170  
of  Wil Mourits   06-48810661 

 



 

  

 
 

 
 

 


