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In dit nummer: 
 

Kerkdienstenrooster Prov. Ontmoetingsdag Zuid-Holland 
Lichtjesavond Soepboek: Mission Possible 15 jaar 
Koffieconcert Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad 
Collectedoelen Van de redactie 
Collecteverantwoording Er zijn in de laatste levensfase 
Jarigen Bijbelleesrooster 
Kerkelijke stand Gegevens Protestantse gemeente 
Stichting ZoBeRo stopt  

 
 
 

Kerkdienstenrooster 
 
5 oktober 2025 9.30 uur, o.l.v. ds. Carel van der Meij uit Voorschoten. 
Organist: Rolf Harkes 
Koster: Aad van Zanten 
 
12 oktober 2025 9.30 uur, o.l.v. ds. Erik de Waard uit Dorwerth, viering Heilig Avondmaal 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Hilbrand Zintel 
 
19 oktober 2025 9.30 uur, o.l.v. ds. Meindert Burema uit Leidschendam. 
Organist: Theo Griekspoor 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
 
26 oktober 2025 9.30 uur, o.l.v. ds. Carla Melgers uit Waddinxveen, doopdienst en 
dankdagviering 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Jady Hoogendoorn 
 
  

 

Kerkklanken Maandblad Protestantse Gemeente 
Hazerswoude- Dorp 

35e jaargang - nummer 9 – okt. 2025 
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Koffieconcert 
 
Op zondag 19 oktober geeft onze organist Theo Griekspoor weer een orgel-concert. Hij zal dan o.a. 
werken spelen van Joh. Gottfried Walther, Joh. Seb. Bach, Alexandre Guilmant, Michelle Leclerc, 
Louis Vierne en Theod. Dubois. Hierbij wordt hij geassisteerd door Herman Verbree en Jos Qualm, 
die de registratie zullen verzorgen. 
Een programma dus om weer naar uit te kijken en wij hopen dat u dan ook met velen zult komen 
luisteren naar de mogelijkheden die ons prachtige orgel te bieden heeft. 
 
De toegang is, zoals gewoonlijk, vrij al wordt u wel in de gelegenheid gesteld uw waardering te 
uiten door een gift in de collecte zak of via de QR code. 
 
Het concert begint om ca. 11.15 u. na de ochtenddienst. 
 
Graag tot dan   
 
 

Collectedoelen  
 
5 oktober 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN, werelddiaconaat 
Joden en christenen in Israël komen elkaar in het dagelijkse leven bijna niet tegen. Dit begint al bij 
de kinderen. Door het gescheiden onderwijs in Israël, leren kinderen elkaar en elkaars cultuur en 
gebruiken niet kennen.  
Via het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center for Education and Dialogue leren Joodse 
en Arabische leerlingen uit de hoogste klassen van joodse en christelijke scholen in Israël elkaar 
kennen en met elkaar omgaan. Ze krijgen speciale lessen, nemen plaats in ontmoetingsgroepen 
en leren elkaar kennen tijdens de zomervakanties. Dat is niet alleen belangrijk voor de kinderen 
zelf, maar voor de hele Israëlische samenleving. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
12 oktober 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, diaconaat 
Uw donatie heeft impact! 
Geloven in delen! Geïnspireerd door Jezus Christus willen wij delen wat ons gegeven is. Om in 
Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Met uw donatie 
steunen wij het werk van honderden kerken en organisaties in Nederland en in de rest van de 
wereld. Jij helpt ons en onze partnerorganisaties om mensen tot hun recht te laten komen en 
toekomstperspectief te geven. Jouw gift komt specifiek ten goede aan projecten binnen het 
thema: diaconaat. Samen zijn we de kerk in actie. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar 
en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en 
bezinning. 
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19 oktober, viering heilig avondmaal 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, werelddiaconaat 
Bangladesh, Innovatief kooktoestel verandert levens.  
In Bangladesh hebben vrouwen vaak nauwelijks inkomsten. Soms hebben gezinnen daardoor 
onvoldoende te eten. Via een slim kooktoestel verhogen zij hun inkomen. Dit kooktoestel heeft 
meerdere voordelen: het bespaart brandhout, vermindert de uitstoot van CO2 en produceert 
minder rook, wat gunstig is voor de gezondheid. Het kooktoestel werkt op een kleine hoeveelheid 
hout of groenafval, vermengd met organische mest. Het toestel zet deze brandstof om in biochar: 
een restproduct dat lijkt op houtskool en een natuurlijke bodemverrijker is: het neemt gemakkelijk 
voedingsstoffen op voor planten, geeft deze vervolgens geleidelijk af en houdt water langer vast. 
Vrouwen gebruiken de biochar voor hun eigen stukje land of verkopen het aan boeren in de 
omgeving. Zo hebben vrouwen betere oogsten of meer inkomen om voedsel te kopen, en boeren 
een milieuvriendelijk en goedkoop alternatief voor kunstmest. Kerk in Actie zorgt voor de installatie 
van de kooktoestellen, traint vrouwen in het gebruik ervan en leert hen hoe zij de biochar kunnen 
vermarkten. Steun dit werk via het programma werelddiaconaat van Kerk in Actie.  
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
Avondmaalcollecte inzameling van uw gaven is voor Leprazending 
Lepra, ook wel melaatsheid, ontwikkelt traag en tast het oppervlakkige zenuwstelsel aan. Elke twee 
minuten krijgt iemand deze diagnose. Mensen met lepra hebben een zeer lage weerstand en 
horen bij de meest kwetsbaren in onze wereld. Vaak worden ze gediscrimineerd, verstoten of 
weggestopt. Jezus zag om naar mensen met lepra, Hij genas hen en roept ons op: 'genees zieken, 
reinig melaatsen'. Het is ons doel om in 2035 leprabesmetting gestopt te hebben. Dit doen we 
door lepra vroegtijdig op te sporen, snel te behandelen en en zo leprabesmetting te stoppen. Wij 
hebben de zorgprofessionals, de ziekenhuizen en de kennis, maar we kunnen lepra niet verslaan 
zonder hulp van jou en mensen zoals jij. Doe mee, laten we samen lepra geschiedenis maken. We 
bieden hen zorg, aandacht en hoop op een betere toekomst. De laatste 15 jaar is het aantal 
nieuwe patiënten met een derde gedaald. Wereldwijd werken we samen toe naar een wereld 
zonder lepra. 
 
26 oktober 
1e inzameling van uw gaven is voor het Nederlands Bijbel 
Genootschap. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
(NBG) brengt de Bijbel dichtbij. Onze missie is dat iedereen 
in binnen- en buitenland de Bijbel kan ontdekken, ervaren 
en doorgeven. 
Vertaalproject: Studiebijbel voor voorgangers in Cambodja 
Iedere week een inspirerende preek voorbereiden zonder goede hulpmiddelen zoals uitleg bij de 
Bijbelverhalen, dat gaat eigenlijk niet. Toch hebben de meeste voorgangers in Cambodja hiermee 
te kampen. Ze zouden heel graag materialen hebben om de Bijbel beter te kunnen bestuderen. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het RETT syndroom 
Het Rett-syndroom is een aandoening waarbij de ontwikkeling van een kind opeens stopt en 
daarna achteruitgaat. Hierdoor ontstaat een mix van verschillende problemen, zoals problemen 
met bewegen en (leren) praten. Ook kan het kind epilepsie of ademhalingsproblemen krijgen. Het 
Rett-syndroom wordt veroorzaak door ziekmakende veranderingen in het DNA. Het stukje DNA 
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waar het misgaat heet het MECP2-gen. Daarom spreken we ook vaak van ‘MECP2-gerelateerde 
ontwikkelingsstoornissen’. Er zijn verschillende vormen van het Rett-syndroom. De vorm die de 
meeste kinderen ontwikkelen, is het klassieke Rett-syndroom. Dit wordt ook wel de typische vorm 
genoemd. Alle andere vormen van het syndroom heten atypisch Rett-syndroom of variant Rett-
syndroom. 
 
Dankdag collecte, de inzameling van uw gaven is voor de Voedselbank 
 
Collecten voor de eigen diaconie 
Alle diaconieën van de kerken in de gemeente Alphen aan den Rijn werken samen in het DPA 
(Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn), vanuit het DPA  worden verschillende acties 
georganiseerd zoals een rozengroet of cadeaupakketje voor de Penitentiaire Inrichting 
(gevangenis), een inzameling voor de Kleding- en voedselbank Groene Hart en het werven van 
vrijwilligers om een Schuldhulpmaatje te kunnen worden. 
In november wordt een gezellige middag voor de oudere gemeenteleden georganiseerd en in de 
Advent- en Veertigdagentijd ontvangen zij een kalender.  
Jaarlijks wordt een verplichte bijdrage afgedragen aan de PKN, het diaconaal quotum. In de 
zomermaanden maken we voor kinderen in het dorp die niet op vakantie kunnen een 
‘vakantietasje’. Ook wil de diaconie hulp kunnen bieden aan mensen die om wat voor reden dan 
ook in de problemen zijn geraakt. Dat betekent soms een tas met boodschappen ergens 
bezorgen of iemand naar het ziekenhuis rijden. Helpen waar geen helper is! 
 
Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen. Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? 
Dat kan. Een gift kunt u overmaken op: ING rek.nr. NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie. Onder 
vermelding van: Gift diaconie of het gewenste projectdoel. 
 
Uw en jouw diaconie, Omzien naar elkaar!  
 
 

Collecteverantwoording augustus 2025 
 
Kerk:   03/08 € 191,10 
   17/08 € 200,85 
   24/08 € 241,70 
 
Onderhoudsfonds: 10/08 € 184,80 
   31/08 € 186,35 
  
Diaconie:  03/08 € 182,35 
   17/08 € 202,90 
   24/08 € 237,70 
 
Kerkinactie/PKN 
Zomerzending: 10/08 € 175,70 
Pastoraat:  31/08 € 188,20 
 
 



 Kerkklanken oktober 2025, pagina 6 

Jarigen: 80+ 
 

3 oktober 
Mevr. H. Poot-Dijkxhoorn    87 jaar 
 
9 oktober 
Dhr. C. Hoogendoorn    94 jaar 
 
19 oktober 
Mevr. G. de Wit-Evertsen    81 jaar 
 
25 oktober 
Mevr. J. de Gelder-Zandstra   93 jaar 
 
2 november 
Mevr. A.S. Slappendel    89 jaar 
 
Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op deze vermelding, geef dit 
dan door aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl) 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Kerkelijke stand 
 
Nieuw ingekomen in onze gemeente: 
Mevr. G. van Dorp-van Rijn 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Stichting ZoBeRo stopt 
 
Geachte donateurs en sponsors,    
 
Zoals de meesten al wel weten was dit het laatste jaar 
van de Stichting ZoBeRo. Door regelgeving worden de 
transporten naar Roemenië zo goed als onmogelijk 
gemaakt. In ieder geval wat textiel betreft en daar vallen kleding, dekens en matrassen onder. 
Omdat wij ook onze opslagruimte kwijtraken en de vrijwilligers ouder worden en er geen nieuwe 
bijkomen, is besloten om als stichting te stoppen. 
 
Er kan van af nu geen geld meer worden overgemaakt naar Stichting ZoBeRo. Dit omdat wij onze 
financiële zaken moeten afhandelen, om met een lege portemonnee de stichting te kunnen 
ontbinden. Alle overgebleven gelden gaan naar de beoogde doelen in Roemenië. 
 
Wat er overblijft, is onze hartelijk dank voor al die jaren dat de stichting gesteund is door alle 
donateurs en sponsors, zonder u had de stichting “die meer als 30 jaar bestaat” dit nooit kunnen 
volbrengen!        
 
Wij wensen u persoonlijk of als bedrijf of kerkelijke gemeenschap of welke hoedanigheid dan ook, 
Gods zegen toe, veel gezondheid en zakelijke successen. 
 
Hartelijke groeten de vrijwilligers van ZoBeRo 

mailto:kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl
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Uitnodiging provinciale ontmoetingsdag Zuid-Holland 
 
Op woensdag 22 oktober 2025 organiseert de Classicale 
commissie Kerk & Israël een provinciale ontmoetingsdag in de 
Pauluskerk, Van Hogedorpplein 2 te Gouda.  
 
Inloop is vanaf 9.30 uur en het programma begint om 10.00 uur. 
Tijdens deze bijeenkomst komt het volgende aan bod: 
• Ds. Jacco Overeem, medewerker Kerk en Israe ̈l bij de 

diensten- organisatie van de Protestantse Kerk houdt een 
inleiding ‘Het Nieuwe Testament als Joodse literatuur’ over 
het belang van het Nieuwe Testament met Joodse 
toelichtingen (NTJT).  

• Zangeres en vocal coach Lucette van den Berg maakt u door middel van een zangworkshop 
wegwijs in de wereld van de jiddische en ladino liederen. 

• Judith Boekel zal samen met haar vader ds. Harry Smit vertellen over hun boek ‘De ziel van 
Catharina’. 

 
Om 15.00 uur wordt het programma afgesloten met een drankje. De kosten zijn €12,50 per persoon. 
Hiervoor krijgt u een compleet verzorgde dag incl. lunch. 
    
U kunt u aanmelden voor deze dag via het inschrijfformulier op de website www.joods-
christelijke- dialoog.nl. Iedereen is van harte welkom.  
 
 

Mission Possible viert 15 jaar: samen aan tafel voor Hoop 
 
Wat begon met een pan soep op een kou de straathoek in Moskou, 
is uitgegroeid tot een internationale beweging van Hoop en hulp. 
Mission Possible Nederland viert dit jaar haar 15-jarig bestaan met 
een bijzonder jubileum: een soepboek vol verhalen en recepten die 
symbool staan voor liefde, verbondenheid en verandering. Vraag 
nu via onze website het gratis soepboek aan! 
 
In het digitale jubileumboek zijn vijftien unieke soeprecepten 
verzameld uit de landen waar Mission Possible actief is. Van de 
vertrouwde Groninger mosterdsoep tot Armeense Khash – elke 
soep vertelt een verhaal. Niet alleen van smaak, maar van mensen 
die ondanks moeilijke omstandigheden perspectief vonden. Soep 
is voor Mission Possible meer dan voedsel; het is een gebaar van 
troost, een uitnodiging tot gesprek, en vaak het begin van hulpverlening. 
 
De kracht van Mission Possible ligt in de eenvoud van haar aanpak. Geen grote kantoren, maar 
lokale veldwerkers die dagelijks klaarstaan voor moeders, kinderen en jongeren in kwetsbare 
situaties. Of het nu gaat om voedselpakketten, therapie, onderwijs of een luisterend oor – alles 
begint met bewogenheid en geloof in herstel. 
 
Dankbaarheid staat centraal in dit jubileum. Dankbaar voor de steun van velen die jarenlang 
meeleven, bidden en geven – én voor nieuwe mensen die ons werk ontdekken en besluiten mee 
te doen. Mission Possible is geen organisatie op zichzelf, maar een beweging van verbondenheid. 
Samen dragen we Hoop naar plekken waar wanhoop vaak de boventoon voert. 
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Met €15 per maand sta jij naast een moeder die vecht voor haar kind. Dat blijft de kern van ons 
werk: niet toekijken van een afstand, maar dichtbij komen, zoals Jezus ons leerde. Ontvang nu een 
gratis pollepel als je je aansluit bij onze beweging van Hoop. 
 
Met het jubileum soepboek vieren we niet alleen 15 jaar betrokkenheid, maar ook de toekomst. 
Want elke kom soep is een stap richting een betere wereld. Help mee, bid mee, en proef de hoop 
– één lepel tegelijk. 
 
 

Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad 
 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een 
kerkenraadslid of een wijkmedewerker. U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of 
email: scriba@pghkorenaar.nl.  
 
 

Van de redactie 
 

Redactie:  Jan Pels, tel. 58 83 68 
Karin Jansen, tel. 06 – 55 86 56 20 
Cornèl Hassefras, tel. 58 73 13 

Druk:   Drukwerkteam PGH 
 
Kopij voor het volgende nummer kunt u inleveren tot 23 oktober bij de redactie via e-mail: 
postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
 
 

Er zijn in de laatste levensfase 
 
Vraagt u zich wel eens af wat u zelf zou doen als u of een familielid of 
bekende in de laatste levensfase komt?  
 
Als iemand hoort dat hij of zij niet meer beter zal worden, willen we graag 
het leven van diegene en de naasten zo goed en draaglijk mogelijk 
houden. Steeds meer mensen willen als het even kan hun laatste 
levensfase thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, doorbrengen. De 
zorg wordt in deze periode vaak intens. Partners, familieleden, vrienden, 
de thuiszorg, iedereen doet wat ie kan. Soms kan dat net te veel worden. 
Extra ondersteuning is dan erg welkom. Ook om te voorkomen dat op het allerlaatst alsnog een 
verhuizing naar hospice/zorginstelling nodig is.  
 
Onze vrijwilligers bieden al meer dan 25 jaar hulp. Onze vrijwilligers zijn goed opgeleid en hebben 
ervaring in het bieden van een luisterend oor en geven tijd en aandacht aan u en uw naasten. 
Alleen al het ‘Er zijn’ wordt als heel waardevol ervaren. Samen met de mantelzorgers en de 
beroepsmatige zorg doen onze vrijwilligers wat gedaan moet worden in deze onzekere, maar ook 
bijzondere periode. Ze zijn beschikbaar om te waken en helpen bij lichte persoonlijke verzorging.  
Onze vrijwilligers zorgen een aantal dagdelen in de week dat mantelzorgers en naasten even 
afstand kunnen nemen en tijd voor zichzelf hebben. Weten dat er dan iemand aanwezig is, kan 

mailto:scriba@pghkorenaar.nl
mailto:kerkklanken@pghkorenaar.nl
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de rust geven die op dat moment zo nodig is om het thuis mogen sterven tot het laatst vol te 
kunnen houden. Daarbij bieden onze vrijwilligers de zieke en de mantelzorgers emotionele 
ondersteuning.  
 
Er zijn geen kosten verbonden aan onze ondersteuning thuis of in een zorginstelling, ook wanneer 
er geen naaste is, in Koudekerk a/d Rijn, Hazerswoude, Benthuizen, Boskoop en Waddinxveen. Wilt 
u zorg aanvragen of meer weten? Bel ons: 06 51 44 57 26, mail: info@vptzaurelia.nl of kijk op 
www.vptzaurelia.nl   

mailto:info@vptzaurelia.nl
http://www.vptzaurelia.nl/
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Bijbelleesrooster oktober 2025 
 

Dag Datum Bijzonderheden Bijbeltekst 

woensdag 1 oktober  Habakuk 1,1-11 

donderdag 2 oktober  Habakuk 1,12–2,4 

vrijdag 3 oktober  Habakuk 2,5-20 

zaterdag 4 oktober  Habakuk 3,1-19 

zondag 5 oktober  Psalm 86 

maandag 6 oktober  2 Timoteüs 1,1-10 

dinsdag 7 oktober  2 Timoteüs 1,11-18 

woensdag 8 oktober  2 Timoteüs 2,1-13 

donderdag 9 oktober  Psalm 119,145-152 

vrijdag 10 oktober  Psalm 119,153-160 

zaterdag 11 oktober  Psalm 119,161-168 

zondag 12 oktober  Psalm 119,169-176 

maandag 13 oktober  Lucas 17,1-10 

dinsdag 14 oktober  Lucas 17,11-19 

woensdag 15 oktober  Lucas 17,20-37 

donderdag 16 oktober  Lucas 18,1-8 

vrijdag 17 oktober  Psalm 62 

zaterdag 18 oktober  2 Timoteüs 2,14-26 

zondag 19 oktober  2 Timoteüs 3,1-9 

maandag 20 oktober  2 Timoteüs 3,10–4,8 

dinsdag 21 oktober  2 Timoteüs 4,9-22 

woensdag 22 oktober  Psalm 78,1-16 

donderdag 23 oktober  Psalm 78,17-39 

vrijdag 24 oktober  Psalm 78,40-55 

zaterdag 25 oktober  Psalm 78,56-72 

zondag 26 oktober  Lucas 18,9-17 

maandag 27 oktober  Lucas 18,18-30 

dinsdag 28 oktober  Lucas 18,31-43 

woensdag 29 oktober  Handelingen 18,23–19,7 

donderdag 30 oktober  Handelingen 19,8-22 

vrijdag 31 oktober Hervormingsdag Handelingen 19,23-40 
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Gegevens Protestantse gemeente De Korenaar 
 
Predikant: Jan Werkman (ambulant)  tel. 0172-589164 
 
Kerkenraad:      e-mail: kerkenraad@pghkorenaar.nl 
Preses: Meinte Vierstra     e-mail: preses@pghkorenaar.nl 
Scriba: Annemieke Hoogendoorn   e-mail: scriba@pghkorenaar.nl 
 
Diaconie:      e-mail: diaconie@pghkorenaar.nl 
Voorzitter: Martien van Zanten   
Secretaris: Mieke den Haan - Zaal   
Penningmeester: Ronald Zaal  
 
Vertrouwenspersonen: 
• Mevr. Manon El Masoudi  E-mail: vertrouwenspersoon@pknkoudekerk.nl 

Mobiel nr. 06 41151103 
• Dhr Gert van Zanten  E-mail: vertrouwenspersoon@pghkorenaar.nl 

Mobiel nr. 06 51821026 
 
Belangrijke rekeningnummers kerkgemeente: 
ING-bank:  NL26INGB0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente 
Rabobank:  NL46RABO0325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Diaconie:  NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente 
Missionaire commissie: NL51RABO0325908370 t.n.v. Penningmeester Missionaire commissie 
Protestantse Gemeente 
 
Adres kerkgebouw De Korenaar: 
Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp  
 
Kerkdiensten:    
09.30 uur: vanaf de eerste zondag van april 
10.00 uur:        vanaf de eerste zondag van november 
 
Viering van het Heilig Avondmaal:  
Zie het kerkdienstenrooster aan het begin van Kerkklanken 
 
Bediening Heilige Doop: 
Wanneer u de doop verlangt voor uzelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de 
scriba  
 
Huwelijksbevestigingen: info via de scriba 
 
Begrafenissen: info via de scriba 
Coördinatie overige taken:  Erna Voets en Heleen Polderman  
Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel  
 
 

mailto:vertrouwenspersoon@pknkoudekerk.nl
mailto:vertrouwenspersoon@pghkorenaar.nl

