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In dit nummer: 
 

Nieuw kerkelijk jaar Collecteverantwoording 
Kerkdienstenrooster Jarigen 
Kijk, laat je verrassen door het werk van 
Gods Geest 

Kerkelijke stand 

In memoriam: Wim Haartsen Kort verslag kerkenraadsvergadering 
In memoriam: Bea Matze Pastorale berichten en bereikbaarheid 

kerkenraad 
In memoriam: Geert Hassefras Van de redactie 
Avondmaal in de Driehof Er zijn in de laatste levensfase 
Korenaar opengesteld tijdens 
Monumentendag 

Bijbelleesrooster 

Collectedoelen Gegevens Protestantse gemeente 
 
 

Nieuw kerkelijk jaar 
 
Anne Drent, organist-pianist in de Gereformeerde Kerk Putten, schreef voor de 
gemeente het lied ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest’, het 
jaarthema van de Protestantse Kerk voor het seizoen 2025-2026. 
 
Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. Met nieuwe ogen kijken: 
de Geest is ons omgeven, vindt steeds nieuwe wegen, in ons daaglijks leven: 
opmerkzaamheid. Spiritus sanctus, Spiritus sanctus. 
 
Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. De Geest is in beweging: een briesje kan 
ons wekken, de Geest kun je ontdekken, op onverwachte plekken: verwondering. Spiritus sanctus, 
Spiritus sanctus. 
 
Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. De vruchten om te dienen: genade om te 
geven, vuur en vlam beleven, inspiratie delen: veelkleurigheid. Spiritus sanctus, Spiritus sanctus. 
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Kerkdienstenrooster 
 
7 september 2025 9.30 uur, o.l.v. ds. Jan Werkman, Zwammerdam. 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Eddy de Jong 
 
14 september 2025 9.30 uur, o.l.v. dhr. Hans Kartens uit Leiden 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Hilbrand Zintel 
 
21 september 2025 9.30 uur startzondag, “Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest” 
o.l.v. ds. Leo Webbink uit Linschoten. 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Jady Hoogendoorn 
 
28 september 2025 9.30 uur, o.l.v. ds. Muriëlle van Diepen uit Reeuwijk. 
Afscheid ambtsdragers en herbevestiging ambtsdrager. 
Organist: Theo Griekspoor 
Koster: Jady Hoogendoorn 
 
 

Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest” 
 
Van september 2025 tot en met augustus 2026 werkt de Protestantse Kerk met 
het jaarthema: Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest”. Het 
jaarthema kan een waardevol hulpmiddel zijn dat inhoudelijk richting geeft 
aan het samen gemeente-zijn. 
 
In de dienst van 21 september zal ds. Leo Webbink dit thema verwerken in zijn 
dienst.  
Daarnaast zijn er voor gemeenteleden allerlei werkvormen te vinden op de site 
van de PKN om met dit jaarthema aan de slag te gaan. 
https://protestantsekerk.nl/onderwerp/startzondag/ 
 
Wil je iets organiseren en wil je daar een grotere groep mee bereiken, laat het de kerkenraad 
weten: scriba@pghkorenaar.nl. 
 
 

In memoriam: Wim Haartsen 
 
Op 9 februari 1947 werd Willem Arie Haartsen, Wim, geboren als jongste van zes kinderen. Ze 
woonden in Rotterdam aan de Bergselaan en gingen als gezin naar de Bergsingelkerk, waar Wim 
ook is gedoopt. Wims vader overleed op jonge leeftijd, waarna zijn oom Cees een belangrijke rol 
vervulde in zijn leven. 
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Wim was een man van het onderwijs. Na de Kweekschool met den Bijbel begon Wim zijn loopbaan 
als docent op de Ds. J. van Haeringenschool in Rotterdam. Later richtte Wim in Capelle aan den 
IJssel De Boei op, een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. 
 
Naast zijn passie voor het onderwijs bezat Wim ook veel sportieve talenten. Hij speelde graag 
fanatiek volleybal, basketbal, tennis, korfbal, tafeltennis en badminton. In zijn vrije tijd was hij 
coach van verschillende jeugdteams. Sport bleef zijn hele leven een belangrijke rol vervullen, al 
verruilde Wim in zijn latere jaren de teamsporten voor lange zeil-, fiets-, wandel-, en skate-
tochten.  
 
Wim was lange tijd vrijgezel. Een tijd waarin hij samen met zijn vrienden Peter en Jaap verre reizen 
maakte door Europa, maar ook naar Turkije, Israël, Canada en de Verenigde Staten. Na deze jaren 
ontmoette Wim zijn lieve vrouw Tini. Wim vond daar rust en met het gezin woonden zij in 
Hazerswoude-Dorp. Hij kwam te werken als directeur op de Johannes Postschool en heeft dit 
gedaan tot aan zijn pensioen. 
 
Tijdens zijn pensioen hield Wim zijn passie voor het onderwijs levend als docent voor volwassenen 
die Nederlands als tweede taal wilden leren. Ook bleef hij maatschappelijk actief als begeleider 
van kinderen die op bezoek gingen bij een gedetineerde ouder.  
 
Helaas liet het geheugen van Wim hem langzamerhand steeds meer in de steek. Alzheimer nam 
meer en meer bezit van hem. Zelfs toen hij de wereld om hem heen niet altijd meer begreep, bleef 
hij zijn weg naar de stad Rotterdam vinden. Na een lange dag fietsen werd hij dan altijd weer 
warm en liefdevol ontvangen door Tini. 
 
De laatste jaren van zijn leven verbleef Wim in de Driehof, waar Tini, de familie en vrienden, en het 
verzorgend personeel hem met veel zorg en liefde hebben omringd. Zo is Wim in alle rust op 7 juli 
2025 overleden. 
 
We zijn trots op Wim en alles wat hij tijdens zijn leven heeft mogen doen. Wim was zachtaardig en 
vol liefde. Altijd trots op zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Wim heeft zijn leven lang vertrouwen 
gehad in de Heer. Wij zijn getroost in de gedachte dat Wim nu rust mag vinden bij de Hemelse 
Vader. 
 
 

In memoriam: Bea Matze-de Peinder 
 
Bea Matze- de Peinder werd geboren op 9 april 1935 in Willemstad (Noord-Brabant) in een groot 
gereformeerd gezin. Het gezin bestond uit 15 kinderen, waarvan er 3 op jonge leeftijd zijn 
overleden. De familie is een aantal keren verhuisd en uiteindelijk hebben ze zich in Benthuizen 
gevestigd. Daar heeft ze haar verdere jeugd doorgebracht en na haar schoolperiode ging ze aan 
het werk als kraamverzorgster.  
 
Op 22-jarige leeftijd heeft ze Marinus Matze ontmoet. Ze zijn in 1958 getrouwd en hebben zich 
aangesloten bij de gereformeerde kerk in Hazerswoude-Dorp. Ze hebben samen 5 kinderen 
gekregen en zij heeft de verzorgende rol op zich genomen in het gezin.  
Naast het gezin was ze graag buiten bezig in haar siertuin en een andere hobby van haar was 
zingen. Dat heeft ze dan ook jarenlang gedaan op het plaatselijke koor ‘Zang en Vriendschap’ . 
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Bea Matze heeft zich altijd verbonden gevoeld met De Korenaar en genoot van de betrokkenheid 
van de kerk. Toen het niet meer lukte om naar de zondagse dienst te komen, kon ze met een beetje 
hulp de diensten online volgen op haar Ipad. 
 
Op 2e Pinksterdag dit jaar heeft ze een herseninfarct gekregen en is toen in het ziekenhuis 
opgenomen. Daarna is ze een aantal weken in het revalidatiecentrum in Oegstgeest geweest, 
waar ze op 5 augustus is overleden. 
 
Uit haar leven en de dingen die ze had opgeschreven weten we dat ze geloofde in een toekomst 
bij God. Bea Matze is in alle rust en vertrouwen naar haar Vader gegaan. 
 
 

In memoriam: Geert Hassefras (1932 – 2025) 
 
Geert is geboren aan de Voorweg in Hazerswoude-Dorp als de jongste van 7 kinderen. Hij groeide 
op op een gemengd boerenbedrijf, waar later werd gestart met een boomkwekerij. De kwekerij 
heeft hij met broer Gerrit voortgezet tot ver in de 90’er jaren. 
 
In Katwijk aan Zee vond hij zijn grote liefde en latere vrouw, Marijke. In 1960 trouwden ze en gingen 
wonen op de Voorweg bij de boomkwekerij. Al snel werd het gezin uitgebreid met de kinderen 
Rokus, Cornèl en Lyanne, die zij met liefde opvoedden. Direct naast het gezin woonden de ouders 
en een oom van Geert. Geert en Marijke hebben tot aan hun overlijden voor hen gezorgd. 
 
Geert was een hardwerkende man. Het werk op de kwekerij vulde de dagen, tot zaterdagmiddag. 
Op zondag na de kerk ging het hele gezin naar Katwijk, op bezoek bij de ouders en verdere familie 
van Marijke. 
 
Naast zijn werk op de kwekerij, zette Geert zich ook in voor anderen. De kerk is daarbij altijd heel 
belangrijk geweest. Geert en Marijke hebben in de kerk vele taken op zich genomen, zoals het 
scribaat, preekroosters vullen en liturgieën maken.  
 
Toen Geert stopte met de kwekerij verhuisde hij met Marijke naar de Zuidsingel. De dagen vulden 
zich met onder andere werken in de siertuin, fietsen met Marijke om familie te bezoeken, maar 
ook tijdens uitstapjes door het hele land. Nadat de twee kleindochters Fleur en Evi werden geboren 
stortten opa Geert en oma Marijke zich vol overtuiging op de oppastaken. Niets was te gek. 
 
In 2015 werd Marijke ziek. Geert heeft vol overgave voor haar gezorgd, tot zij in 2017 overleed. Na 
het overlijden van Marijke was Geert niet meer compleet. Hij heeft de draad zo goed mogelijk weer 
opgepakt tot er bij hem dementie werd geconstateerd. Toen thuiswonen niet meer ging verhuisde 
hij in 2021 naar de Driefhof. Het was even zoeken, maar ook daar heeft hij zijn draai weer gevonden. 
Hij beleefde plezier aan het op zijn manier zorgen voor medebewoners. Ook konden de 
medewerkers van Driehof lang op hem rekenen om klusjes te doen.  
 
Zijn lichaam bleef heel lang sterk, maar zijn geest liet hem steeds meer in de steek. In de week van 
zijn overlijden kwam hij ten val en op bed te liggen. Daar is hij op 92-jarige leeftijd in alle rust 
overleden. Verlost van de pijn van het verlies is hij, sterk in het geloof, overgegaan naar een betere 
wereld. 
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Avondmaal in de Driehof 
 
Na enkele jaren hebben we donderdag 10 julli jl. weer avondmaal kunnen en mogen vieren in de 
Driehof, samen met de hervormde gemeente.  
Er was een goede opkomst. En ook fijn dat er een bekende dominee was, ds. W. van den Top, die 
in Hazerswoude predikant is geweest. 
Het was goed om dit weer met elkaar te mogen beleven. 
 
Een hartelijke groet van 
Marian Zintel en Marianne Bol 
 
 

Korenaar opengesteld tijdens Monumentendag 2025 
 
Zaterdag 13 september is het weer de jaarlijkse 
Monumenten/ Nationale Orgeldag. Dit jaar willen wij onze 
kerk daarvoor weer  openstellen omdat wij tenslotte een 
monumentaal orgel in onze kerk hebben staan, waarvan wij 
meer mensen de kans willen geven dit te beluisteren.  
 
Het programma voor deze dag is als volgt: 
• Om 10.00 uur zal de bekende organist Simon Stelling, tevens stadsorganist van de gemeente 

Alphen a/d Rijn, een concert verzorgen van ca. 45 minuten. Hij speelt dan o.a. werken van 
Jean-Philipe Rameau, Joh. Seb. Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Alfred Lefebure-Wely en 
Alexandre Guilmant zeker de moeite waard om dit te komen beluisteren. 
Verder zullen onze vaste organisten aanwezig zijn om iets over de geschiedenis van het orgel 
te vertellen en zullen ook zij het orgel bespelen 

• Om 13.00 uur is er een concert van het Accordeonensemble Opus 1 o.l.v. Eric Vermaak. Dit 
ensemble bestaat al 30 jaar en zij willen dit vieren door wat extra aandacht aan dit prachtige 
instrument te besteden. De musici nemen je mee op ontdekkingstocht langs onbekende 
parels, ontroerende klanken en meeslepende muziek- van zacht fluisterend tot uitbundig 
feestelijk, van klassieke muziek tot moderne composities. Kom dus luisteren in de sfeervolle 
ambiance van deze bijzondere dag en laat je verrassen door de unieke klanken van  het 
accordeon. 

 
De leden van de Missionaire Commissie zullen de hele dag aanwezig zijn om hun projecten onder 
de aandacht te brengen en diverse producten te verkopen ten behoeve van deze projecten. 
 
Alles bij elkaar dus zeker de moeite van een bezoekje waard, de kerk is deze zaterdag open van 
10.00 tot ca. 14.00 uur. 
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Collectedoelen  
 
7 september 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN, jeugdwerk 
Collecte Jonge generatie Protestantse Kerk - Geloven met jongeren. 
Kerken hebben meer aantrekkingskracht op jongeren wanneer zij zich welkom voelen, serieus 
genomen worden en mogen meedenken. Jongeren zoeken naar verbinding, zingeving en 
echtheid – ook binnen de kerk. De Protestantse Kerk ondersteunt lokale gemeenten hierin met 
methoden, spellen en werkvormen die aansluiten bij verschillende leeftijden en leefwerelden. 
Deze materialen helpen jeugdwerkers, vrijwilligers en predikanten om met kinderen en jongeren 
in gesprek te gaan over geloof op een manier die bij hen past. Ook catechesemateriaal maakt 
hier deel van uit. Investeren in goed jeugdwerk is investeren in de toekomst van de kerk. Als 
jongeren zich gehoord en gezien voelen, willen ze ook meedoen en mee-vormgeven. Daarom is 
dit een belangrijk en inspirerend collectedoel dat we van harte aanbevelen – om ruimte te blijven 
maken voor geloofsgroei bij de nieuwe generatie. Geef tijdens de collecte of maak je bijdrage 
over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protest 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
14 september 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, werelddiaconaat 
Innovatief kooktoestel verandert levens 
In Bangladesh hebben vrouwen vaak nauwelijks inkomsten. Soms hebben gezin daardoor 
onvoldoende te eten. Via een slim kooktoestel verhogen zij hun inkomen. Dit kooktoestel heeft 
meerdere voordelen: het bespaart brandhout, vermindert de uitstoot van CO2 en produceert 
minder rook, wat gunstig is voor de gezondheid. Het kooktoestel werkt op een kleine hoeveelheid 
hout of groenafval, vermengd met organische mest. Het toestel zet deze brandstof om in biochar: 
een restproduct dat lijkt op houtskool en een natuurlijke bodemverrijker is: het neemt gemakkelijk 
voedingsstoffen op voor planten, geeft deze vervolgens geleidelijk af en houdt water langer vast. 
Vrouwen gebruiken de biochar voor hun eigen stukje land of verkopen het aan boeren in de 
omgeving. Zo hebben vrouwen betere oogsten of meer inkomen om voedsel te kopen, en boeren 
een milieuvriendelijk en goedkoop alternatief voor kunstmest. Kerk in Actie zorgt voor de installatie 
van de kooktoestellen, traint vrouwen in het gebruik ervan en leert hen hoe zij de biochar kunnen 
vermarkten. Onze gemeente steunt dit werk via het programma werelddiaconaat van Kerk in 
Actie. Doe je mee? Geef dan aan de collecte, maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Collecte oktober Bangladesh’ of doneer online. Hartelijk dank voor je gift.    
Meer lezen: kerkinactie.nl/vrouwenbangladesh 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en 
vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en 
bezinning.  
 
21 september 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, vredesweek 
Libanon Door de economische crisis in Libanon is de werkloosheid torenhoog. Veel jonge mensen 
willen emigreren, omdat er nauwelijks ruimte is op de krappe arbeidsmarkt. Kerk in Actie-
partnerorganisatie Lutheran World Relief biedt jongeren een vaktraining in ondernemers-
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vaardigheden. Met een klein startbedrag kunnen ze daarna een eigen bedrijf beginnen. Van 
zuivel- naar kledingindustrie: in veel sectoren zijn nu meer jonge ondernemers te vinden. Op hun 
beurt bieden zij anderen weer werk én inkomen. Dat biedt hoop in zware tijden.    
Wat betekent dit project voor Petra? “Samen met mijn man en drie kinderen run ik een 
landbouwbedrijf in de regio Deir el Ahmar. De ‘Akoury Farm’ is onze grote trots, maar het is hard 
werken om de eindjes aan elkaar te knopen. We zijn steeds op zoek naar extra bronnen van 
inkomsten. Het was al lang mijn droom om toeristen te ontvangen om hen te laten genieten van 
de prachtige natuur in onze omgeving. We hadden alleen geen overnachtingsmogelijkheid. 
Dankzij een klein bedrag van Kerk in Actie kon ik een eenvoudig gastenverblijf bouwen. Ik ben 
dankbaar: de toeristen kunnen nu komen en ons bedrijf blijft gezond!” 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
28 september 
1e inzameling van uw gaven is voor stichting Tekenen voor kinderen 
De stichting Tekenen voor Kinderen wil graag uw aandacht vragen voor de activiteiten die wij in 
uw regio uitvoeren. Wij zetten ons in voor het welzijn van alle kinderen in Nederland. Wij zijn een 
groep professionele tekenaars die tekenen voor kinderen in ziekenhuizen, asielzoekers- en 
revalidatiecentra of bij medische kinderdagverblijven. Het komende jaar (2025) willen we iedere 
twee weken gaan tekenen op de kinderafdelingen bij: 

- Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis, 
Rotterdam  

- Kinderpsychiatrie Erasmus MC, Rotterdam  
- Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam  
- Reinier de Graaf Gasthuis, Delft  
- Brandwondencentrum, Rotterdam  
- St. Franciscus Gasthuis & Vlietland, 

Rotterdam  
- Beatrix Ziekenhuis, Gorinchem  
- Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht  
- Juliana Kinder Ziekenhuis, Den Haag  
- Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam  

- Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC), Leiden  

- Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp  
- Groene Hart Ziekenhuis, Gouda  
- IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan de 

IJssel  
- MCH Westeinde, Den Haag  
- MCH Bronovo, Den Haag  
- Rijndam revalidatie, Rotterdam  
- AZC, locatie Katwijk  
- KDC Citykids, Den Haag en Rotterdam  

 
Ons verhaal 
Kinderen groeien niet altijd onbezorgd op. Een kort of lang verblijf in het ziekenhuis, zorginstelling 
of wonen in een AZC brengt onzekerheid met zich mee voor nu en de toekomst. Door te tekenen 
met kinderen geven we ze even een moment van regie en ontspanning. Het kind regisseert wat 
de tekenaar op het papier tot leven brengt. Daarbij wordt de creativiteit van het kind gestimuleerd 
en ontstaat via het tekenen een extra taal om binnen een veilige omgeving eigen gedachten, 
verbeelding of fantasie te kunnen uiten. Een uniek samenspel tussen kind en tekenaar. Met de 
tekening creëren we een blijvende herinnering, waarmee we positieve beweging brengen bij 
kinderen en hun omgeving. Met de kracht van tekenen willen we met onze partners zoveel 
mogelijk kinderen bereiken. Samen voor een klein moment met een groots, blijvend effect! 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en 
vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en 
bezinning. 



 Kerkklanken september 2025, pagina 8 

 
Collecten voor de eigen diaconie 
Alle diaconieën van de kerken in de gemeente Alphen aan den Rijn werken samen in het DPA 
(Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn), vanuit het DPA  worden verschillende acties 
georganiseerd zoals een rozengroet of cadeaupakketje voor de Penitentiaire Inrichting 
(gevangenis), een inzameling voor de Kleding- en voedselbank Groene Hart en het werven van 
vrijwilligers om een Schuldhulpmaatje te kunnen worden. 
In november wordt een gezellige middag voor de oudere gemeenteleden georganiseerd en in de 
Advent- en Veertigdagentijd ontvangen zij een kalender.  
Jaarlijks wordt een verplichte bijdrage afgedragen aan de PKN, het diaconaal quotum. In de 
zomermaanden maken we voor kinderen in het dorp die niet op vakantie kunnen een 
‘vakantietasje’. Ook wil de diaconie hulp kunnen bieden aan mensen die om wat voor reden dan 
ook in de problemen zijn geraakt. Dat betekent soms een tas met boodschappen ergens 
bezorgen of iemand naar het ziekenhuis rijden. Helpen waar geen helper is! 
 
Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen. Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? 
Dat kan. Een gift kunt u overmaken op: ING rek.nr. NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie. Onder 
vermelding van: Gift diaconie of het gewenste projectdoel. 
 
Uw en jouw diaconie, Omzien naar elkaar!  
 
 

Collecteverantwoording juni en juli 2025 
 
Kerk:    15/06 € 170,21 
    13/07 € 262,38 
    20/07 € 290,98 
 
Onderhoudsfonds:  29/06 € 165,46 
    27/07 € 270,18 
 
Diaconie:   01/06 € 175,06 
    22/06 € 194,51 
    13/07 € 288,80 
    20/07 € 276,98 
    27/07 € 284,73 
Kerkinactie/PKN 
Diaconaat:   22/06 € 184,51 
Werelddiaconaat:  29/06 € 180,11 
 
Interk. comm. voor doven: 15/06 € 173,36 
 
Plaatselijk missionair werk: 01/06 € 179,77 
 
Openluchtdienst met Koudekerk, digitale bijdrage de Korenaar MAF, Project Bijbel box Papoea-
Nieuw-Guinea:  08/06 € 155,66  
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Jarigen: 80+ 
 

2 september 
Mevr. J. E. Bos-Leenheer     81 jaar 
 
8 september  
Mevr. H. van Soest – Hoogendoorn   84 jaar 
 
17 september 
Mevr. J. Vlam-Bakkenes     81 jaar 
 
19 september  
Mevr. P.C. Zaal-Harkes     80 jaar 
 
28 september 
Mevr. H.K. van Aalst-van Veen    83 jaar  
 
3 oktober 
Mevr. H. Poot-Dijkxhoorn     87 jaar 
 
Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op deze vermelding, geef dit 
dan door aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl) 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Kerkelijke stand 
 
Overleden: 

• Op 10 juli 2025, dhr. W.A. Haartsen, in de leeftijd van 78 jaar. 
• Op 18 juli 2025, dhr. G.N. Pels, in de leeftijd van 81 jaar. 
• Op 5 augustus 2025, mevr. B. Matze-de Peinder,  in de leeftijd van 90 jaar. 
• Op 10 augustus 2025, dhr. G. Hassefras, in de leeftijd van 92 jaar. 
• Op 23 augustus 2025, mevr. B.S. Obispo,  in de leeftijd van 86 jaar. 

  
Geboren: 

• Op 31 juli 2025 Sarah Karin Maria Korteland, dochter van Ruben Korteland en Monique de 
By en zusje van Esmée 

• Op 12 augustus 2025, Novian Gerard Bjorn Wanders, zoon van Bjorna Wanders 
 
Nieuw ingekomen in onze gemeente: 

• Mevr. F.D. Morsink 
 
Verhuisd binnen onze gemeente: 

• Dhr. M.A.C. Lindhout  
• Mevr. E.J. De Gelder- Slappendel  
• Dhr. W.J. Pouw en mevr. K.M, Pouw-Segaar 

 
Vertrokken naar andere gemeente: 

• Mevr. C.W. Morssink-Vader, naar Hervormde Gemeente in Hazerswoude-Dorp. 
   
Onttrokken aan onze gemeente 

• Dhr. J.L. Morssink-Vader 
 
Bron: Kerkelijk bureau 

mailto:kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl
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Kort verslag kerkenraad 12 mei 2025 
 
Aanwezig:  Meinte Vierstra, Karin Jansen, Annemieke Hoogendoorn, Ottolien de Vlaam,  

Martien van Zanten, Anneke de Jong, Marianne Bol, Annette van den Bosch,  
Alfred Hoogendoorn, Trudy den Haan, Ellen van Zanten, Simon Voets, Nelleke de Beus,  
Ellen de Gelder. Jan Jongeotter en Eline Wessels bij financiële verantwoording. 

Afwezig:   Marc v.d. Haven, Anneke de Jong en Ben Kalisvaart 
 
1. Opening 
Meinte start met een gebed dat wordt gevolgd door een bezinningsgedicht Rien van de Berg uit 
“Psalmen voor nu”. 
 
2. Verslag overleg kerkenraad 14 april 2025 
Het verslag goedgekeurd. 
 
3. Financiële verantwoording 
PGH Jaarrekening Kerk 2024 voorlopig: De Kerkenraad geeft toestemming om het positieve 
saldo overhevelen naar ABV-fonds. 
De stukken moeten doorgegeven worden aan Utrecht. De jaarrekening van de diaconie en 
missionaire commissie worden samengevoegd tot één jaarrekening. 
De aanbevelingen vanuit de kascontrole gaat in de CvK besproken worden. 
De kerkenraad keurt de jaarrekeningen van 2024 goed. 
 
4. Uit de commissies 

• Missionaire Commissie: De Congolese maaltijd wordt uitgesteld 
• Diaconie: Avondmaal in Driehof gaat vorm krijgen. Naar AZC is de kleding gebracht. 
• Pastoraat: Laatste leerhuis is geweest. In september willen ze weer starten. Gevraagd 

wordt of hierover een stukje in Kerkklanken en Gemeentebrief geplaatst kan worden. 
  
5. Nieuwe wegen  
Twee keer in het jaar willen we vanuit de kerkenraad een brief naar alle gemeenteleden sturen. 
Binnenkort komt weer de brief voor de solidariteitskas, dan wordt weer een extra brief 
meegestuurd. De onderwerpen worden geïnventariseerd. 
 
6. Gezamenlijke Openluchtviering  
In augustus zouden we een gezamenlijke openluchtviering hebben. We konden eerst gebruik 
maken van een tent van de jaarmarkt, maar dit gaat niet door.  
 
7. Wijdekerk 
De kerkenraad stemt in met aanmelding bij Wijdekerk  
 
8. Mededelingen voorzitter 
In de maanden juni en augustus zijn er geen kerkenraadsvergaderingen, behalve indien nodig. 
 
9. Rondvraag 
Herbevestiging en afscheid ambtsdragers zal op 28 september zijn. 
Informatieavond over euthanasie was heel informatief en positief, er waren zo’n 24 personen. 
 
10. Sluiting  
Alfred sluit af met het dankgebed uit “Heer, ik kom tot U”. 
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Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad 
 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een 
kerkenraadslid of een wijkmedewerker. U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of 
email: scriba@pghkorenaar.nl.  
 
 

Van de redactie 
 

Redactie:  Jan Pels, tel. 58 83 68 
Karin Jansen, tel. 06 – 55 86 56 20 
Cornèl Hassefras, tel. 58 73 13 

Druk:   Drukwerkteam PGH 
 
Kopij voor het volgende nummer kunt u inleveren tot 25 september bij de redactie via e-mail: 
postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
 
 

Er zijn in de laatste levensfase 
 
Vraagt u zich wel eens af wat u zelf zou doen als u of een familielid of 
bekende in de laatste levensfase komt?  
 
Als iemand hoort dat hij of zij niet meer beter zal worden, willen we graag 
het leven van diegene en de naasten zo goed en draaglijk mogelijk 
houden. Steeds meer mensen willen als het even kan hun laatste 
levensfase thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, doorbrengen. De 
zorg wordt in deze periode vaak intens. Partners, familieleden, vrienden, 
de thuiszorg, iedereen doet wat ie kan. Soms kan dat net te veel worden. 
Extra ondersteuning is dan erg welkom. Ook om te voorkomen dat op het allerlaatst alsnog een 
verhuizing naar hospice/zorginstelling nodig is.  
 
Onze vrijwilligers bieden al meer dan 25 jaar hulp. Onze vrijwilligers zijn goed opgeleid en hebben 
ervaring in het bieden van een luisterend oor en geven tijd en aandacht aan u en uw naasten. 
Alleen al het ‘Er zijn’ wordt als heel waardevol ervaren. Samen met de mantelzorgers en de 
beroepsmatige zorg doen onze vrijwilligers wat gedaan moet worden in deze onzekere, maar ook 
bijzondere periode. Ze zijn beschikbaar om te waken en helpen bij lichte persoonlijke verzorging.  
Onze vrijwilligers zorgen een aantal dagdelen in de week dat mantelzorgers en naasten even 
afstand kunnen nemen en tijd voor zichzelf hebben. Weten dat er dan iemand aanwezig is, kan 
de rust geven die op dat moment zo nodig is om het thuis mogen sterven tot het laatst vol te 
kunnen houden. Daarbij bieden onze vrijwilligers de zieke en de mantelzorgers emotionele 
ondersteuning.  
 
Er zijn geen kosten verbonden aan onze ondersteuning thuis of in een zorginstelling, ook wanneer 
er geen naaste is, in Koudekerk a/d Rijn, Hazerswoude, Benthuizen, Boskoop en Waddinxveen. Wilt 
u zorg aanvragen of meer weten? Bel ons: 06 51 44 57 26, mail: info@vptzaurelia.nl of kijk op 
www.vptzaurelia.nl   

mailto:scriba@pghkorenaar.nl
mailto:kerkklanken@pghkorenaar.nl
mailto:info@vptzaurelia.nl
http://www.vptzaurelia.nl/
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Bijbelleesrooster september 2025 
 

Dag Datum Bijzonderheden Bijbeltekst 

maandag 1 september  Lucas 14,15-24 

dinsdag 2 september  Lucas 14.25-35 

woensdag 3 september  Psalm 33 

donderdag 4 september  Deuteronomium 29,1-14 

vrijdag 5 september  Deuteronomium 29,15-28 

zaterdag 6 september  Deuteronomium 30,1-10 

zondag 7 september  Deuteronomium 30,11-20 

maandag 8 september  Deuteronomium 31,1-8 

dinsdag 9 september  Deuteronomium 31,9-18 

woensdag 10 september  Deuteronomium 31,19-29 

donderdag 11 september  Psalm 74 

vrijdag 12 september  Deuteronomium 31,30–32,14 

zaterdag 13 september  Deuteronomium 32,15-25 

zondag 14 september  Deuteronomium 32,26-35 

maandag 15 september  Deuteronomium 32,36-44 

dinsdag 16 september  Deuteronomium 32,45-52 

woensdag 17 september  Psalm 148 

donderdag 18 september  Lucas 15,1-10 

vrijdag 19 september  Lucas 15,11-20a 

zaterdag 20 september  Lucas 15,20b-32 

zondag 21 september  Lucas 16,1-9 

maandag 22 september  Lucas 16,10-18 

dinsdag 23 september  Psalm 38 

woensdag 24 september  Deuteronomium 33,1-7 

donderdag 25 september  Deuteronomium 33,8-12 

vrijdag 26 september  Deuteronomium 33,13-21 

zaterdag 27 september  Deuteronomium 33,22-29 

zondag 28 september  Lucas 16,19-31 

maandag 29 september  Deuteronomium 34,1-12 

dinsdag 30 september  Psalm 127,1-5 
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Gegevens Protestantse gemeente De Korenaar 
 
Predikant: Jan Werkman (ambulant)  tel. 0172-589164 
 
Kerkenraad:      e-mail: kerkenraad@pghkorenaar.nl 
Preses: Meinte Vierstra     e-mail: preses@pghkorenaar.nl 
Scriba: Annemieke Hoogendoorn   e-mail: scriba@pghkorenaar.nl 
 
Diaconie:      e-mail: diaconie@pghkorenaar.nl 
Voorzitter: Martien van Zanten   
Secretaris: Mieke den Haan - Zaal   
Penningmeester: Anneke de Jong - v.d. Willik  
 
Vertrouwenspersonen: 
• Mevr. Manon El Masoudi  E-mail: vertrouwenspersoon@pknkoudekerk.nl 

Mobiel nr. 06 41151103 
• Dhr Gert van Zanten  E-mail: vertrouwenspersoon@pghkorenaar.nl 

Mobiel nr. 06 51821026 
 
Belangrijke rekeningnummers kerkgemeente: 
ING-bank:  NL26INGB0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente 
Rabobank:  NL46RABO0325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Diaconie:  NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente 
Missionaire commissie: NL51RABO0325908370 t.n.v. Penningmeester Missionaire commissie 
Protestantse Gemeente 
 
Adres kerkgebouw De Korenaar: 
Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp  
 
Kerkdiensten:    
09.30 uur: vanaf de eerste zondag van april 
10.00 uur:        vanaf de eerste zondag van november 
 
Viering van het Heilig Avondmaal:  
Zie het kerkdienstenrooster aan het begin van Kerkklanken 
 
Bediening Heilige Doop: 
Wanneer u de doop verlangt voor uzelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de 
scriba  
 
Huwelijksbevestigingen: info via de scriba 
 
Begrafenissen: info via de scriba 
Coördinatie overige taken:  Erna Voets en Heleen Polderman  
Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel  
 
 

mailto:vertrouwenspersoon@pknkoudekerk.nl
mailto:vertrouwenspersoon@pghkorenaar.nl

