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Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad:

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact
opnemen met een kerkenraadslid of een wijkmedewerker.

U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email:
scriba@pghkorenaar.nl

Vandaag zondag 27 april 9.30 uur, , gaat voor ds. Han van
Popering uit Aalsmeer. Aad van Zanten is de koster en het orgel wordt
bespeeld door Piet Boon. Ouderling van dienst is Trudy den Haan en
Ellen van Zanten is diaken van dienst. Trudy den Haan zal de
schriftlezing verzorgen en Johan Langelaar de beamer. In verband met
schoolvakantie is er geen oppas en kindernevendienst. De collecten zijn

Orde van dienst 27 april 2025

Orgelspel

Lied voor de dienst: 653: 1 en 4
Welkom

Stilte

Intochtslied Psalm 81:1,2,8 en 9
Bemoediging en groet

Klein Gloria

Kyrie

Glorialied Lied 305:1,2 en 3
Gebed opening vd schriften
Eerste lezing Psalm 111 (Lector)
Zingen Lied 619: 1 en 2

Tweede lezing Matth.28: 16 t/m 20
((Lector)

Zingen Lied 619: 3en 4

Derde lezing Kolossenzen 1:1 t/m
23

Verkondiging

Zingen Psalm 33 :7en 8
Dank- en voorbeden, stil gebed
Collecten

Slotlied: Lied 708: 1 en 6

Het Wilhelmus.

Zegen en gezongen Amen

voor stichting Spoetnik, humanitaire hulp aan Oekraine en het
onderhoudsfonds.
De koffie wordt verzorgd door Jan en Fia Pels.

1° inzameling van uw gaven
humanitaire hulp aan Oekraine

iS voor stichting Spoetnik,

N7

Stichting Spoetnik is een humanitaire organisatie die hulp brengt en projecten doet in Oekraine. Zij doet
haar werk voornamelijk in samenwerking met Oekraiense organisaties ter plaatste. Per jaar verzorgt
Spoetnik 0.a. enkele tientallen hulpgoederentransporten ten bate van kindertehuizen, psychiatrische en
andere medische instellingen e.d. In 2002 bijvoorbeeld bracht Spoetnik twintig vrachtwagenladingen en
een ambulance naar Oekraine. In de meeste jaren daarvoor en werden zelfs geregeld meer transporten
georganiseerd.

Spoetnik bestaat geheel uit vrijwilligers en gaat zelf vier of vijf keer per jaar naar Oekraine om te kijken hoe
de goederen daar zijn ontvangen en verdeeld. Ook controleert zij of geleverde duurzame goederen
(bijvoorbeeld medische apparatuur en computers) nog steeds in gebruik zijn bij onder andere scholen en
ziekenhuizen. Spoetnik werkt samen met vele humanitaire organisaties in Nederland. Ook verleent zij hulp
bij het wegwijs maken in het leveren van humanitaire hulp aan Oekraine, bijvoorbeeld bij het opmaken van
douanedocumenten. In Oekraine werken wij samen met zeven humanitaire organisaties; deze organisaties
zijn door de Commissie Humanitaire zaken te Kiev gemachtigd om de hulpgoederen te ontvangen en
distribueren.

2° inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Op zondag 4 mei zal er geen viering zijn in “de Korenaar”, helaas hebben we geen voorganger
kunnen vinden.

Wel zijn we welkom om 10.00 uur in de Brugkerk te Koudekerk. Ds. H. van Laren uit Den Haag gaat voor
in de deze dienst. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.
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De goedemorgenkoffie
Dinsdag 29 april om 10.00 uur is de goedemorgenkoffie in de Korenaar.
U bent weer van harte welkom.

De bloemen De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen naar, Nynke Wanders.
Zij heeft een oog operatie ondergaan voor loslatend netvlies.

Van harte beterschap Nynke.

Ze worden gebracht door Anneke de Jong.

VANUIT DE LIEEDE VAN CHRISTUS OMZIEN NAAR DE VLUCHTELING

In het Asielzoekerscentrum (AZC) in Hoorn-West in Alphen zijn 24 maart de eerste bewoners gearriveerd.
In totaal zal er aan 400 mensen plaats worden gegeven; mannen, vrouwen en kinderen. Zij hebben hun
thuisland moeten verlaten en mogen in Alphen een stad vinden
waar iedereen zich “thuis” mag voelen. Natuurlijk
kunnen wij als gemeenschap, hierin van betekenis zijn en onze
bijdrage leveren. Dit gaan wij dan ook doen.

Wat gaan wij doen?
» Kleding inzamelen!
>
De maand april
Wat?
kinderkleding : maat 110, 116, 128, 134
kinderschoenen
dameskleding : vanaf maat 44
herenkleding : shirts, broeken, zomertruien, schoenen en zomerjassen
U kunt de kleding in de kerk of de parochie inleveren.
Laten we met elkaar op deze manier de nieuwe bewoners van Alphen van harte een welkom heten.
Namens de gezamenlijke diaconieén van Hazerswoude-dorp
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SCHOONMAAK 22 mei gaan we weer wat extra dingen schoonmaken in de kerk. Daarom zijn we weer op
zoek naar mannen en vrouwen die het gezellig vinden om dit met elkaar te doen. We starten om 9.00 uur
en na een ochtend werken hebben we een lekkere lunch die verzorgt wordt door Ria.

Opgeven op de lijst in de kerk of bij Marian tel. 06-25496511

Informatieavond over Geloven en euthanasie op 7 mei in De Korenaar
Euthanasie (en voltooid leven), hoe hier geloofsmatig mee om te
gaan? Ds. Mark Janssens komt samen met u over dit moeilijke
onderwerp nadenken en de Bijbel erop naslaan.

Er zijn, ook binnen kerken, heel verschillende gedachten over
euthanasie. Sommigen zeggen: ‘Wie niet verder wil leven, heeft
het recht om zijn leven te (laten) beéindigen.” Anderen denken
dat elke vorm van euthanasie tegen de wil van God in gaat. Hoe
kun je je gedachten hierover vormen, waarbij ieders eigen geloof
een rol speelt?

Op de informatieavond deelt ds. Mark Janssens enige
gedachten vanuit zijn verstaan van de Bijbel en zijn ervaringen
in een verpleeghuis en revalidatiecentrum. Er is daarnaast volop ruimte voor vragen. En we ontmoeten
elkaar ook in groepjes rond een aantal vragen.

Wanneer: woensdag 7 mei om 19.30 uur (inloop: 19.00 uur)

Toegang is gratis. Voor koffie/thee wordt een bijdrage gevraagd

Aanmelden: scriba@pghkorenaar.nl

Kruiswegwandeling door Hazerswoude Dorp 2025

Op Goede Vrijdag heeft een aantal gemeenteleden van de H. Thomasparochie en De Korenaar de
kruisweg door het centrum van Hazerswoude Dorp gelopen, een wandeling die ruim een uur duurde.

Pastor Lam leidde ons langs de 14 staties, bij elke stop hield hij een korte meditatie en sprak hij een gebed
uit. Zo kwamen we ook langs bij onze Korenaar waar achter een raam een afbeelding van statie 13, Het
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van Jezus rust in de armen van zijn moeder, te zien was.

Na afloop was er in De Juffrouw gelegenheid om met elkaar na te praten en koffie of thee te drinken.
Men kon ook op eigen gelegenheid in de stille week aan de hand van een boekje deze wandeling maken.
Van harte hoop ik dat dit initiatief niet bij deze ene keer blijft.

Mieke van den Bosch.



