
Orde van dienst 13 april 2025 
palm- en passiezondag 

Orgelspel 
Lied voor de dienst: lied 550: 1 en 3 
Welkom en korte informatie over de 
dienst 
Stil moment 
Intochtslied: Psalm 24: 4 en 5 
Bemoediging en groet 
Lezing bij de intocht door lector:  
Lukas 12, 29 – 40  
Lied: Lied 435: 1 en 4 
Wisseling van de kleden en de stola 
van rood naar paars 
Smeekgebed 
Lied: lied 547 met toelichting 
Gebed van de zondag 
Projectlied gezongen door Sabine 
Kinderen gaan naar de 
kindernevendienst 
Lezing: Jesaja 50, 4 – 9 (NBV, 
lector) 
Lied: lied 558: 1 en 2 
Lezing: Filippenzen 2, 5 – 11 
(WillibrodvertalingL) 
Zingen: lied 574 
Verkondiging / Zingen: lied 852 
De kinderen komen onder het 
naspel terug in de kerk 
Dankzegging en voorbeden /  
Stil gebed / Onze Vader 
Collecten  
Slotlied: (staande): lied 556 
Zegen 
Gemeente beaamt met zingen 3x 
amen 

 In wiselzang 9 
 
                                                                                                                                                                       
 
4 augustus 
9 

 

Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad: 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact 
opnemen met een kerkenraadslid of een wijkmedewerker.  
U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email: 
scriba@pghkorenaar.nl 
 

Deze week, zondag 13 april 9.30 uur, palmzondag, gaat voor  

ds. Jan Compagner uit Woerden. Alfred Hoogendoorn is de koster en 
het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree. Ouderling van dienst is 
Ben Kalisvaart en Ellen van Zanten is diaken van dienst. Marianne Bol 
zal de schriftlezing verzorgen en Johan Langelaar de beamer. Bij de 
oppas/kindernevendienst is Sabine Dijksterhuis.  
De koffie wordt verzorgd door Martien en Lia Heyker. 
 

1e inzameling van uw gaven is voor de kerk 

 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar 
en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en 
bezinning. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
Stille week voor Pasen 
Op donderdag 17 april - Witte Donderdag - begint de dienst om  
19.30 uur in de Korenaar. In deze dienst gaat voor ds. Meindert 
Burema uit Leidschendam. We vieren we het Heilig Avondmaal. Piet 
Boon bespeelt het orgel en Jady Hoogendoorn is de koster. Ouderling 
van dienst is Annette van den Bosch en Anneke de Jong en  
Alfred Hoogendoorn zijn diaken van dienst. Arend van Zanten verzorgd de beamer. De collecte is voor de 
voedselbank.  
Goede Vrijdag 18 april zijn we welkom om 19.30 uur in de Brugkerk te Koudekerk. 
Ds. Carel van der Meij gaat in deze dienst van gedenken voor. Centraal in deze dienst staat het 
lijdensverhaal van Jezus. Dat lezen we dit jaar uit het Evangelie naar Marcus. De teksten worden omlijst 
met liederen, gebeden en vioolmuziek. Aan het eind van de dienst leggen we een bloem aan de voet van 
het kruis. In de dienst op Goede Vrijdag word je vanzelf stil.  
Paaswake 19 april mogen we aansluiten om 21.30 uur in de Brugkerk te Koudekerk en  
Pastor Wilna Wierenga gaat voor. Vanuit het duister naar het licht. De nieuwe Paaskaars wordt 
binnengedragen en het vernieuwen van ons belijden en herinnering aan onze Doop. Dit is een nacht 
anders dan alle andere nachten. Dit is de nacht waarin wij de Naam belijden van Hem die een God van 
mensen wil zijn. Dit is de nacht waarin wij met Hem opstaan tegen het duister en getuigen dat zijn licht alle 
duisternis zal verdrijven. 
 
Wilt u de diensten graag bezoeken in de Brugkerk te Koudekerk, maar u heeft geen vervoer, dan kunt u 
bellen met Marian Zintel 06 25496511 
 

 

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl  
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn! 
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Volgende week zondag 20 april 9.30 uur, 1e Paasdag, gaat voor ds. Pieter van der Ende uit  

Alphen a/d Rijn. Deze dienst wordt muzikaal ondersteund door 4 saxen en het koperensemble. Alfred 
Hoogendoorn is de koster en het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree. Ouderling van dienst is  
Marc van der Haven en Martien van Zanten is diaken van dienst. Rita de Gelder zal de schriftlezing 
verzorgen en Johan Langeraar de beamer. Bij de oppas/kindernevendienst zijn Sharon Kastelein en Daisy 
Hoogendoorn. De collecten zijn voor Tearfund en de kerk. Nanny Hassefras en Hans van der Lip schenken 
de koffie. 
 
Uit de gemeente  Afgelopen dinsdag 9 april is ons gemeentelid Margriet van Dijk-Peels onverwacht 
overleden. De tekst op de rouwkaart is “hoe kostbaar is een kwetsbaar mens”. Wij wensen Jan Luuk, 
kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en God’s nabijheid in deze verdrietige tijd. 
Dinsdag 15 april is er gelegenheid om te condoleren van 10.30 uur tot 11.30 uur. Aansluitend zal  
om 12.00 uur de dankdienst voor haar leven plaatsvinden. 
 

De goedemorgenkoffie   
Dinsdag 15 april om 10.00 uur is de goedemorgenkoffie in de Regenboog. 
U bent weer van harte welkom. 

 

De bloemen  

De bloemen gaan met een hartelijke groet en felicitatie namens ons allen, naar mevr. Bea Matze-de 
Peinder. Zij mocht 9 april 90 jaar worden. Ze worden gebracht door Mieke van den Bosch.  
 

Spaardoosjes Actie - Steun 4Watoto in Congo 
Sinds vorige week zijn wij gestart met de spaardoosjesactie. De spaardoosjes liggen klaar op de steen in 
de gang. Wij nodigen u van harte uit om mee te doen en bij te dragen aan het project 4Watoto in Congo. 
Wat is 4Watoto? 
4Watoto is een organisatie die zich richt op het bieden van hulp aan kinderen in Congo. Het project 
ondersteunt kwetsbare kinderen door het opzetten van een gezinshuis waar de kinderen bijvoorbeeld 
onderwijs krijgen. Het doel van 4Watoto is om deze kinderen een betere toekomst te geven, door hen te 
helpen opgroeien in een veilige omgeving en hen toegang te bieden tot de middelen die ze nodig hebben 
om te kunnen leren en zich te ontwikkelen. 
Meer informatie over het project kunt u vinden op de website van 4Watoto: www.4watoto.com 
 
Hoe kunt u bijdragen? 
U kunt bijdragen aan deze actie door het spaardoosje fysiek te vullen met uw bijdrage. De doosjes liggen 
vanaf 6 maart voor u klaar. Ook is het mogelijk om uw bijdrage over te maken naar het volgende 
rekeningnummer: 
Rabobanknummer: NL51RABO0325908370 
Ten name van: Missionaire Commissie Protestantse Gemeente 
Onder vermelding van: ‘Spaardoosjesactie’ 
 
In de komende weken zullen wij meer informatie over het project en de voortgang van de actie verstrekken 
via de gemeentebrief. 
Wij hopen van harte dat u deze actie steunt, zodat we samen een verschil kunnen maken voor de kinderen 
van 4Watoto in Congo. 
Met vriendelijke groeten, Uw Missionaire Commissie 

 
Paasontbijt 
Zondag 20 april om 8.30 uur in de Dobber  
Kosten € 3,50 p.p. , kinderen eten gratis mee. 
Feestelijk om Pasen zo gezamenlijk te beginnen, vòòr het begin van de kerkdienst. Iedereen is van harte 
uitgenodigd om op Paasmorgen met elkaar te komen ontbijten in de Korenaar. 
Wij zorgen voor lekkere broodjes, beleg, koffie/thee/sap en natuurlijk een ei. 
Opgeven: 
-via de intekenlijst  ( bij de ingang van de kerk, op de meeleeftafel) 
-bij Marian Zintel ( tel.  06-25496511/  marian.hilbrand@ziggo.nl) of Ellen de Gelder ( 0623654409/ 
ellendegelder@kpnmail.nl ) 
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De goudsbloemzaadjes  Op de eerste zondag van de 40 dagentijd zijn er potjes met 
goudsbloemzaadjes uitgedeeld. Wilt u/wil je een foto ervan maken en deze naar mij opsturen voor 16 
april? 
Wij zijn heel benieuwd hoe ze groeien.  
Namens de kindernevendienst. 
Sabine : sabinev_zanten@hotmail.com  

VANUIT DE LIEFDE VAN CHRISTUS OMZIEN NAAR DE VLUCHTELING 

In het Asielzoekerscentrum (AZC) in Hoorn-West in Alphen zijn 24 maart de eerste bewoners gearriveerd. 
In totaal zal er aan 400 mensen plaats worden gegeven; mannen, vrouwen en kinderen. Zij hebben hun 
thuisland moeten verlaten en mogen in Alphen een stad vinden waar iedereen zich “thuis” mag voelen. 
Natuurlijk kunnen wij als gemeenschap, hierin van betekenis zijn en onze bijdrage leveren. Dit gaan wij dan 
ook doen.  

Wat gaan wij doen? 

 Kleding inzamelen!  
 Wanneer?  

De maand april 

 Wat? 
 kinderkleding : maat 110, 116, 128, 134 
 kinderschoenen 
 dameskleding : vanaf maat 44 
 herenkleding : shirts, broeken, zomertruien, schoenen en zomerjassen  

U kunt de kleding in de kerk of de parochie inleveren. 

Laten we met elkaar op deze manier de nieuwe bewoners van Alphen van harte een welkom heten.  
Namens de gezamenlijke diaconieën  van Hazerswoude-dorp 

SCHOONMAAK 22 mei gaan we weer wat extra dingen schoonmaken in de kerk. Daarom zijn we weer op 
zoek naar mannen en vrouwen  die het gezellig vinden om dit met elkaar te doen. We starten om 9.00 uur 
en na een ochtend werken hebben we een lekkere lunch die verzorgt wordt door Ria.  
Opgeven op de lijst in de kerk of bij Marian tel. 06-25496511 

Informatieavond over Geloven en euthanasie op 7 mei in De Korenaar  
Euthanasie (en voltooid leven), hoe hier geloofsmatig mee om te 
gaan? Ds. Mark Janssens komt samen met u over dit moeilijke 
onderwerp nadenken en de Bijbel erop naslaan.  
Er zijn, ook binnen kerken, heel verschillende gedachten over 
euthanasie. Sommigen zeggen: ‘Wie niet verder wil leven, heeft 
het recht om zijn leven te (laten) beëindigen.’ Anderen denken 
dat elke vorm van euthanasie tegen de wil van God in gaat. Hoe 
kun je je gedachten hierover vormen, waarbij ieders eigen geloof 
een rol speelt? 
 
Op de informatieavond deelt ds. Mark Janssens enige 
gedachten vanuit zijn verstaan van de Bijbel en zijn ervaringen in een verpleeghuis en revalidatiecentrum. 
Er is daarnaast volop ruimte voor vragen. En we ontmoeten elkaar ook in groepjes rond een aantal vragen.  
Wanneer: woensdag 7 mei om 19.30 uur (inloop: 19.00 uur)  
Toegang is gratis. Voor koffie/thee wordt een bijdrage gevraagd  
Aanmelden: scriba@pghkorenaar.nl 
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Een kruisweg door het dorp! 
 
Als mensen op bedevaart gaan, dan zullen ze ongetwijfeld wel 
ergens, al is het in een kerk, een kruisweg vinden. Vaak is is 
het lopen van de kruisweg dan ook een onderdeel van hun 
pelgrimage. Stilstaan en biddend tot je laten doordringen wat 
Jezus voor ons mensen gedaan heeft. Een stukje 
bewustwording van de grootte van de liefde van Christus voor 
ons mensen. Daarom is het ook een goede traditie om op 
Goede Vrijdag de kruisweg te lopen in de kerk. Dit jaar pakken 
we het geheel anders aan in Hazerswoude Dorp! We lopen de 
kruisweg in het dorp! In de Goede Week zal er door het dorp op 
14 verschillende  locaties een kruiswegstatie zijn. In de tuin van 
iemand, achter het raam of in de locatie zullen dan de 
kruiswegstaties uit de kerk te zien zijn. 
U kunt de kruisweg, waarvan de 1e statie bij de Katholieke kerk begint, dan op uw eigen tempo en in uw 
eigen tijd lopen. Op Goede Vrijdag zullen we dit in ieder geval lopen met elkaar onder begeleiding van 
mijzelf. Hopelijk met jong en oud. We zullen starten om 14:00 en eindigen rond 15:00 weer bij de kerk met 
een bloemenhulde. Daarna kunnen we naar de Juffrouw toe om elkaar te ontmoeten en voor de kinderen is 
er limonade. Er zullen speciale boekjes voor deze kruisweg zijn die u bij de kerk kunt meenemen om zelf 
de kruisweg te lopen. Graag ontmoeten we u op Goede Vrijdag. 
 
Namens de voorbereidingsgroep 
Alie de Man en Karin van der Heiden, 
pastor(aal werker) Lâm 
 
Ook wij kunnen meedoen met deze wandeling door ons dorp. 
Iedereen is welkom op Goede Vrijdag om 14.00 uur bij de RK kerk. 
Als u/jij liever op eigen gelegenheid wilt wandelen neem dan een boekje mee van de tafel bij de 
kaart. 
Zijn ze op, laat het me weten dan zorg ik voor een boekje. 
  
Uw Missionaire Commissie 
Mieke den Haan 
 
 

Kopij voor de gemeentebrief van 20 april kan tot uiterlijk woensdag 16 april 12.00 uur 
worden aangeleverd in verband met de Paasdagen en de dienst op Witte Donderdag. 
 


