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In dit nummer: 
 

Overdenking: hoop, lef en trots Welkom in de Kerk van Benidorm 

Kerkdienstenrooster Aurelia helpt mantelzorgers 

Collectedoelen nader toegelicht Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad 

Collecteverantwoording Van de redactie 
Kerkelijke stand Bijbelleesrooster 

Jarigen: 80+ Gegevens Protestantse gemeente 

Actie Vakantietas  

 
 

Hoop, lef en trots 
 
Hoop, lef en trots: deze woorden vormen de titel van het Hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet dat 
volgende week beëdigd zal worden. Straks zal ik inzoomen op het begrip hoop. Eerst even over lef en trots 
in de Bijbel.  
 
Lef komt uit het Jiddisch en stamt af van het Hebreeuws “lev" dat hart betekent. Je hart staat symbool voor 
wie je als mens ten diepste bent, de bron van je denken, voelen handelen. Spreuken 4:23 zegt: “bewaar je 
hart (lev) boven alles wat te bewaren is, want daaruit komt het leven voort”.  
 
Trots heeft in de Bijbel een heel wat minder positieve betekenis, het ligt dicht tegen hoogmoed aan. Paulus 
zegt in Filippenzen 2: 3-4 “probeer niet de eer naar u toe te trekken, maar wees nederig en sla een ander 
hoger aan dan uzelf". Natuurlijk is er niets mis mee trots te zijn op een uitzonderlijke prestatie van jezelf of 
iemand uit je omgeving, maar dienstbaarheid en nederigheid zijn kernwoorden in het Evangelie. Als 
Bijbelkenners denken wij bij de trits Hoop, lef en trots direct aan de drie beroemde woorden van Paulus: 
geloof, hoop en liefde. De liefde is het belangrijkst volgens Paulus en hij bezingt die op prachtige wijze in 1 
Corinthiërs 13. Maar de mens heeft ook geloof en hoop nodig. Het woord geloof in het Grieks kun je ook 
vertalen met vertrouwen. Vertrouwen hebben dat alles goed komt, vertrouwen in God, vertrouwen in je 
medemens… In deze tijd die maatschappelijk gezien bol staat van het wantrouwen is goed om te blijven 
geloven/vertrouwen.  
 
En dan de hoop. De gespreksgroep Actueel bespreekt op dit moment het boek “Levenslessen van een 
rabbijn “geschreven door Awraham Soetendorp. Rabbijn Soetendorp beschrijft daarin hoe hij als baby 
gered werd uit de handen van de Duitsers door… een SS-officier. Die officier viel met zijn handlangers in 
mei 1943 de woning van de familie Soetendorp binnen. Hij liep naar het wiegje waarin de kleine Awraham 
lag, drie maanden ook. Hij boog zich over de baby heen en zei na een kort moment: ”Schade dass er ein 
Jude ist.” (jammer dat hij Joods is). Vervolgens sloeg hij vader Soetendorp en schreeuwde:”Dreckjuden”! 
Tegen de mensen om hen heen riep hij: “Deze mensen zijn zo vies, we kunnen ze nu niet vastpakken”. 
Tegen mijn ouders zei hij: ”Was je, wij komen morgen terug.” Hij wist natuurlijk dat we dan zouden 
ontsnappen. Awrahams vader zei later tegen hem: “En vergeet nooit, mijn jongen, er stonden tranen in de 
ogen van de SS-officier en deze tranen hebben ons leven gered.” Vader Soetendorp wilde met dit gesprek 
een les doorgeven: Zelfs als het hart volledig verdonkerd is door haat, door indoctrinatie, zolang de blik van 
een baby die donkerte kan doorklieven, is alles mogelijk. Er is hoop dat in elke ontmoeting een kans kan 
liggen iets ten goede te keren.  
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In Hebreeën 11-1 staat:” Geloof/vertrouwen is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid 
wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.” Prachtige woorden die me doen denken 
aan het bekende gedicht van Vaclav Havel (1936-2011), president van (toen nog) Tsjecho-Slowakije. In de 
communistische tijd werd hij door de overheid beschouwd als gevaarlijk en hij bracht meerder jaren in de 
gevangenis door. Maar de hoop hield hem staande! 
 

Hoop 
 

Diep in onszelf dragen wij hoop 
Als dat niet het geval is, 

Is er geen hoop. 
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. 

Het is een gerichtheid van de geest, 
Een gerichtheid van het hart, 
Verankerd voorbij de horizon. 

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis 
Is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat, 
Of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. 

Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, 
Niet omdat het kans van slagen heeft. 
Hoop is niet hetzelfde als optimisme; 

Evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. 
Het is de zekerheid dat iets zinvol is 

onafhankelijk van de afloop, 
onafhankelijk van het resultaat. 

 
Een hoop- en liefdevolle zomer gewenst! 
 
Met zusterlijke groet, 
Nelleke de Beus 
 
 

Kerkdienstenrooster 

 
7 juli 2024 9.30 uur o.l.v. ds. Meindert Burema, Leidschendam  
Organist: Peter Burger 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
Collecte: 
1e = PKN - Pastoraat 
2e = onderhoudsfonds 
 
14 juli 2024 9.30 uur o.l.v. eerw. Leo Koot, Leiderdorp 
Organist: Piet Boon  
Koster: Eddie de Jong 
Collecten:  
1e = de kerk 
2e = de eigen diaconie  
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21 juli 2024 9.30 uur o.l.v. ds. Meindert Burema, Leidschendam 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten:  
1e = de eigen diaconie 
2e = onderhoudsfonds  
 
28 juli 2024 9.30 uur o.l.v. ds. Dries Blokker, Callantsoog  
Organist: Herman Verbree 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten:  
1e = de kerk 
2e = de eigen diaconie 
 
4 augustus 2023 10.00 uur o.l.v. mw Annie Vermeij, Boskoop, gezamenlijke dienst met de prot. Gemeente 
van Koudekerk a.d. Rijn / Hazerswoude Rijndijk in de Brugkerk, Dorpsstraat 53, Koudekerk. 
Collecten:  
1e = werelddiaconaat 
2e = plaatselijk kerkenwerk 
 
11 augustus 2024 9.30 uur o.l.v. ds. Jeroen Baan, Leiderdorp  
Organist: Theo Griekspoor 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
Collecte: 
1e = Kerk in Aktie - zomerzending 
2e = onderhoudsfonds 
 
18 augustus 2024 9.30 uur o.l.v. ds. Murielle van Diepen, Reeuwijk 
Organist: Piet Boon  
Koster: Jady Hoogendoorn 
Collecten:  
1e = de eigen diaconie  
2e = de kerk  

 
25 augustus 2024 9.30 uur o.l.v. Teus Prins, Aalsmeer 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten:  
1e = de kerk 
2e = de eigen diaconie  
 
 

Collectedoelen – nader toegelicht 

 
7 juli 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN pastoraat 
Preken in gebarentaal 
Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele 
dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk 
categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God 
te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk 
Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove 
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mensen. Via het programma Pastoraat ondersteunt de Protestantse Kerk diverse vormen van categoriaal 
pastoraat in Nederland zoals het dovenpastoraat.  
Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. 
pastoraat juli. Hartelijk dank. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
14 juli 
1e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral 
God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. 
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 

 
2e inzameling van uw gaven is voor Foundation for kids 
The Foundation for Kids is een stichting die zich inzet voor kinderen die zelden of nooit nieuwe kleding krijgen. 
De vrijwilligers van de The Foundation for Kids leveren samen met de organisatoren een welkome bijdrage 
in het leven van kinderen. De vrijwilligers doen dit goede werk volledig belangeloos. De kinderwensen 
worden via de maatschappelijke organisaties ingediend en door middel van de facebookpagina van de 
foundation uitgezet om gemaakt te worden. De beheerders van de foundation verdelen de aanvragen onder 
de vrijwilligers. Een aantal weken later gaat de kinderkledingwens in vervulling en bijna vanzelf wordt een 
glimlach op het gezicht van het kind getoverd. 
 
21 juli 
1e inzameling van uw gaven is voor IZB zending in Nederland 
Zending in Nederland is urgent! 
Op steeds meer plaatsen verdwijnt de kerk uit beeld of heeft ze een te hoge drempel gekregen. Maar er is 
ook nieuwe belangstelling voor religie en levensvragen. Kansen dus voor de blijde boodschap! 
Zending is in de eerste plaats Gods werk; Hij staat ervoor garant! Samen met u  
weten we ons geroepen om ingeschakeld te worden bij wat Hij doet. Hij geeft en zegent en wij mogen onze 
plek innemen en het goede nieuws doorgeven. Dit doen we door toerustingsprogramma’s op te zetten voor 
predikanten, kerkenraden en gemeenteleden. Ook zijn we met missionaire  
pioniersplekken present door heel het land en maken we de podcasts ‘Eerst Dit ’ en ‘Dit is de Bijbel’. Zomaar 
wat voorbeelden van de manier waarop we, ook namens u, het evangelie laten klinken in deze tijd. Helpt u 
ook mee de IZB het evangelie te verspreiden in Nederland!? 

 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
28 juli 
1e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God 
te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. 
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 

 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
4 augustus 
Gezamenlijke dienst met PKN Koudekerk a/d Rijn in de Brugkerk te Koudekerk 
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11 augustus 
1e inzameling van uw gaven is voor de kerk in actie, zomerzending 
Christenen in Pakistan staan sterker in hun geloof  
In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie 
en krijgen regelmatig kritische vragen over hun geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun 
geloof inhoudt. Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die Pakistaanse christenen door middel van 
trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de 
maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen, onder wie veel jongeren, aan deze trainingen mee. Via 
het programma Zending steunt Kerk in Actie onder andere christenen in Pakistan.  

 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
18 augustus 
1e inzameling van uw gaven is voor Kika 
Onderzoek naar kinderkanker 
Jaarlijks krijgen bijna 600 kinderen in Nederland kanker. Inmiddels overleeft 81% van deze kinderen de eerste 
vijf jaar na de diagnose. Mede dankzij de onderzoeken die KiKa financiert. Want zo’n 20 jaar geleden lag dit 
nog rond de 72%. Een duidelijk bewijs dat onderzoek écht helpt en 100% kans op genezing steeds dichterbij 
komt.   
Deze onderzoeken waarin KiKa investeert richten zich op verschillende thema's. Denk aan betere medicijnen, 
minder pijn tijdens behandelingen, meer kans op genezing en een hogere kwaliteit van leven voor patiënten, 
ook na behandeling. Ook geven we voorlichting over kinderkanker. KiKa is het enige goede doel in Nederland 
dat investeert in onderzoek dat zich specifiek richt op alle vormen van kinderkanker. Bij al dit mooie werk 
krijgen we steun van particuliere donateurs, actievoerders, bedrijven en stichtingen.   

 
2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral 
God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. 
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 
 
25 augustus 
1e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral 
God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. 
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 

 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
Collecten voor de eigen diaconie 
Alle diaconieën van de kerken in de gemeente Alphen aan den Rijn werken samen in het DPA (Diaconaal 
Platform Alphen aan den Rijn), vanuit het DPA  worden verschillende acties georganiseerd zoals een 
rozengroet of cadeaupakketje voor de Penitentiaire Inrichting (gevangenis), een inzameling voor de Kleding- 
en voedselbank Groene Hart en het werven van vrijwilligers om een Schuldhulpmaatje te kunnen worden. 
In november wordt een gezellige middag voor de oudere gemeenteleden georganiseerd en in de Advent- en 
Veertigdagentijd ontvangen zij een kalender.  
Jaarlijks wordt een verplichte bijdrage afgedragen aan de PKN, het diaconaal quotum. In de zomermaanden 
maken we voor kinderen in het dorp die niet op vakantie kunnen een ‘vakantietasje’. Ook wil de diaconie 
hulp kunnen bieden aan mensen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn geraakt. Dat betekent 
soms een tas met boodschappen ergens bezorgen of iemand naar het ziekenhuis rijden. Helpen waar geen 
helper is! 
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Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen.  
Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? Dat kan. Een gift kunt u overmaken op:  
ING rek.nr. NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie. Onder vermelding van: Gift diaconie of het gewenste 
projectdoel. 
 
Uw en jouw diaconie, Omzien naar elkaar! 
 
 

Collecteverantwoording mei 2024 

 
Kerk: 09/05 €        59,40 (huwelijk) 
 12/05 € 249,73 
 
Onderhoudsfonds: 26/05 € 250,22 
  
Diaconie: 19/05 € 272,72 
 26/05 € 246,77 
 
Kerk in actie/PKN 
Noodhulp Soedan: 09/05 €      449,17 (Hemelvaartsdag) 
Diaconaat: 12/05 € 261,92 
Pinsterzendingsweek: 19/05 € 290,12   
   
Huwelijk: 
KWF extra collecte 09/05 € 94,80 
 
 

Kerkelijke stand 
 
Geboren: 
Op 22 mei 2024 Marin Atie Zintel, dochter van Richard Zintel en Dafna Windhorst en zusje van Lize en Rosa 
  
Gehuwd: 
Op 24 mei 2024 dhr. R.P.B Korteland en mevr. M. de By 
Op 31 mei dhr. W.J. Pouw en mevr. K.M. Segaar 
 
Verhuisd binnen onze gemeente: 
Mevr. A. Hoogendoorn-Harkes  
 
Vertrokken naar andere gemeente: 
Dhr. J.D.J. Harkes 
Dhr. A.D. Westerman en mevr. M. Westerman-Vreeke 
  
Verhuisd en vertrokken naar andere gemeente: 
Mevr. W.J. Van der Oever 
  
Onttrokken aan onze gemeente 
Dhr. W. Hassefras en mevr. K. Hassefras 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
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Jarigen: 80+ 
 

21 juli 
Dhr. P. de Gelder     89 jaar 
 
25 juli 
Dhr. W. Zintel `     87 jaar 
 
26 juli  
Mevr. H.J. De Gelder-Bomhof   80 jaar 
Mevr. J.A, Roeloffs-Slappendel   80 jaar 
 
29 juli  
Dhr. J. de Gelder     88 jaar 
 
30 juli 
Dhr. G.N. Pels      81 jaar 
 
31 juli 
Mevr. A.C. Knibbe – Peters    85 jaar 
 
11 augustus 
Dhr. J.C. Windhorst     87 jaar 
 
12 augustus 
Mevr. A. Hoogendoorn – Harkes   88 jaar 
 
13 augustus 
Dhr. J. Pels      80 jaar 
 
16 augustus 
Mevr. J.M. Kastelein - van Aalst   85 jaar 
 
19 augustus 
Mevr. G. Hoogendoorn-Oskam   80 jaar 
 
25 augustus 
Dhr. J. Jongenotter     82 jaar 
 
28 augustus 
Dhr. H. Endeveld     87 jaar 
 
30 augustus 
Mevr. K. Zandstra - van Bostelen   86 jaar 
 
Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op deze vermelding, geef dit dan 
door aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl). 
 
Bron: Kerkelijk bureau 

 
  

mailto:kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl
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Actie Vakantietas 
 
Misschien mist u de aankondiging voor de collecte voor de actie vakantietas.  
De diaconie heeft ook dit jaar weer contact gehad met medewerkers van “Tom 
in de Buurt”. 
Zij geven aan dat er momenteel geen kinderen bij hen bekend zijn die rond de 
minimagrens verkeren. Dat is een positieve ontwikkeling! Daarom dit jaar geen 
speciale inzameling voor de vakantietasjes. Volgend jaar zullen we hen de vraag 
opnieuw stellen. 
 
Uw en jouw diaconie 
 
 

Welkom in de Kerk van Benidorm: uw thuis in het buitenland! 
 
Bent u van plan om deze zomer te genieten van een 
welverdiende vakantie aan de Costa Blanca in Spanje? 
En verblijft u in de buurt van Benidorm? Of heeft u 
plannen hier te overwinteren? 
Vergeet dan niet dat u elke zondag van harte welkom 
bent in onze kerk!  
 
De Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Benidorm 
biedt een warme en gastvrije omgeving voor al onze 
Nederlandse vakantiegangers. Of u nu een vaste 
bezoeker bent of gewoon nieuwsgierig, wij 
verwelkomen u graag in onze gemeenschap. 
 
Omdat wij zelf vaak in Spanje zijn, zijn wij lid van deze kerk.  
 
Kom en ervaar een inspirerende dienst, ontmoet mede-vakantiegangers en lokale Nederlanders, en geniet 
van de unieke sfeer die onze kerk te bieden heeft.  
Voor meer informatie over onze diensten en activiteiten kunt u terecht op onze website: 
www.kerkinbenidorm.nl 
 
We kijken ernaar uit om u te verwelkomen en samen een mooie zondag te beleven in Benidorm! 
Uiteraard beantwoorden wij graag op voorhand eventuele vragen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Arie en Anneke Snel 
apsnel@gmail.com 
 
 

Mantelzorgers kunnen het niet alleen, Aurelia helpt! 
 
Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste levensfase thuis of in een andere 
vertrouwde omgeving door te brengen. Juist met het einde in zicht hebben 
stervende mensen behoefte aan dierbaren om zich heen. 
Aurelia is een plaatselijke kerkelijke vrijwilligersorganisatie, die ondersteuning 
biedt aan ernstig, terminaal zieke mensen in de thuissituatie. In een intakegesprek 
worden de situatie, wensen en mogelijkheden met de zieke en naaste doorgesproken. Er wordt bekeken op 
welke tijden de hulp van een vrijwilliger van Aurelia gewenst is. Dat kan één of meerdere dagdelen per week 

about:blank
mailto:apsnel@gmail.com
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zijn, zowel overdag als in de avond. De cliënt en/of familie, kunnen bij ons ondersteunende zorg aanvragen. 
Daarnaast hebben wij ook contact met huisartsen en thuiszorg.  
Aan onze zorg zijn geen kosten verbonden. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar op tel. 06-51445726. 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptzaurelia.nl 
Als sterven dichtbij is, kunnen wij er voor u zijn! 
 
 

Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad 
 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of een 

wijkmedewerker. U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email: scriba@pghkorenaar.nl 

 
 

Van de redactie 

 
Redactie:  Jan Pels, tel. 58 83 68 

Karin Jansen, tel. 06 – 55 86 56 20 
Cornèl Hassefras, tel. 58 73 13 

Druk:   Drukwerkteam PGH 
 
Kopij voor het septembernummer kunt u inleveren tot 22 augustus a.s. bij de redactie via e-mail: 
postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
  

mailto:scriba@pghkorenaar.nl
mailto:kerkklanken@pghkorenaar.nl
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Bijbelleesrooster juli en augustus 2024 
 

Datum Dag Onderwerp Bijbeltekst 

1 Maandag (Keti Koti) Sprakeloos Psalm 88 

2 dinsdag Hemels licht Handelingen 9:1-19a 

3 woensdag Openlijk en vrijmoedig Handelingen 9:19b-31 

4 donderdag Alles voor de Heer Romeinen 14:1-12 

5 vrijdag Onnodige struikelblokken Romeinen 14:13-23 

6 zaterdag Krachtige bescherming Psalm 28 

7 zondag Verlammend ongeloof Marcus 6:1-6a 

8 maandag Kort, maar krachtig Psalm 117 

9 dinsdag Eensgezind, eendrachtig, eenstemmig Romeinen 15:1-13 

10 woensdag Toegewijd Romeinen 15:14-24 

11 donderdag Twee soorten rijkdom Romeinen 15:25-33 

12 vrijdag Aanbeveling en groeten Romeinen 16:1-16 

13 zaterdag Aansporingen en nog meer groeten Romeinen 16:17-27 

14 zondag Licht bepakt Marcus 6:6b-13 

15 maandag Monddood gemaakt Marcus 6:14-29 

16 dinsdag Voorschot Efeziërs 1:1-14 

17 woensdag Hoofd en hart Efeziërs 1:15-23 

18 donderdag Inzicht Zacharia 1:1-6 

19 vrijdag Hemelse ruiters Zacharia 1:7-17 

20 zaterdag Onbegrensd Zacharia 2:1-9 

21 zondag Gezegende maaltijd Marcus 6:30-44 

22 maandag Op het juiste pad Efeziërs 2:1-10 

23 dinsdag Thuis bij God Efeziërs 2:11-22 

24 woensdag Thuis bij de mensen Zacharia 2:10-17 

25 donderdag Schoonmaak Zacharia 3:1-10 

26 vrijdag Niet door kracht of macht Zacharia 4:1-14 

27 zaterdag Vloek Zacharia 5:1-11 

28 zondag Geen paniek Marcus 6:45-52 

29 maandag Houd moed Efeziërs 3:1-13 

30 dinsdag Geworteld en gegrondvest Efeziërs 3:14-21 

31 woensdag Beteugelde woede Zacharia 6:1-8 
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Datum Dag Onderwerp Bijbeltekst 

1 donderdag Een man met de naam Telg Zacharia 6:9-15 

2 vrijdag Eén zijn Efeziërs 4:1-6 

3 zaterdag Samenhang en opbouw Efeziërs 4:7-16 

4 zondag Traditie Marcus 7:1-13 

5 maandag Beerput Marcus 7:14-23 

6 dinsdag Schepping in beroering Psalm 29 

7 woensdag De weg van de liefde Efeziërs 4:17–5:2 

8 donderdag De weg van het licht Efeziërs 5:3-20 

9 vrijdag Op de proef Deuteronomium 8:1-6 

10 zaterdag Onverdiende welvaart Deuteronomium 8:7-20 

11 zondag Overtuigend Marcus 7:24-30 

12 maandag Niet de minste? 1 Korintiërs 15:1-11 

13 dinsdag Zinloos? 1 Korintiërs 15:12-19 

14 woensdag Op leven en dood 1 Korintiërs 15:20-34 

15 donderdag Schitterend 1 Korintiërs 15:35-49 

16 vrijdag De dood voorbij 1 Korintiërs 15:50-58 

17 zaterdag Grenzeloos Psalm 119:89-96 

18 zondag Geheim Marcus 7:31-37 

19 maandag Verstandig Psalm 119:97-104 

20 dinsdag Het voorbeeld van Christus Efeziërs 5:21-33 

21 woensdag Wederzijds respect Efeziërs 6:1-9 

22 donderdag Goed gewapend Efeziërs 6:10-24 

23 vrijdag Goed verlicht Psalm 119:105-112 

24 zaterdag Zucht… Marcus 8:1-13 

25 zondag Zuurdesem Marcus 8:14-21 

26 maandag Tweestapsgenezing Marcus 8:22-26 

27 dinsdag Onverdiend Deuteronomium 9:1-14 

28 woensdag Denk terug Deuteronomium 9:15-29 

29 donderdag Tweede kans Deuteronomium 10:1-11 

30 vrijdag Besnijd uw hart Deuteronomium 10:12-21 

31 zaterdag Verstopte oren Zacharia 7:1-14 
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Gegevens Protestantse gemeente 

 
Predikant: Jan Werkman (ambulant)   tel. 0172-589164 
 
Kerkenraad:      e-mail: kerkenraad@pghkorenaar.nl 
Preses: Meinte Vierstra      
Scriba: Annemieke Hoogendoorn   e-mail: scriba@pghkorenaar.nl 
 
Diaconie:      e-mail: diaconie@pghkorenaar.nl 
Voorzitter: Martien van Zanten   
Secretaris: Mieke den Haan - Zaal   
Penningmeester: Anneke de Jong - v.d. Willik  
 
Belangrijke rekeningnummers kerkgemeente 
ING-bank:  NL26INGB0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente 
Rabobank:  NL46RABO0325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Diaconie:  NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente 
Missionaire commissie: NL51RABO0325908370 t.n.v. Penningmeester Missionaire commissie Protestantse 
Gemeente 
 
Adres kerkgebouw De Korenaar 
Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp  
 
Kerkdiensten    
09.30 uur: vanaf de eerste zondag van april 
10.00 uur:        vanaf de eerste zondag van november 
 
Viering van het Heilig Avondmaal  
Zie het kerkdienstenrooster aan het begin van Kerkklanken 
 
Bediening Heilige Doop 
Wanneer u de doop verlangt voor uzelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de scriba  
 
Huwelijksbevestigingen: info via de scriba 
 
Begrafenissen: info via de scriba 
Coördinatie overige taken:  Erna Voets en Heleen Polderman  
Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel  
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