de Korenaar

Maandblad Protestantse Gemeente
Ke r k k I a n ke n Hazerswoude

34¢ jaargang - nummer 4 - apr. 2024

In dit nummer:

Overdenking: Pasen Jarigen: 80+
Kerkdienstenrooster Jarigen: 4 jaar
Benoeming ambulant predikant Verslag Kerkenraadsvergadering 8 januari 2024
Kennismaking Jan Werkman Verslag Kerkenraadsvergadering 12 februari 2024
Collectedoelen nader toegelicht Aurelia helpt mantelzorgers
In memoriam: Jaap Kraaij Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad
In memoriam: Riet Zaal Van de redactie
Collecteverantwoording Bijbelleesrooster
Kerkelijke stand Gegevens Protestantse gemeente

Pasen

(2 Samuel 22: 1 - 20 en Lucas 24:1-12)

Dat Jezus, na Zijn sterven, uit de dood zou opstaan had Hij al gezegd en toch konden de leerlingen het niet
begrijpen. Dat was té groot om verstandelijk te begrijpen.

En wij? Zouden wij dat wel begrepen hebben of nét zo angstig zijn geweest als de vrouwen bij het graf? In
het Evangelie van Lucas wordt summier verteld wat er bij de opstanding gebeurt, wél dat de opstanding
plaats zou vinden, maar over het ‘hoe en wat’, daarvoor wordt geen verklaring gegeven die wij
verstandelijk kunnen begrijpen.

De vrouwen gingen naar het graf en ontdekten dat het graf leeg was. Ze raakten van slag, raakten ‘de weg
kwijt’. Zowel letterlijk (Jezus was de weg die op leek te houden, die waren ze kwijt) als figuurlijk (ze raakten
in verwarring). Engelen spelen een belangrijke rol in Jezus’ leven. Zoals bij de aankondiging van Jezus’
geboorte en ook nu, bij de aankondiging van het Nieuwe Leven. De engelen gaven geen verklaring voor het
lege graf maar stelden een vraag ter lering: “‘Waarom zoekt u de Levende onder de doden?’. ‘Jezus is niet
dood, HUIJ LEEFT, Hij is opgewekt uit de dood?

Zowel Lucas als Jesaja dragen ons op om op weg te gaan en niet te blijven staren naar het verleden, maar
te getuigen van wat we gezien of gehoord hebben. Die weg door het leven is niet altijd eenvoudig, dood of
het kwade lijkt te heersen. Die weg is soms hard en kil, angstig, wantrouwend, duister of onveilig. Pasen
leert ons om op te staan tegen kwade machten die op ons afkomen, die op onze weg komen via tv, krant,
internet, sociale media. Laat je verstand je niet tegenhouden die weg toch te gaan!

Pasen, de opstanding van Jezus, wil ons leren om op onze levensweg de Levende, het Leven, te zoeken. Te
ontdekken dat de Levende er is. Soms mag je zelfs iets van de Levende, van Jezus, ervaren, want de weg
mét Jezus is geen doodlopende weg. God hoort onze roep om hulp. Hij bleef niet ver weg, daalde af in Zijn
Zoon Jezus Christus. Hij bevrijdt ons, geeft ons ruimte omdat hij ons liefheeft. De opstanding van Jezus leert
ons ook om op te staan tegen de machten van het kwaad. Het Leven overwint.
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Petrus ging op weg, bleef niet staan. Hij ontdekte dat het graf leeg was, vervolgde zijn weg en getuigde van
zijn ervaringen. De leerlingen van Jezus vervolgden ook hun weg en dat merken wij tot op de dag van
vandaag. Ook wij moeten opstaan om op onze weg te gaan met Christus. Getuig onderweg met woord en
daad dat Jezus LEEFT. Dat is niet altijd eenvoudig. Ga de weg van de Levende, de weg van liefde en genade,
de weg van het Nieuwe Leven. Jezus LEEFT! Hij heeft het toch gezegd! Hem zij de glorie. Halleluja!

*Samenvatting, gebaseerd op de verkondiging van 31 maart 2013 door ds. Marloes van Doorne-Wolfs.
Samengevat door Ben Kalisvaart.

Kerkdienstenrooster

7 april 2024 9.30 uur o.l.v. mw. Annie Vermeij, Boskoop
Organist: Piet Boon

Koster: Hilbrand Zintel

Collecten:

1° = de eigen diaconie

2% = onderhoudsfonds

14 april 2024 9.30 uur o.l.v. dhr. Hans Karstens, Leiden
Organist: Theo Griekspoor

Koster: Aad van Zanten

Collecten:

1° = de kerk

2¢ = de eigen diaconie

21 maart 2024 9.30 uur o.l.v. ds. Han van Popering, Aalsmeer
Organist: Jos Qualm

Koster: Alfred Hoogendoorn

Collecten:

1° = de eigen diaconie

2% = onderhoudsfonds

28 april 2024 9.30 uur o.l.v. ds. Dries Blokker, Callantsoog
Organist: Herman Verbree

Koster: Jady Hoogendoorn

Collecten:

1° = de kerk

2¢ = de eigen diaconie

Benoeming ambulant predikant

Namens de kerkenraad deel ik u mee dat vanaf 1 april ds. Jan Werkman uit Zwammerdam verbonden zal zijn
aan onze gemeente De Korenaar voor 8 uur per week als ambulant predikant.

Op dit moment heeft ds. Jan een baan als predikant voor 50% bij de gemeente Nieuwveen en is tevens nog
wiskundeleraar.

Deze nieuwe verbintenis zal Jan in staat stellen om zijn pastorale gaven en energie aan te wenden voor onze
gemeenschap.
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In de aanvangsperiode zullen zijn uren voornamelijk in de avonden worden ingezet voor pastorale taken.

Wij hebben alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking met ds. Jan Werkman en wensen hem en de
Korenaar veel geluk met deze benoeming.

Meinte Vierstra

Kennismaking Jan Werkman
(foto: YouTube)

Geliefde broeders en zusters,

Vanaf 2e Paasdag 1 april begin ik als ambulant predikant bij jullie in de
gemeente te werken. Het gaat vooral om pastoraat in bijzondere situaties,
soms ook om een uitvaart. De aanstelling betreft 8 uren per week.

Mijn leeftijd is 56 jaar. Ik ben in 1997 begonnen als predikant en ben sinds
2023 in deeltijd verbonden aan de Protestantse gemeente in Nieuwveen.
Daarnaast werk ik in het voortgezet onderwijs als docent wiskunde.

Wij wonen in Zwammerdam. Mijn vrouw werkt in de civiele bouw als
werkvoorbereider en is daarnaast ook docente natuurkunde. We hebben
vier kinderen: een dochter, twee zoons en dan weer een dochter. Twee
zijn al uit huis, en twee gaan dit jaar op zichzelf wonen.

Ik speel piano. Mijn vrouw zingt. Soms maken we samen muziek, meestal een kerklied. We houden van
tuinieren. In de zomer maken we graag bergwandelingen. Verder houden onze kinderen en ik van paragliden.
Het werk in de kerk doe ik met veel plezier. Ik heb zin om het wat meer te gaan doen. Daar heb ik voor over
te minderen met wiskunde.

Wilt u graag een pastoraal bezoek ontvangen? Dan kunt u dat aangeven bij de pastoraal ouderlingen. Zij
geven me dan uw naam en telefoon en adres door, als u dat wilt. Dan maak ik een afspraak met u.

Soms kan ik dienstdoen bij een uitvaart. Dat kan ik niet garanderen. Er is overleg nodig. Er zou bijvoorbeeld
ook in Nieuwveen net een uitvaart kunnen zijn. Soms heb ik verplichtingen op school. Maar in overleg is veel
mogelijk.

Met gebed om Gods zegen en met hartelijke groet,
Ds. Jan Werkman

Collectedoelen — nader toegelicht

7 april

1° inzameling van uw gaven is voor LICO

Kanker heeft een enorme impact op het leven ven patiénten en hun naasten. LICO (Leids
Informatie Centrum Oncologie) ondersteunt deze mensen in alle fasen van het

(ziekte)proces om hun kwaliteit van leven optimaal te houden. ﬁm Leids Universitair
LICO is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waarin steun, rust, warmte en vooral een C  Medisch Centrum
luisterend oor wordt geboden.

& (&) Scarabee

Centrum voor leven

Het doel van LICO is kwaliteit van leven te bevorderen van mensen die geraakt zijn ( ] .'
‘ ' met en na kanker

door kanker. Met name door het bieden van steun bij het verwerken van kanker
en het vinden van een nieuwe balans in het leven.
Bij het LICO kan men vrijblijvende en zonder verwijzing terecht en is kosteloos.
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LICO is een samenwerking tussen inloophuis Scarabee (Centrum voor leven met en na kanker) te Leiden en
het LUMC.

2°¢ inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

14 april

1° inzameling van uw gaven is voor de kerk de I(Ol'ena(ll‘
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral \4&&%“

God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. ' ™
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden.

2°¢ inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie

21 april

1° inzameling van uw gaven is voor 4watoto Congo 21
Bij 4Watoto stellen we ons een opgewekte en bloeiende regio Kivu in DR Congo 4WAT@TQ N
voor. Wij geloven dat de Noord-Kivu regio in DR Congo naar een hoger plan kan =

worden getild door de emancipatie van haar kinderen en jeugd.

DR Congo heeft een van de jongste bevolkingen ter wereld. De emancipatie van de jeugd creéert de weg
naar een duurzame vrede in Kivu, met meer gelukkige en zelfvoorzienende mensen, een veerkrachtige
economie, een hogere levensstandaard en versterkte gemeenschappen. Wanneer kinderen en jongeren hun
volledige potentieel bereiken, zullen ze in staat worden gesteld om als voorbeeld te fungeren voor hun
medemens en hen op een positieve manier te beinvioeden. Deze invloed zal zo veel verder reiken dan de
4Watoto stichting zelf.

Onze rol is het creéren van stimulerende omgevingen die staan op drie belangrijke fundamenten:

1. Een veilige ruimte om in op te groeien

2. Handvatten om jezelf te ontplooien en vaardigheden te creéren

3. Kansen om vaardigheden in waarde om te zetten

Dit allen zodat kinderen echt kind kunnen zijn, zich mogen ontplooien tot zelfverzekerde unieke jongeren en
op eigen tempo in staat zijn te groeien tot zelfbewuste onafhankelijke mensen.

Missie: Het creéren van omgevingen vol empowerment voor kinderen en jongeren in de Kivu regio (DR
Congo), zodat zij hun volledige potentieel kunnen bereiken. We willen Congolese kinderen en jongeren
ondersteunen met kansen op het gebied van zorg, huisvesting, educatie, bedrijfsontwikkeling en
werkgelegenheid.

2°¢ inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

28 april

1° inzameling van uw gaven is voor de kerk

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral de I{Orenaar
God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. W‘\
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden.

2¢ inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie

Collecten voor de eigen diaconie:

Alle diaconieén van de kerken in de gemeente Alphen aan den Rijn werken samen in het DPA (Diaconaal
Platform Alphen aan den Rijn), vanuit het DPA worden verschillende acties georganiseerd zoals een
rozengroet of cadeaupakketje voor de Penitentiaire Inrichting (gevangenis), een inzameling voor de Kleding-
en voedselbank Groene Hart en het werven van vrijwilligers om een Schuldhulpmaatje te kunnen worden.
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In november wordt een gezellige middag voor de oudere gemeenteleden georganiseerd en in de Advent- en
Veertigdagentijd ontvangen zij een kalender.

Jaarlijks wordt een verplichte bijdrage afgedragen aan de PKN, het diaconaal quotum. In de zomermaanden
maken we voor kinderen in het dorp die niet op vakantie kunnen een ‘vakantietasje’. Ook wil de diaconie
hulp kunnen bieden aan mensen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn geraakt. Dat betekent
soms een tas met boodschappen ergens bezorgen of iemand naar het ziekenhuis rijden. Helpen waar geen
helper is!

Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen.

Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? Dat kan. Een gift kunt u overmaken op:

ING rek.nr. NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie. Onder vermelding van: Gift diaconie of het gewenste
projectdoel.

Uw en jouw diaconie, Omzien naar elkaar!

In memoriam: Jaap Kraaij

Graag nemen we u mee in het leven van Jaap Kraaij, zoals ook voorgedragen tijdens de afscheidsdienst op 1
maart jl.

Jaap is geboren en opgegroeid aan de Rijn in Koudekerk waar hij in zijn jonge jaren een onbezorgde tijd
heeft gehad. Na de lagere- en technische school is hij bij de Jongs machinefebriek in Zoeterwoude gaan
werken. Hier leerde hij Janny kennen. Ze trouwden in 1966 en gingen in Hazerswoude wonen.

In 1971 is Jaap accu's gaan verkopen bij de Wilco. De markante oranje bestelbus kende vrijwel iedereen.
Enige jaren later werden Richard, Arnold en Elske geboren, waarmee het gezin compleet was.

De vakantie met het gezin met de caravan naar Zuid-Frankrijk was het jaarlijkse hoogtepunt. Als er
onderweg iets onverhoopt kapotging, was Jaap op zijn best, dan was er altijd wel een oplossing om het te
repareren.

Hij deed ook veel vrijwilligerswerk voor de kerk. Eerst voor de jeugd en later meer technische klussen en
kon je met vragen over aansluitingen voor de kerkomroep bij hem terecht. Ook bij de tennisvereniging
droeg hij vele jaren zijn steentje bij aan het onderhoud.

Jaap hield ook erg van wandelen in de bergen. Vooral in Oostenrijk heeft hij diverse tochten gemaakt met
een groep wandelvrienden. Hij bereidde die tochten heel gedegen voor.

Vanaf eind 2005 kwam er de mantelzorg voor Janny bij. Hij deed dit met liefde.
In 2012 werden ze voor het eerst trotse opa en oma van kleindochter Fiene.

Na Janny’s overlijden in 2013 heeft hij de draad gelukkig weer snel opgepakt. Doordat hij Heleen
ontmoette, maakte hij kennis met een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding. Zoals theaterbezoeken en
lekker eten. Hij genoot er erg van. In die periode zijn zijn kleindochters Milou, Femke, Nore en Maartje
geboren, waar hij ook enorm dol op was.

De laatste jaren was te merken dat zijn gezondheid niet meer was zoals het was geweest. Toch was het
voor velen een onverwacht verdrietig bericht toen hij aangaf dat hij ongeneeselijk ziek was en niet heel
lang meer te leven had. Helaas heeft hij de oneerlijke strijd snel verloren en is Jaap op 23 februari
overleden.
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In memoriam: Riet Zaal

Maria - Johanna Zaal - van Gemeren RIET

Riet van Gemeren is op 1 maart 1929 in Boskoop geboren. Haar vader, Nico van Gemeren was, zoals
zovelen in deze omgeving destijds, boomkweker. Riet was zijn zevende kind van acht en ook zijn enige
dochter. Riet groeide dus op in een huis vol mannen en zij heeft het als enige meisje in het gezin niet
makkelijk gehad. Tijdens haar tienerjaren was het ook nog oorlog en mocht en kon je weinig of niets.

Haar vader was een strenge man en lid van de ‘vergadering van gelovigen’ in Boskoop. Riet is gelovig
opgevoed en heeft zich als 12-jarig meisje ook laten dopen. Na de oorlog kwam er meer vrijheid om van
huis te gaan en langzamerhand was er ook meer mogelijk. Riet was graag op pad met vriendinnen en zong
in het koor.

Op een zekere dag heeft ze Reinier Zaal ontmoet tijdens een fietstochtje en later zijn zij getrouwd. Reinier
had de boerderij gekocht op Voorweg 86 te Hazerswoude en begon daar een veehouderij. Riet heeft zich
toen in navolging van haar man Reinier aangesloten bij de gereformeerde kerk in het dorp. Riet is altijd
trouw aan deze kerk gebleven en heeft bij Zang en Vriendschap en tot op hoge leeftijd bij de Cantorij
gezongen. Zij is bijna 75 jaar, tot haar overlijden, lid geweest.

Uit het huwelijk met Reinier zijn 5 kinderen geboren. Reinier, Bert, Nico, Marlies en Peter. Bij het overlijden
van Riet zijn er 12 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen. Inclusief partners bestaat de familie Zaal nu in
totaal uit 45 personen.

Riet heeft altijd hard gewerkt en iedereen kent haar als een vriendelijk, lieve en betrokken vrouw. Ze is ook
altijd heel trouw in haar geloof geweest, ook als er wel eens twijfels waren. Sinds het overlijden van haar
man nu bijna 11 jaar geleden heeft ze dagelijks voor alle familieleden gebeden, naam voor naam. Het
bidden én zingen heeft ze thuis tot het allerlaatste moment gedaan. De laatste jaren waren best nog
moeilijk. Een herseninfarct heeft tot flinke spraakproblemen geleid en door diverse bijkomende
ouderdomsklachten vond ze het leven op het laatst ‘niet meer zo leuk’ om met haar eigen woorden te
spreken.

Op 28 februari 2024 is zij, in bijzijn van drie van haar kinderen, op rustige wijze overleden. Ze is op ruim een
dag na 95 jaar geworden.

We kijken terug op een heel rijk en gezegend leven van Riet. We zijn allemaal dankbaar dat we haar zo lang
nog bij ons mochten hebben. Ze is een geweldig voorbeeld van liefde, betrokkenheid en trouw geweest.
We zullen haar missen.

Collecteverantwoording februari 2024

Kerk: 25/02 € 339,92
Onderhoudsfonds: 11/02 € 227,82
Diaconie: 04/02 € 221,77

25/02 € 379,87
Kerk in Actie/PKN
Werelddiaconaat: 04/02 € 234,33
Plaatselijk Missionair werk: 11/02 € 220,37

Heilig Avondmaal
Buurtkamers Leger des Heils:  04/02 € 374,07
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Kerkelijke stand

Overleden:
Op 23 februari 2024 dhr. J.D. Kraaij, in de leeftijd van 84 jaar.
Op 28 februari 2024 mevr. M.J. Zaal-van Gemeren, in de leeftijd van 95 jaar.

Nieuw ingekomen in onze gemeente:
Dhr M.C. Van Zanten en mevr. E.l. Van Zanten-Zwiers

Verhuisd en vertrokken naar andere gemeente:
Mevr. S.C. Voets

Jarigen: 80+

5 april

Mevr. E.J. de Gelder-Slappendel 85 jaar
7 april

Dhr. J. de Ruiter 92 jaar
9 april

Mevr. B. Matze-de Peinder 89 jaar
12 april

Dhr. A.P. Bos 83 jaar
28 april

Dhr. J.J. Hoogendoorn 90 jaar
1 mei

Dhr. P.T. Voets 82 jaar

Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op deze vermelding, geef dit dan
door aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl).

Bron: Kerkelijk bureau

Jarigen: 4 jaar

16 april 2024 Malin van Zanten

Maandelijks vermelden we de jarigen van 4 jaar. Stelt u geen prijs op deze vermelding, geef dit dan door aan
het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl).

Bron: Kerkelijk bureau
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Kort verslag kerkenraadsvergadering 8 januari 2024

Aanwezig: Meinte Vierstra, Annette van den Bosch, Marianne Bol, Trudy den Haan, ds. Carla Melgers,
Martien van Zanten, Anneke de Jong, Ottolien de Vlaam, Karin Jansen, Nelleke de Beus,
Ellen de Gelder, Mark v.d. Haven, Simon Voets, Alfred Hoogendoorn, Annemieke Hoogendoorn
Afwezig: Ben Kalisvaart

Opening
Meinte heet alle nieuwe kerkenraadsleden van harte welkom. Marianne leest en gedicht en opent met een
gebed. Hierna kijkt ds. Carla terug op het afgelopen jaar en komende afscheid. Binnen 2 maanden 9 nieuwe
ambtsdragers bevestigd, dat was heel bijzonder. Ds. Carla is met hart en ziel hier predikant geweest.
Ds. Carla leest de tekst voor die gelezen is bij haar bevestiging als predikant. Deze tekst wil ze ook weer lezen
bij haar afscheid.
Schriftlezing naar Hebreeén 12: 1, 2A
Met zo’n grote wolk van getuigen om je heen (ook van wie je voorgingen in geloof)... Leg af alle last die je zo
gemakkelijk in de weg staat, ga met volharding de weg die voor je ligt, je oog alleen gericht op Jezus, de
leidsman en voleinder des geloofs.
Vragen om over na te denken:

- Als je zelf denkt aan de wolk met getuigen, wie zijn dat voor jou.

- Welke lasten staan jou gemakkelijk in de weg in geloof

Uit de commissies

e Missionaire commissie: De kerstperiode is achter de rug en ze gaan het aankomende week evalueren.
Paasbroodjes, sobere maaltijd komt eraan

e Diaconie: Komende periode gaan we weer lopend Heilig Avondmaal doen. Dit is met andere predikanten
handiger. Daarnaast er de mogelijkheid om het Heilig Avonmaal in de bank aangereikt te krijgen. Er is
ruim 4000 euro binnengekomen voor de kerstpakketactie. Er zijn 140 pakketten weggebracht, waarvan
de helft compleet en de ander helft een bloemstukje met stolletje.

e College van Kerkrentmeesters is bij elkaar geweest om even kennis te maken met nieuwe leden en de
taken te verdelen.

e Liturgie commissie: Er zijn positieve reacties gekomen na het ochtendgebed op 1 januari. Ze gaan nu aan
de slag met Pasen.

e Pastoraat: Als er gemeenteleden zijn die graag een huisbezoek willen van een ouderling, dit graag
doorgeven aan iemand van de kerkenraad.

e Groep Nieuwe Wegen: De groep wil zich gaan richten op de PR. Ze zouden de ‘huisstijl’ graag willen
opfrissen: kleur, standaard lettertype, lay-out van poster etc. Dit wordt verder onderzocht. Ook zou
hierin de website meegenomen kunnen worden. De website draait nu nog een oude server en moet
sowieso vernieuwd gaan worden. Dit gaat allemaal bekeken worden.

Nieuwe Wegen en Beleidsplan

Nu met drie ouderlingen voor het beleid, wil de groep Nieuwe wegen zich opheffen als groep. Nieuwe wegen
komt dan als vast punt binnen de kerkenraadsvergadering.

Het conceptbeleidsplan wat er al ligt, gaat bekeken worden en aangepast worden door ouderlingen gericht
op beleid.

Overige punten

e De kerkenraad stemt in dat tijdens de afwezigheid van een dominee, dat Nelleke de Beus deelneemt aan
het moderamen.

e Ds. Carla bedankt voor wat iedereen haar gegeven heeft het afgelopen jaren en Gods zegen op verder
weg als kerkgemeenschap.

e Jady Hoogendoorn wil graag koster worden. Met dit initiatief zijn we erg blij. Voorlopig zal ze nog een
koster als ‘backup’ naast zich hebben.
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Kort verslag kerkenraadsvergadering 12 februari 2024

Aanwezig: Meinte Vierstra, Annette van den Bosch, Marianne Bol, Trudy den Haan, Martien van Zanten,
Ottolien de Vlaam, Karin Jansen, Nelleke de Beus, Ellen de Gelder, Mark v.d. Haven, Simon Voets,
Alfred Hoogendoorn, Ben Kalisvaart, Annemieke Hoogendoorn

Afwezig: Anneke de Jong

Opening

Nelleke opent met Uit de 40 dagen kalender, Rob Visser “afbreken en opbouwen”

De komende tijd heeft de kerkenraad veel na te denken over beleidsplan en beroepingswerk. Daarom zal er
voorlopig geen bezinningsmoment aan het begin van de kerkenraadsvergadering zijn.

Uit de commissies

e Missionaire commissie: De inschrijving voor de sobere maaltijd is gestart. De 40 dagen kalender is
uitgedeeld. Er is een bedankje ontvangen van de organisatie Kerstpakketten voor gedetineerden, vanuit
“de Korenaar” zat hier een zakje noten in. De paasbroodjesactie komt eraan.

e Diaconie: Vorige week zondag is er lopend Heilig Avondmaal geweest. De ene vindt het jammer dat het
niet meer in de kring is, een ander vindt het fijn om het brood weer te ontvangen van een dominee. Het
lopend Heilig Avondmaal is nu voor de periode dat we vacant zijn.

e College van Kerkrentmeester: Er is uitleg gegeven aan organisten hoe ze het orgel kunnen stemmen. De
kerkenraad stemt in met dat het orgel om de 5 jaar door een professioneel wordt gestemd en de andere
jaren door de organisten zelf.

e Liturgie commissie: De commissie geeft aan dat ze door persoonlijke redenen nu niet de voorbereiding
kunnen doen voor de Paascyclus. De Paascyclus kan wel in Koudekerk gevolgd worden.

Nieuwe Wegen

De Groep Nieuwe Wegen heeft de resultaten van de enquéte gepresenteerd. We hebben kort nagedacht
over wat we ermee kunnen gaan doen. In Kerkklanken, gemeentebrief en in de app zal een preview worden
gegeven over de resultaten. Tegelijk met de brief over solidariteitsbijdrage zal er opnieuw een brief naar alle
Korenaarleden gaan, waarin we uitgebreider verslag doen over de resultaten van de enquéte. Hierin komt
ook een oproep om deel te nemen aan een Korenaar-klankbordpanel die we eens in de zoveel tijd over
bepaalde onderwerpen willen bevragen. Ook gaan we de Korenaar-app nogmaals onder de aandacht
brengen.

Ambulant medewerker

Het moderamen heeft een gesprek gehad met een echtpaar dat als ambulant medewerker aan slag wilden
voor (crisis) pastoraat in “de Korenaar”. Helaas hebben zij zich teruggetrokken. De kerkenraad zoekt verder
naar een ambulant medewerker.

Website
De informatie op de website is verouderd. Er worden mensen benaderd om dit aan te pakken.

W.v.t.t.k.

e Er zijn nog een paar taken die nu na het vertrek van ds. Carla Melgers ingevuld moeten worden. De
kerkenraad gaat mensen benaderen die eerder hebben aangegeven nog iets te willen betekenen voor
kortdurende activiteiten.

e Openingsartikel in Kerkklanken gaat onder andere Nelleke op zich nemen.
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Mantelzorgers kunnen het niet alleen, Aurelia helpt!

Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste levensfase thuis of in een andere

vertrouwde omgeving door te brengen. Juist met het einde in zicht hebben %
stervende mensen behoefte aan dierbaren om zich heen. Au re | ia
Aurelia is een plaatselijke kerkelijke vrijwilligersorganisatie, die ondersteuning & ®™'°% %954

biedt aan ernstig, terminaal zieke mensen in de thuissituatie. In een intakegesprek

worden de situatie, wensen en mogelijkheden met de zieke en naaste doorgesproken. Er wordt bekeken op
welke tijden de hulp van een vrijwilliger van Aurelia gewenst is. Dat kan één of meerdere dagdelen per week
zijn, zowel overdag als in de avond. De cliént en/of familie, kunnen bij ons ondersteunende zorg aanvragen.
Daarnaast hebben wij ook contact met huisartsen en thuiszorg.

Aan onze zorg zijn geen kosten verbonden. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar op tel. 06-51445726.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptzaurelia.nl

Als sterven dichtbij is, kunnen wij er voor u zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of een
wijkmedewerker. U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email: scriba@pghkorenaar.nl

Van de redactie

Redactie: Jan Pels, tel. 58 83 68
Karin Jansen, tel. 06 — 55 86 56 20

Cornel Hassefras, tel. 58 73 13 ,
Druk: Drukwerkteam PGH ¥ 7 Vind ons leuk op facebook.com/PGH Korenaar

Kopij voor het meinummer inleveren tot 25 maart a.s.
bij de redactie via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl.
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Bijbelleesrooster april 2024

Datum | Dag Onderwerp Bijbeltekst

1 Maandag (2° Paasdag) De wereld in Marcus 16:9-20

2 dinsdag Een nieuwe telg Jeremia 33:12-18

3 woensdag Eeuwig verbond Jeremia 33:19-26

4 donderdag Afscheidsspeech Deuteronomium 1:1-18
5 vrijdag Achter God aan Deuteronomium 1:19-33
6 zaterdag Eigenwijs Deuteronomium 1:34-2:1
7 zondag Verloren generatie Deuteronomium 2:2-15
8 maandag Schrik en beven Deuteronomium 2:16-25
9 dinsdag Overwinning Deuteronomium 2:26-37
10 woensdag Verbonden 1 Johannes 1:1-7

11 donderdag Eerlijk verhaal 1 Johannes 1:8-2:2

12 vrijdag Oud gebod, nieuw gebod 1 Johannes 2:3-11

13 zaterdag Kortdurende begeerte 1 Johannes 2:12-17

14 zondag Huisje, boompje, beestje Micha 4:1-8

15 maandag Goede nachtrust Psalm 4

16 dinsdag Wees gewaarschuwd 1 Johannes 2:18-27

17 woensdag Kinderen van God 1 Johannes 2:28-3:8

18 donderdag Liefde en haat 1 Johannes 3:9-17

19 vrijdag In het oog Psalm 33

20 zaterdag De goede deur Johannes 10:1-10

21 zondag De Heer is mijn herder Johannes 10:11-18

22 maandag De schepping zingt Psalm 65

23 dinsdag Veldtochten Deuteronomium 3:1-17
24 woensdag Aan de slag! Deuteronomium 3:18-29
25 donderdag Welk ander volk? Deuteronomium 4:1-9
26 vrijdag Niet na te maken Deuteronomium 4:10-20
27 Zaterdag (Koningsdag) Schreeuw om hulp Psalm 22:1-22

28 zondag Onverwachte omkeer Psalm 22:23-32

29 maandag Onvergetelijk Deuteronomium 4:21-31
30 dinsdag Terug in de tijd Deuteronomium 4:32-40

e
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Gegevens Protestantse gemeente

Predikant: Jan Werkman (ambulant) tel. 0172-589164

Kerkenraad: e-mail: kerkenraad@pghkorenaar.nl
Preses: Meinte Vierstra

Scriba: Annemieke Hoogendoorn e-mail: scriba@pghkorenaar.nl
Diaconie: e-mail: diaconie@pghkorenaar.nl

Voorzitter: Martien van Zanten
Secretaris: Mieke den Haan - Zaal
Penningmeester: Anneke de Jong - v.d. Willik

Belangrijke rekeningnummers kerkgemeente

ING-bank: NL26INGB0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente

Rabobank: NL46RAB00325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente

Diaconie: NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente
Missionaire commissie: NL51RAB0O0325908370 t.n.v. Penningmeester Missionaire commissie Protestantse
Gemeente

Adres kerkgebouw De Korenaar
Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp

Kerkdiensten
09.30 uur: vanaf de eerste zondag van april

10.00 uur: vanaf de eerste zondag van november

Viering van het Heilig Avondmaal
Zie het kerkdienstenrooster aan het begin van Kerkklanken

Bediening Heilige Doop
Wanneer u de doop verlangt voor uzelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de scriba

Huwelijksbevestigingen: info via de scriba
Begrafenissen: info via de scriba

Coordinatie overige taken: Erna Voets en Heleen Polderman
Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel
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