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Liturgie  
zondag 7 april 2024 

Thema:”gesloten luiken” 
 
Lied voor de dienst: 1005 
Welkom 
Intochtslied Psalm 111 : 1 en 2  
Bemoediging 
Groet 
Drempelgebed 
Zingen Psalm 111: 4 en 5 
Kyriegebed met gesproken: 
Heer ontferm u over ons 
Zingen Lied 226: 1,2 en 3 uit 
Hemelhoog 
Als er kinderen zijn komen ze 
naar voren en gaan naar de 
kindernevendienst 
Schriftlezing: Johannes 20: 19-31 
(Lector) 
Zingen Lied 169 uit Hemelhoog op 
melodie Lied 303 Liedboek 
Verkondiging  
Orgelspel 
Zingen Lied 642: 1,2,4,7 en 8 
Kinderen komen terug 
Gebeden 
Lied via you tube: Er is een God 
die hoort 
Inzameling der gaven 
Zingen Lied 624 : 1 en 3 uit 
Hemelhoog  
Zegen  
Zingen Lied 624: 4 en 5  
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Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad: 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact 
opnemen met een kerkenraadslid of een wijkmedewerker.  
U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email: 
scriba@pghkorenaar.nl 
 

Deze week zondag 7 april 9.30 uur gaat voor mevr. Annie Vermeij,  

uit Boskoop. Ed de Jong is de koster en het orgel wordt bespeeld door 
Piet Boon. Ouderling van dienst is Marianne Bol, Alfred Hoogendoorn is 
diaken van dienst en Nelleke de Beus verzorgt de schriftlezing.  
De beamer wordt bediend door Arend van Zanten. 
Bij de oppas/kindernevendienst is Guido Nieuwenhuise. 
De collecten zijn bestemd voor de eigen diaconie en onderhoudsfonds.  
De koffie wordt verzorgd door Willy Zintel en Rita van Dorp. 

 
1e inzameling van uw gaven is voor LICO 

                              

                                      
Kanker heeft een enorme impact op het leven ven patiënten en hun 
naasten. LICO (Leids Informatie Centrum Oncologie) ondersteunt deze 
mensen in alle fasen van het (ziekte)proces om hun kwaliteit van leven 
optimaal te houden.  
LICO is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waarin steun, rust, 
warmte en vooral een luisterend oor wordt geboden.  
Het doel van LICO is kwaliteit van leven te bevorderen van mensen die geraakt zijn door kanker. Met name 
door het bieden van steun bij het verwerken van kanker en het vinden van een nieuwe balans in het leven. 
Bij het LICO kan men vrijblijvende en zonder verwijzing  terecht en is kosteloos. 
LICO is een samenwerking tussen inloophuis Scarabee (Centrum voor leven met en na kanker) te Leiden 
en het LUMC. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
Volgende week zondag 14 april om 9.30 uur, gaat voor dhr. Hans Karstens uit Leiden. Aad van Zanten is 
de koster en het orgel wordt bespeeld door Theo Griekspoor. Ouderling van dienst is Ben Kalisvaart, 
Martien van Zanten is diaken van dienst en Marianne Bol verzorgt de schriftlezing. De beamer wordt 
bediend door Jan Luuk van Dijk. Bij de oppas/kindernevendienst is Sharon Kastelein. 
De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor de eigen diaconie. 
Carla Kalisvaart en Grieta Zintel verzorgen de koffie. 
 

 

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl  
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn! 
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De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen naar Janny en Piet Bos. 
Ze worden gebracht door Mieke van den Bosch. 

 
DOE MEE 
Volgende week gaan we schoonmaken. Fijn dat er al een veel zich hebben opgegeven maar er kunnen 
natuurlijk nog meer hulptroepen bij.  
Heeft u/ Heb jij een paar uurtjes over  op woensdag 10 april , we starten om 9.00 uur en naast koffie met 
wat lekkers gaan we gezellig met elkaar lunchen. 
Kom je helpen neem dan in ieder geval een emmer en raamtrekker  mee. Woon je dichtbij dan is het 
misschien ook mogelijk om een trap(je) mee te nemen. 
Doe mee en geef je op bij Marian, telefoon 06-25496511 of op de lijst in de kerk 
 


