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Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad:

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact
opnemen met een kerkenraadslid of een wijkmedewerker.

U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email:
scriba@pghkorenaar.nl

Deze week zondag 31 maart, 1° Paasdaq, gaat voor mevr. Joke
Pennewaard, uit Alphen aan de Rijn. Jady Hoogendoorn is de koster en
het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree. Ouderling van dienst is
Annemieke Hoogendoorn, Alfred Hoogendoorn is diaken van dienst en
Rita de Gelder verzorgt de schriftlezing. De beamer wordt bediend door
Johan Langelaar. Bij de oppas/kindernevendienst zijn Lily Hoogendoorn
en Anneke de Jong. Vandaag wordt de koffie verzorgd door Simon en
Erna Voets.

1° inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, werelddiaconaat
Kansarme jongeren opleiden voor horeca in Colombia

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de
Caraibische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen
in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde
maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool.

De jongeren komen uit de armste lagen van de bevolking aan de
noordkust, dicht bij de grens met Venezuela. De meesten zijn inheems of
afkomstig uit Venezuela. leder jaar worden 80 jongeren opgeleid voor
werk in hotels, restaurants of foodtrucks. Ze leren bakken of koken met
gezonde lokale voeding en maken kennis met vegetarisch en
veganistisch koken.

Jongeren die een eigen bedrijf willen starten krijgen advies over hun
bedrijfsplan en een mentor uit de horecasector. Leerlingen volgen
cursussen waarvoor ze deelcertificaten behalen. De totale opleiding duurt
3 tot 7 maanden en wordt afgesloten met een erkend diploma.

Liturgie
zondag 31 maart 2024
PASEN

Lied voor de dienst 624 :1, 2
en 3 Christus, onze Heer verrees
Welkom

Intochtslied Psalm 118 :1enb5
Laat ieders Heren goedheid
prijzen

Stil gebed

Groet

Gebed

Bemoediging / Gedicht

Lied 630: 1, 3en 4 Staop! Een
morgen ongedacht

Gebed

Kinderen komen naar voren
Kinderlied Projectlied Pasen
Kinderen gaan naar de
kindernevendienst
Schriftlezing: Marcus 16 vers 1-8
Lied 619 : Lof zij God in de
hoogste troon

Verkondiging

Lied 601: 1, 2 en 3 Licht dat ons
aanstoot in de morgen.

Kinderen komen terug
Geloofsbelijdenis

Lied 940:1 en 2 Verberg mijnu,
onder uw vleugels Heer Via you
tube

Gebeden

Inzameling der gaven

Lied 634 : 1 en 2 U zij de glorie
Zegen

Met je gift in de collecte steun het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie en help je kansarme
jongeren in Colombia op weg naar een baan, inkomen en een hoopvolle toekomst. Van harte aanbevolen

2° inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie

Alle diaconieén van de kerken in de gemeente Alphen aan den Rijn werken samen in het DPA (Diaconaal
Platform Alphen aan den Rijn), vanuit het DPA worden verschillende acties georganiseerd zoals een
rozengroet of cadeaupakketje voor de Penitentiaire Inrichting (gevangenis), een inzameling voor de
Kleding- en voedselbank Groene Hart en het werven van vrijwilligers om een Schuldhulpmaatje te kunnen

worden.

In november wordt een gezellige middag voor de oudere gemeenteleden georganiseerd en in de Advent-
en Veertigdagentijd ontvangen zij een kalender. Jaarlijks wordt een verplichte bijdrage afgedragen aan de
PKN, het diaconaal quotum. In de zomermaanden maken we voor kinderen in het dorp die niet op vakantie
kunnen een ‘vakantietasje’. Ook wil de diaconie hulp kunnen bieden aan mensen die om wat voor reden
dan ook in de problemen zijn geraakt. Dat betekent soms een tas met boodschappen ergens bezorgen of

iemand naar het ziekenhuis rijden. Helpen waar geen helper is!
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> Let op: vanaf 1 april is de aanvangstijd van de kerkdiensten om 9.30 uur!

Volgende week zondag 7 april om 9.30 uur, gaat voor mevr. Annie Vermeij, Boskoop. Hilbrand Zintel
is de koster en het orgel wordt bespeeld door Piet Boon. Ouderling van dienst is Marianne Bol, Alfred
Hoogendoorn is diaken van dienst en Nelleke de Beus verzorgt de schriftlezing. De beamer wordt bediend
door Arend van Zanten. Bij de oppas/kindernevendienst is Guido Nieuwenhuise.

De collecten zijn bestemd voor de eigen diaconie en onderhoudsfonds. Volgende week wordt de koffie
verzorgd door Willy Zintel en Rita van Dorp.

Bericht van de voorzitter van de kerkenraad

Beste lezers,

Namens de kerkenraad deel ik u mee dat vanaf 1 april ds. Jan Werkman uit Zwammerdam verbonden zal
zijn aan onze gemeente De Korenaar voor 8 uur per week als ambulant predikant.

Op dit moment heeft ds. Jan Werkman een baan als predikant voor 50% bij de gemeente Nieuwveen en is
tevens nog wiskundeleraar.

Deze nieuwe verbintenis zal ds. Jan Werkman in staat stellen om zijn pastorale gaven en energie aan te
wenden voor onze gemeenschap. In de aanvangsperiode zullen zijn uren voornamelijk in de avonden
worden ingezet voor pastorale taken.

Wij hebben alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking met ds. Jan Werkman en wensen hem én de
Korenaar veel geluk met deze benoeming.

Meinte Vierstra , voorzitter

Ds. Jan Werkman stelt zich voor

Geliefde broeders en zusters,

Vanaf 2° paasdag, 1 april, begin ik als ambulant predikant bij jullie in de gemeente te werken. Het gaat
vooral om pastoraat in bijzondere situaties, soms ook om een uitvaart. De aanstelling betreft 8 uren per
week.

Mijn leeftijd is 56 jaar. Ik ben in 1997 begonnen als predikant en ben sinds 2023 in deeltijd verbonden aan
de Protestantse gemeente in Nieuwveen. Daarnaast werk ik in het voortgezet onderwijs als docent
wiskunde.

Wij wonen in Zwammerdam. Mijn vrouw werkt in de civiele bouw als werkvoorbereider en is daarnaast ook
docente natuurkunde. We hebben vier kinderen: een dochter, twee zoons en dan weer een dochter. Twee
zijn al uit huis, en twee gaan dit jaar op zichzelf wonen.

Ik speel piano. Mijn vrouw zingt. Soms maken we samen muziek, meestal een kerklied. We houden van
tuinieren. In de zomer maken we graag bergwandelingen. Verder houden onze kinderen en ik van
paragliden.

Het werk in de kerk doe ik met veel plezier. Ik heb zin om het wat meer te gaan doen. Daar heb ik voor
over te minderen met wiskunde.

Wilt u graag een pastoraal bezoek ontvangen? Dan kunt u dat aangeven bij de pastoraal ouderlingen. Zij
geven me dan uw naam en telefoon en adres door, als u dat wilt. Dan maak ik een afspraak met u.

Soms kan ik dienst doen bij een uitvaart. Dat kan ik niet garanderen. Er is overleg nodig. Er zou
bijvoorbeeld ook in Nieuwveen net een uitvaart kunnen zijn. Soms heb ik verplichtingen op school. Maar in
overleg is veel mogelijk.

Met gebed om Gods zegen en met hartelijke groet,
Ds. Jan Werkman
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Spaardoosjes voor Gambia inleveren!

De spaardoosjes kunnen deze week in de kerk weer worden ingeleverd.

Wij hopen van harte dat de doosjes weer goed gevuld worden. Dit jaar komen de spaardoosjes ten goede
van Jan Tien in Gambia!

Mocht u liever een bijdrage overmaken dan kan dat uiteraard ook op de rekening van de missionaire
commissie: Rabobanknummer NL51RAB00325908370 t.n.v. Missionaire Commissie Protestantse
Gemeente. Onder vermelding van ‘Spaardoosjesactie’.

Mocht u nog een doosje hebben staan die u vergeten bent in te leveren kan die altijd afgegeven worden
aan iemand van de missionaire commissie.

Alvast bedankt voor de steun!

De Missionaire Commissie

De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Josje, Tieke en Martien van Zanten.
Josje is eerste paasdag jarig. Van harte gefeliciteerd en een fijne dag met elkaar.
De bloemen worden gebracht door Anneke en Arend van Zanten.

Bedankt!

Beste allemaal,

Heel hartelijk bedankt voor het mooie bloemstuk dat we zondag mochten ontvangen. We genieten er met
volle teugen van.

Gert en Yvonne van Zanten

DOE MEE

Het is voorjaar dus de tijd voor de schoonmaak. Ook in de kerk willen we dit gaan doen en daarvoor
zoeken we hulp van u/jou

We gaan die dag wat dingen schoonmaken waar we normaal niet aan toekomen zoals de ramen binnen,
deuren en tegels.

Heeft u/ Heb jij een paar uurtjes over op woensdag 10 april, kom dan ook helpen.

We starten om 9.00 uur en naast koffie met wat lekkers gaan we gezellig met elkaar lunchen.

Doe mee en geef je op bij Marian, telefoon 06-25496511 of op de lijst in de kerk
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