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Liturgie 17 maart 2024 in 
Korenaar – Annie Vermeij 

 
thema: “vasten met hart en  
handen” 
Orgelspel 
Voorafgaand aan de dienst: lied 
241 (ELB) vers 1,2 en 3 
Woord van welkom  
Intochtslied: Psalm 91a vers 1, 2 
Groet en  bemoediging   
Samenzang: Psalm 91a vers 3 
Kyriëgebed (gezamenlijk bidden 
na: daarom bidden wij U: Heer 
ontferm U.) 
Samenzang: lied  909 vers 1,2 ,3. 
Woorden die richting aan ons 
leven geven  
Filippenzen 2 en 4, Fil. Vers 27a 2 
vers 2-5a Fil 4 vers 4-7 
Samenzang: Lied 791  alle verzen 
Projectlied  Pasen 2024  
Kinderen naar nevendienst. 
Gebed   
1

e
 schriftlezing: Jesaja 58: 1-10 

Samenzang: lied 537 vers 1 en 3 
2

e
 schriftlezing: Matth. 6: 16-18 

Samenzang:  lied 537  vers 4 
Overdenking: Thema:  “vasten 
met hart en handen” 
Orgelspel 
Samenzang: lied 547: 1,4 en 5. 
Gebeden – stil gebed – Het Onze 
Vader (NLB1006) 
Inzameling van de gaven 
Slotlied: 538 vers 1 en 2 (na de 
zegen aansluitend het 4

e
 vers 

zonder amen) 
Wegzending  
G: DE ZEGEN VAN GOD. 
 

9 
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Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad: 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact 
opnemen met een kerkenraadslid of een wijkmedewerker.  
U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email: 
scriba@pghkorenaar.nl 
 

Deze week zondag 17 maart 10.00 uur  
Deze week zondag 17 maart gaat voor mw. Annie Vermeij, Boskoop. 
Eddie de Jong is de koster en het orgel wordt bespeeld door Ike Zintel. 
Ouderling van dienst is Ellen de Gelder, Alfred Hoogendoorn is diaken 
van dienst en Johan Langelaar verzorgt de schriftlezing. De beamer 
wordt bediend door Arend van Zanten. Bij de oppas/kindernevendienst 
zijn Femke Langelaar en Lily Hoogendoorn is Lavinia Spruitenburg.  
De koffie wordt verzorgd door Nel Schupper en Monique Houwing. 
 

1e inzameling van uw gaven is voor de kerk 

 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar 
en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en 
bezinning. 
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie. 
 

Volgende week zondag 24 maart 10 uur gaat voor ds. Klaas-Dirks 

van den Hout, Giessenburg. Hilbrand Zintel is de koster en het orgel 
wordt bespeeld door Jos Qualm. Ouderling van dienst is Simon Voets, 
Martien van Zanten is diaken van dienst en Alexander van den Bosch 
verzorgt de schriftlezing. De beamer wordt bediend door Jan Luc van 
Dijk. Bij de oppas/kindernevendienst is Jady Hoogendoorn.  
De collecten zijn bestemd voor de eigen diaconie en onderhoudsfonds. 
De koffie wordt verzorgd door Ellen de Gelder en Gré van der Haven. 
 
Dit jaar zullen er geen diensten zijn op Witte Donderdag, Goede Vrijdag 
en Stille Zaterdag in “de Korenaar”. Iedereen is uitgenodigd om deze 
diensten in de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 15, Koudekerk aan de Rijn 
bij te wonen:  

Witte Donderdag om 19.30 uur 
Goede Vrijdag om 19.30 uur 
Stille Zaterdag om 21.30 uur. 

Wilt u de diensten graag bezoeken, maar u heeft geen vervoer, dan kunt u bellen met Marian Zintel 06 
25496511 
Heeft u wel vervoer en nog plek over om iemand mee te laten rijden, dan dit graag ook doorgeven aan 
Marian. 
 

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl  
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn! 
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De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar de fam.van Staalduinen. Ze worden 

gebracht door Willy Zintel.  
 
DOE MEE 
Het is voorjaar dus de tijd voor de schoonmaak. Ook in de kerk willen we dit gaan doen en daarvoor 
zoeken we hulp van u/jou 
We gaan die dag wat dingen schoonmaken waar we normaal niet aan toekomen zoals de ramen binnen, 
deuren en tegels.  
Heeft u/ Heb jij een paar uurtjes over  op woensdag 10 april, kom dan ook helpen. 
We starten om 9.00 uur en naast koffie met wat lekkers gaan we gezellig met elkaar lunchen. 
Doe mee en geef je op bij Marian, telefoon 06-25496511 of op de lijst in de kerk 
 

Spaardoosjes Actie Ook dit jaar zal De Korenaar weer een Paasbroodjesactie organiseren. De actie is 

bedoeld voor het ondersteunen van projecten van Jan-Tien in Gambia. 
Sinds 2004 zet Jan-Tien zich in voor armoedebestrijding in het West-Afrikaanse land Gambia door middel 
van het verstrekken van voedsel en financiële hulp voor onderwijs en medische bijstand.  
Door de beperkte beschikbaarheid van lopers zullen wij niet meer langs de deuren gaan. De paasbroodjes 
zullen in de kerk worden aangeboden op vrijdag 22 maart van 16h tot 17h. De broodjes kosten 6 euro 
per stuk en zijn van bakker Ammerlaan.  

Voor in de kerk liggen intekenlijsten waarop u broodjes ook alvast kan reserveren. Voor grote bestellingen 
kunt u ook even berichtje sturen naar +31 6 13591173. Dan worden de broodjes thuis gebracht.  
Bedankt voor de steun!   De Missionaire Commissie  

Spaardoosjes Actie, Steenverkoop en Paasbroodjesactie voor Jan-Tien! 
Dit jaar zijn de steenverkoop, de paasbroodjesactie en spaardoojesactie voor het project Jan-Tien in 
Gambia. Onderstaand een berichtje van Janny Vierstra over het werk van Jan-Tien: 
"Hierbij wil ik u informeren over de voortgang van onze humanitaire hulpverlening in Gambia. Sinds 2004 
hebben wij ons ingezet om de armoede in Gambia te bestrijden door middel van diverse vormen van 
ondersteuning, zoals het verstrekken van voedsel, financiële hulp voor onderwijs en medische bijstand. 
In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er een groeiende vraag is naar basisbehoeften, met name 
voedsel. Veel mensen in Gambia hebben te maken met voedselonzekerheid, wat het voor hen moeilijk 
maakt om te werken en hun gezinnen te onderhouden. Daarom hebben we ons gericht op het verstrekken 
van voedselhulp, met name in de vorm van rijst. 
Daarnaast hebben we ook geïnvesteerd in de toekomst van jongeren door middel van onderwijs. Zo 
hebben we recentelijk de opleiding van een jongen uit een arm gezin gefinancierd, wat zijn hele gezin ten 
goede zal komen. 
Verder hebben we ingespeeld op de behoeften van individuen door specifieke hulp te bieden, zoals het 
verstrekken van een naaimachine aan een meisje dat goed kan naaien maar geen machine had. Hierdoor 
kan zij nu een inkomen genereren voor zichzelf en haar familie. 
Onze steun strekt zich ook uit tot het verbeteren van de werkcondities van lokale ambachtslieden, zoals de 
timmerman die we hebben geholpen met de financiering van een nieuw dak voor zijn werkplaats. Dit stelt 
hem in staat om zijn werk voort te zetten, zelfs tijdens het regenseizoen. 
Al deze acties zouden niet mogelijk zijn zonder de steun van mensen zoals u en andere particulieren. Uw 
geloof in ons werk en uw financiële bijdragen maken het mogelijk om het verschil te maken in het leven van 
mensen in Gambia."Wij hopen van harte dat u mee gaat doen aan de spaardoosjesactie. Dat kan natuurlijk 
fysiek met het inzamelen in de doosjes, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken op Rabobanknummer 
NL51RABO0325908370 tnv.  Missionaire Commissie Protestantse Gemeente.  Onder vermelding van 
‘Spaardoosjesactie’. 
Met vriendelijke groeten, Uw Missionaire Commissie 
 

Passie- en Paasconcert. Op donderdag 21 maart geeft Christelijk Regiokoor “Adoramus “ een concert 

in de Herv. Kerk, aanvang 20.00uur. Wij nodigen u van harte uit om samen met ons zingend stil te staan bij 
het lijden en sterven van de Here Jezus en via kruis en graf uit te komen bij onze opgestane Heer. We 
willen dat samen doen met: Marco den Toom: orgel, Kees de Bruin: piano, Laura van der Stoep: viool, 
Severin van Dijk: fluit, Vocaal kwartet  “Con Ardore“, onder leiding van onze dirigent Peter Burger. 
Entreekaarten zijn verkrijgbaar via onze leden, of via de mail: adoramus52@gmail.com. Graag tot ziens op 
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21 maart! 

Samen op weg naar Pasen. 
Dit is de titel van het  ‘thema-concert’ dat op woensdag 27 maart wordt georganiseerd door koor Cantu wat 
onder leiding staat van John Spruijt. 
Het concert is in de HH Engelbewaarderskerk, Dorpsstraat 248 van 19.30 - 20.30 uur. Op deze avond zal 
veel worden gezongen (Sela, Pearl Jozefzoon enz.). Ook wordt het Paasverhaal gelezen. De begeleiding is 
op piano (Alie Jongenburger), drums (Judith van der Heiden) en basgitaar (Fred van der Heiden). Na 

afloop is er koffie en thee.  
Met vriendelijke groet, 
Alie Jongenburger (pianiste van koor Cantu)  

Paasontbijt 
Zondag  31 maart  om  9.00 uur  in de Dobber  
Kosten € 3.00 p.p. , kinderen eten gratis mee. 
Feestelijk om Pasen zo gezamenlijk te beginnen, voor het begin van de kerkdienst.                                           
Iedereen is van harte uitgenodigd om op Paasmorgen met elkaar te komen ontbijten in de Korenaar. 
Wij zorgen voor lekkere broodjes, beleg, koffie/thee/sap en natuurlijk een ei.                                           
Opgeven: 
-via de intekenlijst  (bij de ingang van de kerk, op de meeleeftafel) 
-bij Marian Zintel ( tel.  06-25496511/  marian.hilbrand@ziggo.nl) of  
 Ellen de Gelder (0623654409/ellendegelder@kpnmail.nl ) 
 
Wat je altijd al hebt willen weten over de diaconie 
Alle diaconieën van de kerken in de gemeente Alphen aan den Rijn werken samen in het Diaconaal 
Platform Alphen aan den Rijn. Vanuit het DPA worden verschillende acties georganiseerd zoals een 
rozengroet of cadeaupakketje voor de Penitentiaire Inrichting (gevangenis), een kledinginzameling voor de 
Kledingbank Groene Hart en het werven van vrijwilligers om een Schuldhulpmaatje te kunnen worden. Ook 
worden acties georganiseerd en collectes gehouden voor de Voedselbank Alphen en omstreken. 
 

 
 
Johan Langelaar maakt iedere week PowerPoints om de twee collectedoelen een gezicht te geven. 
Behalve voor goede doelen collecteren we ook regelmatig voor de ‘eigen diaconie’. 
Graag willen we uitleggen waar we de opbrengst van deze collectes voor gebruiken.  
Zomaar een aantal voorbeelden; 
In november wordt een gezellige middag voor de oudere gemeenteleden georganiseerd en in de Advent- 
en Veertigdagentijd ontvangen zij een kalender.  
Jaarlijks wordt een verplichte bijdrage afgedragen aan de PKN, het diaconaal quotum. 
In de zomermaanden maken we voor kinderen in het dorp die niet op vakantie kunnen een 
‘vakantietasje’. We vullen deze met wat speelgoed en knutselspullen. We werken hiervoor samen met 
Tom in de buurt. 
 
Ook wil de diaconie hulp kunnen bieden aan mensen die om wat voor reden dan ook in de 
problemen zijn geraakt. Dat betekent soms een tas met boodschappen ergens bezorgen, een 
wasmachine vervangen bij iemand die door de gemeente Alphen niet geholpen kan worden of iemand naar 
het ziekenhuis rijden. Helpen waar geen helper is …… dat is waar de 
diaconie zich hard voor maakt! 
U begrijpt dat we dit alles niet kunnen doen als er geen geld in kas is. Daarom besteden we de meeste 2e 
collectes voor deze uitgaven. 
Heeft u vragen? Suggesties? Kent u iemand die hulp nodig heeft? Laat het ons weten! 
Uw/jouw diakenen; Martien, Alfred, Marian en Anneke 
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