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De zachte krachten zullen zeker winnen in ’t eind 
(dichtregel van Henriëtte Roland Holst 1869-1952) 

 
Henriëtte Roland Holst was van liberaal-christelijke huize. Behalve dichter was ze ook politiek actief als 
socialist. Ze schuwde het gevecht – in woorden – niet en streed onvermoeibaar voor de rechten van 
arbeiders, jongeren en vrouwen. Haar wereld was een wereld van strijd. “Het leed der mensheid laat mij 
vaak niet slapen” is een andere bekende uitspraak van haar. In de Tweede Wereldoorlog zat ze in het verzet 
en in de loop van 1918, toen de Eerste Wereldoorlog nog niet afgelopen was en miljoenen jongens het leven 
verloren in de loopgraven, schreef ze het bekende gedicht over de Zachte Krachten. De slotregel luidt: Dit is 
het zeekre weten: naar volmaakte Liefde stijgt alles mee. 
 
Ook in onze wereld zien we harde krachten aan het werk: in Oekraïne, Gaza, Jemen, Rusland … Overal lijken 
de zachte krachten het onderspit te delven. De dood van Navalny raakt ons diep en verstoort de nachtrust 
van menigeen. Navalny geloofde in de zachte krachten. Ik citeer uit zijn toespraak voor de rechtbank van 
Moskou, 20 februari 2021: Het gebod “Zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want 
zij zullen verzadigd worden” is in werkelijkheid momenteel het belangrijkste politieke idee in Rusland. Er 
schuilt kracht in gerechtigheid. Wie waarheid en gerechtigheid achter zich heeft, zal winnen. 
Tot zover Navalny. 
 
Wij leven in de veertigdagen tijd, veertig dagen in de woestijn. We staan stil bij en volgen Jezus op Zijn 
alsmaar donker wordende lijdensweg. De zwakke kracht lijkt ook hier gesmoord te worden. Maar we leven 
ook naar Pasen toe: de dood heeft niet het laatste woord en Jezus inspireert ons op te staan en Hem te 
volgen in de vaste overtuiging dat de zachte krachten zullen winnen in ’t eind. 
 
Nelleke de Beus 
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Kerkdienstenrooster 
 
3 maart 2024 10.00 uur o.l.v. ds. Marijke Kwant, Alphen a/d Rijn 
Organist: Theo Griekspoor 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten:  
1e = Kerk in Aktie - Voorjaarszendingswerk 
2e = de eigen diaconie 
 
10 maart 2024 10.00 uur o.l.v. ds. Meindert Burema, Leidschendam 
Organist: Jos Qualm  
Koster: Jady Hoogendoorn 
Collecten:  
1e = de eigen diaconie 
2e = de kerk 
 
17 maart 2024 10.00 uur o.l.v. mw. Annie Vermeij, Boskoop 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Eddie de Jong 
Collecten:  
1e = de kerk 
2e = de eigen diaconie 
 
24 maart 2024 10.00 uur o.l.v. ds. Klaas-Dirks van den Hout, Giessenburg 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten:  
1e = de eigen diaconie 
2e = onderhoudsfonds 
 
31 maart 2024 10.00 uur 1e Paasdag o.l.v. mv. Joke Pennewaard, Alphen a/d Rijn 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Jady Hoogendoorn 
Collecten:  
1e = Kerk in Aktie Werelddiaconaat 
2e = de eigen diaconie 
 
 

Collectedoelen – nader toegelicht 
 
3 maart 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie, voorjaarszendingsweek 
Predikanten opleiden voor het Midden -Oosten 
Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie en de theologische opleidingsinstituten in 
Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de 
Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en 
studentenpastor. 
In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker en keren daarna terug naar hun 
geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen. Voorgangers en kerkelijk 
werkers in actieve dienst krijgen bijscholing en er zijn cursussen theologie voor leken en voor 
belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de 
christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.  
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Via het programma Zending van Kerk in Actie steun je het werk van Wilbert Saane aan de theologische 
opleiding in Beiroet. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
10 maart, Biddag voor gewas & arbeid 
1e inzameling van uw gaven is voor The Ocean Cleanup 
The Ocean Cleanup is een organisatie die in het leven is geroepen om plastic afval 
op te ruimen uit rivieren en oceanen. Plastic maakt niet alleen een vuilnisbelt van 
de kusten, maar schaadt ook de levensomgeving van zeedieren. Dieren raken verstrikt in grotere stukken 
plastic, en verwarren kleinere stukjes voor voedsel. Het inslikken van plastic deeltjes kan de vertering van 
voeding verhinderen. Middels methoden die zijn bedacht door Boyan Slat, een Nederlandse uitvinder en 
milieuactivist. In 2021 haalde The Ocean Cleanup 816.000 kilo afval uit de oceanen. Slat lanceerde acht jaar 
geleden het idee om plastic uit zee te vangen met lange drijvende armen. Sindsdien is de techniek meerdere 
keren verbeterd.  
 
2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral 
God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. 
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 
 
Biddag collecte de inzameling van uw gaven is voor de kerk 
 
17 maart  
1e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
24 maart 
1e inzameling van uw gaven is voor Studenten pastoraat Rotterdam 
In Rotterdam is net als in de meeste studentensteden in Nederland een 
studentenpastoraat actief met een rijk aanbod op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, zingeving, 
levensvragen, spiritualiteit en religie. Je vindt er workshops, persoonlijke begeleiding, gespreksgroepen, 
avonden met maaltijd, meditatiebijeenkomsten en andere activiteiten die je de gelegenheid bieden andere 
studenten te leren kennen en van elkaars ideeën, culturele achtergrond, levensvisie of geloof te leren.  
Studentenpastoraat010 biedt spirituele begeleiding en activiteiten op het gebied van inspiratie en welzijn 
voor studenten in de regio Rotterdam. De activiteiten zijn grotendeels gratis en variëren van persoonlijke 
gesprekken tot workshops, studiebezoeken en retraites. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
31 maart, 2e Paasdag 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, werelddiaconaat 
Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda 
In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten maken leerzame stripverhalen voor 
kinderen, die ze via scholen en kerken verspreiden. De stripverhalen gaan over Bijbelverhalen maar ook over 
allerlei thema's zoals gezondheid, voeding, christelijke normen en waarden. Steeds geschreven vanuit het 
oogpunt van kinderen. Kinderen gaan beter lezen, maar leren ook goed en kwaad, recht en onrecht 
onderscheiden. Belangrijk in een land waar men nooit meer een genocide wil meemaken. Ieder jaar wil men 
3000 nieuwe boeken verspreiden, waaronder steeds twee boeken over nieuwe onderwerpen. 
Via het programma Zending van Kerk in Actie steun je de verspreiding van leerzame stripboeken onder 
Rwandese kinderen. 
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2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen.  
Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? Dat kan. Een gift kunt u overmaken op:  
ING rek.nr. NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie. Onder vermelding van: Gift diaconie of het gewenste 
projectdoel. 
 
Uw en jouw diaconie, Omzien naar elkaar! 
 
 

Collecteverantwoording januari 2024 
 
Kerk: 01/01 € 84,62 
 14/01 € 255,05 
 21/01 € 184,50 
 
Onderhoudsfonds: 07/01 € 200,00 
 28/01 € 247,90 
  
Diaconie: 01/01 € 84,63 
 07/01 € 205,50 
 21/01 € 173,70 
   
Kerk in Actie/PKN 
Diaconaat: 14/01 € 290,00 
Jeugdwerk: 25/01 € 238,60 
 
 

Uitslag enquête Nieuwe Wegen 
 
Blij verrast waren we met de grote hoeveelheid ingevulde enquêtes die we terug 
mochten ontvangen. Een respons van maar liefst 45% hadden we niet verwacht 
en duidt volgens ons op een grote betrokkenheid bij de Korenaar. Heel hartelijk 
dank hiervoor!  
 
We willen graag ieder Korenaar-lid laten weten wat de resultaten zijn en beseffen 
ons dat dit niet lukt met alleen een bericht in Gemeentebrief, Kerkklanken en in 
Korenaar-app. Daarom volgt er in juni – samen met de jaarlijkse brief over de 
solidariteitskas – opnieuw een mailing naar alle bij de Korenaar aangesloten 
‘huishoudens’ met daarin een uitgebreider verslag over de resultaten. En ook wat 
we als groep Nieuwe Wegen c.q. de Kerkenraad met deze resultaten gaan doen.  
 
Alvast een kleine tip van de sluier: 

• Wat betreft de enquêteresultaten:  
Bij de mogelijke nieuwe Korenaargroepen is ‘Duurzame kerk’ en ‘Geloven met kanker/ ernstige 
ziekte’ het meest genoemd. Bij de (nieuwe) activiteiten was de meeste interesse voor de filmavond 
(wat fijn dat die activiteit al wordt georganiseerd) en voor christelijke spiritualiteit (yoga, pilates, 
meditatie).  

• Wat we ermee gaan doen: 
Vooralsnog denken we dat het goed is om de bestaande Korenaargroepen te ‘voeden’ met de in de 
enquête genoemde interessegebieden. Wellicht dat in deze groepen hierop al kan worden 
ingespeeld. We denken er ook over om een breed gedeelde halfjaarkalender te gaan opstellen, 
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gevuld met alle activiteiten van en in de Korenaar. Meer ‘hoog over’ gaan we de enquêteresultaten 
natuurlijk ook meenemen bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan voor de Korenaar. 

 
Tenslotte, naar aanleiding van de grote respons op de enquête is het idee ontstaan om te onderzoeken of er 
interesse is voor deelname aan een Korenaar-panel of Korenaar-klankbordgroep. Dat is een groep 
Korenaarleden aan wie we regelmatig op digitale wijze kwesties, ideeën of stellingen ter toetsing kunnen 
voorleggen. Hierover volgt meer in de juni-mailing maar we leggen dit nu alvast bij u/ jou in de week. 
 
Mocht u/ jij door het bovenstaande of anderszins geïnspireerd zijn geraakt en ook ‘iets’ willen doen? Spreek 
ons dan gerust aan of mail naar scriba@pghkorenaar.nl.  
 
Namens Groep Nieuwe Wegen/ Kerkenraad, 
Karin Jansen 
 
 

Kerkelijke stand 
 
Nieuw ingekomen in onze gemeente: 
Dhr. W.J. Pouw en mevr. K.M. Segaar 
 
 

Jarigen: 80+ 
 

1 maart 
Mevr. M.J. Zaal - van Gemeren   95 jaar 
 
11 maart 
Mevr. Y.Zintel      80 jaar 
 
15 maart 
Mevr. J. Endeveld-Spijker    80 jaar 
 
16 maart 
Mevr. W. Windhorst-Slappendel   80 jaar 
 
5 april 
Mevr. E.J. de Gelder-Slappendel   85 jaar 
 
Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op deze vermelding, geef dit dan 
door aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl). 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Jarigen: 4 jaar 
 
16 maart  
Benjamin Sigmond 
 
Maandelijks vermelden we de jarigen van 4 jaar. Stelt u geen prijs op deze vermelding, geef dit dan door aan 
het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl). 
 
Bron: Kerkelijk bureau 

mailto:kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl
mailto:kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl
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Laatste woord Navalny 
 
Op verzoek van een aantal gemeenteleden hierna een artikel uit Trouw. 
 
Laatste woord’ Navalny: ‘Ik voel voldoening omdat ik in een moeilijke tijd deed wat goed was’ 
Aleksej Navalny’s geestkracht heeft gedurende zijn gevangenschap doorgeklonken in de rechtszaal. Op 20 
februari 2021 hield Russische oppositieleider een toespraak voor de rechtbank in Moskou: ‘Rusland zal niet 
alleen vrij zijn, Rusland zal gelukkig zijn.’ Nu hij dood is, herinnert die speech aan zijn mentale kracht. 
 
Aleksej Navalny 19 februari 2024, 15:56 
Het is al de zoveelste keer dat ik mijn laatste woorden uitspreek in de rechtszaal! De ene zaak eindigt, dan 
komt mijn volgende beproeving, en weer kan ik een laatste woord zeggen. Als iemand mijn laatste woorden 
wil publiceren, wordt het een behoorlijk dik boek. De eigenaar van dit grote paleis, Vladimir Poetin, wil mij 
een boodschap sturen. “Kijk, we kunnen in dit rechtssysteem alles met je doen.” 
Het is waar, ze kunnen mij van alles aandoen, en dat doen ze ook. Maar ik ben niet de enige die het ziet; 
normale mensen kijken ernaar en het deprimeert hen. 
 
Nou, ik moet mijn laatste woord zeggen, dus ik zal dat doen. Wat kan ik eigenlijk zeggen, edelachtbare? Zal 
ik praten over God en verlossing? Lekker pathetisch? Het punt is: ik ben een religieus persoon. Ik word er 
vaak mee gepest; mijn omgeving bestaat vooral uit atheïsten. Ik was er vroeger ook een, behoorlijk militant 
zelfs. Maar nu ben ik een religieus persoon en dat helpt me enorm bij wat ik doe. Het maakt alles veel, veel 
gemakkelijker. Ik pieker minder, ik heb minder dilemma’s in mijn leven – omdat er een boek is dat min of 
meer precies beschrijft wat ik in welke situatie moet doen. Natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk om je eraan 
te houden, maar over het algemeen probeer ik het. En dat is waarschijnlijk de reden waarom het voor mij 
gemakkelijker is dan voor vele anderen om politiek te bedrijven in Rusland. 
 
Ik vind het niet leuk om hier te zijn, maar ik heb geen spijt van hoe het gelopen is. Omdat ik alles goed deed. 
Ik voel zelfs een soort voldoening omdat ik in een moeilijke tijd heb gedaan wat de geboden me zeiden. 
 
Eenzaamheid 
Weet je, de jongens die het gevangenentransport bewaken zijn geweldige jongens, en mijn bewakers in de 
gevangenis zijn ook in orde, maar ze praten niet met mij. En dat is een van de dingen waardoor ik me 
voortdurend eenzaam voel. De eenzaamheid is een zeer belangrijk doel van dit regime. De grote filosoof Luna 
Lovegood vatte het uitstekend samen. Ken je die van Harry Potter nog? Als ze in een moeilijke tijd met Harry 
Potter praat, zegt ze: “Het is belangrijk dat je je niet eenzaam voelt. Want als ik Voldemort was, zou ik heel 
graag willen dat jij je eenzaam voelt.” Natuurlijk wil onze Voldemort in zijn paleis dat ook. 
 
Het raakt mij niet. En ik kan zeggen waarom. Het gebod ‘Zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar 
gerechtigheid, want zij zullen vervuld worden’, is in werkelijkheid momenteel het belangrijkste politieke idee 
in Rusland. Zonder toeters en bellen staat hier: er schuilt kracht in gerechtigheid. Wie de waarheid en 
gerechtigheid achter zich heeft, zal winnen. 
Tientallen miljoenen mensen willen gerechtigheid. Er zijn arme mensen. Je kunt blijven herhalen dat we een 
hoge levensstandaard hebben, maar dat het land arm is kan iedereen zien. 
 
Tegen jullie, aanklager, dit regime en alle anderen hier wil ik zeggen: je hoeft niet bang te zijn voor mensen 
die naar de waarheid streven. Stel je eens voor hoe mooi het leven zou zijn als deze eeuwige leugen niet 
bestond. Je werkt bij voorbeeld als rechter en er is niemand die jou belt om je te vertellen hoe je moet 
beslissen. 
En het zou ook geweldig zijn om als aanklager echte schurken te straffen. Niemand gaat rechten studeren 
om strafzaken te verzinnen en handtekeningen te vervalsen. En ik kan niet geloven dat iemand politieagent 
wordt, zodat hij of zij kan zeggen: ‘We hebben die man zijn hoofd ingeslagen tijdens de demonstratie!’ 
Hetzelfde geldt voor de geheime dienst FSB. Niemand zei als schoolkind met glanzende ogen: ‘Ik ga naar de 
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geheime dienst en dan mag ik de onderbroek van een oppositiefiguur wassen nadat iemand er gif op heeft 
gesmeerd.’ Zulke mensen bestaan niet. 
 
Rijkdom 
En nog een laatste ding: ik krijg nu veel brieven die eindigen met de zin: ‘Rusland zal vrij zijn’. Dat is een 
geweldige slogan. Ik zeg deze woorden de hele tijd, ik herhaal ze, schrijf ze zelf in antwoorden op deze 
brieven, noem ze tijdens demonstraties. Maar ik denk altijd dat er iets ontbreekt. Ik wil ook dat Rusland rijk 
wordt in verhouding tot zijn nationale rijkdom. Ik wil dat deze nationale rijkdom eerlijk wordt verdeeld, zodat 
iedereen zijn deel van de olie- en gastaart krijgt. 
 
We moeten niet alleen vechten tegen het feit dat Rusland niet vrij is, maar ook tegen het feit dat het land 
over het algemeen ongelukkig is. We hebben alles, en toch zijn we een ongelukkig land. Open een Russisch 
boek, lees de grote Russische literatuur - mijn hemel, alle beschrijvingen van tegenslag en lijden. Wij zijn een 
zeer ongelukkig land. We zitten vast in een cyclus van ongelukkig zijn en kunnen er niet uit breken. Maar dat 
willen we natuurlijk wel. Daarom zou ik de slogan willen veranderen: Rusland moet niet alleen vrij zijn, maar 
ook: Rusland zal gelukkig zijn. 
 
Dit is een vertaalde en ingekorte versie van een van Navalny’s toespraken in de rechtszaal, eerder gepubliceerd in Die 
Zeit. 
 
 

Mantelzorgers kunnen het niet alleen, Aurelia helpt! 
 
Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste levensfase thuis of in een andere 
vertrouwde omgeving door te brengen. Juist met het einde in zicht hebben 
stervende mensen behoefte aan dierbaren om zich heen. 
Aurelia is een plaatselijke kerkelijke vrijwilligersorganisatie, die ondersteuning 
biedt aan ernstig, terminaal zieke mensen in de thuissituatie. In een intakegesprek 
worden de situatie, wensen en mogelijkheden met de zieke en naaste doorgesproken. Er wordt bekeken op 
welke tijden de hulp van een vrijwilliger van Aurelia gewenst is. Dat kan één of meerdere dagdelen per week 
zijn, zowel overdag als in de avond. De cliënt en/of familie, kunnen bij ons ondersteunende zorg aanvragen. 
Daarnaast hebben wij ook contact met huisartsen en thuiszorg.  
Aan onze zorg zijn geen kosten verbonden. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar op tel. 06-51445726. 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptzaurelia.nl 
Als sterven dichtbij is, kunnen wij er voor u zijn! 
 
 

Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad 
 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of een 
wijkmedewerker. U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email: scriba@pghkorenaar.nl 
 
 

Van de redactie 
 

Redactie:  Jan Pels, tel. 58 83 68 
Karin Jansen, tel. 06 – 55 86 56 20 
Cornèl Hassefras, tel. 58 73 13 

Druk:   Drukwerkteam PGH 
 
Kopij voor het aprilnummer inleveren tot 28 maart a.s. 
bij de redactie via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
  

mailto:scriba@pghkorenaar.nl
mailto:kerkklanken@pghkorenaar.nl
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Bijbelleesrooster maart 2024 
 

Datum Dag Onderwerp Bijbeltekst 
1 vrijdag Onherstelbaar Jeremia 19:10-15 
2 zaterdag Hemel en aarde getuigen Psalm 19 
3 zondag Vloek Jeremia 26:1-9 
4 maandag Onschuldig bloed Jeremia 26:10-19 
5 dinsdag Hulpkreet Psalm 102:1-15 
6 woensdag Herboren Psalm 102:16-29 
7 donderdag Oordeel en redding 2 Petrus 2:1-10a 
8 vrijdag Eigen schuld 2 Petrus 2:10b-22 
9 zaterdag Vrede voor Jeruzalem Psalm 122 
10 zondag Beste ballingen… Jeremia 29:1-14 
11 maandag Bedorven vijgen Jeremia 29:15-32 
12 dinsdag Overvloed Johannes 6:1-15 
13 woensdag Verzadigd Johannes 6:16-29 
14 donderdag Brood uit de hemel Johannes 6:30-40 
15 vrijdag Levengevend Johannes 6:41-59 
16 zaterdag Woorden van leven Johannes 6:60-71 
17 zondag Een nieuw verbond Jeremia 31:27-40 
18 maandag Verlost Jeremia 32:1-15 
19 dinsdag Tekenen en wonderen Jeremia 32:16-25 
20 woensdag Hardleers Jeremia 32:26-35 
21 donderdag Eensgezind Jeremia 32:36-44 
22 vrijdag Schuilplaats Psalm 118:1-16 
23 zaterdag Poorten van gerechtigheid Psalm 118:17-29 
24 zondag (Palmzondag) Door de poort Marcus 11:1-11 
25 maandag (Maria Boodschap) Hemelse humor Psalm 2 
26 dinsdag Open oren, open mond Psalm 40 
27 woensdag Verkwisting? Marcus 14:1-11 
28 donderdag (Witte Donderdag) Brood en wijn Marcus 14:12-31 
29 vrijdag (Goede Vrijdag) De weg naar het kruis Marcus 14:32–15:47 
30 zaterdag (Stille Zaterdag) Omkeer Jeremia 33:1-11 
31 zondag (1e Paasdag) Met stomheid geslagen Marcus 16:1-8 
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Gegevens Protestantse gemeente 
 
Predikant: vacant      tel. 0172-589164 (doorgeschakeld) 
 
Kerkenraad:      e-mail: kerkenraad@pghkorenaar.nl 
Preses: Meinte Vierstra      
Scriba: Annemieke Hoogendoorn   e-mail: scriba@pghkorenaar.nl 
 
Diaconie:      e-mail: diaconie@pghkorenaar.nl 
Voorzitter: Martien van Zanten   
Secretaris: Mieke den Haan - Zaal   
Penningmeester: Anneke de Jong - v.d. Willik  
 
Belangrijke rekeningnummers kerkgemeente 
ING-bank:  NL26INGB0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente 
Rabobank:  NL46RABO0325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Diaconie:  NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente 
Missionaire commissie: NL51RABO0325908370 t.n.v. Penningmeester Missionaire commissie Protestantse 
Gemeente 
 
Adres kerkgebouw De Korenaar 
Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp  
 
Kerkdiensten    
09.30 uur: vanaf de eerste zondag van april 
10.00 uur:        vanaf de eerste zondag van november 
 
Viering van het Heilig Avondmaal  
Zie het kerkdienstenrooster aan het begin van Kerkklanken 
 
Bediening Heilige Doop 
Wanneer u de doop verlangt voor uzelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de scriba  
 
Huwelijksbevestigingen: info via de scriba 
 
Begrafenissen: info via de scriba 
Coördinatie overige taken:  Erna Voets en Heleen Polderman  
Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel  
 
 


