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Orde van dienst 

 4 februari 2024 

 

Vooraf zingen: lied 972:1,2,10 
Welkom en mededelingen 
Zingen: ps.142:1,6,7 
Drempelgebed. 
Bemoediging en groet 
Klein gloria (lied 195) 
Smeekgebed met: zo zingen wij: 
lied 367b. 
Glorialied 518:4 
Gebed om verlichting met de 
Heilige Geest, met: zo zingen wij: 
lied 333 
Voorganger: de Heer zal bij u zijn 
Allen: de Heer zal u bewaren 
Lezen: Marcus 1:29-39 
Zingen: lied 837:1,3 
Overdenking 
Zingen: lied 908:5,7 
Dank- en voorbeden 
Collecte(s) 
Viering H. avondmaal 
Lied 405.1 
Vervolg viering 
Zingen: lied 403a 
gebed 
Wensen we elkaar de vrede van 
Christus 
Zingen: lied 409:1 
Voorganger: 
Het lichaam van Christus ,voor 
gebroken 
Het bloed van Christus voor u 
vergoten 
Delen van brood en wijn 
(ondertussen: orgelspel) 
Dankgebed bij de maaltijd 
Slotlied: lied 751:1,2 
Zegen met gezongen amen. 
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Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad: 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact 
opnemen met een kerkenraadslid of een wijkmedewerker.  
U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email: 
scriba@pghkorenaar.nl 
 

Vandaag zondag 4 februari gaat voor ds. Piet Wilschut uit Alphen a/d 

Rijn. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Jady Hoogendoorn 
is de koster en het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree. 
Ouderling van dienst is Annemieke Hoogendoorn, Marian Zintel en Alfred 
Hoogendoorn zijn diaken van dienst en Rita de Gelder verzorgt de 
schriftlezing. De beamer wordt bediend door Jan Luuk van Dijk. Bij de 
oppas/kindernevendienst is Sharon Kastelein. Vandaag wordt de koffie 
verzorgd door Martien en Tieke van Zanten. 
 

Heilig Avondmaal op 4 februari 
Omdat we de komende periode met gastpredikanten het Heilig 
Avondmaal zullen vieren, heeft de diaconie, in samenspraak met de 
kerkenraad, besloten om voorlopig terug te gaan naar het “lopend 
vieren”.  
U (jij) loopt dan door het middenpad naar voren waar u van de predikant 
een stukje brood ontvangt. Van de diaken ontvangt u daarna een cupje 
met wijn of druivensap. Waarna u weer in de bank plaats kunt nemen. 
Is het lastig om naar voren te komen, dan kan de diaken u het 
Avondmaal in de bank bedienen.  
Wilt u dan in de bank achter de kerkenraadsleden komen zitten? 
We hopen op een mooie viering met elkaar. 
Uw en jouw diaconie 

 
De collecten zijn bestemd voor: 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie, Bangladesh 
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds 
vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de 
stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren 
hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt 
boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering zodat ze hun oogst en inkomen veilig 
kunnen stellen. Zo leren boeren hoe ze gewassen op hekwerken boven de grond, of op dijkjes kunnen 
verbouwen, zodat deze bij hoog water of overstromingen niet wegrotten. Of om gewassen te verbouwen op 
een bed van waterplanten, zodat het gewas meestijgt met opkomend water. Ook leren 
dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.  
Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd tegen overstromingen. In Bangladesh en veel 
andere landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast vechten. Daarom collecteren we vandaag voor 
boeren in Bangladesh die lijden onder klimaatverandering. Van harte aanbevolen. 
 
 
 

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl  
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn! 
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2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
De avondmaalscollecte 
Deze inzameling van uw gaven is voor Buurthuiskamers Leger des Heils 
Ongeveer 1 op de 10 Nederlanders is wel eens eenzaam, eenzaamheid en armoede gaan vaak hand in 
hand. Daarom zijn er buurthuiskamers, deze zijn er voor iedereen. Mensen trekken samen op, ontmoeten 
elkaar en zien om naar elkaar. Het sociale netwerk wordt uitgebreid en de buurt wordt versterkt. De 

activiteiten worden door bezoekers zelf georganiseerd. Maar ook met 
andere problemen kun je terecht bij de buurthuiskamers. Zo is er in de 
buurthuiskamer in Utrecht regelmatig een moment waarop mensen 
met vragen rondom geld en papieren langs kunnen komen.  Het doel 
is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit te voorkomen. 

Onze buurthuiskamers zijn van en door de buurt. Ontmoeting, omzien naar elkaar, goede gesprekken en 
samen optrekken. Een plek waar je thuiskomt en waar iedereen welkom is. Je hoort erbij. Je wordt gezien. 
Voel je thuis! 
HELPT U MEE!? 
 

De bloemen  

De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Ineke Rademaker. 
Ineke, welkom weer bij ons in de gemeente. 
De bloemen worden gebracht door Mieke van den Bosch 
 

 
Volgende week zondag 11 februari om 10.00 uur gaat voor ds. Annelies Molenaar, uit Lisse. Alfred 

Hoogendoorn is de koster en het orgel wordt bespeeld door Ike Zintel. Ouderling van dienst is Marianne 
Bol, Martien van Zanten is diaken van dienst en Marianne Bol verzorgt ook de schriftlezing. De beamer 
wordt bediend door Johan Langelaar. Bij de oppas/kindernevendienst is Guido Nieuwenhuijse. 
De collecten zijn bestemd voor Plaatselijk Missionair werk en onderhoudsfonds. 
Volgende week wordt de koffie verzorgd door Jan en Fia Pels. 
 

  

 

Vrijdagavond 16 februari 2024 om 20.00 u Filmavond in de Korenaar.  

 
THE QUIET GIRL (AN CAILÍN CIÚIN) is het ingetogen en betoverende debuut van de Ierse regisseur Colm 
Bairéad. De film vertelt een universeel verhaal over het vinden van je eigen plek, gezien door de ogen van 
de jonge Cáit. Zowel de Ierse taal als het prachtige landschap kleuren haar wereld. 
 

Ierland 1981. Met opnieuw een kind op komst, is er voor de jonge, introverte Cáit 
(Catherine Clinch) niet voldoende plek bij haar ouders. Ze wordt voor een zomer 
naar familie op het platteland gestuurd, waar ze liefdevol wordt opgevangen 
door tante Eibhlín (Carrie Crowley). Cáit's stugge oom Seán (Andrew Bennett) 
heeft meer moeite met haar aanwezigheid. Langzamerhand ontdekt Cáit dat er 
ook in dit huis geheimen zijn. Toch bloeit ze open, maar aan elke zomer komt 
een einde. 

 
De koffie staat klaar om 19.30 uur.  Voor € 5,00 p.p. heeft u een mooie en fijne 

filmavond. We hopen weer op veel bezoekers. Na afloop is er gelegenheid om 
met elkaar, onder het genot van een drankje, na te praten over de film of gezellig 
bij te praten. 

 


