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GEMEENTEBRIEF

%-PROT@

Protestantse Gemeente Hazerswoude

21 januari 2024

Volgnummer 1617

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact
opnemen met een kerkenraadslid (predikant is ook lid van de
kerkenraad) of een wijkmedewerker. Maandag overdag en donderdag is
onze predikant vrij.

Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164.

E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag zondag 21 januari gaat voor ds. Annemarie van Briemen uit
Alphen a.d. Rijn. Aad van Zanten is de koster en het orgel wordt
bespeeld door Theo Griekspoor. Ouderling van dienst is Annette van den
Bosch, Martien van Zanten is diaken van dienst en Alexander van den
Bosch verzorgt de schriftlezing. De beamer wordt bediend door Jan Luc
van Dijk. Bij de oppas/kindernevendienst zijn Femke Langelaar en Lily
Hoogendoorn. De koffie wordt verzorgd door Anneke en Arend van
Zanten.

De collecten zijn bestemd voor de voor:
1° inzameling van uw gaven is voor de kerk

de Korenaar

\(4_4&65\

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar

Orde van dienst
3e® zondag na EPIFANIE,
21 januari 2024
Lied 975:1,2
Welkom
Psalm 65:1 De stilte zingt U toe, o
Here (orgel)
Stilte, bemoediging
Groet
Drempelgebed
Lied 195 klein gloria (orgel)
Kyriegebed
Gloria: lied 303:1,2,3 Zonne en
maan, water en wind
Gebed om de opening van het
Woord
Kindermoment & - lied
Schriftlezing: Markus 1:14-20
Lied 531:1,2 Jezus die langs het
water liep (orgel)
Verkondiging
Luisterlied: ‘Sprong in het diepe’
(tekst & muziek Mattijn Buwalda:
https://www.youtube.com/watch?v
=syG2Kijxfp3w )
Danken en bidden, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Lied 425 Vervuld van uw zegen
Zegen, met gezongen amen

en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning.

Dat moeten en willen we toch samen in stand houden.
2° inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie

Volgende week zondag 28 januari 10.00 uur gaat voor ds. Carla Melgers. In deze dienst neemt onze
ds Carla Melgers afscheid. Hilbrand Zintel is de koster en het orgel wordt bespeeld door Theo Griekspoor.
Ouderling van dienst is Trudy den Haan, Marian Zintel is diaken van dienst en Nelleke de Beus verzorgt de
schriftlezing. De beamer wordt bediend door Johan Langelaar. Er is oppas en kindernevendienst. De

collecten zijn bestemd voor PKN jeugdwerk en onderhoudsfonds.
De koffie wordt verzorgd door Rita de Gelder en Mieke van den Bosch.

De bloemen

De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons naar Ed en Anneke de Jong. Ed heeft een knieoperatie
achter de rug, wij wensen hem beterschap en sterkte met het herstel. De bloemen worden gebracht door

Alfred Hoogendoorn.

Afscheid ds. Carla Melgers

Zondag 28 januari neemt- nu nog- onze dominee afscheid. Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie
te drinken, het glas te heffen en te lunchen. De intekenlijst voor de lunch ligt zondag 21 nog in de kerk ;

telefonisch/digitaal kunt u zich nog tot woensdag 23 januari opgeven.
Namens de organisatiecie.
Nelleke de Beus
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Heilig Avondmaal 4 februari

Omdat we de komende periode met gastpredikanten het Heilig Avondmaal zullen vieren heeft de diaconie,
in samenspraak met de kerkenraad, besloten om voorlopig terug te gaan naar het

“lopend vieren”.

U (jij) loopt dan door het middenpad naar voren waar u van de predikant een stukje brood ontvangt. Van de
diaken ontvangt u daarna een cupje met wijn of druivensap. Waarna u weer in de bank plaats kunt nemen.
Is het lastig om naar voren te komen, dan kan de diaken u het Avondmaal in de bank bedienen.

Wilt u dan in de bank achter de kerkenraadsleden komen zitten?

We hopen op een mooie viering met elkaar.

Uw en jouw diaconie

Verzoek van het College van Kerkrentmeesters

In de maand januari 2024 ontvangt u als lid onze kerk zoals gebruikelijk een toezeggingsformulier Vaste
Vrijwillige Bijdragen (VVB) op papier.

In de afgelopen jaren heeft ongeveer 40% van de gemeenteleden op dit formulier hun e-mailadres
genoteerd. Het College van Kerkrentmeesters heeft het voornemen om vanaf het jaar 2025 de
toezeggingsbrieven VVB zoveel mogelijk per mail toe te sturen.

Het College vraagt u daarom vriendelijk om, als u dit nog niet heeft gedaan, op het toezeggingsformulier
dat u binnenkort ontvangt uw e-mailadres te noteren. Gemeenteleden die geen mailadres hebben of hun
mailadres liever niet beschikbaar stellen ontvangen vanzelfsprekend ook in de toekomst het
toezeggingsformulier op papier.

Het College hoopt op uw medewerking.

Bij voorbaat hartelijk dank,

Dick Zaal, lid CvK

Mededeling Actie Kerkbalans 2024.

Ophalen toezeggingsbrieven Kerkbalans 2024.

Beste gemeenteleden,

In de week van 13 t/m 20 januari 2024 worden de toezeggingsbrieven Actie Kerkbalans 2024

bij u bezorgd. De leden van het college van kerkrentmeesters worden daarin terzijde gestaan door 20
vrijwilligers, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Een week later (22 t/m 27 januari 2024) worden de
retourenveloppen bij u opgehaald. Het helpt de lopers en het College als uw antwoordenvelop op de
afgesproken dag klaar ligt, zodat de lopers in deze moeilijke tijd niet extra bij u langs hoeven te komen. Uw
medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

Heeft u nog vragen over het formulier, belt u dan even met Dick Zaal, 06-83792490.

De jongste koster van Nederland?

We hebben een nieuwe koster in de Korenaar! Vanaf volgende maand zal Jady Hoogendoorn het team
komen versterken. Voorlopig zal ze nog een koster als ‘backup’ naast zich hebben. Al een paar maanden
helpt ze haar vader mee als deze kostersdienst heeft en nu is de tijd rijp om volledig mee te gaan draaien.
Of zij de jongste koster van Nederland is weten we niet maar in ieder geval wél van het kostersteam van de
Korenaar! Veel succes Jady!

~
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BEDANKT LIEVE GEVERS

Het is al weer even geleden dat de actie ‘sponsor een kerstpakket’ startte. Ondanks de dure en
onrustige tijd waarin we leven hebben we ook dit keer weer veel positieve reacties gekregen op
onze vraag een kerstpakket te sponsoren. Er is ruim 4400 euro ontvangen!

Door uw gift hebben we ongeveer 150 gezinnen en alleenstaanden blij kunnen maken met een goed
gevulde tas of met een kerststukje met een heerlijke kerststol.

En wat wordt dit gewaardeerd!!!

Ontzettend bedankt namens de GEZAMENLIJKE KERKEN in Hazerswoude dorp.
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Buurtkastje Hazerswoude dorp

Helaas zijn er steeds meer mensen die het financieel moeilijk hebben. Niet iedereen komt in aanmerking
voor hulp via toeslagen of de gemeente. Via de buurtkast kunnen we elkaar helpen maar ook verspilling

tegen gaan.

De diaconie heeft contact met Marjanne van den Oever aan het Mesdagplantsoen. Er zijn verschillende
gezinnen die dankbaar gebruik maken van het aanbod in het buurtkastje dat daar hangt.

De afgelopen weken konden we steeds een mooie hoeveelheid artikelen bij haar afleveren.
Dank daarvoor! Ook aardappelen en uien worden steeds door een gemeentelid aangevuld.

Blijft u aan het buurtkastje denken?

Groenten en fruit in pot, blik of zak

Soep in blik, zak of de kruidenmix

Verse groenten, aardappelen of fruit
Aardappelpuree, rijst en pasta’s
Kruidenmixen, Kruiden, Pastasauzen

Bak en braadproducten, olie

Houdbaar vlees of vis (ook de vega opties)
Houdbare melk

Limonade, sapjes, frisdrank

Koekjes en snoepjes

Koffie en thee

suiker, koffiemelk

Beschuit, crackers,

Havermout, cruesli, muesli

Broodbeleg zoals jam, pindakaas, hagelslag
etc

Pannenkoekenmix

Babyvoeding
Dierenvoeding

Nog even het “verlanglijstjie”. U kunt de
artikelen kwijt in het kratje in de hal van de kerk.
Wij zorgen dat het bij Marjanne komt.

Uw en jouw diaconie

Haarshampoo
Conditioner
Douchefris, douchegel
Bodylotion

Tandpasta
Tandenborstels
Scheerschuim
Deodorant
Luierdoekjes
Babyluiers
Schoonmaakmiddelen

WINTERZANGAVOND, op woensdag 24 januari 19 uur in de Ontmoetingskerk Dorpsstraat 15

Koudekerk aan den Rijn

Ons jaarthema ‘Ga Mee’ brengt ons 24 januari bij ‘Zing Mee’.
Met deze combinatie komen we op pelgrimsliederen. Wij hebben deze avond samen met de parochie en
organist Chris van der Ouw voorbereid. De opzet is vergelijkbaar met alle zomerzangavonden.

Na afloop is er koffie en thee.

De toegang is gratis, wel is ieder vrij om een bijdrage te geven voor de onkosten.Met vriendelijke groeten
en de wens voor mooie ontmoetingen in 2024, Agaath Koers, mede namens Tineke Heemskerk, Adriaan

van Kampen en Chris van der Ouw
0612317899

Enquéte Nieuwe Wegen

Als het goed is, is bij ieder Korenaar-lid afgelopen week een envelop
met daarop de volgende afbeelding bezorgd. De envelop bevat o.a.
een enquéte waarmee we graag willen inventariseren in hoeverre er
belangstelling is voor diverse andere ‘wegen’ om Korenaar te zijn.

Vriendelijk verzoek aan u/ jou om deze enquéte in te vullen. Daar
heeft u/ heb jij vast wel even de tijd voor terwijl u/ jij geniet van

bijgeleverde versnaperingen. ©

NIEUWE WEGEN

Deze envelop BEWANDELEN

NIEUWE ROUTES

bevat een ONTDERREN
EN DAN HER JE

verrassing ... DE TOEKOMST

Open hem snel! /J;z

Als u/ jij de papieren enquéte hebt ingevuld, zijn er 2 manieren om deze te retourneren:
1. Tegelijk met de envelop van Actie Kerkbalans die bij u/ jou wordt opgehaald. Gebruik voor de
ingevulde enquéte de bijgeleverde witte envelop.
2. Viade post. ledereen bij wie geen Kerkbalans-envelop wordt opgehaald, is voor het retourneren
een geadresseerde en gefrankeerde envelop bij de enquéte gevoegd.
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Voor iedereen bij wie het niet lukt om de ingevulde enquéte mee te geven aan de Kerkbalans-lopers: u/ jij
kunt deze zelf opsturen naar of afleveren bij het volgende adres:
De Korenaar
p/a Karin Jansen
Dorpsstraat 114
2391 BN Hazerswoude-Dorp

Tot slot: digitaal invullen kan ook. Heel graag zelfs! Scan de hiernaast staande
QR-code en dan wijst het zich vanzelf.

Heel hartelijk dank voor het invullen. We houden u/ jou op de hoogte van de
uitkomsten.
Groep Nieuwe Wegen

Na de door velen gewaardeerde dienst was er ook wat teleurstelling te horen over de Engelse teksten
zonder vertaling. Terecht. Bij deze de vertalingen met het verzoek deze in de nieuwsbrief toe te voegen.
Waar ik twijfelde heb ik kontakt gehad met de groepsleden dit dit lied gekozen hadden.

Ik wijs er op dat een ogenschijnlijk eenvoudige liedtekst niet de emotie overbrengt van de vertolking. De
vele herhalingen in het eerste lied moet je bijvoorbeeld gezien en gehoord hebben.

Miljoen kleine wonderen (Elevation Worship - Keuze Monique Houwing)

Verheffing aanbidding

Mijn hele leven ben ik door genade gedragen
Vraag me niet hoe, want ik kan het niet uitleggen
Het is niets minder dan een wonder dat ik hier ben

Ik heb een aantal zegeningen die ik niet verdien
Ik heb wat littekens, maar zo leer je
Het is niets minder dan een wonder dat ik hier ben

Ik denk erover na en het klopt niet
Ik weet dat het van boven komt

Ik ervaar wonder op wonder

Een miljoen kleine wonderen

Wonder op wonder

Tel je wonderen

Eén, twee, drie, vier, ik kan ze niet eens allemaal tellen

U hield me vast, zodat ik niet zou opgeven
U opende deuren die niemand kon sluiten
Ik hoop dat ik nooit te boven kom wat U hebt gedaan

Ik wil leven met een open hart
Ik wil leven alsof ik weet wie U bent
Ik hoop dat ik nooit te boven kom wat U hebt gedaan

Het is geen toeval en het is geen geluk
Ik weet dat het van boven komt

Ik ervaar wonder op wonder

Een miljoen kleine wonderen

Wonder op wonder

Tel je wonderen

Eén, twee, drie, vier, ik kan ze niet eens allemaal tellen
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Wonder op wonder

Een miljoen kleine wonderen

Wonder op wonder

Tel je wonderen

Eén, twee, drie, vier, ik kan ze niet eens allemaal tellen

Ik kan ze niet eens, ik kan ze niet eens allemaal tellen
Ik kan ze niet eens, ik kan ze niet eens allemaal tellen
Ik kan ze niet eens, ik kan ze niet eens allemaal tellen
Eén, twee, drie, vier, ik kan ze niet eens allemaal tellen

Ja, ik kan ze niet eens allemaal tellen (ik kan ze niet eens, ik kan ze niet eens allemaal tellen)

Ik probeer het en ik kan het niet bijhouden (ik kan het niet eens, ik kan ze niet eens allemaal tellen)
Ja, ik kan ze niet eens allemaal tellen (ik kan ze niet eens, ik kan ze niet eens allemaal tellen)

Tel ze (één, twee, drie, vier, ik kan ze niet eens allemaal tellen)

Zoals toen U mijn moeder genas (ik kan ze niet eens, ik kan ze niet eens allemaal tellen)
Toen U mijn vader verloste (ik kan ze niet eens, ik kan ze niet eens allemaal tellen)

Zelfs na de dood van mijn broer (ik kan ze niet eens, ik kan ze niet eens allemaal tellen)
U was dichterbij dan geen ander (een, twee, drie, vier, ik kan ze niet eens allemaal tellen)

Oh, U hebt mijn kettingen gebroken (ik kan het niet eens)

U hebt mijn leven gered (ik kan ze niet eens allemaal tellen)

U bevrijdt me (ik kan het niet eens)

U gaf me de overwinning (ik kan ze niet eens allemaal tellen)

Oh, ik kan ze niet eens allemaal tellen (ik kan ze niet eens, ik kan ze niet eens allemaal tellen)
U hield mijn gedachten, Heer (ik kan ze niet eens, ik kan ze niet eens allemaal tellen)

U hebt mijn lichaam genezen, Jezus (ik kan ze niet eens, ik kan ze niet eens allemaal tellen)

Oh, ik kan ze niet eens allemaal tellen (ik kan ze niet eens, ik kan ze niet eens allemaal tellen)

Ik probeer het en ik kan het niet bijhouden (ik kan het niet eens, ik kan ze niet eens allemaal tellen)
Want elke dag is er een nieuw wonder (ik kan ze niet eens, ik kan ze niet eens allemaal tellen)

Ik heb adem in mijn longen (ik kan het niet eens, ik kan ze niet eens allemaal tellen)
Ik heb kleren op mijn rug (ik kan ze niet eens, ik kan ze niet eens allemaal tellen)
Mijn moeder zei : er staat eten op tafel

(Ik kan ze niet eens, ik kan ze niet eens allemaal tellen)

Heer, ik weet dat U het kunt (ik kan het niet eens, ik kan ze niet eens allemaal tellen)

Zeg, ik kan het niet eens (ik kan het niet eens, ik kan ze niet eens allemaal tellen)
Ik kan het niet eens (ik kan het niet eens, ik kan ze niet eens allemaal tellen)
Ik kan het niet eens (ik kan het niet eens, ik kan ze niet eens allemaal tellen)
Te veel om te tellen (ik kan ze niet eens, ik kan ze niet eens allemaal tellen)

Ik heb wonder op wonder

Een miljoen kleine wonderen

Wonder op wonder

Tel je wonderen

Eén, twee, drie, vier, ik kan ze niet eens allemaal tellen

Wonder op wonder

Een miljoen kleine wonderen

Dank u Jezus voor de wonderen op wonderen

Tel je wonderen (één)

Eén, twee, drie, vier, ik kan ze niet eens allemaal tellen

Pagina 5 van 9



Eén, twee, drie, vier, ik kan ze niet eens allemaal tellen
Jajajaja
Eén, twee, drie, vier, ik kan ze niet eens allemaal tellen

Elke dag is er een wonder

Eén, twee, drie, vier, ik kan ze niet eens allemaal tellen
Laatste keer, hier

Eén, twee, drie, vier, ik kan ze niet eens allemaal tellen

Geschreven door: Christopher Brown, Steven Furtick, Brandon Lake
Album: Old Church Basement
Uitgebracht: 2021

‘Lieve Heer, denk aan mij'
Voor de kinderen - Keuze Margriet van Dijk

Lieve Heer, lieve Heer, denk aan mij,
Lieve Heer, lieve Heer, denk aan mij,
O lieve Heer, denk aan mij.

Als ik in de problemen zit, denk dan aan mij.
Als ik in de problemen zit, denk dan aan mij.
Als ik in de problemen zit, denk dan aan mij, o Heer, denk aan mij.

Als ik sterf, denk dan aan mij.
Als ik sterf, denk dan aan mij.
Als ik sterf, denk dan aan mij, o Heer, denk aan mij.

Als deze wereld in brand staat, denk dan aan mij.
Wanneer deze wereld in brand staat, denk dan aan mij.
Wanneer deze wereld in brand staat, denk dan aan mij, o Heer, denk aan mij

(Een hymne van Afro-Amerikaanse oorsprong die het vertrouwen van de gelovige in Gods bescherming en
bevrijding uitdrukt in tijden van problemen, dood of brand. De teksten zijn gebaseerd op Lucas 23:40-43)

Fix You (ik herstel je)
(Coldplay - Keuze Karin Jansen)

Wanneer je je best doet, maar het lukt niet

Wanneer je krijgt wat je wilt, maar niet wat je nodig hebt
Als je je zo moe voelt, maar niet kunt slapen

Vastzitten in je achteruit

Als de tranen over je gezicht stromen

Als je iets verliest dat je niet kunt vervangen

Als je van iemand houdt, maar het gaat verloren
Kan het erger zijn?

Licht zal je begeleiden naar thuis
En je botten verwarmen
Ik zal proberen je te herstellen

Ten hemel juichend, tot de dood bedroefd
Als je te verliefd bent om het los te laten
Als je het nooit probeert, zul je nooit weten
wat je echt waard bent
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Licht zal je begeleiden naar thuis
En je botten verwarmen
Ik zal proberen je te herstellen

Als de tranen over je gezicht stromen
Als je iets verliest dat je niet kan vervangen
Als de tranen over je gezicht stromen , zal ik ..

Als de tranen over je gezicht stromen
beloof ik je dat ik van mijn fouten zal leren
Als de tranen over je gezicht stromen, zal ik ...

Licht zal je begeleiden naar thuis
En je botten verwarmen
Ik zal proberen je te herstellen

Geschreven door: Christopher Anthony John Martin, Guy Rupert Berryman, William Champion, Jonathan
Mark Buckland

Album: X&Y

Uitgebracht: 2005

Je had mij nodig
Anne Murray - Keuze Robert Hagendoorn

Ik huilde een traan, jij veegde hem droog

Ik was in de war, jij maakte mijn hoofd leeg

Ik heb mijn ziel verkocht, jij hebt hem voor mij teruggekocht
En hield me overeind en gaf me waardigheid

Op de een of andere manier had je mij nodig

Je gaf mij de kracht, om weer op eigen benen te staan
Om de wereld weer zonder hulp onder ogen te zien
Je hebt mij hoog op een voetstuk geplaatst

Zo hoog dat ik bijna de eeuwigheid kon zien

Je had mij nodig, je had mij nodig

En ik kan niet geloven dat jij het bent

Ik kan niet geloven dat het waar is

Ik had je nodig en jij was daar

En ik zal nooit meer weggaan

Waarom zou ik weggaan, ik zou gek zijn

Omdat ik eindelijk iemand heb gevonden die er echt om geeft

Je hield mijn hand vast, toen die koud was
Toen ik verdwaald was, bracht jij mij naar huis
Je gaf me hoop, toen ik aan mijn eind was
En veranderde mijn leugens weer in waarheid
Je noemde me zelfs vriend

Je gaf mij de kracht, om weer op eigen benen te staan
Om de wereld weer zonder hulp onder ogen te zien,
Je hebt mij hoog op een voetstuk geplaatst

Zo hoog dat ik bijna de eeuwigheid kon zien

Je had mij nodig, je had mij nodig

Je had mij nodig, je had mij nodig
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Geschreven door: Randy Goodrum
Vertolker Anne Murray
Uitgebracht: 1994

Dagelijks een wandeling met U
Eeuwenoude gospel - Keuze Rita Hagendoorn-de With

Gewoon dagelijks een wandeling met U maken,
Sta het toe, Jezus, is mijn pleidooi.

Dagelijks met U wandelen,

Maak het mogelijk, lieve Heer, maak het mogelijk.

Ik ben zwak, maar U bent sterk.
Jezus, behoed mij voor alle kwaad.
Ik zal tevreden zijn zolang ik wandel,
laat mij samen met U wandelen

In deze wereld van zwoegen en ploeteren,
als ik wankel, Heer, wie maakt dat wat uit?
Wie anders dan U deelt mijn last?

Niemand dan U, o Heer, niemand behalve U.

Als mijn kwetsbare leven voorbij is,

En mijn tijd gekomen is

Leidt mij dan zacht en veilig

naar de oever van Uw koninkrijk, naar Uw oever

Als mijn vermoeide leven voorbij is,
pijn en lilden voorbij zijn

Wie zal mij veilig naar het land

van Kanaan leiden,

Het mooie land van Kanaén?

Dit lied is een traditionele gospel en jazz standard die vele artiesten hebben vertolkt. Deze versie is van
‘The Worship Team’, Het lied sluit inhoudelijk aan bij 2 Corinthe 5:7, waar staat ‘we leven in vertrouwen op
God, wat komen gaat is nog niet zichtbaar’

Schep in mij een zuiver hart (Keith Green - Keuze Carla Kalisvaart)

Schep in mij een zuiver hart, o God
En vernieuw een goede geest in mij
Schep in mij een rein hart, o God

En vernieuw een goede geest in mij

Duw mij niet weg van Uw aanwezigheid, o Heer
En neem Uw Heilige Geest niet van mij af

Geef mij de vreugde van Uw verlossing terug
En vernieuw een goede geest in mij

(Zing het samen)

Schep in mij een zuiver hart

(O God) O God

(En vernieuw een goede geest in mij)
en vernieuw een goede geest in mij
Schep in mij een zuiver hart, o God
(En vernieuw een goede geest in mij)
en vernieuw een goede geest in mij
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Duw mij niet weg van Uw aanwezigheid O Heer
(Van uw aanwezigheid) (O Heer)

Neem Uw Heilige Geest niet van mij af

(En neem Uw Heilige Geest niet van mij af)
Herstel mij de vreugde van Uw verlossing
(Herstel mij de vreugde van Uw verlossing)

en vernieuw een juiste geest in mij

(En vernieuw een juiste geest in mij)

Schep in mij een zuiver hart, o God

(Zing het voor Jezus)

en vernieuw een juiste geest in mij

(Sluit je ogen en aanbid: creéer in mij een rein hart)
Schep in mij een rein hart, o God

En vernieuw een juiste geest in mij

(Duw mij niet weg van Uw aanwezigheid)

Duw mij niet weg van Uw aanwezigheid, o Heer
(Neem uw Heilige Geest niet)

neem uw Heilige Geest niet van mij af

Herstel mij

(De vreugde van Uw verlossing)

de vreugde van Uw verlossing

(En vernieuw een juiste geest)

en vernieuw een juiste geest in mij

Geschreven door: Keith Green

Een bewerking van Psalm 51: 12-14
Album: The Ministry Years, Vol. 2
Uitgebracht: 1999

Hartelijke groet,

Robert Hagendoorn

robert@hagendoorn.org
0651 300100
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