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In dit nummer: 
 

Van de predikant: meditatie Collecteverantwoording 
Van de predikant: afscheid Kort verslag kerkenraadsvergadering 
Kerkdienstenrooster Verzoek van College van Kerkrentmeesters 
Collectedoelen nader toegelicht Cursusaanbod TGV Rotterdam 
Kaartspel voor Korenaargroepen te leen Aurelia helpt mantelzorgers 
Periodieke gift Lief en leed 
Kerkelijke stand Bijbelleesrooster 
Zorg voor de aarde: film met paus in de hoofdrol Van de redactie 
Vrijwilligersvacature: lid redactie Kerkklanken Gegevens Protestantse gemeente 
Jarigen 80+  

 
 

Meditatie: dagen tellen 
 
Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart krijgen. (Psalm 90: 12) 
 
De psalm vraagt ons onze dagen te tellen. Door ze te tellen kunnen we 
onze dagen overzien en krijgen we een wijs hart. Een wijs hart ontstaat 
omdat de kleine dingen van de alle dag ertoe doen. Tel ze maar eens, 
sta erbij stil, overdenk ze, zie en proef hoe jouw dag gevoed wordt door 
de goedheid van God. 
Niet altijd is deze goedheid zichtbaar en tastbaar. Vaak is zij verborgen. 
Dan is er stagnatie, je raakt de tel helemaal kwijt. Er is kilte in onze 
dagen, tegenspoed, rouw, onrecht, verraad. Maar misschien, met hulp 
van anderen, kan je de draad weer oppakken. Leer het van de 
zonnebloemen in de zomer. De zomer, die hoe dan ook gaat komen; hoe 
de zonnebloemen zich elke keer weer naar het zonlicht keren. Iets in 
deze bloemen keert ze naar de zonzij. Iets in ons keert ons steeds naar 
onze bron. De Zon, jouw Zon -de Bron, jouw Bron. 
Psalm 90 begint met een belijdenis: 
 
”Here u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht’’ 
 
en eindigt met de bede: 
 
‘’het werk van onze handen, bevestig dat’’ 
 
Met de belijdenis van God als toevlucht in je rug, en de bede om bevestiging voor je uit kan een mens heel 
wat aan. Zelfs bittere ervaringen van eindigheid en vergankelijkheid, van vergeefsheid en schuld. 
 
Wij mensen hebben de toekomst niet in de hand. We hebben geen enkele garantie dat het werk van onze 
handen zal slagen. Veel mislukt, veel wordt niet afgemaakt. 
Het werk van onze handen blijft stukwerk, fragmentarisch, onaf.  
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Maar in het vertrouwen op God, onze toevlucht, mogen wij bidden om bevestiging van het werk van onze 
handen. 

Eeuwige, wees onze toevlucht 
bij wie wij schuilen mogen 

als het er echt op aan komt. 
Wilt U het werk van onze handen bevestigen, 

ook als wij het niet meer kunnen afmaken. 
En ga met ons mee, 
elke dag opnieuw 

Dan kunnen wij vandaag 
de stap naar morgen maken 

 
Een nieuw jaar met 365 dagen ligt voor ons. 
God gaat met u en jou mee.  
Dag aan dag draagt Hij ons 
 
Ds Carla Melgers 
 
 

Afscheid 
 
Nu ik dit schrijf is het nog 32 dagen voordat ik afscheid neem. Ik kan het mij moeilijk voorstellen geen 
predikant meer te zijn van De Korenaar. Zo verbonden voel ik mij met u en jullie. Dankbaar ben ik, heel 
dankbaar, voor de 8 jaren die ik in uw en jullie midden mocht zijn. Ik heb het als een zegen ervaren in zo’n 
gemeente als predikant te werken en te leven.  
De gesprekken, het delen van vreugde en verdriet, de leerhuizen, de erediensten, de ontmoetingen met de 
kinderen en jongeren tijdens de catechese ‘’eten en praten”, Bijbelgesprekskringen, vergaderingen, de 
samenwerking met de kerkenraad, commissies, het op zoek gaan en vinden van nieuwe wegen. Dat alles zal 
ik meedragen in mijn hart. Hazerswoude zal altijd een belangrijk deel van mijn leven blijven.  

Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat 
en als je de zee oversteekt, 

onderweg je schreden richten. 

Moge God, die je nabij is als je zit 
en als je staat, 

je met liefde omringen 
en je bij de hand leiden. 

Moge God, die je wegen kent 
en de plaatsen waar je uitrust 
bij je zijn in je taak op aarde 

het goede nieuws zijn dat je deelt 
en je op de eeuwige weg leiden. 

Met deze zegen uit het dienstboek van de Abdij van Iona, groet ik u en jullie allen. 
Dank voor alles! 
 
Ds. Carla Melgers 
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Kerkdienstenrooster 
 
1 januari 2024 11.00 uur ochtendgebed verzorgd door de liturgiecommissie.  
Pianist: Heleen Polderman 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
Collecte is voor de eigen diaconie 
 
7 januari 2024 10.00 uur ds. Leo Webbink, Linschoten 
Organist: Piet Boon 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten:  
1e = de eigen diaconie 
2e = onderhoudsfonds 
 
14 januari 2024 2023 10.00 uur o.l.v. ds. Carla Melgers, gezamenlijke dienst met de protestantse 
Gemeente van Koudekerk aan de Rijn/Hazerswoude Rijndijk in de Korenaar 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Eddie de Jong 
Collecten:  
1e = Kerk In Actie - diaconaat 
2e = de kerk 
 
21 januari 2024 10.00 uur o.l.v. ds. Annemarie van Briemen, Alphen a.d. Rijn 
Organist: Theo Griekspoor 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten:  
1e = de kerk 
2e = de eigen diaconie 
 
28 januari 2024 10.00 uur, o.l.v. ds. Carla Melgers 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten:  
1e = PKN - Jeugdwerk 
2e = onderhoudsfonds 
 
 
 

Collectedoelen – nader toegelicht 
 
1 januari, Nieuwjaarsdag 
De inzameling van uw gaven is voor de kerk (50%) en de diaconie (50%) 
 
7 januari 
1e inzameling van uw gaven is voor stichting Dorcas 
Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die 
achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te 
komen. Zo volgen we Jezus Christus. 
We creëren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste 
levensbehoeften. Daarnaast investeren we in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en 
samen werken aan oplossingen. En we bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans 
krijgt om mee te doen. 

Op zondag 28 januari zal ds. Carla 
Melgers in de ochtenddienst van 

10.00 uur afscheid nemen van 
onze gemeente. Na de dienst 

nemen we tijdens het 
koffiedrinken en een lunch op 

informele wijze afscheid van onze 
vertrekkende predikant.  
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Wij werken in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar wij jaarlijks ongeveer een miljoen 
mensen bereiken. We hebben vestigingen in 14 landen die worden geleid door lokale collega’s. Hier 
investeren we in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis 
verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele 
oplossingen voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat we doen staan daadkracht, integriteit en liefde 
centraal. 
Dorcas investeert in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis 
verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele 
oplossingen voor armoede en uitsluiting. Dit doen we door middel van het stimuleren van ondernemerschap, 
zelfredzaamheid en bescherming van mensen in een kwetsbare situatie. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
14 januari  
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, diaconaat Nederland 
Samen tegen armoede 
Armoede is een groeiend probleem in Nederland. Een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar 
knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op 
tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten 
voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen 
te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen. 
Met de campagne Samen tegen armoede van het programma Diaconaat van Kerk in Actie draag je eraan bij 
dat mensen in armoede er niet alleen voor staan. Help je mee? 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral 
God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. 
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 
 
21 januari 
1e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral 
God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. 
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
28 januari 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN jeugdwerk 
Collecte Jonge generaties, interactief Bijbelspel voor jongeren 
Hoe houd je jongeren betrokken bij de Bijbel en geloof? De Protestantse Kerk doet dat onder andere met 
een serie van drie interactieve spellen die door heel Nederland worden gespeeld. Sirkelslag is de eerste. 
Honderden jeugdgroepen spelen dit spel op hun eigen locatie en strijden om de hoogste score tegen groepen 
in andere plaatsen met wie ze online in verbinding staan. Bij Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal en een 
diaconaal thema centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. 
Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. 
Geef aan de collecte, zodat het jeugdwerk van de Protestantse Kerk ieder jaar opnieuw spellen als Sirkelslag 
en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk. Hartelijk dank voor je bijdrage! 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
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Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen.  
 
Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? Dat kan. Een gift kunt u overmaken op:  
ING rek.nr. NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie. Onder vermelding van: Gift diaconie of het gewenste 
projectdoel. 
 
Uw en jouw diaconie, Omzien naar elkaar! 
 
 

Tafelgesprekken voor de Korenaargroepen; het kaartenspel dat uitnodigt tot gesprek 
 
‘Tafelgesprekken’ is een kaartenspel rond de thema's samenleven, 
levensverhalen, leven & dood en feestdagen dat uitnodigt tot een open 
gesprek tussen mensen van diverse achtergronden. Het is mooi om te 
ervaren dat je via dit spel op een ongedwongen manier dieper met 
elkaar in gesprek komt en zo jezelf en elkaar beter leert kennen. 
 
Het spel kan worden geleend door Korenaargroepen. Het kan worden 
opgehaald (en na gebruik weer worden teruggebracht) bij Karin Jansen, 
Dorpsstraat 114. Graag even bellen met 06 – 55 86 56 20 om er zeker 
van te zijn dat u niet voor een dichte deur komt te staan. 
 
Groep Nieuwe Wegen 
 
 

Periodieke gift 
 

Er wordt aan de leden van het College van Kerkrentmeesters wel eens de vraag gesteld naar de procedure 
met betrekking tot periodieke giften. In verband hiermee wil ik u het volgende artikel van de PKN Utrecht 
onder de aandacht brengen. 
 
Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te 
doen die, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. 
Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een 
periodieke gift. Dat was voor 1 januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. 
Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen de gever en de ANBI worden geregeld. Dat is 
eenvoudiger en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris. 
 
Een gift is een periodieke gift als: 

• de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst; 
• de bedragen regelmatig (minstens 1 keer per jaar) worden overgemaakt naar de ANBI die in de 

overeenkomst wordt genoemd; 
• de bedragen steeds (ongeveer) even groot zijn; 
• de bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde instelling;  
• de ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift. 

 
De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst (minimaal 5 jaar) of bij het overlijden van 
de gever en/of eventueel bij zijn of haar partner. Wanneer de gever onverhoopt werkloos wordt en niet meer 
aan de minimale looptijd kan voldoen, kan bij de belastingdienst een vrijstelling worden aangevraagd en 
hoeft het fiscale voordeel niet te worden terugbetaald. 
 
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de plaatselijke gemeenten en diaconieën hebben een ANBI-status. 
Als de overeenkomst wordt aangegaan met de PKN en in de overeenkomst is opgenomen dat de gift bestemd 
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is voor de (diaconie van de) lokale gemeente waar de gever op dat moment staat ingeschreven, verhuist de 
periodieke gift bij verhuizing mee naar de ‘nieuwe’ gemeente. Uiteraard kunnen de gemeenten ook zelf 
overeenkomsten met hun gemeenteleden aangaan. 
 
De periodieke gift kan worden ingezet als een effectief instrument voor het verhogen van de inkomsten van 
de plaatselijke gemeente. Dat geldt voor de inkomsten uit Kerkbalans, maar ook voor eventuele specifieke 
projecten. Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van de gift en het inkomen van de gever en zijn 
of haar partner. 
 
Op de website: www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html kan men het fiscale voordeel berekenen. 
Overigens hangt dat voordeel ook samen met het bedrag aan normale giften. Is dat gelijk of hoger dan 1 
procent van het verzamelinkomen, dan is er nauwelijks of geen belastingvoordeel. 
Uiteraard levert het de gemeente pas voordeel op wanneer de gever het fiscale voordeel geheel of 
gedeeltelijk ten goede laat komen aan de gemeente. Nu de kosten voor een notaris kunnen worden 
voorkomen, levert elke euro die meer gegeven wordt een direct voordeel op. In de praktijk zal het vanaf een 
bijdrage van circa € 150,00 per jaar de moeite lonen.  
 
Bron: PKN Utrecht. Auteur de heer Nic Rijnbende, projectleider van het team Ondersteuning Plaatselijke 
Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wellicht belangstelling voor deze periodieke gift; dan kunt u 
de penningmeester van het CvK hiervoor benaderen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Dick Zaal 
 
 

Kerkelijke stand 
 

Overleden: 
Op 11 december 2023 mevrouw W.J.B.I Verbeek-Bakker, in de leeftijd van 82 jaar  
Op 12 december 2023 mevrouw H.M. Van Dijke-Slappendel, in de leeftijd van 88 jaar  
  
Nieuw ingekomen in onze gemeente: 
Mevr. I. Rademaker 
  
Verhuisd binnen onze gemeente: 
Mevr. C.L. Van Rijthoven  
Dhr. S. Pielanen 
  
Vertrokken naar andere gemeente: 
Familie R.T. Kluvers 
 
Verhuisd en vertrokken naar andere gemeente: 
Dhr. N. Schipper 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
  

http://www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html
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“ZORG VOOR DE AARDE” 
met als 1e stap een film met de paus in de hoofdrol 

 
Tien jaar geleden, maart 2013, verscheen er op het balkon op het 
Sint Pietersplein een nieuwe Paus die een andere naam koos dan de 
Kerk door de eeuwen heen gewend was. Hij koos als naam: 
Franciscus. Een naam met een opdracht, geïnspireerd door 
Franciscus van Assisi. Hij koos die naam om te benadrukken dat de 
schepping aan ons is toevertrouwt opdat wij haar beschermen en 
behoeden. Vanuit deze spiritualiteit schreef hij de encycliek 
“Laudato Si” waarin hij pleit voor ecologische bekering en het 
aanpakken van milieuproblemen. Hij moedigt wereldwijd mensen 
en vooral de jongeren aan om de ecologische crisis (die ook een 
humanitaire crisis is) met elkaar op te lossen. Die encycliek is nu 
verfilmd in de indrukwekkende film “The Letter”, waarbij de Paus 
zelf de hoofdrol speelt. 
 
Wij kunnen ook als kerkgemeenschap niet om de zorg voor de aarde heen! De werkgroep Diaconie van 
Parochie Heilige Thomas in Alphen aan den Rijn wil met medewerking van de P.C.I. (die zich inzetten voor de 
dienst aan onze medemens) de “Zorg voor de aarde” volop aandacht gaan geven in 2024. 
 
Wij nodigen u van harte uit om de documentairefilm “The Letter” samen te bekijken. Deze biedt een kans 
tot reflectie en verdieping. 
 
Datum:   23 januari 
Tijd:   19.30 uur – 21.30 uur (inloop 19.15 uur) 
Locatie:   Zalencentrum De Bron, Troubadourweg 2 te Alphen a/d Rijn 
Aanmelden vóór:  16 januari 
Aanmelden bij:  Diaconie@heiligethomas.nl 
 
Na de film zullen we met elkaar een inspirerende nabespreking houden. Laten we gezamenlijk de boodschap 
van nederigheid, compassie en zorg voor de aarde omarmen. 
 
Namens de werkgroep Diaconie van Parochie Heilige Thomas 
Pastor Saskia van Winden 
 
 

Vrijwilligersvacature: redactielid Kerkklanken 
 
Onlangs is ons redactielid Karin Jansen bevestigd tot ouderling. Graag zou zij haar ‘job’ 
in de redactie van Kerkklanken willen overdragen aan iemand anders.  
 
Wie is handig met MS Word en Outlook, beheerst de Nederlandse taal goed en kan 
11x per jaar ongeveer 2 uur vrijmaken om alle ingekomen berichten te verwerken tot 
een nieuwe editie van Kerkklanken? 
 
Meer informatie en/of aanmelden kan bij Karin Jansen, 06 – 55 86 56 20. 
  

mailto:Diaconie@heiligethomas.nl
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Jarigen: 80+ 
 

1 januari 
Mevr. A. de Gelder-Eikelenboom   87 jaar 
 
6 januari  
Mevr. G. Kok-van der Bent    80 jaar 
 
19 januari 
Mevr. T. Jongenotter-Anker    83 jaar 
 
21 januari 
Mevr. G.N. van Vliet- van Aalst   87 jaar 
 
1 februari 
Dhr. H. de Jong      83 jaar 
 
Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op deze vermelding, geef dit dan 
door aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl) of aan uw wijkouderling. 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Collecteverantwoording november 2023 
 
Kerk: 19/11 € 225,50 
 
Onderhoudsfonds: 05/11 € 244,60 
 26/11 € 293,45 
  
Diaconie: 12/11 € 238,75 
 19/11 € 230,00  
 
 
Kerk in Actie/PKN 
Najaarszendingsweek: 05/11 € 245,60 
Pastoraat: 26/11 € 293,70 
 
Plaatselijk missionair werk: 12/11 € 238,25 
 
 

Kort verslag kerkenraadsvergadering 13 november 2023 
 
Aanwezig:  Jan Jongeotter en Dick Zaal (gedeelte i.v.m. begroting), Meinte Vierstra,  
  Annette van den Bosch, Marianne Bol, Trudy den Haan, ds. Carla Melgers,  
  Martien van Zanten, Annemieke Hoogendoorn. 
Afwezig:  Alfred Hoogendoorn, Anneke de Jong 
 
Opening 
Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend, wenst ds. Carla Melgers de nieuwe ambtsdragers 
Martien en Alfred een mooie periode toe. 
 
  

mailto:kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl
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Bezinning  
Er gebeurt veel in de gemeente. Gemeenteleden praten over de toekomst van de Korenaar en ds. Carla 
gaat ook afscheid nemen van onze gemeente. Het gaat nu om daadkracht en leiderschap. Carla begint met 
wat ze 21 oktober in de dienst heeft gelezen. Carla leest hierna 1 Korintiërs 12: vers 4 tot 11 
 
Financiële zaken 
• Alle begrotingen worden doorgenomen en goedgekeurd.  
• Daarnaast wordt besloten om leden, die geen lid willen zijn van de “Korenaar” aan te schrijven, dat ze 

hebben aangegeven geen lid meer te willen zijn en dat ze zullen worden uitgeschreven. Als ze wel lid 
willen blijven, dat ze moeten reageren. 

 
Peuter- en kleuterdienst en oppas/kindernevendienst 
• Er is een gesprek geweest met een aantal mensen van de peuter- en kleuterdienst en 

oppas/kindernevendienst. De vraag is of het nog zinvol is om mensen te zoeken die de organisatie van 
de peuter- en kleuterdienst op zich willen nemen? Het is belangrijk dat de KND en oppas behouden 
blijven. Maar omdat deze groep erg klein wordt, zal er gezocht gaan worden naar leden die hierin 
willen ondersteunen. 

• Voor de Adventsperiode wordt het project van Bijbel Basics gebruikt. Ook worden er boekjes besteld 
die de gezinnen thuis kunnen gebruiken. Deze worden verspreid onder de gezinnen met kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Hieraan komt een handgeschreven uitnodiging voor de advent diensten. 

 
Uit de commissies 
• Missionaire commissie: Naast de voorbereidingen voor de kersttijd, zijn er ook al wat voorbereidingen 

voor de paasbroodjesactie. Dit laatste zal net zoals afgelopen jaar op kleine schaal plaatsvinden.  
• Diaconie: Anders dan andere jaren, gaan alle producten voor de kerstpakketten bij één supermarkt 

gekocht worden.  
• College van Kerkrentmeesters: In de laatste vergadering hebben zij afscheid genomen van Jaap Kraaij 

en heeft hij een bedankje gekregen namens het college. 
• Het mededelingen bord aan de Dorpsstraat wordt vernieuwd/opgeknapt.  
• Liturgie commissie: Alles is klaar voor de gedachteniszondag op zondag 26 november. 
• Pastoraat: ds Carla en Marianne hebben een bezinningsochtend gehad met het bezoekteam.  
• Vanuit Groep Nieuwe Wegen, willen ze wat doen aan de zichtbaarheid van “de Korenaar”. Hier zijn ze 

druk mee bezig. De groep wordt door het vertrek van enkele leden, erg klein. Hiervoor zijn en worden 
leden benaderd. De bijeenkomst met contactpersonen van de Korenaargroepen was goed. Er is 
besproken waar ze tegenaan lopen, dat is onder andere het stukje geloof/ bezinning terug laten 
komen. Materiaal wat hierin kan helpen, wordt aangeschaft. Voor komende woensdag zijn leden uit de 
Weidelanden opnieuw uitgenodigd. 

• Het protocol “Nooddiensten” wordt herschreven. 
 
Mededelingen voorzitter 
Binnen de groep “samen de schouder eronder” hebben Ben Kalisvaart en Simon Voets aangegeven 
mogelijk te willen toetreden als ambtsdrager. 
 
Mededelingen predikant 
28 januari is het afscheid van ds. Carla Melgers bij de Korenaar en op zondag 4 februari zal de bevestiging 
en intrede plaatsvinden om 15.00 in de Ontmoetingskerk van Protestantse gemeente ’t Spectrum. Dus 
vanaf 1 februari 2024 zullen de gaten in het predikantenrooster opgevuld moeten worden. Ds. Carla heeft 
Ellen de Gelder gesproken, en die is bereid gevonden om het ambt van ouderling met een speciale 
opdracht, ambtsdrager gericht op beleid richting toekomst, op zich te nemen.  
 
Sluiting 
Als sluiting wordt het gedicht “Op zoek naar een antwoord” uit “Zeg het maar gewoon”, gelezen. 
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Verzoek van het College van Kerkrentmeesters 
 
In de maand januari 2024 ontvangt u als lid van onze kerk zoals gebruikelijk een toezeggingsformulier Vaste 
Vrijwillige Bijdragen (VVB) op papier. 
In de afgelopen jaren heeft ongeveer 40% van de gemeenteleden op dit formulier hun e-mailadres 
genoteerd. Het College van Kerkrentmeesters heeft het voornemen om vanaf het jaar 2025 de 
toezeggingsbrieven VVB zoveel mogelijk per mail toe te sturen. 
 
Het College vraagt u daarom vriendelijk om, als u dit nog niet heeft gedaan, op het toezeggingsformulier dat 
u binnenkort ontvangt uw e-mailadres te noteren. Gemeenteleden die geen mailadres hebben of hun 
mailadres liever niet beschikbaar stellen ontvangen vanzelfsprekend ook in de toekomst het 
toezeggingsformulier op papier. 
 
Het College hoopt op uw medewerking. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank, 
Dick Zaal, lid CvK 
 
 

Cursusaanbod TGV Rotterdam 
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Mantelzorgers kunnen het niet alleen, Aurelia helpt! 
 
Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste levensfase thuis of in een andere 
vertrouwde omgeving door te brengen. Juist met het einde in zicht hebben 
stervende mensen behoefte aan dierbaren om zich heen. 
Aurelia is een plaatselijke kerkelijke vrijwilligersorganisatie, die ondersteuning 
biedt aan ernstig, terminaal zieke mensen in de thuissituatie. In een intakegesprek 
worden de situatie, wensen en mogelijkheden met de zieke en naaste doorgesproken. Er wordt bekeken op 
welke tijden de hulp van een vrijwilliger van Aurelia gewenst is. Dat kan één of meerdere dagdelen per week 
zijn, zowel overdag als in de avond. De cliënt en/of familie, kunnen bij ons ondersteunende zorg aanvragen. 
Daarnaast hebben wij ook contact met huisartsen en thuiszorg.  
Aan onze zorg zijn geen kosten verbonden. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar op tel. 06-51445726. 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptzaurelia.nl 
Als sterven dichtbij is, kunnen wij er voor u zijn! 
 
 

Lief en leed 
 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of 
wijkmedewerker.  
 
 

Van de redactie 
 

Redactie:  Jan Pels, tel. 58 83 68 
Karin Jansen, tel. 06 – 55 86 56 20 
Cornèl Hassefras, tel. 58 73 13 

Druk:   Drukwerkteam PGH 
 
Kopij voor het februarinummer inleveren tot 25 januari a.s. 
bij de redactie via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
 
  

mailto:kerkklanken@pghkorenaar.nl
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Bijbelleesrooster januari 2024 
 

Datum Dag Onderwerp Bijbeltekst 
1 maandag Hemelse hoogtepunten Psalm 99 
2 dinsdag De grote schoonmaak Maleachi 3:1-5 
3 woensdag Hemelse rijkdommen Maleachi 3:6-12  
4 donderdag Rechtvaardig bestuur Psalm 72 
5 vrijdag Schitter! Jesaja 60:1-9 
6 zaterdag Wierook en goud Jesaja 60:10-22 
7 zondag De hemel open Marcus 1:1-13 
8 maandag Vreugde in verdriet Jesaja 61:1-11 
9 dinsdag Waar het hart vol van is.. Jesaja 62:1-12 
10 woensdag Levende offers Romeinen 12:1-8 
11 donderdag Liefde in actie Romeinen 12:9-21 
12 vrijdag Geef iedereen wat hem toekomt Romeinen 13:1-10 
13 zaterdag Onvervuld verlangen 1 Samuel 1:1-8 
14 zondag Dronken van verdriet 1 Samuel 1:9-18 
15 maandag Toegewijd 1 Samuel 1:19-28 
16 dinsdag God keert alles om 1 Samuel 2:1-11 
17 woensdag Verkeerde wegen 1 Samuel 2:12-26 
18 donderdag Waarschuwing en oordeel 1 Samuel 2:27-36 
19 vrijdag Luisteren naar Gods roep 1 Samuel 3:1-10 
20 zaterdag Gods woord in actie 1 Samuel 3:11–4:1a 
21 zondag Volg Mij! Marcus 1:14-20 
22 maandag Verloren ark 1 Samuel 4:1b-11 
23 dinsdag Fatale boodschap 1 Samuel 4:12-22 
24 woensdag Gods overwinning 1 Samuel 5:1-12 
25 donderdag De ark keert terug 1 Samuel 6:1-12 
26 vrijdag Vruchbare tijden 1 Samuel 6:13–7:1 
27 zaterdag Herstel 1 Samuel 7:2-17 
28 zondag Glans en glorie Psalm 111 
29 maandag Getuigenis van trouw Maleachi 3:13-18 
30 dinsdag Voorbereidingen  Maleachi 3:19-24 
31 woensdag Rotsvaste zekerheid Psalm 18:1-25 
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Gegevens Protestantse gemeente 
 
Predikant: ds. C.C.A. Melgers  tel. 0172-589164 e-mail: predikant@pghkorenaar.nl 
 
Kerkenraad:      e-mail: kerkenraad@pghkorenaar.nl 
Preses: Meinte Vierstra      
Scriba: Annemieke Hoogendoorn   e-mail: scriba@pghkorenaar.nl 
 
Diaconie:      e-mail: diaconie@pghkorenaar.nl 
Voorzitter: Martien van Zan ten   
Secretaris: Mieke den Haan - Zaal   
Penningm: Anneke de Jong - v.d. Willik  
 
Belangrijke rekeningnummers kerkgemeente 
ING-bank:  NL26INGB0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente 
Rabobank:  NL46RABO0325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Diaconie:  NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente 
Missionaire commissie: NL51RABO0325908370 t.n.v. Penningmeester Missionaire commissie Protestantse 
Gemeente 
 
Adres kerkgebouw De Korenaar 
Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp  
 
Kerkdiensten    
09.30 uur: vanaf de eerste zondag van april 
10.00 uur:        vanaf de eerste zondag van november 
 
Viering van het Heilig Avondmaal  
Zie het kerkdienstenrooster aan het begin van Kerkklanken 
 
Bediening Heilige Doop 
Wanneer u de doop verlangt voor uzelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de predikant.  
 
Huwelijksbevestigingen: info via de Scriba 
 
Begrafenissen: info via de Scriba 
Coördinatie overige taken:  Erna Voets en Heleen Polderman  
Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel  
 
 


