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GEMEENTEBRIEF

%-PROT@

Protestantse Gemeente Hazerswoude

24 december 2023

Volgnummer 1613

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact
opnemen met een kerkenraadslid (predikant is ook lid van de
kerkenraad) of een wijkmedewerker. Maandag overdag en donderdag is
onze predikant vrij.

Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164.

E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 24 december, 4° zondag van advent,

Deze week zondag 24 december 10.00 uur, 4° adventszondag, gaat
voor ds. Joost Schelling uit Sliedrecht. Hilbrand Zintel is de koster en het
orgel wordt bespeeld door Piet Boon. Ouderling van dienst is Annette
van den Bosch, Alfred Hoogendoorn is diaken van dienst en Rita de
Gelder verzorgt de schriftlezing. De beamer wordt bediend door Johan
Langelaar. Bij de oppas is Janine Zaal en de kindernevendienst wordt
geleid door Sabine Dijksterhuis.

De koffie wordt verzorgd door Nel Schupper en Monique Houwing.

De collecten zijn bestemd voor :

1le inzameling van uw gaven is voor PKN jeugdwerk

Jozef, Maria, de herbergier, de herder, de wijzen... Het kerstverhaal
kent talloze personages, die elk op hun eigen manier, met hun eigen
gedachten en gevoelens, in het verhaal zitten. Met de KerstChallenge,
een spel van de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen
jongeren in de huid van deze personages uit het verhaal.

Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en
ontdekken zo meer over de Bijbel. Er is ook altijd een diaconaal thema
in het spel verweven.

2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie

Orde van dienst
zondag 24 december 2023
4° Advent

Welkom

Aansteken van de 4°
adventskaars

Zingen: Lied 433:1,2en 4

Stil gebed, votum en groet
Zingen: Lied 433: 5

Inleiding op de dienst

Gezongen kyriegebed: Lied 466:
1,5en7

Gebed om de opening van het
Woord

Kinderen komen naar voren voor
de KND

Projectlied

Schriftlezing: Jesaja 7: 10-17
Lied 463:1,4,5,6,7en 8
Schriftlezing: Lukas 1: 26-38
Thema van de Overdenking: Hoe
zal ik u ontvangen?

Luisterlied na de overdenking:
Zingen: Lied 441: 1en 6
Kinderen komen terug uit de
kindernevendienst

Dankgebed, voorbeden, stil gebed
en Onze Vader

Collecte

Zingen: Lied 473 Er is een roos
ontloken

Wegzending en zegen
(gezamenlijk amen)

beantwoord met lied 423:1 Nu wij
uiteengaan

Zondag 24 december om 17.00 uur is er kinderkerstfeest in samenwerking met Hervormde Gemeente.
Hierin gaat ds. Carla Melgers voor. Aad van Zanten is de koster. Ouderling van dienst is Trudy den Haan
en Anneke de Jong is diaken van dienst. De beamer wordt bediend door Arend van Zanten

De inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, kinderen in de knel Oekraine - Help kinderen in

Oekraine de oorlog door.

Zondag 24 december om 21.30 uur is er kerstnachtdienst in samenwerking met Hervormde Gemeente.
Hierin gaat voor ds. Arnold van Kampen met muzikale begeleiding van TOV. Alfred Hoogendoorn is de
koster. Ouderling van dienst is Trudy den Haan, Martien van Zanten is diaken van dienst. De beamer wordt

bediend door Arend van Zanten.

De inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, kinderen in de knel Oekraine - Help kinderen in

Oekraine de oorlog door.
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1° Kerstdag 10.00 uur gaat voor ds. Carla Melgers met muzikale begeleiding van Theo Griekspoor op het
orgel en het Koperensemble o.l.v. Luuk van de Beld. Eddie de Jong is de koster. Ouderling van dienst is
Annette van den Bosch, Anneke de Jong is diaken van dienst. De beamer wordt bediend door Jan Luuk
van Dijk. Bij de oppas is Daisy Hoogendoorn en de kindernevendienst wordt geleid door Lavinia
Spruitenburg/ Sharon Kastelein.

le inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, kinderen in de knel

Oekraine - Help kinderen in Oekraine de oorlog door

ledereen in Oekraine, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de
veerkracht van de mensen in Oekraine is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit
veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Door de
jarenlange contacten met Oekraiense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden
kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraiense
gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken
in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal
kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat
kinderen kunnen blijven leren. Help kinderen in Oekraine de oorlog door. Doe je mee?

2e inzameling van uw gaven is voor de kerk
deKorenaar
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een

plek van samenkomst, van gebed en bezinning.
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden.

Volgende week zondag 31 december 10 uur, oudejaarsdag

gaat voor ds. Han van Popering, Aalsmeer. Hilbrand Zintel is de koster en het orgel wordt bespeeld door
Herman Verbree. Ouderling van dienst is Trudy den Haan, Marian Zintel is diaken van dienst en Johan
Langelaar verzorgt de schriftlezing. De beamer wordt bediend door Arend van Zanten. Bij de
oppas/kindernevendienst is Lavinia Schipper.

De koffie wordt verzorgd door Ellen de Gelder en Gré van der Haven.

De collecten zijn bestemd voor de eigen diaconie en onderhoudsfonds.

Maandag 1 januari om 11.00 uur is er een ochtendgebed verzorgd door de liturgie commissie. Aad van
Zanten is koster en de piano wordt bespeeld door Heleen Polderman. De collecte is voor kerk en diaconie.
Na het ochtendgebed bent u welkom om bij een kop koffie en een glas Glihwein elkaar nieuwjaar te
wensen.

Vanuit de gemeente:
Hartelijke dank voor het mooie bloemstuk. Dat jullie aan ons denken betekent veel voor ons.
Jan en Rita de Gelder.

EHBO-ers en BHV-ers gezocht

Een van de onderdelen die binnen een kerk geregeld moeten zijn, is het calamiteitenplan. Want, mocht er
iets gebeuren, dan is het belangrijk dat er mensen zijn die weten wat ze moeten doen. Denk dan
bijvoorbeeld aan een kerkganger die onwel wordt tijdens de dienst, of een uitbrekende brand. Momenteel
zijn we het calamiteitenplan aan het actualiseren en daarom willen we graag inventariseren wie een EHBO
diploma heeft, of bekend is met BHV (Bedrijfshulpverlening), bijvoorbeeld in het dagelijkse werk of
sportvereniging. Is dit op jou van toepassing? Meld je dan aan!

Aanmelden kan via een mail aan de kerkrentmeesters (kerkrentmeester@pghkorenaar.nl) of spreek een
van ons aan na de dienst. Annemieke Hoogendoorn, Nynke Wanders, Eline Wessels
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AlphaCursus start in Hazerswoude!
Wat is de AlphaCursus? Ontmoeten, vragen en ontdekken. Dat doe je op de Alpha! Je kan er al je vragen
stellen, je praat met andere deelnemers over interessante onderwerpen. Je bent niet de enige Alpha-
deelnemer; wereldwijd volgden ruim 24 miljoen mensen een Alpha.
Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets
voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeén te delen.
De AlphaCursus is speciaal ontwikkeld voor mensen die (nog) niet bekend zijn met het Christelijk geloof.
Maar ook als je al gelooft ben je van harte welkom!
De eerste avond is op dinsdag 9 januari. In totaal zijn het 10 avonden en 1 zaterdag. We beginnen de
avonden om 18.30 uur met een maaltijd, erna wordt er een presentatie gehouden over het thema waarna
we over het thema doorpraten. De avonden duren tot ongeveer 21.00 uur.
Thema’s die besproken worden zijn o.a. Is er meer? Wie is Jezus? Waarom stierf Hij? Hoe kun je geloven?
Bidden en bijbel lezen waarom en hoe? De Heilige Geest? Hoe zit het met de kerk?
De avonden worden gehouden in de Regenboog, Raadhuisplein 7 in Hazerswoude-dorp
Wil je meer weten of je aanmelden? Ga naar www.alpha-hazerswoude.nl of neem contact op met Ron
Nieuwhoff 06-51360046 of Marieke van’t Wout 06-12672985
reviews van deelnemers van afgelopen 2 seizoenen:
De Alpha Cursus heeft mij nieuwe inzichten gegeven, zowel over het geloof als ook over het leven. De
bijeenkomsten in de Regenboog brachten mij verdieping en er was veel ruimte voor eerlijke en open
discussie. Als niet-kerkganger voelde ik mijn welkom en gehoord. De Alpha Cursus kan ik zeker
aanbevelen voor iedereen die op zoek is naar verbintenis met het geloof op een laagdrempelige manier.
Alpha cursus 2023 was voor mij een bijzondere belevenis
De verdieping in de onderwerpen die we behandelden, heeft er toe geleid dat ik er elke dag mee bezig ben.
Veel meer dan voorheen.
ook de mensen die deze cursus geven ,daar heb ik grote bewondering voor

In een woord een geweldige ervaring en ik zou het iedereen aanraden.

Orde van dienst Zondag 25 december 2023; Eerste Kerstdag

Mmv Koperensemble o.l.v. Luuk van de Beld

Lied voor de dienst 477 (Komt allen tezamen)

Stil gebed

Ontsteken van de Adventskaarsen

Introituslied Psalm 98: 3

Bemoediging

Groet

Kyriegebed

Glorialied 481 (Hoor de engelen zingen de eer)

Zondagsgebed

Project kindernevendienst

Samenzang Projectlied

Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing Jesaja 9: 1-6

Samenzang lied 473 (Er is een roos ontloken)

Schriftlezing Lukas 2: 1-20

Samenzang lied 483 (Stille nacht)

Samenzang “Ere zij God”

Schriftlezing

“Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’

*Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan
om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ %7e gingen meteen op weg,
en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. "Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het
kind was gezegd. '®Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, “maar Maria
bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. *°De herders gingen terug, terwijl ze God loofden
en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Samenzang: Lied 486

Verkondiging

Samenzang Lied 458 (Zuivere vlam)

Dienst van de gebeden
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Inzameling van de gaven
Slotlied 487 (Eer zij God in onze dagen) /Uitzending en Zegen
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