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GEMEENTEBRIEF

%-PROT@

Protestantse Gemeente Hazerswoude

10 december 2023

Volgnummer 1611

Pastorale berichten en

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl

bereikbaarheid predikant.

De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn! Voor

berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen
met een kerkenraadslid (predikant is ook lid van de kerkenraad) of een
wijkmedewerker. Maandag overdag en donderdag is onze predikant
vrij.

Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164.

E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 10 december, 2° zondag van advent,

gaat voor ds. Piet Wilschut. Het mannenkoor Vox Humana zal aan de
kerkdienst meewerken met aansluitend kort concert in Kerstsfeer.
Alfred Hoogendoorn is de koster en het orgel wordt bespeeld door Piet
Boon. Ouderling van dienst is Trudy den Haan, Marian Zintel is diaken
van dienst en Ellen de Gelder verzorgt de schriftlezing. De beamer
wordt bediend door Johan Langelaar. Bij de oppas is Jady
Hoogendoorn en de kindernevendienst wordt geleid Guido
Nieuwenhuijse. Vandaag wordt de koffie verzorgd door Arend en
Anneke van Zanten.

De collecten zijn bestemd voor de voor:
1° inzameling van uw gaven is voor de kerk

de Korenaar

\({Q@@f\

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar
en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en
bezinning.

Dat moeten en willen we toch samen in stand houden.

2° inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie.

Volgende week zondag 17 december, 3° zondag van advent,
gaat voor ds. Carla Melgers. Deze dienst zullen de nieuwe
ambtsdragers bevestigd worden. In verband met deze bevestiging zal

Orde van dienst
zondag 10 december 2023
2° Advent

De weg naar Kerst: een feest
van hoop?

Orgelspel

Het koor zingt: O Jezus hoe goed
en vertrouwd en Steel away
Welkom en mededelingen
Zingen: ps.72:1,4

Bemoediging en groet

Koor: Come, celebrate the Christ
of Christmas

Gebed om ontferming

Zingen: lied 437:1,5,6

Gloria: koor: Hallelujah!

Allen: lied 468

Gebed om de Heilige Geest
Koor: Jessye’s carol
Lezen:Jesaja 9:1-6

Zingen: lied 482

Lezen:Lucas 1:26-38

Zingen: lied 473

Verkondiging

Koor: | have a dream

Gebeden, stil gebed, Onze Vader
Collectes

Zingen: lied 506

Zegen..

Kort kerstconcert door het koor:
1.Christ is born

2.Rocking little Jesus

3. Shepherd,shepherd

4. Go tell it on the mountain.

er geen Viering van het Heilig Avondmaal zijn. Eddie de Jong is de koster en het orgel wordt bespeeld door
Jos Qualm. Ouderling van dienst is Marianne Bol, Martien van Zanten is diaken van dienst en Marianne Bol
verzorgt ook de schriftlezing. De beamer wordt bediend door Jan Luuk van Dijk. Bij de oppas is Femke

Langelaar en de kindernevendienst wordt geleid Sharon Kastelein.

De collecten zijn bestemd voor de Kerk in Actie Diaconaat en onderhoudsfonds. Volgende week wordt de

koffie verzorgd door Martien en Lia Heyker.

De bloemen

De bloemen gaan, met een hartelijke groet en felicitatie, naar Gre van Haven.

Gre, van harte gefeliciteerd met je 80ste verjaardag.
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Delen in vreugde

Geliefde gemeenteleden,

wat een feest om met elkaar toe te leven naar 17 december. Op deze 3° Adventszondag, “Gaudate”
worden we opgeroepen ons te verheugen en dat doen we: 7 mensen uit ons midden worden bevestigd als
ouderling!

Nelleke de Beus, Ellen de Gelder, Mark van der Haven, Karin Jansen, Ben Kalisvaart, Ottolien de Vlaam
en Simon Voets gaan gehoor geven aan de roep die door onze gemeente door God zelf is uitgesproken.
Kom allemaal naar de kerk die ochtend! Zo kunnen we hen laten zien, voelen en horen dat hun “ja”
omgeven wordt door ons “ja” als we antwoord geven op de vraag: Gemeente, dit zijn uw nieuwe
ouderlingen. Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt?

Is het voor u moeilijk om zelf naar de kerk te
komen, laat het dan weten aan Marian Zintel
(tel: 06-25496511; e-mail:
marian.hilbrand@ziggo.nl) dan wordt u
opgehaald en weer thuisgebracht.

Kom en deel in de vreugde, want zo wil de Heer met ons zijn!

Een mooie Adventsweek gewenst
Ds. Carla Melgers

Vanuit de kerkenraad:

De kerkenraad is zeer verheugd dat er zeven personen bereid zijn om zich te laten bevestigen als
ambtsdrager:

Ellen de Gelder, Nelleke de Beus en Karin Jansen als ouderling met aandachtsgebied beleid.

Ottolien de Vlaam als ouderling met aandachtsgebied pastoraat.

Mark van der Haven en Simon Voets als ouderling kerkrentmeester.

Ben Kalisvaart, ouderling.

Zonder eventuele bezwaren tegen hun kandidaatstelling is de bevestiging op zondag 17 december.

Samen de schouders eronder, (verslaq) 27 november

Vanaf 25 september is er op verschillende manieren nagedacht hoe we het werk binnen de kerk voor en
met elkaar kunnen verlichten. Dat vraagt (bestuurlijke) ondersteuning. Maar daarnaast ook op een andere
manier durven kijken en denken: elkaar vrijuit bevragen waarom we doen wat we doen. Wat vinden we in
onze situatie eigenlijk echt belangrijk, zijn we ook in staat om dingen los te laten en kiezen we samen door
goede prioriteiten te stellen voor de kern. Zoals verwoord in Lichter ingevuld (Synoderapportage 2021).
Dus met een andere bril kilken maar tegelijkertijd ook zorgen dat er voor nu lastenverlichting ontstaat.

Om de verdeling van taken en werkzaamheden vorm te geven is de “verlengde armconstructie”- die op
diverse andere terreinen gebruikt wordt- neergelegd. In een takenmatrix staan onderwerpen zowel
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praktisch als meer beleidsmatig waarbij de verantwoordelijkheid binnen de kerkenraad ligt, maar waarin
ook helder aangegeven staat wat er gedelegeerd opgepakt wordt door een kring van ondersteuners. Deze
samenwerking gaat op basis van commitment zodat er niet voor elke taak mensen gevraagd en gezocht
moeten worden. Het is duidelijk op wie men rekenen kan. In de takenmatrix zijn een aantal
praktijkvoorbeelden genoemd.

Dit model gaat naar de kerkenraad met de hoop dat het de komende tijd groeien gaat.

27 november was een bijzondere avond, saamhorigheid als diverse gemeenteleden waarbij zowel voor het
linker rijtje (de ambtsdragers) als het rechter rijtje ( de kring erom heen) mensen zich beschikbaar hebben
gesteld. Maar waarbij ook benoemd is dat we van de expertise en ervaringen van oudere gemeenteleden
gebruik willen blijven maken.

Ellen de Gelder

iah x Zoals u wellicht weet is het al jaren traditie om in
k 1 ®  december een kerstpakketten actie als gezamenlijke
L - dlmen = erk 31' kerken van Hazerswoude - Dorp te houden. Deze is
sy bedoeld voor mensen woonachtig in Hazerswoude en
j ponsor % CTS!PaK [ Benthuizen die het financieel niet zo breed hebben of op
R een zwaar jaar achter de rug hebben. Hen willen we
hiermee een steuntje in de rug geven.

Degenen die geen financiéle zorgen hebben maar ook een steuntje in de rug verdienen krijgen dan geen
levensmiddelenpakket maar een kerstattentie als blijk van medeleven.

Juist in deze moeilijke periode willen wij deze mensen niet in de kou laten staan!
Vandaar: SPONSOR EEN KERSTPAKKET

En laat zien hoe wij als één dorp samen onze medemens helpen!

Een kerstpakket kost ongeveer € 40,00.

Elke bijdrage groot of klein is van harte welkom.

Ook als u niet aan een kerk verbonden bent mag u natuurlijk meedoen.

rekeningnummer NL72INGB0008859771

t.n.v. DPGH Kerstpakkettenactie

onder vermelding van Kerstpakket

Op verzoek en na vermelding van uw mailadres ontvangt u nadien een factuur.
Uw gift is aftrekbaar ANBI RSIN/Fiscaal nummer 824128114.

Kaartenactie 2023

Ook dit jaar gaan we weer huis aan huis kerstkaarten bezorgen. Op deze manier willen wij als kerken onze
mededorpsbewoners een kerstgroet brengen en iedereen van harte uitnodigen voor onze kerstvieringen.
Omdat vele handen licht werk maken zoekt de Missionaire Commissie een aantal vrijwilligers om te helpen
bij het bezorgen, huis aan huis, van deze kerstkaarten. Dit jaar is de actie gepland van 14 t/m 16
december. Wij hopen dat u/jij bereid bent wat tijd vrij te maken voor dit mooie (missionaire) werk. Uljij kunt
zich na de morgendienst van zondag 10 december bij ons opgeven in de grote zaal na afloop van de dienst
of per e-mail naar knibbegraper@planet.nl

Hartelijk dank, de Missionaire Commissie.

Verkoop op de steen in de hal.

Vanaf 1 december steunen we het project van Jan-Tien in Gambia. We starten het project met verkoop op
de steen in de hal. Net als andere jaren hebben we weer ilex takken, cashewnoten, gezouten en
ongezouten, en wat zelfgemaakte spulletjes die gemaakt zijn door enkele gemeenteleden.

Uw Missionaire Commissie
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Hartelijk dank

Geachte gemeenteleden,

Hartelijk dank voor uw bijdrage van € 168,75 voor De Hoop, waar meest nodig die we op 20-11-2023 vanuit
uw kerkelijke gemeente mochten ontvangen.

Uw steun maakt nieuw leven mogelijk!

Mede dankzij uw financiéle steun is het onder meer mogelijk, dat dak- en thuislozen onze inloophuizen
kunnen bezoeken, dat we geestelijke verzorging kunnen bieden aan cliénten, er hulplijnen en
zelfhulpgroepen zijn voor ex-verslaafden, dat cliénten werkervaring kunnen opdoen en dat we beschermde
woonplekken kunnen bieden.

Samen met meer dan 4.000 mensen, die De Hoop jaarlijks op weg mag helpen naar een nieuw leven, zijn
we u dankbaar!

Op www.vriendenvandehoop.nl kunt u meer lezen over deze projecten. En op www.dehoop.org vindt u alle
specifieke informatie over de zorg- en hulpverlening van De Hoop ggz.

Hieronder informatie over het project dat de Missionaire Commissie gaat steunen

Jan Tien in Gambia

Sinds 2004 kom ik in Gambia en probeer daar een steentje bij te dragen om de inwoners te helpen bij hun
grote armoede.

Op diversen manieren gebeurt dit al vele jaren o.a.:

Betalen wij schoolgeld voor kinderen en studenten waardoor zij de lessen kunnen volgen,

Ook geven wij mensen een diepvriezer zodat zij hun eigen gemaakte sapjes kunnen verkopen en zo zelf
voor hun gezin kunnen zorgen! Inmiddels meer dan 20 uitgedeeld.

Ook kopen wij in het groot houtskool en verpakken dit klein zo dat ook dit weer verhandeld kan worden.
Ook worden wij regelmatig benaderd om voor een doktersbezoek en medicatie te betalen.
Ziekenhuisbezoek is vaak ook erg kostbaar en daar proberen wij bij de hoogste nood te helpen,

Sinds corona is de hongersnood alleen maar toegenomen en wij hebben dan al aan talloze gezinnen een
zak rijst gedoneerd mede dankzij de hulp van de Korenaar.

Zelf ga ik 2/3 x per jaar (op eigen kosten) naar Gambia om bij te praten met de mensen daar en voor al
veel vrouwen hebben dan veel vragen op allerlei gebied.

Wederom super dat jullie ons/mij steunen en bij vragen kunt u ook bij Meinte terecht!

Hartelijke groet,
Janny Vierstra

(Nh)U ZIJT WELLEKOME — bij dorpsgenoten thuis

Een levende adventskalender. Op alle dagen van de adventstijd is er een adres waar
mensen uit Hazerswoude-Dorp tussen 10 en 11.30 uur welkom zijn voor een kop koffie of
thee, georganiseerd door de 3 kerken in Hazerswoude-Dorp.

Ook niet-kerkelijk bent u van harte welkom!

Als een adres niet rolstoeltoegankelijk is staat dit erbij!

Het doel van de levende adventskalender is ontmoeting — zo breed en zo laagdrempelig mogelijk.
Mensen krijgen de gelegenheid om kennis te maken met dorpsgenoten die ze anders misschien
niet zo snel zouden tegenkomen. De opkomst kan enorm verschillen.

Soms zit ergens de kamer helemaal vol en een andere keer ben je maar met een paar mensen.
Waarom in de advent?

Omdat het juist in de donkere dagen voor Kerst fijn kan zijn om anderen te kunnen ontmoeten. Het
is waardevol om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt, al zal dat niet met zo veel
woorden gezegd worden.

Wie ontvangt dit jaar koffiedrinkers?

Zondag 10 december Na de viering in de 3 kerken
Maandag 11 december Fam. de Wilde
Dinsdag 12 december Goedemorgenkoffie in de Regenboog

Woensdag 13 december St. Michaelschool, Vincent v. Goghstraat 18
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Donderdag 14 december Fam. Ketting, Burg (geen rolstoel, wel rollator)

Vrijdag 15 december Fam. de Vries

Zaterdag 16 december Fam. van Zanten

Zondag 17 december Na de viering in de 3 kerken

Maandag 18 december Fam. Pannebakker (geen rolstoel, wel rollator)
Dinsdag 19 december Goedemorgenkoffie in de Korenaar

Woensdag 20 december Fam. Windemdiller (in Weidelanden)
Donderdag 21 decemberFam. van Aalst
Vrijdag 22 december Fam. Koolmees
Laat u verrassen, stap over de drempel en laat deze gastvrije mensen niet met een volle pot
koffie zitten.
Voor meer informatie: Mieke den Haan (Korenaar) 06-15205511
Jeroen v. Gool (Herv. Gem.) 06-23077736
Conny v. Dijk (R.K.) 06-40955421

Bezorgers gezocht

Ook dit jaar gaan we kerstpakketten bezorgen liefst 15-16-18 december!
Wij zoeken nog bezorgers, doet u mee?

Bel 0623488964 Meinte of trek hem aan zijn jasje

EHBO-ers en BHV-ers gezocht

Een van de onderdelen die binnen een kerk geregeld moeten zijn, is het calamiteitenplan. Want, mocht er
iets gebeuren, dan is het belangrijk dat er mensen zijn die weten wat ze moeten doen. Denk dan
bijvoorbeeld aan een kerkganger die onwel wordt tijdens de dienst, of een uitbrekende brand. Momenteel
zijn we het calamiteitenplan aan het actualiseren en daarom willen we graag inventariseren wie een EHBO
diploma heeft, of bekend is met BHV (Bedrijfshulpverlening), bijvoorbeeld in het dagelijkse werk of
sportvereniging.

Is dit op jou van toepassing? Meld je dan aan!

Aanmelden kan via een mail aan de kerkrentmeesters (kerkrentmeester@pghkorenaar.nl) of spreek een
van ons aan na de dienst.

Annemieke Hoogendoorn

Nynke Wanders

Eline Wessels

Volkskerstzang !! met “Adoramus “
Wij nodigen u uit om op donderdag 14 december, samen met Adoramus bekende kerstliederen te zingen.

U bent dan welkom in de Hervormde dorpskerk in Hazerswoude-Dorp.
We worden die avond begeleid door:

Kees de Bruin Orgel

Leon Koppelman, panfluit.

De avond begint om 20.00 uur.
Kerk open om 19.30 uur
De toegang is vrij, er is een collecte voor de onkosten.

Kom luisteren en zing met ons meel!!
Heel hartelijk welkom!!

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2024 komt eraan

In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2024. Tijdens deze actieperiode zullen we u
als kerkleden om een financiéle bijdrage vragen, zodat we ook in 2024 kunnen doen waar we als kerk voor
staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen
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we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor
jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiéle bijdrage van
onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een
bijdrage vragen.

Tussen 13 en 20 januari 2024 ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen.

Een week later wordt de toezeggingsbrief weer bij u opgehaald.

We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven
vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van
morgen!

"ZORG VOOR DE AARDE”
MET ALS EERSTE STAP EEN FILM MET DE PAUS IN DE HOOFDROL

Tien jaar geleden, maart 2013, verscheen er op het balkon op het Sint Pietersplein een nieuwe Paus die
een andere naam koos dan de Kerk door de eeuwen heen gewend was. Hij koos als naam: Franciscus.
Een naam met een opdracht , geinspireerd door Franciscus van Assisi. Hij koos die naam om te
benadrukken dat de schepping aan ons is toevertrouwt opdat wij haar beschermen en behoeden. Vanuit
deze spiritualiteit schreef hij de encycliek “Laudato Si” waarin hij pleit voor ecologische bekering en het
aanpakken van milieuproblemen. Hij moedigt wereldwijd mensen en vooral de jongeren aan om de van de
ecologische crisis die ook een humanitaire crisis is met elkaar op te lossen. Die encycliek is nu verfilmd in
de indrukwekkende film “The Letter”, waarbij de Paus zelf de hoofdrol speelt.

Wij kunnen ook als parochiegemeenschap niet om de zorg voor de aarde heen! De werkgroep Diaconie wil
met medewerking van de P.C.I (die zich inzetten voor de dienst aan onze medemens) de “Zorg voor de
aarde” volop aandacht gaan geven in 2024.

Wij nodigen u voor nu, en vooral jullie jongeren, van harte uit om de documentaire film “The Letter” samen
te bekijken. Deze biedt een kans tot reflectie en verdieping.

Datum: 23 januari
Tijd: 19.30 uur — 21.30 uur (inloop 19.15 uur)
Locatie: Zalencentrum De Bron

Troubadourweg 2

2402EP Alphen a/d Rijn
Aanmelden voor: 16 januari
Aanmelden bij: Diaconie@heiligethomas.nl

Na de film zullen we met elkaar een inspirerende nabespreking houden.
Laten we gezamenlijk de boodschap van nederigheid, compassie en zorg voor de aarde omarmen.

Namens de werkgroep Diaconie

Pastor Saskia van Winden
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