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Advent; geduldig wachten 
 
“Geduldig wachten is je laten dragen door de 
overtuiging dat het zaad ooit wortel zal schieten.” 
 
Wij mensen leven in drie dimensies: verleden, heden en 
toekomst. Het verleden houdt ons vaak vast, we 
herinneren het ons dankbaar of slepen het als een last 
met ons mee. Het heden lijkt het dichtstbij, hier en nu. 
Maar is dat wel zo? Leven we niet vaak vooral ‘met het 
oog op de toekomst’? Toekomst, wat komen gaat, houdt 
ons het meest bezig. Daar hebben we zorg over, daar 
verwachten we wat van. We zijn er onzeker over, niet 
zelden bezorgd, of kijken er hoopvol naar uit. 
 
Mensen leven vooruit, zo sterk zelfs dat het ons uit het heden weg trekt. Dat is zo in alle tijden van ons leven. 
Maar het is het sterkst in tijden van crisis, in welke vorm dan ook. In crisistijd stellen we ons de vraag: wat 
hebben we nog te verwachten? Hoe ziet de toekomst eruit? Zal het anders worden? Dat zijn ook de vragen 
die de tijd van de Advent ons ingeeft. Misschien is heel de gedachte van de Advent wel ontstaan in crisistijd. 
 
Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is, het getuigt ervan, het liegt niet. Ook al is het nog niet vervuld, 
wacht maar, het komt zeker, het zal niet uitblijven. (Habakuk 2:3) 
 
In de Advent laten we de profeten aan het woord, mensen die in crisistijd de moed niet verliezen. Oude tijden 
kenden hun profeten, de nieuwe tijd niet minder. Op 18 december 2011 – in de Advent – stierf één van de 
laatsten: Vaclav Havel, Tsjechisch dissident, schrijver, president. In crisistijd had hij een boodschap voor zijn 
volk, een boodschap van hoop en verwachten. Die luidde: Er zijn twee manieren van wachten. 
 
De eerste manier vergelijkt Havel met de mensen die wachten op Godot, op een God die zou moeten 
ingrijpen. Het is het wachten van mensen die in zichzelf opgesloten zitten. Ze zijn omsingeld en ingesloten. 
Ze wachten, maar ze hebben geen hoop dat er een uitweg is. Ze zitten gelaten bij elkaar. Ze hebben eigenlijk 
niet de fut om nog iets te doen. Ze geloven er niet meer in.                                                                                                  
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En toch – dat is mensen ingebakken – zit er nog een sprankje verwachting in: een vaag vermoeden van heil 
dat van buitenaf zou moeten komen. Het tragische van deze manier van wachten is, dat Godot nooit komt. 
Waarop gewacht wordt bestaat niet. Of als het lijkt te komen, dan is dat alleen maar schijn, een surrogaat 
van hoop, een illusie, een doekje voor het bloeden. Het is de verwachting van mensen zonder hoop. Een 
verwachting die gevoed wordt door wanhoop en vrees. Mensen in crisis komen vaak niet verder dan dat. 
Havel noemt dat een tragisch wachten. 
 
De tweede manier van wachten noemt Havel een oefening van geduld. Die wordt gevoed door geloof: je 
moet verzet bieden, dissident durven zijn. Zonder te weten of het ooit vrucht zal dragen. Steeds opnieuw je 
niet van de waarheid af laten brengen en je laten dragen door de overtuiging dat het zaad ooit wortel zal 
schieten. Dat is wachten als geduld oefenen. Het is een open en actieve verwachting, geen ongeduld uit 
moed der wanhoop. Maar het bestaan en de geschiedenis zijn niet maakbaar. Een plant kun je niet 
omhoogtrekken om hem te laten groeien. Zo is leven de vreugdevolle deelname aan het wonder van het 
bestaan. 
 
Geduld oefenen betekent: leren wachten, luisteren, voelen, proeven; elk verschijnsel de vrijheid gunnen en 
geven. Nederig en liefdevol, geduldig zaaien; koppig water blijven geven. Het vertrouwen niet verliezen dat 
de waarheid het zal winnen van de leugen. Zo is leven de vreugdevolle deelname aan het wonder van het 
bestaan. 
 
Dat kan een vertaling zijn van wat in het Evangelie ‘waakzaamheid’ heet. De Advent is de tijd van de 
waakzaamheid. Maar dan wel van de goede waakzaamheid. Want er zijn ook twee manieren om waakzaam 
te zijn.                                                                                                     
De gesloten waakzaamheid: bang, angstig wachten, geen oog meer dicht doen, defensief, begraven wat je 
nu hebt. De open waakzaamheid: klaar om te ontvangen, niet krampachtig zoekend, je laten verrassen, open 
voor het onverwachte, woekeren met wat je is toevertrouwd, open voor wat komt. 
 
Moge de Advent voor ons een tijd zijn waarin we opengaan voor wat komt: een vreugdevolle deelname aan 
het wonder van het bestaan. 
 
Ds Carla Melgers 
 
 

Kerkdienstenrooster 
 
3 december 2023 10.00 uur o.l.v. ds. Carla 
Melgers 
Organist: Peter Burger 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten:  
1e = de eigen diaconie 
2e = de kerk 
 
10 december 2023 10.00 uur o.l.v. ds. Piet 
Wilschut, Alphen a/d Rijn, met medewerking van 
het mannenkoor Vox Humana met aansluitend 
kort concert in Kerstsfeer. 
Organist: Piet Boon 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
Collecten:  
1e = de kerk 
2e = de eigen diaconie 
 

17 december 2023 10.00 uur o.l.v. ds. Carla 
Melgers, Viering van het Heilig Avondmaal en 
bevestiging ambtsdragers. 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Eddie de Jong 
Collecten:  
1e = Kerk In Actie - diaconaat 
2e = onderhoudsfonds 
 
24 december 2023 10.00 uur o.l.v. ds. Gerrit Jan 
Loor, Hazerswoude-Dorp 
Organist: Piet Boon 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten:  
1e = PKN, jeugdwerk 
2e = de eigen diaconie 
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24 december 2023 17.00 uur Kinderkerstfeest 
o.l.v. ds. Carla Melgers 
Koster: Aad van Zanten 
 
24 december 2023 21.30 uur kerstnachtdienst 
samen met de Hervormde Gemeente o.l.v. ds. 
Arnold van Kampen met muzikale begeleiding 
van TOV 
Organist: Rudo Slappendel 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
 
25 december 2023 10.00 uur 1e kerstdag o.l.v. 
ds. Carla Melgers 
Organist: Theo Griekspoor 
Koster: Eddie de Jong 
Collecten:  
1e = Kerk in Aktie – kinderen in de knel 
2e = de kerk 

31 december 2023 10.00 uur o.l.v. ds. Han van 
Popering , Aalsmeer 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten:  
1e = de eigen diaconie 
2e = onderhoudsfonds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Collectedoelen – nader toegelicht 
 
3 december 
1e inzameling van uw gaven is voor PAX 
PAX is het resultaat van het samengaan van Pax Christi Nederland en het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). 
Deze twee vredesorganisaties werkten respectievelijk sinds de Tweede Wereldoorlog en de jaren ’60 allebei 
aan vrede. En dat deden ze steeds vaker samen. In 2006 werden ze één, vanaf 2014 onder de naam PAX. 
PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland. We werken aan de bescherming van burgers tegen 
oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen 
we in conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die, net als wij, vinden dat iedereen 
recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral 
God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. 
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 
 
10 december 
1e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral 
God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. 
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie. 
 
17 december, viering Heilig Avondmaal 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, diaconaat.  
Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren 
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij 
hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben 
geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in 
Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met 
informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen 
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met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen 
zonder papieren.  
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
Avondmaalcollecte: de inzameling van uw gaven is voor Leger des heils, buurthuiskamers  
Ongeveer 1 op de 10 Nederlanders is wel eens eenzaam. Eenzaamheid en armoede gaan vaak hand in hand. 
Daarom zijn er buurthuiskamers, deze zijn er voor iedereen. Mensen trekken samen op, ontmoeten elkaar 
en zien om naar elkaar. Het sociale netwerk wordt uitgebreid en de buurt wordt versterkt. De activiteiten 
worden door bezoekers zelf georganiseerd. Zo kun je bij de buurthuiskamer in Amsterdam-Noord 
bijvoorbeeld regelmatig terecht voor een overheerlijke maaltijd en is er in de buurthuiskamer in Nijmegen 
een handwerkclub. Maar ook met andere problemen kun je terecht bij de buurthuiskamers. Zo is er in de 
buurthuiskamer in Utrecht regelmatig een moment waarop mensen met vragen rondom geld en papieren 
langs kunnen komen.  Het doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit te voorkomen. Lees 
hieronder het verhaal van Dirk en Jan die vrienden werden in het buurthuis in Haarlem. Onze 
buurthuiskamers zijn van en door de buurt. Ontmoeting, omzien naar elkaar, goede gesprekken en samen 
optrekken. Een plek waar je thuiskomt en waar iedereen welkom is. Je hoort erbij. Je wordt gezien. Voel je 
thuis! HELPT U MEE!? 
 
24 december 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN jeugdwerk 
Jozef, Maria, de herbergier, de herder, de wijzen… Het kerstverhaal kent talloze personages, die elk op hun 
eigen manier, met hun eigen gedachten en gevoelens, in het verhaal zitten. Met de KerstChallenge, een spel 
van de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van deze personages uit 
het verhaal. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel.  
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
Kinderkerstfeest en kerstavonddienst: De inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, kinderen in de knel 
Oekraïne - Help kinderen in Oekraïne de oorlog door 
 
25 december, 1e kerstdag 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, kinderen in de knel 
Oekraïne - Help kinderen in Oekraïne de oorlog door 
Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de 
veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit 
veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Door de 
jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden 
kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense 
gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken 
in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal 
kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat 
kinderen kunnen blijven leren. Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Doe je mee? 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral 
God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. 
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 
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31 december, oudjaarsdag 
1e inzameling van uw gaven is voor Cama Makassar 
Cama zending, Makassar, Indonesië  
Peter en Anne-Marie Dekker werken sinds het begin van 2017 in Makassar op het 
eiland Sulawesi in Indonesië. Samen met studenten en een team van CMA 
Indonesia zette zij ondernemingen op in het gebied ten zuiden van Makassar. Deze ondernemingen zorgen 
ervoor dat er bruggen worden gebouwd tussen de christelijke studenten van de Jaffray University, de 
plaatselijke kerk en de voornamelijk moslimbevolking in het gebied 
Dit jaar zijn Peter en Anne-Marie een aantal keer naar Indonesië terug geweest.  
Peter vertelt: “Het was goed om weer wat langer in het gebied waar we actief zijn te verblijven. Een omgeving 
waar de afgelopen jaren het leven een stuk moeilijker is geworden. Daar had ik toen ik in Indonesië was veel 
moeite mee en het is iets wat me op het moment dat ik dit schrijf nog niet heeft losgelaten. Het zien hoe 
mensen door de veranderde omstandigheden in de wereld nog meer lijden om het hoofd boven water te 
houden. 
Voedselprijzen zoals o.a. van rijst zijn ruim 25% gestegen, stroom 30%, benzine 20%. En niet zoals in 
Nederland een mooie loonsverhoging, maar eerder minder loon of geen loon. De docenten van de middelbare 
school in het dorp hebben sinds januari 2023 geen salaris meer gehad, Jakarta stuurt het niet, of het wordt 
onderweg 'afgeroomd'. Met steun vanuit het Midden-Oosten worden er overal nieuwe moskeeën gebouwd. 
De kerk in Makassar is nog banger geworden en men zou het liefste helemaal niet meer in dit gebied actief 
zijn.  We zijn dan ook heel dankbaar dat onze twee 'studenten' nog op Sulalam wonen en hebben aangegeven 
door te gaan met hun missie. Ze zijn actief op 2 basisscholen en intussen ook betrokken bij een peuterschool 
(kinderen tussen de 4 en 6 jaar). Ik heb alle drie de scholen bezocht en ze zijn erg blij met onze betrokkenheid.” 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
Oudjaarsavond: Gezamenlijke dienst in de Rooms Katholieke kerk 
 
1 januari, nieuwjaarsdag 
De inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie. 
 
Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen.  
 
Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? Dat kan. Een gift kunt u overmaken op:  
ING rek.nr. NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie. Onder vermelding van: Gift diaconie of het gewenste 
projectdoel. 
 
Uw en jouw diaconie, Omzien naar elkaar! 
 
 

Kerkelijke stand 
 

Overleden: 
Op 27 oktober 2023, Mevrouw G.C.M. Van Berkel-Blom, in de leeftijd van 61 jaar. 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
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In memoriam: Glendora Carolina Maria van Berkel-Blom, Glenny 
 
Vrijdag 27 oktober 2023, is overleden Glendora Carolina Maria van Berkel-Blom, Glenny. Aan het begin van 
de middag sliep zij in, gaf zij haar levensadem terug aan haar Schepper. Ze was moegestreden. Het was goed. 
Glenny, geliefde vrouw van Wim, lieve moeder van Stefan en Martijn, was sterk, een doorzetter. 
In de dankdienst voor haar leven afgelopen donderdag hier in de Korenaar lazen we Psalm 121:  

Ik sla mijn ogen op naar de bergen. 
Van waar komt mijn hulp 
Mijn hulp komt van de HEER, 
die hemel en aarde gemaakt heeft 

Het zouden woorden van Glenny geweest kunnen zijn. Zij keek omhoog, vooruit, altijd. Met een open blik de 
wereld in, het leven in vol vertrouwen. Ze straalde een rust en kracht uit. Ook toen ze steeds minder kon, 
steeds minder lichamelijke kracht had en ze wist dat ze niet meer beter kon worden, was er binnen in haar 
een innerlijke kracht. 
De woorden die Wim voor haar schreef, in die nacht van maandag op dinsdag toen hij niet kon slapen, gaan 
met haar mee: Lieve Glenny, ik ben je voor eeuwig dankbaar. Je hebt de tranen van mijn jeugd voor altijd 
uitgewist. Je mag nu gaan en rusten in vrede. Ik hou van jou. 
 
Op die donderdag 9 augustus 1984 begon hun leven samen als man en vrouw. Toen zij de kerk uitliepen werd 
er gezongen: 

‘De Heer is mijn Herder. Hem blijf ik gewijd;  
‘k zal immer verkeren in ’t huis mijnes Heren. 

In dat Huis van de Heer, mag Glenny nu wonen, omgeven door de liefde van God.  
 
Ds. Carla Melgers 
 
 

Jarigen: 80+ 
 

5 december 
Dhr. A.B. Slappendel     81 jaar 
 
7 december 
Dhr. B.A. Slappendel     83 jaar 
 
12 december 
Mevr. J.J. Bos – Tazelaar    86 jaar 
 
22 december  
Mevr. L. Kastelein – Kastelein   86 jaar 
          
25 december  
Mevr. C.M.E. Hesseling – Groen in ’t Woud 88 jaar 
          
1 januari  
Mevr. A. de Gelder – Eikelenboom   87 jaar 
 
6 januari 
Mevr. G. Kok-van der Bent    80 jaar 
 
Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op deze vermelding, geef dit dan 
door aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl) of aan uw wijkouderling. 
 
Bron: Kerkelijk bureau  

mailto:kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl
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Jarigen: 4 jaar 
 
18 december 
Ebe Rozenbrand 
 
Maandelijks vermelden we de jarigen van 4 jaar. Stelt u geen prijs op deze vermelding, geef dit dan door aan 
het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl) of aan uw wijkouderling. 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Collecteverantwoording oktober 2023 
 
Kerk: 08/10 € 162,50 
 22/10 € 156,75 
 
Onderhoudsfonds: 15/10 € 161,75 
  
Diaconie: 08/10 € 163,50 
 15/10 € 168,75 
 29/10 € 168,25 
 29/10 €      172,90 (Dankdag)  
 
Kerk in Actie/PKN 
Werelddiaconaat: 22/10 € 184,75 
 
Ned. Bijbelgenootschap: 29/10 € 155,25 
 
Heilig Avondmaal 
Max maakt het mogelijk: 15/10 € 254,25 
 
 

Giften diaconie 
 
Het is alweer even geleden dat we een berichtje plaatsten over de giften die bij de diaconie zijn 
binnengekomen. 
In juli is een gift van € 15 ontvangen voor de vakantietasjes.  
In november een gift van € 40 als bijdrage voor de ouderenmiddag en een gift van € 80. 
 
Ook komen er iedere maand giften binnen voor de collectes. Deze worden doorgestort naar de boekhouder 
van de kerk. Trudy verdeeld deze dan zorgvuldig over de collectes van die maand.  
 
Hartelijk dank!  
 
Uw en jouw diaconie 
 
  

mailto:kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl
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Buurtkastje Hazerswoude-Dorp 
 
Helaas zijn er steeds meer mensen die het financieel moeilijk hebben. Niet iedereen komt in aanmerking 
voor hulp via toeslagen of de gemeente. Via de buurtkast kunnen we elkaar helpen maar ook verspilling 
tegengaan.  
De diaconie heeft contact met Marjanne van den Oever aan het Mesdagplantsoen. Er zijn verschillende 
gezinnen die dankbaar gebruik maken van het aanbod in het buurtkastje dat daar hangt. 
De afgelopen weken konden we steeds een mooie hoeveelheid artikelen bij haar afleveren. 
Hartelijk dank hiervoor! 
 
Nog even het “verlanglijstje”. U kunt de artikelen kwijt in het kratje in de hal van de kerk. 
Wij zorgen dat het bij Marjanne komt. 
 
Uw en jouw diaconie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Kort verslag kerkenraadsvergadering 9 oktober 2023 
 
Aanwezig:  Meinte Vierstra, Annette van den Bosch, Marianne Bol, Trudy den Haan, Rita van Dorp,  

Jaap Kraaij Anneke de Jong, ds. Carla Melgers, Annemieke Hoogendoorn 
1. Opening  
• De vergadering wordt geopend met het gedicht “Toch blijven leven”. 
• Vandaag nemen we afscheid van Rita van Dorp en Jaap Kraaij. Ze worden bedankt voor alles wat ze 

hebben bijgedragen in de Korenaar.  
• In de bezinning lezen we 3 teksten: Psalm 23, Jesaja 40 vers 29 – 31 en Hebreeën 12 1-2a. We staan stil 

bij de volgende vragen: 
o Je mag geloven dat je eigen leven wordt geleid. Je kan jezelf de vraag stellen: Laat ik me 

leiden en laat ik me dragen? 
o Rennen, zonder uitgeput te raken. Hoe voed je jezelf, wat draagt jou? Kan jij herinneren dat 

je als vermoeide nieuwe kracht kreeg? 
 

Groenten en fruit in pot, blik of zak 
Soep in blik, zak of de kruidenmix 
Verse groenten, aardappelen of fruit  
Aardappelpuree, rijst en pasta’s 
Kruidenmixen, Kruiden, Pastasauzen 
Bak en braadproducten, olie 
Houdbaar vlees of vis (ook de vega opties) 
Houdbare melk 
Limonade, sapjes, frisdrank 
Koekjes en snoepjes 
Koffie en thee 
suiker, koffiemelk 
Beschuit, crackers,  
Havermout, cruesli, muesli 
Broodbeleg zoals jam, pindakaas, hagelslag etc 
Pannenkoekenmix 
 
Babyvoeding 
Dierenvoeding 
 
 

Haarshampoo 
Conditioner 
Douchefris, douchegel 
Bodylotion 
Tandpasta 
Tandenborstels 
Scheerschuim 
Deodorant 
Luierdoekjes 
Babyluiers 
Schoonmaakmiddelen 
 
Menstruatie producten krijgt ze via het 
Armoedefonds 
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2. Uit de commissies 
• Missionaire commissie: Bezig met de kersttijd. Nu zijt wellekome (koffie in adventstijd), kerstkaarten 

voor het dorp en kerstavonddienst. 
• Diaconie: Bezig met de voorbereidingen voor de kerstpakketten. Daarnaast gestart met het 

ondersteunen van het buurtkastje. In de hal van de kerk staat een bak waar mensen producten in kunnen 
schenken. 

• College van Kerkrentmeesters: De zonnepanelen liggen er. Er liggen er 14 op de pastorie en 10 o[ de 
kosterwoning. De opbrengsten hiervan zijn voor de kerk. 

• Liturgiecommissie: Bezig met de voorbereidingen van de gedachteniszondag op zondag 26 november. 
• Groep Nieuwe Wegen: Zoeken versterking in deze groep. Er is een nieuw stel gevonden die graag 

contactpersoon willen worden van een nieuw te vormen Korenaargroep. Er wordt een nieuwe 
bijeenkomst gepland voor de Weidenlanden.  

• Met het aanstellen van een kerkelijk werker wachten we, in afwachting van het beleidsplan en wat er 
verder uit bovenstaande komt.  

 
3. Cursus uitvaartbegeleiding voor gemeenteleden 
Als kerkenraad ondersteunen wij dit initiatief. Het kan een aanvulling zijn in de gemeente. In de 
gemeentebrief en kerkklanken wordt dit onder de aandacht gebracht. 
 
4. Bijeenkomst “Samen de schouders eronder”.  
Zo’n 18 mensen hebben bij elkaar gezeten om te praten over de vacatures binnen de kerk en ze begrepen de 
noodzaak. Fijn dat veel mensen bereid zijn wat te doen. Er is gesproken over een ambtstermijn van 2 jaar, 
duo functies. Dit wordt vervolgd. 
 
5. Geplande gezamenlijke diensten met Koudekerk/ Hazerswoude Rijndijk in 2024: 
• 14 januari 2024 in de Korenaar met voorganger ds. Carla Melgers 
• 18 februari 2024 in de Ontmoetingskerk met voorganger ds. Willem Biesheuvel 
• 19 mei 2024 Openluchtdienst met Pinksteren  
• 4 augustus 2024 in de Brugkerk met voorganger ds. Carla Melgers 
• 6 oktober 2024 in de Korenaar met voorganger ds. Willem Biesheuvel 
 
6. Braderie en veiling 
Het was een mooie dag en het is goed verlopen, met een mooi resultaat. Volgend jaar weer? 
 
7. Bevestigingsdienst 29 oktober en aftredende ambtsdragers 
In deze dienst zullen Martien van Zanten en Alfred Hoogendoorn worden bevestigd als diaken. Jan Jongeotter 
wordt herbevestigd als ouderling met speciale opdracht. Daarnaast zal Meinte Vierstra herbevestigd worden 
als ambtsdrager, maar nu in de functie van ouderling in verband met voorzitterschap kerkenraad. In deze 
dienst nemen afscheid Rita van Dorp als ouderling, Agnes Huisman als ouderling /scriba en Jaap Kraaij als 
voorzitter kerkrentmeester.  
 
8. Afsluiting 
Als afsluiting wordt lied 998 gelezen. 
 
 

Oikocredit 
 
Hieronder het verhaal van Seema die door Oikocredit is geholpen, een doel dat onze gemeente steunt 
 
SEEMA, EIGENARESSE RESTAURANT INDIA 
Seema Wilson Arakaswamy uit India heeft samen met haar man een snackbar en restaurant. Door de covid-
pandemie verloren Seema en haar man hun baan en moesten ze op zoek naar een nieuwe bron van 
inkomsten. Na de lockdowns begonnen ze een kleine snackkraam. De zaken gingen goed en dankzij een 
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microkrediet kon het stel een eigen restaurant openen. Inmiddels zijn Seema en haar man ook begonnen 
met het aanbieden van lunchboxen aan bedrijven. 
 
“Na het aangaan van de lening zijn we veel ambitieuzer geworden. Het aantal klanten is toegenomen dankzij 
het restaurant en de goede locatie. Onze droom voor de toekomst is om een veel groter restaurant te 
bouwen en mensen in dienst te nemen die ongeschoold zijn en geen baan hebben. Zo kunnen zij ook bouwen 
aan hun eigen toekomst”, vertelt Seema. 
 
Uw en jouw diaconie 
 
 

(N)U ZIJT WELLEKOME – bij dorpsgenoten thuis 
 
Een levende adventskalender. Op alle dagen van de adventstijd is er een adres waar mensen uit 
Hazerswoude-Dorp tussen 10.00 en 11.30 uur welkom zijn voor een kop koffie of thee, georganiseerd door 
de 3 kerken in Hazerswoude-Dorp. 
 

Ook niet-kerkelijk bent u van harte welkom! 
 
Het doel van de levende adventskalender is ontmoeting – zo breed en zo laagdrempelig mogelijk. Mensen 
krijgen de gelegenheid om kennis te maken met dorpsgenoten die ze anders misschien niet zo snel zouden 
tegenkomen. De opkomst kan enorm verschillen. Soms zit ergens de kamer helemaal vol en een andere keer 
ben je maar met een paar mensen. 
 
Waarom in de advent? Omdat het juist in de donkere dagen voor Kerst fijn kan zijn om anderen te kunnen 
ontmoeten. Het is waardevol om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt, al zal dat niet met 
zo veel woorden gezegd worden. 
 
Wie ontvangt dit jaar koffiedrinkers? Als een adres niet-rolstoeltoegankelijk is staat dit erbij! 
• Maandag   4 december Groene Hartschool, Sportparklaan 
• Dinsdag   5 december Goedemorgenkoffie in het parochiecentrum,  Dorpsstraat 248 
• Woensdag   6 december Fam. Schouten, Dorpsstraat 167 
• Donderdag   7 december Fam. de Jong, Amalia v. Solmslaan 5 
• Vrijdag   8 december Fam. Rijkaart, Voorweg 102C 
• Zaterdag   9 december Fam. v.d. Bosch, Dorpsstraat 87G 
• Zondag 10 december  Na de viering in de 3 kerken 
• Maandag 11 december Fam. de Wilde, Hobbemastraat 48 
• Dinsdag 12 december Goedemorgenkoffie in de Regenboog 
• Woensdag 13 december St. Michaelschool, Vincent v. Goghstraat 18 
• Donderdag 14 december Fam. Ketting, Burg. Warnaarkade 47 (geen rolstoel, wel rollator) 
• Vrijdag 15 december Fam. de Vries, Berkenhof 16 
• Zaterdag 16 december Fam. van Zanten, Dorpsstraat 235 
• Zondag 17 december Na de viering in de 3 kerken 
• Maandag 18 december Fam. Pannebakker, Voorweg 74  (geen rolstoel, wel rollator) 
• Dinsdag 19 december Goedemorgenkoffie in de Korenaar 
• Woensdag 20 december Fam. Windemüller, Wilgenroos 14 (in Weidelanden ) 
• Donderdag 21 december Fam. van Aalst, Dorpsstraat 187B 
• Vrijdag 22 december Fam. Koolmees, Dorpsstraat 71C 
 
Laat u verrassen, stap over de drempel en laat deze gastvrije mensen niet met een volle pot koffie zitten.  
Voor meer informatie:  Mieke den Haan (Korenaar) 06-15205511, Jeroen v. Gool (Herv. Gem.) 06-23077736, 
Conny v. Dijk  (R.K. kerk) 06-40955421. 
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Mantelzorgers kunnen het niet alleen, Aurelia helpt! 
 
Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste levensfase thuis of in een andere 
vertrouwde omgeving door te brengen. Juist met het einde in zicht hebben 
stervende mensen behoefte aan dierbaren om zich heen. 
Aurelia is een plaatselijke kerkelijke vrijwilligersorganisatie, die ondersteuning 
biedt aan ernstig, terminaal zieke mensen in de thuissituatie. In een intakegesprek 
worden de situatie, wensen en mogelijkheden met de zieke en naaste doorgesproken. Er wordt bekeken op 
welke tijden de hulp van een vrijwilliger van Aurelia gewenst is. Dat kan één of meerdere dagdelen per week 
zijn, zowel overdag als in de avond. De cliënt en/of familie, kunnen bij ons ondersteunende zorg aanvragen. 
Daarnaast hebben wij ook contact met huisartsen en thuiszorg.  
Aan onze zorg zijn geen kosten verbonden. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar op tel. 06-51445726. 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptzaurelia.nl 
Als sterven dichtbij is, kunnen wij er voor u zijn! 
 
 

Lief en leed 
 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of 
wijkmedewerker.  
 
 

Van de redactie 
 

Redactie:  Jan Pels, tel. 58 83 68 
Karin Jansen, tel. 06 – 55 86 56 20 
Cornèl Hassefras, tel. 58 73 13 

Druk:   Drukwerkteam PGH 
 
Kopij voor het januarinummer inleveren tot 28 december a.s. 
bij de redactie via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
  

mailto:kerkklanken@pghkorenaar.nl


 Kerkklanken december 2023, pagina 12 

Bijbelleesrooster december 2023 
 

Dag en datum Bijbeltekst Onderwerp 
vr 1  Jesaja 63:7-14  Gods ontferming en grote liefde  
za 2  Jesaja 63:15–64:2  Scheur de hemel open  
      
zo 3  Advent I Jesaja 64:3-11  Wij zijn het werk van uw handen  
ma 4  Openbaring 17:1-8  Het grote Babylon  
di 5  Openbaring 17:9-18  Het lam zal overwinnen  
wo 6  Openbaring 18:1-8  Gevallen is Babylon  
do 7  Openbaring 18:9-24  Al je rijkdom voorbij  
vr 8  Openbaring 19:1-10  Zuiver, stralend linnen  
za 9  Openbaring 19:11-21  Trouw en betrouwbaar  
      
zo 10  Advent II Psalm 35:1-10  U bevrijdt de zwakken  
ma 11  Psalm 35:11-28  Van uw roem wil ik zingen  
di 12  Openbaring 20:1-10  De eerste opstanding  
wo 13  Openbaring 20:11-15  Het boek van het leven  
do 14  Psalm 123  Wees ons genadig  
vr 15  Jesaja 65:1-7  Met uitgestoken handen  
za 16  Jesaja 65:8-16  Alle ellende vergeten  
      
zo 17  Advent III Jesaja 65:17-25  Een jubelende stad  
ma 18  Psalm 80  Kom en red ons  
di 19  2 Samuël 5:1-5  David gezalfd  
wo 20  2 Samuël 5:6-16  De Davidsburcht  
do 21  2 Samuël 5:17-25  Heer van de doorbraak  
vr 22  2 Samuël 6:1-11  Bang voor de HEER  
za 23  2 Samuël 6:12-23  Dansen voor de HEER  
      
zo 24  Advent IV 2 Samuël 7:1-16  Een huis voor God  
ma 25  1e Kerstdag 2 Samuël 7:17-29  Een eeuwig koningshuis  
di 26  2e KErstdag Psalm 96  Zing voor de HEER  
wo 27  Openbaring 21:1-8  God zal bij ons wonen  
do 28  Openbaring 21:9-27    Het nieuwe Jeruzalem  
vr 29  Openbaring 22:1-11  Ik kom spoedig  
za 30  Openbaring 22:12-21  Kom, Heer Jezus!  
      
zo 31  Oudjaar Psalm 45  Een liefdeslied  
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Gegevens Protestantse gemeente 
 
Predikant: ds. C.C.A. Melgers  tel. 0172-589164 e-mail: predikant@pghkorenaar.nl 
 
Kerkenraad:      e-mail: kerkenraaad@pghkorenaar.nl 
Preses: Meinte Vierstra      
Scriba: Annemieke Hoogendoorn   e-mail: scriba@pghkorenaar.nl 
 
Diaconie:      e-mail: diaconie@pghkorenaar.nl 
Voorzitter: Martien van Zan ten   
Secretaris: Mieke den Haan - Zaal   
Penningm: Anneke de Jong - v.d. Willik  
 
Belangrijke rekeningnummers kerkgemeente 
ING-bank:  NL26INGB0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente 
Rabobank:  NL46RABO0325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Diaconie:  NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente 
Missionaire commissie: NL51RABO0325908370 t.n.v. Penningmeester Missionaire commissie Protestantse 
Gemeente 
 
Adres kerkgebouw De Korenaar 
Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp  
 
Kerkdiensten    
09.30 uur: vanaf de eerste zondag van april 
10.00 uur:        vanaf de eerste zondag van november 
 
Viering van het Heilig Avondmaal  
Zie het kerkdienstenrooster aan het begin van Kerkklanken 
 
Bediening Heilige Doop 
Wanneer u de doop verlangt voor uzelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de predikant.  
 
Huwelijksbevestigingen: info via de Scriba 
 
Begrafenissen: info via de Scriba 
Coördinatie overige taken:  Erna Voets en Heleen Polderman  
Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel  
 
 


