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Orde van dienst 

zondag 26 november 2023 

Gedachteniszondag 
 
Lied voor de dienst: 942: 1 
zanggroep, 2 en 3 allen 
Drempelgebed 
Bemoediging en groet 
Klein Gloria 
Uitleg symbolische 
bloemschikking door Martha 
Rademaker 
Zingen voor en na Kyriegebed 
door Marianne,Lydia en zanggr. 
301 K  
Zingen Lied 793: 2 en 3 
Kinderlied 
Gebed 
Zingen Lied 695 
Schriftlezing Ps.46  
Lied 657 : 1 zanggroep, 2 Allen 
Schriftlezing Matth.11:28-30 
Verkondiging 
Zingen Lied 512:1 Zanggroep, 6 
en 7 Allen 
Gedicht:  
Zingen Lied 731: 1 en 2 
zanggroep. 3 Allen 
Wij horen nog eenmaal de 
namen van hen die ons zijn 
ontvallen. 
En dan zingt de zanggroep het 
refrein van Lied 1005 (2x) 
Gedicht: 
Zingen op melodie van lied 713: 1 
zanggroep, 2 en 3 allen 
Gebeden en collecten 
Slotlied: 
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Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant.  
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact 
opnemen met een kerkenraadslid (predikant is ook lid van de 
kerkenraad) of een wijkmedewerker. Maandag overdag en donderdag 
is onze predikant vrij.  
Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164. 
E-mail: predikant@pghkorenaar.nl 
 

Vandaag, zondag 26 november, gedachteniszondag is de 

liturgie samengesteld door de liturgiecommissie samen met  
ds. Carla Melgers. We herdenken in deze dienst onze overleden 
gemeenteleden van het afgelopen jaar. Hilbrand Zintel is de koster en 
het orgel wordt bespeeld door Leon van Veen. Ouderling van dienst is 
Annette van den Bosch, Alfred Hoogendoorn is diaken van dienst en 
Marianne Bol verzorgt de schriftlezing. De beamer wordt bediend door 
Johan Langelaar. Er is oppas/kindernevendienst geleid door  
Anne Kluvers. De koffie wordt verzorgd door Willy Zintel en Francien 
van Zanten. 
 

De collecten zijn bestemd voor:  
1e inzameling van uw gaven is voor PKN-pastoraat 
De Protestantse kerk steunt allerlei vormen van pastoraat buiten de 
kerk, zoals verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is 
de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor 
en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek 
onmisbaar. 
 

2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor 
de gebouwen.  Helpt u mee? 
 

Volgende week zondag 3 december, 1e zondag van advent, 
gaat voor ds. Carla Melgers.  
Aad van Zanten is de koster en het orgel wordt bespeeld door Peter Burger. Ouderling van dienst is 
Annemieke Hoogendoorn, Anneke de Jong is diaken van dienst en Agnes Huisman verzorgt de 
schriftlezing. De beamer wordt bediend door Arend van Zanten. Bij de oppas is Daisy Hoogendoorn en de 
kindernevendienst wordt geleid door Lavinia Spruitenburg. De koffie wordt verzorgd door Martien en Lia 
Heyker. 
De collecten zijn bestemd voor de diaconie en de kerk.  
 

De bloemen  

De bloemen gaan, met een hartelijke groet en beterschapswens van ons allen naar Ria en Theo Schipper. 
Ria is onlangs geopereerd aan haar schouder. Wij wensen haar veel sterkte met het herstel, dit gaat nog 
wel een lange tijd duren. De bloemen worden gebracht door Anneke en Ed de Jong. 
 

  

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl  
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn! 
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Vanuit de gemeente: 
Beste gemeenteleden. Hartelijk bedankt voor de bloemen uit de kerk en de kaarten die ik van u kreeg na 
mijn thuiskomst uit het ziekenhuis. Het herstel verloopt goed. Hartelijke groeten Annie en Jan Hoogendoorn  
 

Wij zijn dankbaar voor alle lieve berichtjes, woorden en  aandacht na het overlijden van 
onze vader/schoonvader en moeder/schoonmoeder. 
Hartelijke groet, 
Nely en Meinte Vierstra 
 
‘Samen de schouders eronder’, vervolg 
Op 25 september jl. is er een overleg geweest met een willekeurige groep uit onze gemeente (zie 
Gemeentebrief 24 september jl.). Er is meegedacht over de wijze waarop wij het werk binnen de kerk voor 
elkaar kunnen verlichten én daardoor mede de erediensten kunnen continueren. Uit dit overleg zijn ideeën 
naar voren gekomen die in de afgelopen weken nader besproken en uitgewerkt zijn. De ideeën vragen om 
toezegging, commitment, ondersteuning van meerdere mensen, om zo het brede takenpakket binnen de 
kerk te verlichten. Je bent niet alleen, een aantal mensen hebben al toegezegd om bestuurlijk, danwel 
ondersteunend daaraan, ‘samen de schouders eronder te zetten’. Ben je tot bovenstaande bereid, kom dan 
op maandagavond 27 november as. 19.45h naar De Korenaar om te luisteren naar de plannen en, 
indien mogelijk, een bijdrage te (gaan) leveren door actief mee te denken. 
 

Hieronder het verhaal van Seema die door Okiocredit is geholpen, een doel dat onze 
gemeente steunt 
SEEMA, EIGENARESSE RESTAURANT INDIA 

Seema Wilson Arakaswamy uit India heeft samen met haar man een snackbar en restaurant. Door de 
covid-pandemie verloren Seema en haar man hun baan en moesten ze op zoek naar een nieuwe bron van 
inkomsten. Na de lockdowns begonnen ze een kleine snackkraam. De zaken gingen goed en dankzij een 
microkrediet kon het stel een eigen restaurant openen. Inmiddels zijn Seema en haar man ook begonnen 
met het aanbieden van lunchboxen aan bedrijven. 
“Na het aangaan van de lening zijn we veel ambitieuzer geworden. Het aantal klanten is toegenomen 
dankzij het restaurant en de goede locatie. Onze droom voor de toekomst is om een veel groter restaurant 
te bouwen en mensen in dienst te nemen die ongeschoold zijn en geen baan hebben. Zo kunnen zij ook 
bouwen aan hun eigen toekomst”, vertelt Seema. 
Uw diaconie 

(N)U ZIJT WELLEKOME – bij dorpsgenoten thuis 
Een levende adventskalender. Op alle dagen van de adventstijd is er een adres waar mensen uit 
Hazerswoude-Dorp tussen 10 en 11.30 uur welkom zijn voor een kop koffie of thee, georganiseerd 
door de 3 kerken in Hazerswoude-Dorp. 
Ook niet-kerkelijk bent u van harte welkom! 
Als een adres niet rolstoeltoegankelijk is staat dit erbij! 
Het doel van de levende adventskalender is ontmoeting – zo breed en zo laagdrempelig mogelijk. Mensen 
krijgen de gelegenheid om kennis te maken met dorpsgenoten die ze anders misschien niet zo snel zouden 
tegenkomen. De opkomst kan enorm verschillen.  
Soms zit ergens de kamer helemaal vol en een andere keer ben je maar met een paar mensen. 

Waarom in de advent? 
Omdat het juist in de donkere dagen voor Kerst fijn kan zijn om anderen te kunnen ontmoeten. Het is 
waardevol om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt, al zal dat niet met zo veel woorden 
gezegd worden. 

Wie ontvangt dit jaar koffiedrinkers? 
Maandag   4 december Groene Hartschool, Sportparklaan 
Dinsdag   5 december Goedemorgenkoffie in het parochiecentrum,  Dorpsstr. 248 
Woensdag   6 december Fam. Schouten 
Donderdag   7 december Fam. de Jong 
Vrijdag    8 december Fam. Rijkaart 
Zaterdag   9 december Fam. v.d. Bosch 
Zondag 10 december  Na de viering in de 3 kerken 
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Maandag 11 december Fam. de Wilde 
Dinsdag 12 december Goedemorgenkoffie in de Regenboog 
Woensdag 13 december St. Michaelschool, Vincent v. Goghstraat 18 
Donderdag 14 december Fam. Ketting (geen rolstoel, wel rollator) 
Vrijdag  15 december Fam. de Vries 
Zaterdag 16 december Fam. van Zanten 
Zondag 17 december Na de viering in de 3 kerken 
Maandag 18 december Fam. Pannebakker (geen rolstoel, wel rollator) 
Dinsdag 19 december Goedemorgenkoffie in de Korenaar 
Woensdag 20 december Fam. Windemüller 
Donderdag 21 december Fam. van Aalst 
Vrijdag  22 december Fam. Koolmees 

Laat u verrassen, stap over de drempel en laat deze gastvrije mensen niet met een volle pot 
koffie zitten.  
Voor meer informatie:  Mieke den Haan (Korenaar) 06-15205511 
            Jeroen v. Gool (Herv. Gem.) 06-23077736 
              Conny v. Dijk  (R.K.)            06-40955421 
 

Verkoop op de steen in de hal. 
Na een aantal jaren het project in Burkina Faso te hebben gesteund gaan we per 1 december een ander 
project steunen. 
Hierover in de volgende gemeentebrief meer informatie. 
We starten het project met verkoop op de steen in de hal. Net als andere jaren hebben we weer ilex 
takken, cashewnoten, gezouten en ongezouten, en wat zelfgemaakte spulletjes die gemaakt zijn door 
enkele gemeenteleden. 
Uw Missionaire Commissie 

Het rondbrengen van de gemeentebrieven en Kerkklanken: 
Voor het rondbrengen van de gemeentebrieven ben ik op zoek naar een nieuwe bezorg(st)er. 
Het gaat om een kleine 20 gemeentebrieven en Kerkklanken die in het dorp worden bezorgd. Er zijn ook 
een aantal adressen in het buitengebied dus je bent al snel een uurtje onderweg. 
Wie is zo sportief om dit op zich te nemen. 
Graag een berichtje aan Anneke de Jong 
06 12645560 of dejong.anneke@gmail.com 
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