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Geloven in beweging 
 
Onder het motto 'Geloven in beweging' vond van 20 t/m 22 
oktober de 4e editie van het Inspiratiefestival op Terschelling 
plaats. Het is het moment om - samen met je kerkenraad, 
vrienden of gemeenteleden - geestelijk uit te waaien en op zoek 
te gaan naar nieuwe inspiratie. Voor het eerst nam ik hieraan 
deel, samen met een vriendin die lid is van de Lutherse Kerk in 
Woerden. 
 
Als een vrijplaats voor verbinding, verdieping en vernieuwing wil 
het Inspiratiefestival een brede oecumenische beweging op gang brengen door christelijk Nederland bijeen 
te brengen en in gelovig enthousiasme te inspireren. Zo’n festival is dé ontmoetingsplek voor vernieuwende 
initiatieven op het gebied van geloof, kerk en samenleving. Met deelnemers uit de volle breedte van kerk en 
samenleving konden we ons een weekend lang laten inspireren door een gevarieerd programma in kerken, 
duinen, bos en strand. Het waren stuk voor stuk opfrissers voor ons persoonlijk geloof en de kerkelijke 
praktijk.  
 
Jong leiderschap in de kerk 
Over één van de workshops die ik gevolgd heb, gegeven door Jonge Theoloog des Vaderlands Tabitha van 
Krimpen en innovator Johan ter Beek, wil ik graag wat meer vertellen. 
In deze sessie stond jong leiderschap in de kerk centraal. Wat hebben jonge generaties nodig om betrokken 
te zijn en te blijven en hoe helpt dat de hele gemeente om tot bloei te komen? In een tijd waarin veel kerken 
kampen met minder mensen en minder middelen, zoeken we naar perspectieven en nieuwe manieren van 
kerk-zijn. Leiderschap is daar een belangrijk onderdeel van nadat de ene generatie zich heeft ingezet voor de 
kerk, kan idealiter het stokje aan een volgende generatie doorgegeven worden. Toch is dat nog niet zo 
makkelijk en kunnen er allerlei obstakels zijn. We keken in deze sessie naar de figuren Frodo en Gandalf 
uit The Lord of the Rings van Tolkien om de reis in leiderschap in kaart te krijgen. Wat zijn kansen en valkuilen 
op weg naar leiderschap? Hoe heeft de jonge Frodo de oude en wijze Gandalf nodig om zijn reis te voltooien?  
 
De kerk heeft geen antwoord op belangrijke levensvragen van de huidige generatie twintigers concludeert 
Tabitha, schrijver van het onlangs verschenen boek ‘Bottom-up kerk: zijn waar de twintigers zijn’. “Te lang is 
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de kerk vooral aan het zenden geweest. Te lang werden antwoorden gegeven op vragen die niet gesteld 
werden. En te lang hebben de deuren naar buiten toe dichtgezeten”.  
 
Tabitha vindt dat kerken geen antwoord hebben op essentiële levensvragen van jonge twintigers. Ze zijn nog 
teveel naar binnen gekeerd met vragen als: hoe krijgen we de kerkenraad weer vol? Hoe zorgen dat het 
bestuur doorgaat. “Veel belangrijker is: hoe kunnen we op een relevante manier kerk zijn in de wijk? Welke 
vragen spelen er eigenlijk en hoe kunnen we daar het beste op aansluiten?”  
 
Haar ervaring is dat jonge mensen eigenlijk best nieuwsgierig zijn naar het geloof. ‘Okay’, zeggen ze 
bijvoorbeeld, ‘jij gelooft. Maar wat betekent dat dan?” Maar ze krijgen lang niet altijd antwoord op die 
vragen. De oudere kerkleden van nu wilden zich in hun eigen jeugd losmaken van de beklemmende kant van 
de kerk. Ze willen niet dogmatisch of streng zijn. Ze willen daarom de jeugd van tegenwoordig niks opleggen. 
Maar daarmee kunnen ze ook niet meer goed uitleggen waar ze dan wel voor staan als gemeenschap. Dat is 
heel erg zonde, want wat is dan nog je verhaal? Dan heb je dus geen verhaal. Waarom zouden jonge mensen 
daar überhaupt geïnteresseerd in zijn? 
 
De kerken moeten hun oogkleppen afdoen en uit hun comfortzone en de kerkelijke bubbel komen. De 
bottom-up kerk begint daar, met de voeten in de modder, op de plekken waar je eigenlijk liever van wegkijkt 
en met vragen over geloof en ongeloof, over leven en dood, die ongemakkelijk zijn en waar je zelf eigenlijk 
ook geen raad mee weet. Juist daar gebeurt de kerk. Juist daar is God te vinden. Niet omdat we het zelf 
allemaal zo goed weten, maar omdat we bibberend en met vallen en opstaan in de voetsporen van Jezus 
proberen te treden. Omdat dat de kerk geloofwaardig maakt, of je nu twintiger of zestiger bent. 
 
Van harte hoop ik dat we als gemeente steeds beter leren antwoord te geven op belangrijke levensvragen 
van de huidige generatie twintigers. Niet langer antwoorden geven op vragen die niet gesteld worden en we 
het lef hebben als kerk niet te zenden maar te ontvangen en dat zo ons geloven in beweging blijft. 
 
Tijdens de afsluitende viering zongen we dit lied, geschreven door Andries Govaart: 
 

Dat je de weg mag gaan die je goeddoet,                                                                                               
dat je opstaat wanneer je valt,                                                                                                               
dat je mens mag worden in Gods ogen                                                                                                     
en die van anderen.                                                                                                                           
Weet dat de aarde je draagt,                                                                                                                
dat je gaat in het licht                                                                                                                               
en de wind je omgeeft.                                                                                                                            
Dat je de vruchten van je leven proeft                                                                                                 
en gaat in vrede.                                                                                                                                     
Dat je de vruchten van je leven proeft                                                                                                                                
en gaat in vrede.  

 
Ds. Carla Melgers 
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Kerkdienstenrooster 
 
5 november 2023 10.00 uur o.l.v. ds. Carla Melgers: Muziekdienst 
“Loslaten”  
Organist: Herman Verbree 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten:  
1e = Kerk in Aktie, najaarszendingsweek 
2e = het onderhoudsfonds 
 
12 november 2023 10.00 uur o.l.v. ds. Piet Wilschut, Alphen a.d. Rijn 
Organist: Piet Boon 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
Collecten:  
1e = plaatselijk missionair werk 
2e = de eigen diaconie 
 
19 november 2023 10.00 uur o.l.v. ds. Annelies Moolenaar, Lisse 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Eddie de Jong 
Collecten:  
1e = de eigen diaconie 
2e = de kerk 
 
26 november 2023 10.00 uur o.l.v. ds. Carla Melgers i.s.m. de liturgiecommissie: Gedachteniszondag 
Organist: Leon van Veen 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten:  
1e = PKN, pastoraat 
2e = onderhoudsfonds 
 
 

Collectedoelen – nader toegelicht 
 
5 november 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, najaarszendingsweek 
Sociaal bewogen predikanten opleiden in Colombia. Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft 
miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten 
predikanten hun pastorale en diaconale werk doen. In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie 
uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Ze geeft cursussen aan de studenten 
en onderzoekt met hen wat er leeft in samenleving én kerk. Studenten kunnen op de Baptisten-universiteit 
cursussen volgen, onder andere over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, 
contextueel bijbellezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat. Ook lopen studenten stage. 
Met deze praktische cursussen en stages rust Jeannet Bierman toekomstige predikanten toe om straks samen 
met hun gemeenteleden om te zien naar anderen. Geef aan de zendingscollecte om studenten in Colombia 
op te leiden tot sociaal bewogen predikanten of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie o.v.v. collecte kerk Colombia, of doneer online. Hartelijk dank! 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
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12 november 
1e inzameling van uw gaven is voor Plaatselijk missionair werk 
De missionaire commissie, de vakantie bijbel week, een kraam op de jaarmarkt, filmhuis, de kerstpakketten 
actie en nog veel meer. Helpt u mee de plaatselijke missionaire activiteiten mogelijk te maken en te houden? 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie. 
 
19 november  
1e inzameling van uw gaven is voor Actie schoenendoos 
Bijdrage in de verzendkosten. 
Traditiegetrouw vindt ook dit jaar weer de actie schoenendoos plaats. Vele 
schoenendozen worden versierd en gevuld met schoolspullen, 
toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden, 
maar ook in minder bedeelde gezinnen in Nederland. Zo wordt een simpele schoenendoos een prachtig 
cadeau! Voor met name het verzenden van deze schoenendozen is geld nodig. Wilt u ook meehelpen om 
heel veel kinderen blij te maken met zo’n onvergetelijk cadeau? 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral 
God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. 
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 
 
26 november 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN pastoraat 
De Protestantse kerk steunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals verpleeghuispastoraat. Voor 
mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor en de 
juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen.  
Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? Dat kan. Een gift kunt u overmaken op:  
ING rek.nr. NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie. Onder vermelding van: Gift diaconie of het gewenste 
projectdoel. 
 
Uw diaconie, Omzien naar elkaar! 
 
 

Kerkelijke stand 
 

Verhuisd en vertrokken naar andere gemeente: 
Dhr. S.P. Morsink 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
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Jarigen: 80+ 
 

2 november  
Mevr. A.S. Slappendel      87 jaar 
 
10 november 
Mevr. I. van Elburg - van Vliet    89 jaar 
 
16 november 
Dhr. D. van Vliet      90 jaar 
 
21 november 
Dhr. J.D. Kraaij         84 jaar 
 
27 november 
Dhr. K. Hoogendoorn      82 jaar 
Mevr. N. Windemuller – Greving    82 jaar 
 
29 november 
Dhr. G. Hassefras      91 jaar 
 
Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op deze vermelding, geef dit dan 
door aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl) of aan uw wijkouderling. 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Collecteverantwoording september 2023 
 
Kerk: 10/09 € 220,37 
 24/09 € 217,87 
 
Onderhoudsfonds: 17/09 € 222,87 
  
Diaconie: 03/09 € 225,61 
 17/09 € 225,87  
 
Kerk in Actie/PKN 
Werelddiaconaat: 03/09 € 235,07 
Jeugdwerk: 10/09 € 222,37 
Vredesweek: 24/09 € 221,37 
 
Extra collecten: 
Marokko/Libië  €   1.376,38 
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Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 
Actie Kerkbalans 2024 komt eraan 
 
In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2024. Tijdens deze actieperiode zullen we u als 
kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2024 kunnen doen waar we als kerk voor staan. 
Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we 
samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. 
Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.  
 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze 
leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage 
vragen.  
 
Tussen 13 en 27 januari 2024 ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat 
we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en 
plannen maken voor de toekomst. 
 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van 
morgen!  
 
Met vriendelijke groeten, 
Dick Zaal, namens het College van Kerkrentmeesters. 
 
 

Cursus ‘Uitvaartbegeleiding voor gemeenteleden’ 
 
PKN Zwammerdam wil een cursus uitvaartbegeleiding voor gemeenteleden gaan organiseren. De cursus 
wordt georganiseerd vanuit de Protestantse Kerk Nederland en wordt op locatie gehouden. Er zijn 
minimaal 8 deelnemers nodig.  
 
https://protestantsekerk.nl/training/leiden-van-uitvaartdiensten-door-gemeenteleden 
 
Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden: 
Een praktische training, waarin we alle aspecten voor een uitvaartdienst behandelen. Van het voorgesprek 
tot het leiden van een uitvaartdienst worden geoefend en doorlopen. De training is gericht op 
uitvaartdiensten van zowel mensen die op afstand van kerk en geloof zijn als van gemeenteleden.    
 
Wat levert de training op? 

• U leert alle vaardigheden die nodig zijn voor het voorbereiden en uitvoeren van een rouwdienst 
• We leiden in principe zo op dat gemeenteleden zelfstandig de uitvaart kunnen leiden 
• U kunt invallen in een vacature tijd of vakantietijd van een predikant 

 
Inhoud en opzet 
Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, die daarover gesproken en besloten heeft, kunt u familie 
van een overledene begeleiden en in overleg met hen een uitvaartdienst opzetten en leiden. 
We gebruiken het boek van Aart Mak: 'Met stomheid geslagen? Nieuwe taal en gebruiken bij uitvaarten'. 
Zoetermeer, 2006. Dit boek dient u vooraf aan te schaffen. 
 
Onderdelen van de training 

• Pastoraal-psychologische kennis en gespreksvaardigheden rondom het contact met nabestaanden. 
• Bijbels-theologische en dogmatische vragen en vooronderstellingen rond sterven. 
• Liturgische vormgeving van een uitvaartdienst. 

https://protestantsekerk.nl/training/leiden-van-uitvaartdiensten-door-gemeenteleden
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• Het schrijven van een overweging. 
• De rol en het gebruik van rituelen en symbolen. 
• Presentatietechnieken. 

 
Tussendoor maakt u huiswerkopdrachten. Aan het eind van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname. 
Dit wordt alleen uitgereikt aan cursisten die de gehele training hebben gevolgd.  
 
Als kerkenraad ondersteunen wij dit initiatief. Heeft u interesse, dan kunt u zich melden bij de 
scriba@pghkorenaar.nl. De cursus zal betaald worden door de “Korenaar”. 
 
 

Mantelzorgers kunnen het niet alleen, Aurelia helpt! 
 
Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste levensfase thuis of in een andere 
vertrouwde omgeving door te brengen. Juist met het einde in zicht hebben 
stervende mensen behoefte aan dierbaren om zich heen. 
Aurelia is een plaatselijke kerkelijke vrijwilligersorganisatie, die ondersteuning 
biedt aan ernstig, terminaal zieke mensen in de thuissituatie. In een intakegesprek 
worden de situatie, wensen en mogelijkheden met de zieke en naaste doorgesproken. Er wordt bekeken op 
welke tijden de hulp van een vrijwilliger van Aurelia gewenst is. Dat kan één of meerdere dagdelen per week 
zijn, zowel overdag als in de avond. De cliënt en/of familie, kunnen bij ons ondersteunende zorg aanvragen. 
Daarnaast hebben wij ook contact met huisartsen en thuiszorg.  
Aan onze zorg zijn geen kosten verbonden. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar op tel. 06-51445726. 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptzaurelia.nl 
Als sterven dichtbij is, kunnen wij er voor u zijn! 
 
 

Lief en leed 
 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of 
wijkmedewerker.  
 
 

Van de redactie 
 

Redactie:  Jan Pels, tel. 58 83 68 
Karin Jansen, tel. 06 – 55 86 56 20 
Cornèl Hassefras, tel. 58 73 13 

Druk:   Drukwerkteam PGH 
 
Kopij voor het decembernummer inleveren tot 23 november a.s. 
bij de redactie via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
  

mailto:scriba@pghkorenaar.nl
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Bijbelleesrooster november 2023 
 

Dag en datum Bijbeltekst Onderwerp 
wo 1   
Allerheiligen: dankdag 

Openbaring 7:1-17  De waterbronnen van het leven  

do 2  Openbaring 8:1-13  Stilte in de hemel  
vr 3  Openbaring 9:1-12  Het eerste wee  
za 4  Openbaring 9:13-21  Zelfgemaakte goden  
      
zo 5  Matteüs 23:1-15  De toegang tot het koninkrijk  
ma 6  Matteüs 23:16-28  Wee de schriftgeleerden  
di 7  Matteüs 23:29-39  Onschuldig bloed  
wo 8  Psalm 11  De oprechte zal God zien  
do 9  Openbaring 10:1-11   De hoogste tijd  
vr 10  Openbaring 11:1-14  Het tweede wee  
za 11  Openbaring 11:15-19  De zevende bazuin  
      
zo 12  Matteüs 24:1-14  Het begin van de weeën  
ma 13  Matteüs 24:15-28  Grote verdrukking  
di 14  Matteüs 24:29-35  Het teken van de Mensenzoon  
wo 15  Matteüs 24:36-44  Wees waakzaam  
do 16  Matteüs 24:45-51  Betrouwbare dienaren  
vr 17  Openbaring 12:1-12  Juich, hemel!  
za 18  Openbaring 12:13-18  De woedende draak  
      
zo 19  Openbaring 13:1-10  Standvastigheid en trouw  
ma 20  Openbaring 13:11-18  Het getal van het beest  
di 21  Openbaring 14:1-13  In verbondenheid met de Heer  
wo 22  Openbaring 14:14-20  Rijp voor de oogst  
do 23  Psalm 12  Bescherming tegen verraders  
vr 24  Matteüs 25:1-13  Wachten op de bruidegom  
za 25  Matteüs 25:14-30  Welkom bij het feestmaal  
      
zo 26  Matteüs 25:31-46  Jullie deden het voor Mij  
ma 27  Openbaring 15:1-8  U alleen bent heilig  
di 28  Openbaring 16:1-11  De offerschalen  
wo 29  Openbaring 16:12-21  Het is voorbij!  
do 30  Jesaja 63:1-6  De wraak van de HEER  
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Gegevens Protestantse gemeente 
 
Predikant: ds. C.C.A. Melgers  tel. 0172-589164 e-mail: predikant@pghkorenaar.nl 
 
Kerkenraad:      e-mail: kerkenraaad@pghkorenaar.nl 
Preses: Meinte Vierstra      
Scriba: Annemieke Hoogendoorn   e-mail: scriba@pghkorenaar.nl 
 
Diaconie:      e-mail: diaconie@pghkorenaar.nl 
Voorzitter: Martien van Zan ten   
Secretaris: Marian Zintel-Zaal   
Penningm: Anneke de Jong - v.d. Willik  
 
Belangrijke rekeningnummers kerkgemeente 
ING-bank:  NL26INGB0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente 
Rabobank:  NL46RABO0325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Diaconie:  NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente 
Missionaire commissie: NL51RABO0325908370 t.n.v. Penningmeester Missionaire commissie Protestantse 
Gemeente 
 
Adres kerkgebouw De Korenaar 
Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp  
 
Kerkdiensten    
09.30 uur: vanaf de eerste zondag van april 
10.00 uur:        vanaf de eerste zondag van november 
 
Viering van het Heilig Avondmaal  
Zie het kerkdienstenrooster aan het begin van Kerkklanken 
 
Bediening Heilige Doop 
Wanneer u de doop verlangt voor uzelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de predikant.  
 
Huwelijksbevestigingen: info via de Scriba 
 
Begrafenissen: info via de Scriba 
Coördinatie overige taken:  Erna Voets en Heleen Polderman  
Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel  
 
 


