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Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant.  
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact 
opnemen met een kerkenraadslid (predikant is ook lid van de 
kerkenraad) of een wijkmedewerker. Maandag overdag en 
donderdag is onze predikant vrij.  
Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164.  
E-mail: predikant@pghkorenaar.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze week zondag 17 september, is de startzondag van het 
nieuwe kerkelijke seizoen. Ds. Carla Melgers gaat voor in de dienst. 
Eddie de Jong is de koster en het orgel wordt bespeeld door Piet 
Boon. Ouderling van dienst is Annette van den Bosch, Meinte Vierstra is diaken van dienst. Annie 
Hassefras verzorgt de schriftlezing. De beamer wordt bediend door Johan Langelaar. Vandaag wordt de 
koffie verzorgd door Arend en Anneke van Zanten. 
 
 
De collecten zijn bestemd voor: 
1e inzameling van uw gaven is voor stichting rolstoelen Tunesië 
Niet in ieder land is het vanzelfsprekend om hulpmiddelen te krijgen als je gehandicapt bent. Tunesië is 

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl  
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn! 
 

 
ORDE VAN DIENST  
17 september 2023  

13e van de zomer;  
Startzondag 

‘Ga mee! Samen getuigen van 
geloof, hoop en liefde 

 
Lied voor de dienst 217: 1, 2 en 5 
Stil gebed  
Introituslied 150 
Bemoediging en groet 
Klein Gloria 
Ga mee! Samen getuigen van 
geloof, hoop en liefde’’ 
BID MEE 
Gebed  
Onze vader in vele talen 
ZING MEE 
Samenzang ‘’Dit is de dag die de 
Heer ons geeft”   
Samenzang lied 283                                                            
Samenzang 675 
HOOP MEE 
Schilderij Annette 
Samenzang Lied 117d 
LEES MEE 
Bijbelteksten over hoop gelezen 
door Jady Hoogendoorn 
Shawn Mendes – I believe  
GA MEE 
 Schriftlezing Efeziërs 3:14-20  
(door lector Annie Hassefras)                                                                                                                    
VERRASSEN, VERRIJKEN, 
AANVULLEN, UITDAGEN, 
ANDERE PERSPECTIEVEN ZIEN 
Wil je opstaan en mij volgen door 
Marianne Bol en Marijke van 
Zanten (vers 1, 2 en 3; allen vers 4 
en 5) 
Collecte 
Uitzending en zegen 
Ga je mee, zeg niet nee 
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zo’n land. De stichting rolstoelen voor Tunesië zet zich in om zoveel mogelijk mensen met een beperking in 
Tunesië van hulpmiddelen te voorzien. Van rolstoelen tot douchestoelen, van rollators tot elektrische 
bedden. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
 
Volgende week, zondag 24 september, gaat Ds. Jan Compagner uit Woerden voor in de dienst. 
Hilbrand Zintel is de koster en het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree. Ouderling van dienst is 
Annemieke Hoogendoorn, Anneke de Jong is diaken van dienst. Marianne Bol verzorgt de schriftlezing. De 
beamer wordt bediend door Arend van Zanten. 
De collecten zijn bestemd voor Kerk in Aktie vredesweek en de kerk. Volgende week wordt de koffie 
verzorgd door Francien van Zanten en Joke Roeloffs. 
 
 
De bloemen  
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Wilma en Hans van der Lip. 
Ze worden gebracht door Marian Zintel. 
 
Vrijdagavond 22 september 2023 om 20.00 u  

Filmavond  

in de Korenaar. Dorpsstraat 183, Hazerswoude-dorp. 
De Deense tragikomedie ‘Rose’ is soms irritant sentimenteel, maar weet toch oprecht te ontroeren 
★★★☆☆ 

De schizofrene Inger (Sofie Gråbøl, vooral bekend als rechercheur Sarah Lund in The Killing) wordt eind 
jaren negentig door haar zus meegenomen op een groepsreis naar 
Frankrijk, het land waar ze jarenlang woonde én waar een traumatische 
gebeurtenis plaatsvond. Niet alle medepassagiers zijn even blij met haar 
aanwezigheid, want Inger kent geen enkele remmingen om openlijk haar 
waanbeelden en gedachten (o.a. over seks en de dood) te delen. Als 
komedie is deze Deense bioscoophit zeer geslaagd, vooral tijdens het 
heerlijk ongemakkelijke eerste deel van de busreis. Deense cineast Niels 
Arden Oplev bleef dicht bij huis en liet zich inspireren door zijn eigen 
zussen en hun ervaringen met elkaar. Hij weet dus als geen ander hoe 

complex zo’n psychische aandoening is en hoe de dynamiek in een familie erdoor kan worden beïnvloed. 
Als schrijver-regisseur doet hij dan ook niet aan simpele feelgood-oplossingen. Wel laat hij zien dat open 
staan voor mensen die afwijken van wat ’normaal’ wordt gevonden, heel verrijkend kan zijn. Verder toont 
het warme, menselijke en soms hilarisch ongemakkelijke Rose dat geluk kan schuilen in heel kleine stapjes 
vooruit. 
Bekroond met publieksprijzen op filmfestivals in Leiden en Leeuwarden. 
 
De koffie staat klaar om 19.30 uur. Voor € 5,00 p.p. heeft u een gezellige en fijne filmavond. We hopen 
weer op veel bezoekers. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar, onder het genot van een drankje, na 
te praten over de film of gezellig bij te praten. 

Zaterdag 7 oktober  
belooft een gezellige dag te worden. Nu zijn we op zoek naar mensen die willen helpen met de koffie te 
verzorgen. Het zou fijn zijn als we dit wat kunnen af wisselen.  
Ook zijn we op zoek naar wat lekkers voor bij de koffie. Wie wil er wat bakken?  
Graag reageren via de app naar Annemieke Hoogendoorn 06 10 74 09 28 Of op de intekenlijst in de hal 
van de Korenaar.  
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Bijbelgesprekskring 
 

Op 6 dinsdagmorgens van 10.30 tot 12.00 uur bent u van harte welkom 
om samen met de predikant een Bijbeltekst te lezen, met elkaar in gesprek 
te gaan en te zoeken naar de betekenis van de Bijbelwoorden voor ons 
leven. 
Data: 26 september, 31 oktober, 28 november, 19 december, 23 
januari, 13 februari 
In kamer predikant of kerkenraadskamer 
Graag verneem ik wie er wil deelnemen maar ook zonder opgave bent u 
van harte welkom. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

          

 
 

 
 

1 oktober 2023 
16.00 tot 16.30u in de Korenaar 

  

 

Kinderen van 0 t/m 6 jaar zijn van harte welkom samen met 
 hun ouders, broer(s), zus(sen), opa's en oma's, de buurvrouw en ieder 

ander die zin heeft om te komen. Na afloop kunnen jullie knutselen en 
is er limonade met iets lekkers (en koffie/thee voor de volwassenen). 

 
 

Kom je het verhaal over David mee beleven?  
Neem je een muziekinstrument en kussen mee? 

 
 

Tot dan! 
Groetjes van ds. Carla Melgers, Mariska en Sabine  
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Voor 12-18 jarigen 

Dinsdagen van 17.30 tot 18.30 uur In De Korenaar 
Van harte welkom om op een aantal dinsdagen met leeftijdsgenoten te eten, uit de Bijbel te lezen, te 
onderzoeken wat deze teksten ons leren over God, onszelf en de wereld en zo met elkaar te delen wat ons 
bezighoudt. 
Fijn als jij komt en neem gerust een vriend of vriendin mee. 
Data:   
26 september 
31 oktober 
28 november 
19 december 
23 januari 
13 februari 
19 maart 
23 april  
7 mei (slotfeestje; afsluiting met ouders, broers, zussen) 
 
Graag even appen of je er bij bent op 26 september; liefst gelijk maar in elk geval voor 23 september. 
 
Hartelijke groeten en graag tot ziens op 27 september. Ds. Carla Melgers 
 

Weg van leven 
Persoonlijke geloofsverdieping en gezamenlijk 

geloofsgesprek 

Op woensdagavonden van 19.00 tot 21.00 uur 

 
In dit leerhuis staat de innerlijke weg centraal die elk van ons gaat in het concrete leven van alledag, met 
zijn vreugde en verdriet, verwondering en ontreddering, vinden en verliezen, weten en twijfelen, slagen en 
falen, verbondenheid en eenzaamheid. Voor de persoonlijke geloofsverdieping is er een werkschrift met 
teksten, beelden en geestelijke oefeningen rond 7 verschillende thema’s: genade, verlangen, overgave, 
vruchtdragen, volharden, liefhebben en dankbaarheid 

Data: 1 november, 29 november, 10 januari, 14 februari, 20 maart, 24 april en 29 mei. 
Aanmelden voor 18 oktober bij ds. Carla Melgers 

 
Help een statushouder vertrouwd raken met Hazerswoude-Dorp en Nederland 
Wil jij ook iets voor een ander betekenen? Word maatje bij Stichting Nieuwe Alphenaren en help een 
statushouder uit Hazerswoude-Dorp vertrouwd te raken met zijn woonplaats en Nederland. 
Voor meer informatie zie de website www.nieuwealphenaren.nl en klik op “meld je aan”. 


