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Protestantse Gemeente Hazerswoude

GEMEENTEBRIEF

24 september 2023

Volgnummer 1600

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant.

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact
opnemen met een kerkenraadslid (predikant is ook lid van de
kerkenraad) of een wijkmedewerker. Maandag overdag en
donderdag is onze predikant vrij.

Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164.

E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Deze zondag 24 september, gaat Ds. Jan Compagner uit
Woerden voor in de dienst. Hilbrand Zintel is de koster en het orgel
wordt bespeeld door Herman Verbree. Ouderling van dienst is
Annemieke Hoogendoorn, Anneke de Jong is diaken van dienst.
Marianne Bol verzorgt de schriftlezing. De beamer wordt bediend
door Arend van Zanten.

De koffie wordt verzorgd door Gre van der Haven en Joke Roeloffs.

De collecten zijn bestemd voor: PKN vredesweek

Syrié - kerk als plek van hoop en herstel

In Syrié leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de
armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in
Syrié heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar
een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste
levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen

ORDE VAN DIENST
24 september 2023

Lied voor de dienst 207

Stil gebed

Intochtslied Psalm 86:5,6 en 7
Bemoediging en groet

Klein Gloria

Kyriegebed afgewisseld met Lied
367d

Glorialied 302:1

Gebed van de zondag.
Eventueel kinderlied
Schriftlezing Jona 3: 10 tot 4:11
Zingen: Lied 841:1 en 4
Schriftlezing Mattheus 20: 1-16 uit
Naardense Bijbel

Zingen: Lied 339a: U komt de lof
toe.

Verkondiging

Zingen lied 991

Dankzegging en voorbeden
Collecten

Slotlied:967: 1,4,6 en 7
Uitzending en zegen

Gezongen Amen

weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken:
hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten

viuchten.

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrié op te bouwen.Tientallen gebouwen
worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel
langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.

2e inzameling van uw gaven is voor de kerk
deKorenaar
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De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een

plek van samenkomst, van gebed en bezinning.
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden.

Volgende week, zondag 1 oktober is er een gezamenlijke dienst met en bij de protestante gemeente

Koudekerk - Hazerswoude Rijndijk. Aanvang 10.00 in de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 15, Koudekerk aan

den Rijn. In deze dienst gaat voor Ds. Carla Melgers. Het orgel wordt bespeeld door Theo Griekspoor.
Ouderling van dienst is Marianne Bol, Meinte Vierstra is diaken van dienst. Marianne Bol verzorgt ook de

schriftlezing. De beamer wordt bediend door Arend van Zanten.

De collecten zijn bestemd voor PKN Kerk en Israél en het onderhoudsfonds.

Op zondag 1 oktober begint om 16.00 uur de peuter- en kleuterdienst. Ds. C.C.A. Melgers gaat in deze

dienst voor.
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De bloemen

De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar naar Glenny en Wim van Berkel. We
wensen hen heel veel sterkte.

Ze worden gebracht door Marian Zintel.

BEDANKT!

Beste mensen, ik was blij verrast dat ik onlangs de bloemen van de kerk heb gekregen. Het was een
prachtig fleurig bloemstuk.

Ik wil u hiervoor heel hartelijk bedanken.

De hartelijke groeten van Adrie Hoogerwerf.

Bijbelgesprekskring

olv ds Carla Melgers

Aanstaande dinsdag 26 september om 10.30 uur hartelijk welkom op mijn kamer! We lezen met elkaar
een Bijbeltekst en gaan op zoek naar de betekenis van de Bijbelwoorden voor ons leven.

‘Samen de schouders eronder’

In de afgelopen periode zijn er op verschillende manieren (0.a. kansel, Gemeentebrief, website) herhaalde
oproepen gedaan om mensen te vinden die een functie zouden willen vervullen als ouderling, diaken,
kerkrentmeester, beameraar e.a..

Uiteindelijk is een ‘indringende oproep’ door de kerkenraad dé aanleiding geweest voor een klein aantal
mensen om hierover eens met elkaar in gesprek te gaan hoe we met meer mensen ‘de schouders eronder
kunnen zetten’. De ideeén voortvloeiende uit deze gespreken zijn aan het moderamen voorgelegd en met
hen uitgewerkt.

Op maandag 25 september a.s. wordt een volgende stap gezet. In overleg met het moderamen is een
willekeurige groep mensen uit onze gemeente, in de leeftijd van ca. 40 — 70 jaar, gevraagd om mee te
denken hoe we gehoor kunnen geven aan de gedane oproepen. Er is bewust gekozen om dat eerst in een
beperkte groepsgrootte te doen. Mocht hier een vervolgstap uit voortkomen dan gaan we dit breder
bespreken.

Wij hopen en verwachten op korte termijn een situatie te creéren waarbij de werkzaamheden, binnen de
kerk door meer schouders gedragen kunnen worden, zodat het voor iedereen minder zwaar én
eenvoudiger is om een ‘steentje bij te (blijven) dragen’.

Wij zijn vol vertrouwen dat we, door samen ‘de schouders eronder te zetten’, het werk binnen de kerk
verlichten én daardoor de erediensten kunnen continueren.

Wij houden u op de hoogte.

Meinte Vierstra, Marc & Sandra vd Haven, Ben Kalisvaart en Simon Voets

Zaterdaq 7 oktober

belooft een gezellige dag te worden. Nu zijn we op zoek naar mensen die willen helpen met de koffie te
verzorgen. Het zou fijn zijn als we dit wat kunnen af wisselen.

Ook zijn we op zoek naar wat lekkers voor bij de koffie. Wie wil er wat bakken?

Graag reageren via de app naar Annemieke Hoogendoorn 06 10 74 09 28 Of op de intekenlijst in de hal
van de Korenaar.
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Hallo allemaal,
Nog even en dan beginnen de clubs bij de Hervormde gemeente weer. De club is voor iedereen
vanaf groep 3 t/m de 2° klas van het voorgezet onderwijs! Kom jij ook gezellig met je vrienden en vriendinnen?
Op de club lezen we uit de Bijbel en doen we leuke dingen, zoals: knutselen, creatief bezig zijn of het doen
van een spel. Kortom voor ieder wat wils!
De clubs beginnen in de week van 25 september en zijn in de clubzaal van De Regenboog, Raadhuisplein
7. Hieronder vind je de clubtijden van jouw club.
De woelige stal: Meisjesclub groep 3/4. Maandagmiddag van 14.45u tot 16.00u.
De Schaapskooi: Jongensclub groep 3/4. Maandagmiddag van 14.45u tot 16.00u.
De Bijenkorf: Meisjesclub groep 5/6. Donderdagavond van 18.45u tot 20.00u.
De Kameleon: Jongensclub groep 5/6. Dinsdagavond van 18.45u tot 20.00u.
De jonge arend: Jongensclub groep 7/8. Woensdagavond van 18.45u tot 20.00u.
De Rank: Meisjesclub groep 7/8. Maandagavond van 18.45u tot 20.00u.
Spirit: Jongens- en meisjesclub klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.
Vrijdagavond van 19.30u tot 21.00u. Aansluitend is tot 22.00uur de Jol open.
Groetjes, de clubleiding

Voor 12-18 jarigen

Dinsdagen van 17.30 tot 18.30 uur In De Korenaar
Van harte welkom om op een aantal dinsdagen met leeftijdsgenoten te eten, uit de Bijbel te lezen, te
onderzoeken wat deze teksten ons leren over God, onszelf en de wereld en zo met elkaar te delen wat ons
bezighoudt.
Fijn als jij komt en neem gerust een vriend of vriendin mee.
Data:
26 september
31 oktober
28 november
19 december
23 januari 4
13 februari N
19 maart
23 april
7 mei (slotfeestje; afsluiting met ouders, broers, zussen)

Graag even appen of je er bij bent op 26 september; liefst gelijk maar in elk geval voor 23 september.

Hartelijke groeten en graag tot ziens op 27 september. Ds. Carla Melgers

Nicvwe lehenoren

verbindt

Help een statushouder vertrouwd raken met Hazerswoude-Dorp en Nederland

Wil jij ook iets voor een ander betekenen? Word maatje bij Stichting Nieuwe Alphenaren en help een
statushouder uit Hazerswoude-Dorp vertrouwd te raken met zijn woonplaats en Nederland.

Voor meer informatie zie de website www.nieuwealphenaren.nl en klik op “meld je aan”.
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Beste lezers!!

We willen graag op 7 oktober aanstaande een gezellige dag met activiteiten organiseren met als doel geld

ZONNEPANELEN

Aanvang 10.30 Koffie met wat lekkers!

Aanvang 11.00 Verkoop kraam met Boeken en de rest!
Aanvang 11.00 Rad van avontuur met vele prijzen!
Aanvang 12.30 Lunch verkoop soep e.d.!

Aanvang 13.45 Start veiling met ludieke kavels en meer?
Aanvang 15.30 Start Borrel met hapje!

Einde 16.30 Bekendmaking voorlopige eindstand?

Wat is er nodig om dit tot een mooi einde te brengen?

Dames/Heren voor de catering,

Bemanning verkoop kraam, (is computer lokaal) en er zijn Boeken nodig!

Rad van avontuur 2 x verkopers nodig van de plankjes (vindt plaats in de hal?) Prijzen nodig!
Veiling in de grote zaal. Kavels nodig en veilingmeester

Bar open van af 13.15 Bemanning nodig!

Wist u dat:

De zonnepanelen op het dak van de huizen komen en de opbrengst in de kerk wordt gebruikt!
Wij de zonnepanelen ook nemen met het oog op het klimaat en op deze manier weer een
beetje meer een groene kerk zijn

Er 100.000 punten zijn gespaard,

Er nog veel prijsjes welkom zijn voor het rad van avontuur,

Er al een aantal leuke kavels zijn, maar nog niet genoeg,

Ook als u niet aanwezig kan zijn voor de veiling en toch wil bieden een bod bij mij neerleggen!
Graag aan melden bij Meinte 0623488964/m.vierstra@aboman.nl

Of spreek hem gewoon aan.
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