
 Kerkklanken september 2023, pagina 1 

 
 
 
 
 
 
 
In dit nummer: 

 

Gedicht Weg van leven 

Kerkdienstenrooster Startzondag 2023 

Collectedoelen nader toegelicht Peuter- en kleuterdienst 

Jarigen 80+ Gezellige dag met activiteiten 

Collecteverantwoording (2x) Theologische vorming 

Oikocredit Aurelia helpt mantelzorgers 

In memoriam: Suzanna Bontenbal-de Gelder Van de redactie 

In memoriam: Willem Marinus de Beus Bijbelleesrooster 

Bijbelgesprekskring Gegevens Protestantse gemeente 

 

 

Gedicht: Zie je dat  

 

Zie je dat 

die wolk, die lichte, 

daar ging Hij in 

kijk dan, Hij gaat omhoog 

wat zei Hij ook alweer 

moeten we wachten 

zal een belofte 

in vervulling gaan? 

 

Hoe zal dat zijn 

wanneer je met de Geest 

in plaats van water 

wordt gedoopt 

en dan die kracht die wij 

erdoor ontvangen 

zal die ons helpen 

te vertellen over Hem? 

 

Kijk nou, 

Hij gaat steeds hoger, 

wordt al vager 

weet jij nog wat Hij over 

uiteinden der aarde zei? 

Hoe kunnen we nu zonder Hem... 

oei wat een licht, stil, luister 

Ze zeggen dat Hij ook 

zal komen op een wolk. 

 

Zullen we doen 

zoals Hij ons gezegd heeft 

totdat we met de Geest 
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worden gedoopt 

kom laten we dan opgaan 

biddend wachten 

op wat de Vader 

in de Zoon 

ons heeft beloofd.  

 

Gedicht van: Coby Poelman-Duisterwinkel 

 

Kerkdienstenrooster 

 

3 september 2023 9.30 uur o.l.v. ds. L. Webbink uit Bodegraven 

Organist: Leon van Veen     Koster: Aad van Zanten 

Collecten: 1e = Kerk in Actie, werelddiaconaat  2e = eigen diaconie 

 

10 september 2023 9.30 uur o.l.v. ds. M. van Diepen uit Reeuwijk 

Organist: Jos Qualm      Koster: Alfred Hoogendoorn 

Collecten: 1e = PKN Jeugdwerk     2e = de kerk 

 

17 september 2023 9.30 uur o.l.v. ds. C.C.A. Melgers - Startzondag 

Organist: Piet Boon      Koster: Eddie de Jong 

Collecten: 1e = stichting rolstoelen Tunesië   2e = het onderhoudsfonds 

 

24 september 2023 9.30 uur o.l.v. ds. J. Compagner uit Woerden 

Organist: Herman Verbree      Koster: Hilbrand Zintel 

Collecten: 1e = PKN Vredesweek    2e = de kerk 

 

Collectedoelen – nader toegelicht 

 

3 september 

1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, werelddiaconaat 

Jongeren in Israël leren meer over mensenrechten 

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een 

speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s - 

voor hun verplichte diensttijd begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom 

hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals met Palestijnse jongeren uit de Westbank of 

asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken. 

Kerk in Actie ondersteunt dit belangrijke werk voor jongeren in Israël. 

Geef in de collecte of maak je bijdrage over op  

 

2e  inzameling van uw gaven is voor eigen diaconie. 

 

10 september 

1e inzameling van uw gaven is voor voor PKN jeugdwerk 

Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk 

om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt 

duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. 

Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoens pakketten gemaakt: een totaal 

jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale 

gemeenten. 
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2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 

 

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral 

God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. 

Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 

 

17 september  

1e  inzameling van uw gaven is voor stichting rolstoelen Tunesië 

Niet in ieder land is het vanzelfsprekend om hulpmiddelen te krijgen als je gehandicapt bent. Tunesië is 

zo’n land. De stichting rolstoelen voor Tunesië zet zich in om zoveel mogelijk mensen met een beperking in 

Tunesië van hulpmiddelen te voorzien. Van rolstoelen tot douchestoelen, van rollators tot elektrische 

bedden. 

 

2e  inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 

 

24 september 

1e inzameling van uw gaven is voor PKN vredesweek  

Syrië - kerk als plek van hoop en herstel 

 

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt 

honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische 

economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de 

mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer 

oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of 

moesten vluchten. 

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen.Tientallen gebouwen 

worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel 

langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.  

 

2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 

 

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral 

God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. 

Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 

 

Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen. 

 

Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? Dat kan. Een gift kunt u overmaken op: ING rek.nr. NL12 

INGB 0000397019  t.n.v. Diaconie. Onder vermelding van: Gift diaconie of het gewenste projectdoel. 

 

Uw diaconie, Omzien naar elkaar! 

 

Jarigen: 4 jaar en 80+ 

 

Jarigen 80+ 
 

8 september  

Mevr. H. van Soest – Hoogendoorn     82 jaar 

 

17 september 

Mevr. N. Bargeman – Brouwer     86 jaar 
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28 september 

Mevr. H.K. van Aalst-van Veen      81 jaar  

 
4 jaar 
 
Marit Zaal 

 

 

Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op deze vermelding, geef dit dan 

door aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl) of aan uw wijkouderling. 

 

Bron: Kerkelijk bureau 

 

 

Collecteverantwoording juni 2023 

 

Kerk:   04/06 € 164,50 

  

Onderhoudsfonds:   11/06 € 185,50 

   25/06 € 176,00 

  

Diaconie:   04/06 € 170,00 

   18/06 € 171,00 

 

Kerk in Actie/PKN Werelddiaconaat  25/06 € 178,50 

 

Plaatselijk Missionair werk:   11/06 € 193,05 

 

Interkerkelijke commissie voor Doven en  

Slechthorenden:   18/06 € 171,50 

 

Collecteverantwoording juli 2023 

 

 

Kerk:   16/07 € 148,78 

   30/07 € 153,78 

  

Onderhoudsfonds:   09/07 € 148,68 

   23/07 € 143,28 

  

Diaconie:   02/07 € 159,00 

   09/07 € 160,78 

   16/07 € 146,78 

   23/07 € 143,28 

   30/07 € 159,78  

 

 

Kerk in Actie/PKN Werelddiaconaat  02/07 € 159,28 

 

Heilig Avondmaal St Ora   09/07 € 332,78 
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Oikocredit 

 

 

 
Sinds 2011 heeft de diaconie met behulp van u als gemeentelid, 

een bedrag belegd bij Oikocredit. Namelijk ruim € 6700,- . De 

laatste jaren is dit bedrag niet gegroeid omdat we niet meer 

hebben ingelegd.  

Per kwartaal wordt ongeveer € 6,75 aan beheervergoeding 

afgeschreven en jaarlijks ontvangt de diaconie een klein 

dividend (ongeveer € 30) op het ingelegde bedrag. 

 

Dankzij deze inleg kunnen veel mensen met een klein krediet geholpen worden om bijvoorbeeld een eigen 

bedrijfje op te starten.  Wilt u meer weten, dan verwijs ik u graag naar de website van Oikocredit.  

 

WAT WE DOEN 

Oikocredit werkt aan een wereldwijde, eerlijke samenleving waarin bronnen duurzaam worden gedeeld. 

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om eigen keuzes te maken. En om een waardig bestaan op te 

bouwen. 

 

Bijna 10% van de wereldbevolking leeft onder de armoedegrens. De meerderheid woont in afgelegen 

gebieden. Zij hebben vaak slechte toegang tot financiering. Daarom investeert Oikocredit in deze mensen in 

Afrika, Azië en Latijns-Amerika. We focussen op de volgende drie sectoren: 

 

MICROKREDIET 

Wij geloven in de kracht van microkrediet. Geld lenen in plaats van geven zorgt voor 

zelfvertrouwen. Hierdoor krijgen mensen de kans zélf een bestaan op te bouwen. 

LANDBOUW 

Voor boeren is het vaak moeilijk om krediet te krijgen. Daarom financiert Oikocredit boeren en 

landbouwcoöperaties. Fairtrade is daarbij belangrijk. Dit draagt bij aan een betere prijs voor 

boeren. 

DUURZAME ENERGIE 

We investeren in kleinschalige energieprojecten met grote sociale impact. Dat doen we in landen 

waar toegang tot betaalbare en schone energie slecht is. 

 

HOE 
Via lokale partners verleent Oikocredit microkredieten aan ondernemers in Afrika, Azië en Latijns-

Amerika. Onze lokale partner heeft direct contact met de ondernemer. Zij kennen de 

omstandigheden en staan dichterbij de microkrediet ontvangers. Een medewerker van onze 

partner springt vaak op zijn bromfiets om naar een slecht bereikbaar gebied te rijden. Daar heeft 

hij persoonlijk contact met de microkrediet ondernemer.  
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HET VERHAAL VAN ALFRED, MOTOR-TAXICHAUFFEUR OEGANDA 
Alfred Diku is boda boda, dat is de Oegandese benaming voor motor-taxichauffeur. Hij woont 

samen met zijn vrouw en drie kinderen. Sinds de coronacrisis kon het gezin moeilijk rondkomen. 

“Ik was blut en kon geen werk vinden. Een vriend van mij heeft ook een motortaxi en raadde mij 

Tugende aan.” Via Oikocreditpartner Tugende heeft Alfred een lening afgesloten om een 

motorfiets te kopen. 

 

Alfred kreeg van Tugende een paar lessen waarin hij leerde hoe hij kon berekenen wat hij op een 

dag kan verdienen. Ze geven ook rijlessen aan nieuwe bestuurders, maar de Oegandees had zijn 

rijbewijs al. Alfred moet zijn lening binnen 104 weken terugbetalen. “Het is niet moeilijk om de 

lening terug te betalen. Iedere dag heb ik een doel voor wat ik wil verdienen en een deel daarvan 

gaat naar de aflossing van de lening.  

Het andere deel gebruik ik om mijn gezin te 

onderhouden of te sparen.” Een drukke dag 

voor de boda boda bestaat uit zo’n 15 tot 20 

ritten. Op zondag werkt Alfred niet, want 

dan onderhoudt hij zijn motor. 

 

Zijn droom voor de toekomst: “Zodra ik mijn 

lening heb afbetaald wil ik een tweede 

motor kopen. Daarna hoop ik een auto te 

kunnen kopen, zodat ik meer landinwaarts 

kan werken. Daar kan ik meer verdienen, 

omdat de vraag daar groter is.” 

 

In Memoriam 

 
Suzanna Bontenbal-de Gelder 

 

Op zaterdag 15 juli sliep Suus Bontenbal-de Gelder in, 91 jaar oud;  geliefde, zorgzame en trotse moeder 

van Pieter, Flip, Kees (in liefdevolle herinnering) en Nico.  

Liefdevolle schoonmoeder die als een moeder was voor Anica, Jeanette, Lula en Elvira. 

Trotse en dankbare oma en overgrootmoeder. En betrokken en geliefd gemeentelid.  

 

Suus was een lieve, opgewekte, krachtige, vrouw, een mens met lef, met humor die volop in het leven 

stond, ook al was ze die laatste jaren aan huis gebonden. 

 

De kerk was haar tweede thuis. Haar opa was koster, Suus is jarenlang bezoekdame geweest; ze had 

gereformeerde genen, zoals de kinderen dat verwoordden.  

 

In de dankdienst voor haar leven donderdag 20 juli lazen we woorden uit Matteus 14, waar Jezus tegen zijn 

angstige vrienden in het schip spreekt: Houdt moed, Ik ben het, vreest niet. 

 

Suus hield moed, haar leven lang.  

 

Zoals zij door haar zonen en kleinzonen deze kerk werd ingedragen, zo wordt zij nu gedragen door haar 

Schepper, die zijn hand naar haar uitstrekt en zegt: kom maar bij mij, je bent mijn kind, ik draag jou met je 

gesloten ogen naar het onbekende land, de heerlijkheid van het vaderland. 
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In Memoriam 

 
Willem Marinus de Beus 

Willem Marinus de Beus, geliefde man van Nelleke, lieve vader en opa, geliefd familielid, goede vriend, 

betrokken gemeentelid, is op zondagmorgen 23 juli rustig ingeslapen, omringd door zijn vrouw en dochters. 

 

Willem genoot van het leven: van zijn werk als arts, (reumatoloog), langlaufen, denksporten, zingen, ook 

hier als lid van de cantorij. Hij genoot bovenal van zijn gezin, zijn drie dochters, en later van zijn 7 prachtige 

kleinkinderen. Het maakte hem zo dankbaar. 

 

Willem, een bewogen mens die leefde in het Licht en gedragen werd door muziek, hemelse Muziek. De 

laatste tekst die Willem gezongen heeft was: In Paradisum deducant te angeli uit het requiem van Fauré. 

Moge engelen je geleiden naar het paradijs. 

 

Licht en liefde, daaruit leefde Willem, Licht en liefde omgaven hem en droegen hem (en in dat Licht en die 

liefde, klonk muziek) Het brandende licht van de Paaskaars naast zijn bed in die laatste dagen,  gaf hem 

rust. We spraken eens over zijn vermogen rustig te zijn. Willem zei toen:  kennelijk kan ik komen bij een 

plek in mijzelf ; (uiterlijke rust helpt daarbij) waar ik dat vind. Waar ik in gesprek ben met het Opperwezen, 

waar ik bid. We sloten toen ons contact af met de woorden van lied 695:  Willem begon te zingen ‘’Heer, 

raak mij aan met uw adem’’ Geef ons een vergezicht. 

 

Hij wilde zo graag nog het Noorderlicht zien. Zijn vrouw Nelleke en dochters Jeannette, Alinda en Margriet 

zullen gaan. In een weten van elkaar dat tijd en ruimte overwint zullen zij, net als Willem, gezegend zijn met 

het licht van de Eeuwige. 

 

Bijbelgesprekskring 

 
Bijbelgesprekskring 

 

 
 

Op 6 dinsdagmorgens van 10.30 tot 12.00 uur bent u van harte welkom om samen met de predikant een 

Bijbeltekst te lezen, met elkaar in gesprek te gaan en te zoeken naar de betekenis van de Bijbelwoorden 

voor ons leven. 

 

Data: 26 september, 31 oktober, 28 november, 19 december, 23 januari, 13 februari 

 

In kamer predikant of kerkenraadskamer 

Graag verneem ik wie er wil deelnemen maar ook zonder opgave bent u van harte welkom. 
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Weg van leven  

Weg van leven 

Persoonlijke geloofsverdieping en gezamenlijk geloofsgesprek 

Op woensdagavonden van 19.00 tot 21.00 uur 

 

In dit leerhuis staat de innerlijke weg centraal die elk van ons gaat in het concrete leven van alledag, met 

zijn vreugde en verdriet, verwondering en ontreddering, vinden en verliezen, weten en twijfelen, slagen en 

falen, verbondenheid en eenzaamheid.  

Voor de persoonlijke geloofsverdieping is er een werkschrift met teksten, beelden en geestelijke 

oefeningen rond 7 verschillende thema’s: genade, verlangen, overgave, vruchtdragen, volharden, 

liefhebben en dankbaarheid 

Data: 1 november, 29 november, 10 januari, 14 februari, 20 maart, 24 april en 29 mei 

Aanmelden voor 18 oktober bij ds Carla Melgers 
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Startzondag 2023 

‘Ga mee!’ Startzondag 2023 17 september 

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde 

 

We starten ons nieuwe kerkelijke seizoen op zondag 17 september met het jaarthema “GA MEE!”. 

Met dit jaarthema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te 

trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. “De kerk van Christus is kleurrijker dan 

we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door 

elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige 

getuigen van Gods goedheid in de wereld. Wat een mooie uitdaging is het om contact te leggen 

met dorpsgenoten en te verkennen hoe we samen Gods liefde kunnen leven.  

 

Laten we daar op startzondag mee beginnen! Als iedereen iemand uitnodigt om mee te gaan, 

wordt het nog feestelijker.  

Er kan gebruik gemaakt worden van de uitnodigingskaarten die in de kerk liggen. 
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9.30 uur  viering 
10.15 uur  koffie, thee, limonade, koek 
10. 45 uur  doe je mee?! 
 

Springkussen 

 
 

Sjoelen 

 
 

Tafeltennis 
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Ontmoeting 

 
12.00 uur BBQ 

 
13.30 uur ‘’Slotlied’’ 

 

Van harte hoop en bid ik dat we ons allemaal mee laten nemen in Gods wereldwijde 
beweging van geloof, hoop en liefde.  

Ik wens ons allen een gezegend nieuw kerkelijk jaar. 

In verbondenheid, ds Carla Melgers 
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Peuter- en kleuterdienst 
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Gezellige dag met activiteiten 

 

Beste lezers, 

even een reminder! 

 

We willen graag op 7 oktober aanstaande een gezellige dag met activiteiten organiseren met als doel geld 

in te zamelen voor Zonnepanelen! 

 

Aanvang  10.30  Koffie met wat lekkers!  Wie bakt er wat? 

Aanvang  11.00    Verkoop van Boeken en de rest! Wie wil helpen met de verkoop?  En graag boeken  

brengen in overleg met Meinte 

Aanvang 11.00     Rad van avontuur met vele prijzen! Nog verkopers van plankjes nodig! En prijzen ik  

hoor graag van jullie! 

Aanvang 12.30     Lunch verkoop met o.a. soep! 

Aanvang 13.45     Start met veiling van ludieke en bijzondere kavels! Er zijn er al aangemeld maar nog  

lang niet genoeg! 

Aanvang 15.30.    Napraatje met borrel en hapjes! Gezocht: een gezellig bar team! 

Einde      16.30.    Met bekendmaking voorlopige eindstand! 

 

Ook ontvang ik nog graag uw DE punten e.d. Er zijn er al 70.000, maar net iets tekort nog! 

 

Voor vragen bel Meinte 0623488964 

 

Mail meintevierstra@outlook.com 

 

Theologische vorming 

 

 

Theologische Vorming 
Cursusaanbod TVG Rotterdam  

 
 
Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotterdam (TVG) biedt een seizoenscursus aan in een niet-

kerkelijk verband voor mensen die meer willen weten over achtergronden van Bijbelse literatuur. 

Plaats: Alexanderkerk, Springerstraat  340,  Rotterdam. Tijd: wekelijks op dinsdag 10.00-13.00 uur.  

 

Seizoenscursus: 2023-2024  

Overzicht van theologische vakken: Oude Testament,  Nieuwe Testament, Ethiek,  Kerkgeschiedenis, 

Pastoraat, Dogmatiek, Liturgiek en Wereldgodsdiensten. 

 

Er zijn ook cursussen van enkele dagdelen: 

Contextueel Bijbellezen    Drs Christi Bartelink  5-12-26 september 2023  

Het Grote Verhaal    Dr Otto Kroesen  3-17-31 oktober 2023  

Psalmen en Liturgie    Drs Adri vd Wal  7-14-28 november 2023  

Oudtestamentische wortels  Drs  Adri vd Wal     9-23-30 januari 2024 

van het Opstandingsgeloof  

Zorg voor de ziel     Drs Hermie Hummel 6-13 februari 2024  

Josef,  de tsaddik     Drs Elsebeth Schorer  20 februari en 5-12-26 maart 2024  

Filosofie van de hoop     Dr Jan de Bas   2-9-23 april 2024  

 

Voor uitgebreide informatie, prijs  en opgave:  www.tvgrotterdam.nl  

Tel. 0167-536671  (Mw. M. Koole-Godeschalk)  
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Mantelzorgers kunnen het niet alleen, Aurelia helpt! 

 

Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste levensfase thuis of in een andere 

vertrouwde omgeving door te brengen. Juist met het einde in zicht hebben 

stervende mensen behoefte aan dierbaren om zich heen. 

 

Aurelia is een plaatselijke kerkelijke vrijwilligersorganisatie, die ondersteuning 

biedt aan ernstig, terminaal zieke mensen in de thuissituatie. In een intakegesprek worden de situatie, 

wensen en mogelijkheden met de zieke en naaste doorgesproken. Er wordt bekeken op welke tijden de hulp 

van een vrijwilliger van Aurelia gewenst is. Dat kan één of meerdere dagdelen per week zijn, zowel overdag 

als in de avond. De cliënt en/of familie, kunnen bij ons ondersteunende zorg aanvragen. Daarnaast hebben 

wij ook contact met huisartsen en thuiszorg.  

 

Aan onze zorg zijn geen kosten verbonden. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar op tel. 06-51445726. 

Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptzaurelia.nl 

 

Als sterven dichtbij is, kunnen wij er voor u zijn! 

 

 

Lief en leed 

 

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of 

wijkmedewerker.  

 

 

Van de redactie 

 

Redactie:  Jan Pels, tel. 58 83 68 

Karin Jansen, tel. 06 55 86 56 20 

Cornèl Hassefras, tel. 58 73 13 

Druk:   Drukwerkteam PGH 

 

Kopij voor het oktobernummer inleveren tot 21 september a.s. 

bij de redactie via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
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Bijbelleesrooster september 2023 

 

Dag en datum Bijbeltekst Onderwerp 

vr 1 2 Koningen 18:1-12 De HEER staat Hizkia bij 

za 2 Matteüs 17:1-13 Jezus, Mozes en Elia 

   

zo 3 Matteüs 17:14-23 Niets is onmogelijk 

ma 4 2 Koningen 18:13-25 Hizka uitgedaagd 

di 5 2 Koningen 18:26-37 Het volk uitgedaagd 

wo 6 2 Koningen 19:1-13 Laat je niet ontmoedigen 

do 7 2 Koningen 19:14-28 Ik ken je 

vr 8 2 Koningen 19:29-37 God beschermt en bevrijdt 

za 9 Matteüs 17:24–18:9 Valstrikken 

   

zo 10 Matteüs 18:10-20 De Vader zorgt voor je 

ma 11 Matteüs 18:21-35 Van harte vergeven 

di 12 Psalm 6 Twee keer doodsbang 

wo 13 2 Koningen 20:1-11 Een teken uit de hemel 

do 14 2 Koningen 20:12-21 Hizkia’s schatkamers 

vr 15 2 Koningen 21:1-18 Manasses zondige praktijken 

za 16 2 Koningen 21:19-26 Amon volgt zijn vader 

   

zo 17 Jona 1:1-16 Geroepen en gevlucht 

ma 18 Jona 2:1-11 Jona’s gebed 

di 19 Jona 3:1-10 Nineve bekeert zich 

wo 20 Jona 4:1-11 (On)terechte boosheid 

do 21 Psalm 7 Een rechtvaardige rechter 

vr 22 Matteüs 19:1-15 Wie het gegeven is, begrijpt 

za 23 Matteüs 19:16-30 Wie kan er gered worden? 

   

zo 24 Matteüs 20:1-16 De laatsten zullen de eersten zijn 

ma 25 Matteüs 20:17-28 Dien de ander 

di 26 Matteüs 20:29-34 Open onze ogen 

wo 27 2 Koningen 22:1-13 De boekrol met de wet 

do 28 2 Koningen 22:14-20 Onheil over Jeruzalem 

vr 29 2 Koningen 23:1-14 Josia maakt schoon schip (1) 

za 30 2 Koningen 23:15-30 Josia maakt schoon schip (2) 
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Gegevens Protestantse gemeente 

 

Predikant: ds. C.C.A. Melgers  tel. 0172-589164 e-mail: predikant@pghkorenaar.nl 

 

Kerkenraad:      e-mail: kerkenraaad@pghkorenaar.nl 

Preses: vacature      

Scriba: Agnes Huisman     e-mail: scriba@pghkorenaar.nl 

 

Diaconie:      e-mail: diaconie@pghkorenaar.nl 

Voorzitter: Meinte Vierstra   

Secretaris: Mieke den Haan - Zaal   

Penningm: Anneke de Jong - v.d. Willik  

 

Belangrijke rekeningnummers kerkgemeente 

ING-bank:  NL26 INGB 0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente 

Rabobank:  NL46 RABO 0325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente 

Diaconie:  NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente 

Missionaire commissie: NL51 RABO 0325908370 t.n.v. Penningmeester Missionaire commissie 

Protestantse Gemeente 

 

Adres kerkgebouw De Korenaar 

Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp  

 

Kerkdiensten    

09.30 uur: vanaf de eerste zondag van april 

10.00 uur:        vanaf de eerste zondag van november 

 

Viering van het Heilig Avondmaal  

Zie het kerkdienstenrooster aan het begin van Kerkklanken 

 

Bediening Heilige Doop 

Wanneer u de doop verlangt voor uzelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de predikant.  

 

Huwelijksbevestigingen: info via de Scriba 

 

Begrafenissen: info via de Scriba 

Coördinatie overige taken:  Erna Voets en Heleen Polderman  

Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel  

 

 


