Truus Brobbel Dorsman - van Aalst

Je leefde je leven,

met telkens nieuwe hoop en moed.
Je was verbazingwekkend krachtig.
Maar nu is het op.

Je gaf zelf aan: Zo is het goed'



Wanneer ik naar een foto van jou kijk
moet ik soms huilen en lachen tegelijk.
Een traan omdat jij er niet meer bent
en een lach voor ieder mooi moment.

In het bijzijn van je dierbaren ben je rustig van ons heengegaan.
Wij zijn dankbaar voor het goede dat je ons hebt gegeven.
Mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en schoonmoeder,
liefdevolle oma en lieve omi

Geertruida Elisabeth

Brobbel Dorsman - van Aalst
15 november 1943 4 juli 2023

Adrie

Silvia en Erik
Melissa en Paul, Liz, Teun
Jeroen en Melissa

Carla en Marco

Daphne en Tim, Julie
Jeffrey en Didi

van Ostadestraat 9
2391 ED Hazerswoude Dorp

Truus is thuis waar we deze laatste dagen in familiekring
met haar willen zijn.

De begrafenis vindt plaats in besloten kring.

Onze bijzondere dank gaat uit naar dokter J.C. van der Meijj
voor de liefdevolle zorg en aandacht.



