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Zondag 30 juli 

6e van de zomer 
 

Lied voor de dienst: 672: 1 en 3 
Stilgebed 
Intochtslied, Psalm 23c: 1 en 2  
Bemoediging en Groet 
Klein Gloria 
Gebed 
Samenzang  Psalm 23c: 3 
Schriftlezing Jesaja 49: 14-17 
door Arjan van Zanten 
Schriftlezing: Mattheus 3: 13-
17,lector 
Samenzang Opwekking 599, Kom 
tot de Vader. 
Verkondiging 
Opwekking 740 via you Tube: Jij 
kleine lieve schat. 
Viering van Openbare belijdenis 
en heilige doop. 
Na doop van Moique de By en 
belijdenis van Monique en Ruben 
Korteland 
Zingen Loflied 657:1 
Allen gaan zitten. De dopelingen 
worden binnengebracht. 
Samenzang: Laat de kindren tot 
mij komen. 
Na de doop  
Zingen Loflied 868:5 
 
In Memoriam :  
Suzanna Bontenbal-de Gelder 
Lied ter nagedachtenis : 
913: 1 en 4 
Dienst van de gebeden 
Collecten 
Slotlied:675:1 
Zegen 
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Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant.  
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact 
opnemen met een kerkenraadslid (predikant is ook lid v  an de 
kerkenraad) of een wijkmedewerker. Maandag overdag en 
donderdag is onze predikant vrij.  
Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164.  
E-mail: predikant@pghkorenaar.nl 
 

  

Deze week zondag, 30 juli, gaat ds. Carla Melgers voor in de 

dienst. Dit wordt een feestelijke dienst waarin Esmée Korteland en 
Elin van Zanten worden gedoopt. Monique de By, de moeder van 
Esmée, heeft het verlangen uitgesproken ook te worden gedoopt. 
Zij en haar partner Ruben Korteland leggen beiden belijdenis van 
hun geloof af, waarna Monique zal worden gedoopt.  
Het zou mooi zijn als we met veel mensen aanwezig zijn en zo 
onze verbondenheid tonen met deze jonge gemeenteleden. 
Het orgel wordt bespeeld door Theo Griekspoor. Aad van Zanten is 
de koster. Ouderling van dienst is Annemieke Hoogendoorn, diaken 
van dienst is Anneke de Jong. De beamer wordt bediend door 
Johan Langelaar. Ellen de Gelder verzorgt de schriftlezing. Ellen de 
Gelder en Gre v.d.Haven schenken koffie 

 

De collecten zijn bestemd voor: 
1e inzameling van uw gaven is voor de kerk 

 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en 
vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en 
bezinning. 
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 
2e inzameling van uw gaven is voor eigen diaconie 
 

 

Volgende week zondag, 6 augustus, is er een gezamenlijke 
dienst met de protestantse gemeente Koudekerk/Hazerswoude Rijndijk. Deze vindt plaats in De 
Korenaar. Ds. Willem Biesheuvel gaat voor in deze dienst.  
Rudo Slappendel bespeelt het orgel. Eddie de Jong is de koster. Ouderling van dienst is Agnes Huisman, 
de diaken van dienst is van de gemeente Koudekerk. Heleen Polderman verzorgt de schriftlezing. Arend 
van Zanten bedient de beamer. De koffie wordt verzorgd door Willy Zintel en Rita van Dorp. 
De collecten zijn bestemd voor de Stichting Edukans en het onderhoudsfonds. 
 

De bloemen De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar mevrouw Ina Poot- 

Dijkxhoorn. Zij mocht onlangs weer thuis komen, na een revalidatie, als gevolg van een knieoperatie. 
Omdat de bloemist met vakantie is krijgt ze een orchidee met een mooie pot. 
Anneke van Zanten gaat hem bij haar brengen. 

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl  
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn! 
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Berichten uit de gemeente: 

Zondagmorgen, 23 juli, is Willem Marinus (Willem) de Beus rustig ingeslapen. 
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 29 juli om 11.00 uur in de Korenaar. De begrafenis vindt 
aansluitend plaats in besloten kring. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in de 
Korenaar. We wensen Nelleke, de kinderen en kleinkinderen en allen die verbonden zijn met het leven van 
Willem heel veel sterkte en Gods troost en nabijheid toe.  
“Het gemis is groot, maar de dankbaarheid voor het geluk dat wij met elkaar deelden overheerst” 

 
“ZOMERS  ZINGEN” 
Met dit thema nodigen we U uit voor de zomerzangavonden in 2023! Wat mooi dat het weer kan en mag en 
dat er zoveel bereidheid is bij de kerken in voormalig Rijnwoude om hier van harte aan mee te werken. Wat 
fijn dat er een voorbereidingsgroepje is, dat doet elke kerk voor zich, en dat geeft ook diversiteit en kleur 
aan de avonden. Fijn dat er zoveel organisten zijn die de zomerzang willen begeleiden. Kosters en mensen 
die voor de koffie zorgen staan weer paraat ons te ontvangen, de kerkdeur te openen, de klok te luiden en 
de koffie te zetten. 
We hebben met elkaar gekozen voor een elke week terugkerend openingslied: In de veelheid van geluiden 
(liedboek 283) Een lied van Sietse de Vries dat wordt gezongen op een oude wijs uit 1740.  Hoe mooi kan 
het zijn om met elkaar dit lied te zingen, van overal gekomen, drinkend uit de ene bron. Dus weet u welkom 
op zeven woensdagavonden om 19.00 uur: 
 
2 aug. H. Bernarduskerk Hazerswoude – Rijndijk  
9 aug. HH. Engelbewaarders kerk Hazerswoude – 

Dorp  
16 aug. Ontmoetingskerk Koudekerk aan den Rijn 

Namens de gezamenlijke kerken in voormalig Rijnwoude, Agaath Koers en Tineke Heemskerk  

 
 
Jaarmarkt 2023 
Ook dit staan we samen met de R.K.kerk en de Hervormde gemeente op de braderie met een kraam.  
We gaan in ieder geval weer vissen vangen voor de jongste kinderen. Er zijn nog twee activiteiten voor de 
wat oudere kinderen en voor volwassenen. We staan met 3 mensen in de kraam van 10.00 uur tot 19.00 
uur. Iedereen staat 1½ uur in de kraam. 
We zijn op zoek naar mensen m/v die dit willen doen op zaterdag 26 augustus a.s. 
Opgeven bij Mieke den Haan, Tel. 06-15205511, miekdenhaan@gmail.com (Uw missionaire commissie) 
 
Bericht van de scriba: 
Beste gemeenteleden, 
Na twee jaar is de verantwoordelijkheid van de taak als ouderling/scriba in combinatie met werk en mijn 
persoonlijke leven voor mij te zwaar gebleken. Daarom zie ik mij, met pijn in het hart, genoodzaakt het 
ambt van ouderling/scriba met ingang van 1 oktober neer te leggen. Ik realiseer me dat daarmee nóg een 
vacature ontstaat binnen de kerkenraad. Daarom vraag ik u als gemeente het moderamen en de 
kerkenraad niet alleen in uw gebeden te noemen, maar ook actief te helpen een oplossing te zoeken voor 
deze en de andere vacatures die er zijn binnen de kerkenraad! 
Met een warme groet van Agnes Huisman, scriba 
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