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Pinksteren; feest van inspiratie en bezieling 
 
Zondag 28 mei hopen we met elkaar het Pinksterfeest te vieren. Als 
kerkelijke gemeente doen we dat samen met de protestantse gemeente 
Koudekerk aan den Rijn-Hazerswoude-Rijndijk.  
In een ‘’openluchtdienst’’! Waar we de wind om onze oren voelen 
waaien. Want dat is Pinksteren, een heel luidruchtig en uitbundig feest. 
We lezen in de Bijbel dat de leerlingen in Jeruzalem het woord nemen, 
zich niet stilhouden. Er is het geluid van de wind, er is beweging, 
dynamiek. De hele stad dromt samen, kijkt ervan op. Pinksteren is het 
feest van de inspiratie en bezieling!  
 
Wat kunnen we daarnaar verlangen. Naar momenten van bezieling, momenten van opademen, momenten 
van nieuw perspectief. Ogen die weer gaan stralen. Het leven is vaak zo alledaags, zo grijs. Een soort sleur. 
De kleur is eruit, de glans verbleekt, de ogen worden dof…  We leven ons leven zo vaak ver weg van ons 
diepste verlangen. Ver weg van dat wat ons inspireert en bezielt. 
 
Pinksteren is precies het tegenovergestelde. Pinksteren is geen feest van afstand, maar van nabijheid. Het 
feest van God die geen afstand houdt, maar dicht bij ons komt, zelfs ín ons komt. Die ons raakt, bezielt, 
vernieuwt, inspireert, en waar nodig ook corrigeert.  
 
Om het feest van Pinksteren te begrijpen, helpt mij het beeld van de zon. De zon als God die boven ons is; de 
zonnestralen als Jezus die naar ons toe komt. En de warmte van de zon als de Geest die ons leven verandert. 
Een dag in de zon, en je wordt een ander mens.  
 
Wat altijd is geweest,  
het waaien van de Geest 
gebeurt aan ons vandaag.  
(Lied 689) 
 
Ds. Carla Melgers 
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Kerkdienstenrooster 
 
7 mei 2023 9.30 uur o.l.v. ds. L. Webbink uit Bodegraven 
Organist: Peter Burger 
Koster: Eddie de Jong 
Collecten:  
1e = Kledingbank Groene Hart Alphen aan den Rijn 
2e = het onderhoudsfonds 
 
14 mei 2023 9.30 uur o.l.v. ds. M. Kwant uit Alphen aan den Rijn 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten:  
1e = Kerk in Actie, binnenlands diaconaat 
2e = de kerk  
 
18 mei – Hemelvaartsdag – 9.30 uur Gezamenlijke dienst met en bij de Hervormde Gemeente  
o.l.v. ds. A. van Campen 
Organist: niet bekend 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten: Het scharlaken koord 
 
21 mei 2023 9.30 uur o.l.v. ds. C.C.A. Melgers 
Organist: Leon van Veen 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
Collecten:  
1e = de kerk 
2e = de eigen diaconie 
 
21 mei 2023 16.30 uur – Peuter- en kleuterdienst o.l.v. C.C.A. Melgers 
Organist: geen 
Koster: geen  
Collecten: geen 
 
28 mei 2023 9.30 uur – 1e Pinksterdag – Openluchtdienst o.l.v. ds. W. Biesheuvel en ds. C.C.A. Melgers 
Organist: geen 
Koster: Eddie de Jong 
Collecten:  
1e = Kerk in Actie: missionair werk Egypte 
2e = onderhoudsfonds 
 
 

Over inspiratie gesproken….  
 
Vaar je mee op vrijdag 20 oktober naar Terschelling? Ik (Carla 
Melgers) hoop dat ik niet het enige lid van de Korenaar ben die 
met de boot van 10.05 uur vertrekt vanuit Harlingen om zondag 
22 oktober vol nieuwe inzichten terug te keren naar het 
vasteland.  
 
Laat je het mij weten als je meegaat? Aanmelding kan via de 
website: www.inspiratiefestival-terschelling.nl 
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Landelijk inspiratiefestival 
Het landelijke Inspiratiefestival op Terschelling wordt voor de 4e 
keer georganiseerd en wel in het herfstweekend van 20, 21 en 22 
oktober 2023. Het inspiratiefestival is hét moment om geestelijk 
uit te waaien en op zoek te gaan naar inspiratie om je geloof te 
willen verdiepen. Het mooie en inspirerende eiland Terschelling 
maakt de ervaring nog rijker. Iedereen die er is geweest beaamt 
dit van harte. 
 
Inspirerend initiatief  
Het inspiratiefestival wordt georganiseerd door vele partners o.a.: de Protestantse Theologische Universiteit, 
de Protestantse Kerk, de Raad van Kerken Nederland, Lutherse Kerken, theaterplatform de 7e Hemel en alle 
Eilander kerken bieden gastvrijheid.  
Het Inspiratiefestival biedt ruimte voor de ontmoeting met God, met elkaar en met de samenleving. De 
gezamenlijke eilander kerken bieden gastvrijheid en de deelnemers zijn te gast bij elkaar. Het eiland is zo een 
herberg voor kerkelijke herbergiers en een ontmoetingsplek voor vernieuwende initiatieven op het gebied 
van geloof, kerk, samenleving.  
Deelnemers komen ‘in beweging’ om de overtocht te maken. De reis, het samen op de boot zitten, elkaar 
wandelend, fietsend of op een terrasje op het eiland tegenkomen: het levert allemaal een bijdrage aan de 
doelstelling. 
 
Een programma voor ieder wat wils 
Op het Inspiratiefestival kan iedereen wel iets vinden wat boeiend of inspirerend is voor de dagelijkse en 
religieuze praktijk. Ook in 2023 zijn er (meezing)concerten, spirituele wandelingen over het strand en door 
de duinen, (interactieve)theatervoorstellingen, boekpresentaties, meditaties op de getijden, vieringen in 
kerk en kroeg, lezingen, bibliodans en veel muziek en cultuur.  
Daarmee hopen we vele ontmoetingen te genereren ter onderlinge verbinding en bezieling en kerkelijk 
Nederland als een maatschappij betrokken oecumenische ‘beweging’ op de kaart te zetten. Het 
inspiratiefestival bedoelt een Vrijplaats Voor Vernieuwing en Verdieping te zijn. Bij de laatste editie waren 
900 deelnemers. We hopen dat dit aantal blijft groeien. 
 
Ds. Carla Melgers 
 

In memoriam Bep van ‘t Wout 
 
Bep is geboren op 2 mei 1944 in Benthuizen, waar zij ook is opgegroeid.  
Na haar schooltijd is zij gaan werken in een lederwinkel in Den Haag maar daar kwam een eind aan toen zij 
op 28 oktober 1966 trouwde met Jan van ’t Wout. Zij gingen wonen in het ouderlijkhuis van Jan in De Loete. 
Daar had Jan samen met zijn broer Piet een handelskwekerij en Bep ondersteunde hen met allerlei 
werkzaamheden. 
Zij kregen 2 dochters Elly en Yvonne waar ze, naast alle werkzaamheden, een liefdevolle moeder voor was.  
 
Bep hield van de zon en als het even kon lag zij op een stoel te genieten en dat was aan haar gezicht te zien. 
Na hun arbeidzame leven genoten zij van hun kinderen en kleinkinderen. Maar er waren ook zorgen en toen 
die steeds zwaarder werden is eerst Jan en daarna ook Bep in Rhijndael gaan wonen. Na het overlijden van 
haar man werd het voor Bep steeds moeilijker. Naast haar broze gezondheid viel het gemis haar zwaar en zij 
isoleerde zich. Ook haar hart ging op slot en de kinderen hebben dit als een heel moeilijke periode ervaren. 
Maar daar kwam een keer in en zij kreeg de kracht om weer toenadering te zoeken en haar hart open te 
stellen voor haar kinderen en kleinkinderen. 
 
Het verlangen naar de hemel om daar samen met Jan te zijn bleef en ruim een jaar na het overlijden van Jan 
is haar wens in vervulling gegaan. Haar overlijden kwam plotseling op zaterdag 18 maart jl.  
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Op 25 maart is de afscheidsdienst gehouden geleid door Ds. Ad Alblas waarin geloof hoop en liefde centraal 
stond. 
 
 

Spaardoosjes en Paasbroodjes 
 
Gedurende de 40 dagen tijd is er weer flink gespaard in de spaardoosjes. Totale opbrengst van de actie was 
992,45 euro voor Kerk in Actie in Burkina Faso. Mocht u nog een spaardoosje hebben staan kan deze 
uiteraard nog ingeleverd worden bij de missionaire commissie! Mocht u nog willen overmaken kan dat op 
NL51RABO0325908370. Heel erg bedankt voor de steun! 
 
Ook de Paasbroodjes zijn weer goed verkocht. In totaal zijn er 252 broodjes verkocht en heeft de actie in 
totaal 1.067 euro opgebracht. Een mooi bedrag voor Kerk in Actie in Burkina Faso! Bedankt allemaal voor de 
steun en inzet! 
 
De Missionaire Commissie 
 
 

Collectedoelen – nader toegelicht 
 
7 mei 
1e inzameling van uw gaven is voor de Kledingbank groene hart Alphen ad Rijn 
Als klant kun je komen winkelen zoals je dat ook in modewinkels doet, maar dan op 
afspraak. Je zoekt voor jezelf en voor/met je kinderen kleding uit die je leuk lijkt. Twee 
keer per jaar wisselen we de collectie van zomer- naar winterkleding. Iedere klant mag 
twee keer per jaar op afspraak komen winkelen. 
Als inwoner van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem of Nieuwkoop kan een beroep doen op 
Kledingbank Groene Hart als er sprake is van een laag inkomen hebt. Bijvoorbeeld omdat iemand van een 
uitkering leeft, of schulden onder bewind staat. Hulpverleningsinstanties kunnen helpen om te bepalen wie  
in aanmerking komt en het aanmeldingsformulier helpen invullen.  
Maar de kledingbank doet nog meer… 

• Energie-advies 
Het in contact brengen met energiecoaches in Alphen aan den Rijn, die gratis advies geven over het 
aanbrengen van energiebesparende maatregelen in huis. Zij kunnen je ook een pakket met handige 
spullen geven, zoals spaarlampen en radiatorfolie. En dat helemaal voor niks! 

• Menstruatie Uitgifte Punt (MUP) 
In de winkel is een menstruatie uitgiftepunt (MUP) aanwezig waar vrouwen gratis 
menstruatiematerialen kunnen afhalen, want in gezinnen met geldproblemen is het niet 
vanzelfsprekend dat vrouwen deze kunnen kopen.  

Maar ook het verstrekken van bonnen om gratis pasfoto’s te laten maken en bonnen voor een gratis 
knipbeurt. Meer dan van harte aanbevolen. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het Onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
14 april 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, binnenlands diaconaat 
Kerk-zijn met en voor elkaar 
Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de 
knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie, de diaconale organisatie van de Protestantse 
Kerk, begeleidt en ondersteunt kerken bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving.  
Een mooi voorbeeld is het initiatief ‘Assen Bloeit’. Het kerkgebouw De Open Hof is alle dagen open voor de 
stadsbewoners. Het is een plek van ontmoeting, waar je op adem kunt komen, samen kunt eten en mee 
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kunt doen met workshops. Door het organiseren van al deze activiteiten gaat ‘Assen bloeit’ armoede en 
eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding. Het draait om het zien van en het zijn mét de 
ander. 
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen 
dorp of stad. Geef in de collecte en steun het diaconale werk van Kerk in Actie. Helpt u mee? Van harte 
aanbevolen. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral 
God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. 
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 
 
18 mei, Hemelvaartsdag 
Gezamenlijke dienst met de Hervormde gemeente in de Hervormde kerk. 
 
21 mei 
1e inzameling van uw gaven is de kerk 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral 
God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. 
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor eigen diaconie 
 
28 mei, 1e Pinksterdag 
1e inzameling van uw gaven is Kerk in actie, missionair werk Egypte 
Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen. 
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld om een eigen bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse 
bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap voor kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen kinderen toch 
de bijbelverhalen lezen. Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander bijbelboek wordt 
behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal vragen beantwoorden. Dat lukt alleen als je het hele 
bijbelboek leest. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten 
met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun 
kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen 
een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde bijbel. Een feest van hoop! 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Doet 
u mee? Van harte aanbevolen.  
 
2e inzameling van uw gaven is voor het Onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen.  
Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? Dat kan. Een gift kunt u overmaken op:  
ING rek.nr. NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie. Onder vermelding van: Gift diaconie of het gewenste 
projectdoel. 
 
Uw diaconie, Omzien naar elkaar! 
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Collecteverantwoording maart 2023 
 
Kerk: 05/03 € 186,70 
 12/03 €     230,05 Biddag 
 26/03 € 168,65 
  
Onderhoudsfonds: 19/03 € 173,80 
  
Diaconie: 12/03 € 167,55 
 19/03 € 177,65 
 
Kerk in Actie/PKN 
Voorjaarszendingsweek: 05/03 € 166,30 
Diaconaat: 12/03 € 167,55 
Werelddiaconaat: 26/03 € 172,62 
 
 

Peuter- en kleuterdienst 
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Bedankt 
 
Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk dat ik met Pasen mocht ontvangen.  
 
Janny Bos-Tazelaar 
 
 

Veiling en braderie 
 
Beste lezers, 
 
We willen graag op 7 oktober aanstaande een gezellige dag met activiteiten organiseren met als doel geld 
in te zamelen voor: ZONNEPANELEN  
 
Programma 
Aanvang 10.30       Koffie met wat lekkers! 
Aanvang 11.00       Verkoop kraam met Boeken en de rest! 
Aanvang 11.00       Rad van avontuur met vele prijzen! 
Aanvang 12.30       Lunch verkoop soep e.d.! 
Aanvang 13.45       Start veiling met ludieke kavels en meer? 
Aanvang 15.30        Start Borrel met hapje! 
Einde      16.30        Bekendmaking voorlopige eindstand?  
 
Wat is er nodig om dit tot een mooi einde te brengen? 
- Dames/Heren voor de catering. 
- Bemanning verkoop kraam (is computer lokaal). Boeken nodig! 
- Rad van avontuur 2 x verkopers nodig van de plankjes (vindt plaats in de hal?). Prijzen nodig! 
- Veiling in de grote zaal. Kavels nodig en veilingmeester. 
- Bar open vanaf 13.15 uur. Bemanning nodig! 

 
Ook ontvang ik graag de DE punten e.d. weer van u. 
 
Graag aanmelden bij Meinte 06 – 23 48 89 64 of m.vierstra@aboman.nl 
Of spreek hem gewoon aan. 
 
 

Kort verslag Kerkenraadsvergadering 11 april 2023 
 
Aanwezig:  Rita van Dorp, Annemieke Hoogendoorn, 

Mieke den Haan, Trudy den Haan,  
Agnes Huisman, Jaap Kraay, ds. Carla Melgers, 
Meinte Vierstra 

Afwezig met bericht:  Marianne Bol, Annette van den Bosch,  
Anneke de Jong  

 
1. Welkom voorzitter, opening Mieke den Haan 
Meinte ontsteekt de kaars. Mieke opent met het laten horen van het lied 295 “Wees hier aanwezig”, van 
Huub Oosterhuis. 
 
2. Bezinning – Carla 
Het lied wat we gehoord hebben leid ons naar het overlijden van Huub Oosterhuis, die zo veel prachtige 
liederen gecomponeerd heeft.  
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In het lied horen we de woorden “Kom mij bevrijden”. In de komende week wordt landelijk het gedeelte van 
Johannes 20: 24-31 gelezen. Naar aanleiding van dit gedeelte kijken we naar een afbeelding van het schilderij 
“Ongelovige Thomas” van Caravaggio uit de 16e eeuw. Thomas is degene die zich verzet tegen het 
verdoezelen van de hardheid van het lijden, maar er (letterlijk) de vinger op legt. Als uit lijden nieuw leven 
ontstaat, dan pas in er sprake van opstanding. 
 
3. Verslag overleg kerkenraad 13 maart - actielijst- mutaties 
Meinte meldt dat Piet Bos zich beraad op een activiteit over 150 jaar Gereformeerde Kerk in Hazerswoude 
tijdens de veiling/braderie op 7 oktober. 
De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig bijgewerkt. De zonnepanelen zijn besteld.  
 
4.  Uit de Commissies: 
4.1 Missionaire Commissie (Mieke den Haan) 

• Volgende week is de eerste vergadering met de drie kerken over de jaarmarkt. 
• De paasbroodjes hebben € 1067 opgebracht 
• De spaardoosjesactie heeft € 992.00 opgebracht. 
• Er is een mail ontvangen van de HG over een openluchtdienst op 25 juni. Agnes maakt een opzet 

voor een antwoord. 
 
4.2 Diaconie (Meinte Vierstra) 
Geen meldingen, begin mei weer is er weer vergadering. 
 
4.3 College van Kerkrentmeesters (Trudy den Haan) 
Geen meldingen. Op 25 april is de volgende vergadering. 
 
4.4 Liturgiecommissie (Marianne Bol) 
Compliment aan de liturgiecommissie voor de organisatie, samenstelling en inhoud van de diensten in de 
Stille Week.  
 
4.5 Pastoraat (wijkouderlingen) 
Op 11 mei is er weer een vergadering met de wijkmedewerkers. De reactie van de kerkenraad op de 
naamswijziging wordt daarin besproken. 
Er worden een aantal pastorale zaken besproken. 
 
4.6  Groep Nieuwe Wegen (Annette/Rita/Agnes) 
Op 21 maart is er een vergadering bij Anne thuis geweest. Op deze avond hebben we vooral de bijeenkomst 
met contactpersonen van 28 februari geëvalueerd. 
We zijn nog steeds op zoek naar contactpersonen om Korenaar groepen te starten 
 
5. Programma bezinningsavond Kerkenraad 8 mei 
- 17.00 – 18.30 uur reguliere vergadering 
- 18.30 uur eten 
- 19.00-21.30 uur: bespreken beleidsplan 

 
6. Pauze 

 
7.  Stand van zaken vacatures - aftredende ambtsdragers 
Jaap treedt af als ambtsdrager en daarmee kan hij geen voorzitter/tekenbevoegde van het College van 
kerkrentmeester zijn. Dat betekent dat er binnen het college een nieuwe voorzitter gezocht moet worden. 
De opties worden besproken in het overleg van 25 april. 
Meinte meldt dat het stukje in de Gemeentebrief een verkeerde indruk heeft gewekt, nl. dat hij helemaal 
zou stoppen. Dat is niet het geval. Meinte wil wel herbevestigd worden als diaken en daarmee ook als 
voorzitter van de diaconie. Maar de taak van voorzitter van de kerkenraad wordt nu echt te veel. Daar zal 
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een andere oplossong voor moeten komen. Agnes past het stukje in de Gemeentebrief aan voor het voor de 
2e keer wordt geplaats. 
Rita treedt af als ouderling, maar blijft wel deel uit maken van groep Nieuwe wegen 
 
8. Mededelingen voorzitter 
Meinte heeft een opzet gemaakt voor de veiling/braderie van 7 oktober. Het doel is om geld in te zamelen 
voor de zonnepanelen. Ook is er nog bemensing nodig. 
 
9. Mededelingen predikant 
Carla meldt dat ze een aantal pastorale bezoeken heeft afgelegd, waarbij ze ook het tekort aan ambtsdragers 
heeft aangestipt. We wachten eventueel resultaat af.  
Het slotfeest van de catechese is eerder dan verwacht, nl. dinsdag 18 april. Annemieke helpt bij de 
organisatie. Kerkenraadsleden zijn ook van harte welkom, graag voor zaterdag 15 april aanmelden. 
 
10.  Rondvraag 
Annemiek: 
- Is het mogelijk de adressenlijst in de cloud te plaatsen? Nee, dit is niet mogelijk vanwege de AVG  
- Bezoeken de wijkmedewerkers alleen ouderen? De kerkenraad heeft hierop een reactie gezonden, deze 

wordt op 11 mei besproken 
- Wordt er nog iets gedaan voor de eindexamenkandidaten? In de week van 8 mei starten de examens. 

Dat zou heel leuk zijn, maar dan moeten we wel weten wie eindexamen doen. Carla vraagt na en Rita 
bespreekt het in de vergadering wijkmedewerkers. Mocht je iemand weten die eindexamen doet, laat 
het dan aan Rita weten. 

 
Rita: 
- Heeft informatie ontvangen van het project Esther van de PG Koudekerk/Rijndijk in de periode van 12 

april tot 19 mei. Agnes plaatst de informatie in de Gemeentebrief. 
 
Jaap:  
- Meldt dat de kerk en de woonhuizen worden geschilderd. Dit zal nog een week of 3 werk in beslag 

nemen. 
 
Agnes: 
- Heeft geconstateerd dat Carla een nieuwe toga nodig heeft. Ze pakt dit samen met Carla op.  

 
11.  Sluiting Rita van Dorp 
Rita sluit de vergadering door voor te gaan in gebed. 
 
 

Jarigen: 80+ 
 

1 mei 
Dhr. P.T. Voets      81 jaar 
 
17 mei  
Mevr. S. Bontenbal – de Gelder   91 jaar 
 
22 mei  
Dhr. E.A. van Soest     80 jaar 
 
Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op deze vermelding, geef dit dan 
door aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl) of aan uw wijkouderling. 
 
Bron: Kerkelijk bureau  
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Kerkelijke stand 
 

Nieuw ingekomen in onze gemeente: 
Mevr. R. Moet 
 
Verhuisd binnen onze gemeente: 
Dhr. M.A. van Zanten en mevr. C. van Zanten-van Leeuwen 
  
Onttrokken aan onze gemeente 
Mevr N.A. van der Vos-Rademaker 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Gedicht 
 

Zie je dat 
die wolk, die lichte, 

daar ging Hij in 
kijk dan, Hij gaat omhoog 

wat zei Hij ook alweer 
moeten we wachten 

zal een belofte 
in vervulling gaan? 

Hoe zal dat zijn 
wanneer je met de Geest 

in plaats van water 
wordt gedoopt 

en dan die kracht die wij 
erdoor ontvangen 
zal die ons helpen 

te vertellen over Hem? 
 

Kijk nou, 
Hij gaat steeds hoger, 

wordt al vager 
weet jij nog wat Hij over 
uiteinden der aarde zei? 

Hoe kunnen we nu zonder Hem... 
oei wat een licht, stil, luister 

Ze zeggen dat Hij ook 
zal komen op een wolk. 

 
Zullen we doen 

zoals Hij ons gezegd heeft 
totdat we met de Geest 

worden gedoopt 
kom laten we dan opgaan 

biddend wachten 
op wat de Vader 

in de Zoon 
ons heeft beloofd. 

 

Christelijk gedicht door Coby Poelman-Duisterwinkel 
Ingebracht door Meinte Vierstra  
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Mantelzorgers kunnen het niet alleen, Aurelia helpt! 
 
Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste levensfase thuis of in een andere 
vertrouwde omgeving door te brengen. Juist met het einde in zicht hebben 
stervende mensen behoefte aan dierbaren om zich heen. 
 
Aurelia is een plaatselijke kerkelijke vrijwilligersorganisatie, die ondersteuning 
biedt aan ernstig, terminaal zieke mensen in de thuissituatie. In een intakegesprek worden de situatie, 
wensen en mogelijkheden met de zieke en naaste doorgesproken. Er wordt bekeken op welke tijden de hulp 
van een vrijwilliger van Aurelia gewenst is. Dat kan één of meerdere dagdelen per week zijn, zowel overdag 
als in de avond. De cliënt en/of familie, kunnen bij ons ondersteunende zorg aanvragen. Daarnaast hebben 
wij ook contact met huisartsen en thuiszorg.  
Aan onze zorg zijn geen kosten verbonden. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar op tel. 06-51445726. 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptzaurelia.nl 
Als sterven dichtbij is, kunnen wij er voor u zijn! 
 
 

Lief en leed 
 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of 
wijkmedewerker.  
 
 

Van de redactie 
 

Redactie:  Jan Pels, tel. 58 83 68 
Karin Jansen, tel. 06 – 55 86 56 20 
Cornèl Hassefras, tel. 58 73 13 

Druk:   Drukwerkteam PGH 
   
Vind ons leuk op facebook.com/PGH Korenaar 
 

Kopij voor het juninummer inleveren tot 25 mei a.s. 
bij de redactie via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
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Bijbelleesrooster mei 2023 
 

Dag en datum Bijbeltekst Onderwerp 
ma 1 Nehemia 9:9-17 Een God van vergeving 
di 2 Nehemia 9:18-28 Uitlevering en redding 
wo 3 Nehemia 9:29-37 Gods geduld 
do 4 Nehemia 10:1-34 Een nieuw verbintenis (1) 
vr 5 Nehemia 10:35-40 Een nieuw verbintenis (2) 
za 6 Psalm 149 Glorie voor Gods getrouwen 
   
zo 7 Nehemia 12:27-43 Grote feestvreugde 
ma 8 Nehemia 12:44-13:3 Orde op zaken 
di 9 Nehemia 13:4-14 Nehemia treedt op 
wo 10 Nehemia 13:15-22 Bescherm de sabbat 
do 11 Nehemia 13:23-31 Buitenlandse vrouwen 
vr 12 Psalm 26 Zonder dwalen 
za 13 Jakobus 1:1-18 Volmaakt en volkomen 
   
zo 14 Jakobus 1:19-27 Kom in actie 
ma 15 Jakobus 2:1-13 Barmhartigheid wint 
di 16 Jakobus 2:14-26 Daden doen ertoe 
wo 17 Psalm 68:1-19 God geeft eenzamen een thuis 
do 18 Hemelvaartsdag Psalm 68:20-36 Tot boven de wolken 
vr 19 Jakobus 3:1-12 Tem je tong 
za 20 Jakobus 3:13-18 Wijsheid van boven 
   
zo 21 Psalm 39 Zie mijn verdriet 
ma 22 Jakobus 4:1-10 Nader tot God 
di 23 Jakobus 4:11-17 Als de Heer het wil 
wo 24 Jakobus 5:1-6 Rampspoed voor rijken 
do 25 Jakobus 5:7-12 Geduldig lijden 
vr 26 Jakobus 5:13-20 Krachtig gebed 
za 27 Psalm 119:1-8 De rechte weg gaan 
   
zo 28 Pinksteren Psalm 119:9-16 Echte vreugde 
ma 29 Spreuken 23:1-11 Vergeet niet wie je voor je hebt 
di 30 Spreuken 23:12-21 Een open oor en geest 
wo 31 Spreuken 23:22-35 Waarheid, inzicht en wijsheid 
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Gegevens Protestantse gemeente 
 
Predikant: ds. C.C.A. Melgers  tel. 0172-589164 e-mail: predikant@pghkorenaar.nl 
 
Kerkenraad:      e-mail: kerkenraaad@pghkorenaar.nl 
Preses: vacature      
Scriba: Agnes Huisman     e-mail: scriba@pghkorenaar.nl 
 
Diaconie:      e-mail: diaconie@pghkorenaar.nl 
Voorzitter: Meinte Vierstra   
Secretaris: Marian Zintel-Zaal   
Penningm: Anneke de Jong - v.d. Willik  
 
Belangrijke rekeningnummers kerkgemeente 
ING-bank:  NL26INGB0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente 
Rabobank:  NL46RABO0325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Diaconie:  NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente 
Missionaire commissie: NL51RABO0325908370 t.n.v. Penningmeester Missionaire commissie Protestantse 
Gemeente 
 
Adres kerkgebouw De Korenaar 
Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp  
 
Kerkdiensten    
09.30 uur: vanaf de eerste zondag van april 
10.00 uur:        vanaf de eerste zondag van november 
 
Viering van het Heilig Avondmaal  
Zie het kerkdienstenrooster aan het begin van Kerkklanken 
 
Bediening Heilige Doop 
Wanneer u de doop verlangt voor uzelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de predikant.  
 
Huwelijksbevestigingen: info via de Scriba 
 
Begrafenissen: info via de Scriba 
Coördinatie overige taken:  Erna Voets en Sandra v/d Haven  
Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel  
 
 


