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Wachten en waken 

‘Blijf hier waken’ (Marcus 14: 34) 
 
Donker en stil als het graf is het op Stille Zaterdag. Zal de stem het 
winnen dat goedheid sterker is dan slechtheid, liefde sterker is dan 
de dood, licht sterker is dan het duister, leven sterker is dan de dood? 
 
We wachten en waken. 
 
Stille Zaterdag, we zitten bij het graf en we wachten en waken.  
Innerlijk bij het graf zitten, gedachten gaan terug naar wat er 
hiervoor gebeurde: wonden die hem werden toegebracht, 
uitjouwen, verraad.  
Gedachten gaan vooruit naar wat hierna komt: aanbreken van de nieuwe dag, ontdekken van het lege graf, 
het onbegrijpelijke van de opstanding, weg die door de dood heen mogelijk blijft. 
 
Terug in de tijd, vooruit in de tijd, onze aandacht is overal, behalve in het hier en nu. Het hier en nu van Stille 
Zaterdag, het hier en nu van bij het graf zitten en wachten en waken is een lastig hier en nu. Het is een 
tussenland, een overgangszone, een grensgebied. Het is niet meer dat en nog niet dat.  
Het is niet weten, het is leegte. Het uit te houden in dit niet meer dit en nog niet dat vraagt veel. 
 
Mijn neiging is te vluchten in het verleden of vooruit te hollen naar de toekomst. Maar dit hier en nu vraagt 
mij om hier te blijven om dit moment, deze periode te doorleven, helemaal. Want dit is de realiteit. Dit is de 
werkelijkheid van mijn leven hier en nu. Dit is de werkelijkheid van een mensenleven. Je voelt je berooft van 
dat wat waarde voor je had. De leegte strekt zich voor je uit, je bent tot stilte gedwongen en je verblijft in 
niet weten. Je hebt geen idee van je weg. Je hebt alleen het nu en het nu van dit moment vraagt erom dat 
wij wachten en waken. 
 
Geen uitweg zien, dat moment is Stille Zaterdag; je weg loopt dood. 
 
Mijn eerste reactie, is dan vaak me vastbijten in het verleden of vooruitvluchten naar de toekomst.  Maar 
misschien is het beter me er eerst maar eens bij neer te leggen. De situatie te doorleven precies zoals het is. 
Misschien is het beter bij het graf te zitten en te wachten en waken. 

 

Kerkklanken Maandblad Protestantse Gemeente 
Hazerswoude 

33e jaargang - nummer 4 – apr. 2023 



 Kerkklanken april 2023, pagina 2 

Ben ik bereid te blijven waar ik ben? Ben ik bereid het uit te houden op deze plek in het hier en nu? Durf ik 
deze situatie geheel te doorleven en durf ik dat te doen in het verteouwen dat deze werkelijkheid zich zal 
ontvouwen? Dat iets wat nu nog in deze situatie verborgen is, zich aan mij zal laten zien? 
 
Wat het is geen idee, dat het er is daarop vertrouwen. En dat het zich aan mij zal laten zien. Wachten en 
waken met een ontvankelijk en open hart. 
 
We gaan op weg, op weg naar Pasen en daarbij mogen wij vertrouwen op licht dat terugkomt, hoop die niet 
sterven wil, vrede die bij ons blijft. 
 
ds Carla Melgers 
 
 

Kerkdienstenrooster 
 
2 april 2023 9.30 uur, Palmzondag o.l.v. ds. C.C.A. Melgers 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Eddie de Jong 
Collecten:  
1e  = PKN Jeugdwerk 
2e  = eigen diaconie 
 
6 april 2023 19.30 uur, Witte Donderdag, viering Heilig Avondmaal, o.l.v. ds. C.C.A. Melgers i.s.m. de 
liturgiecommissie 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten:   
Avondmaalscollecte = stichting Dorcas 
 
7 april 2023 19.30 uur, Goede Vrijdag o.l.v. de liturgiecommissie  
Organist: Herman Verbree 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten: geen 
 
8 april 2023 21.30 uur, Stille Zaterdag o.l.v. de liturgiecommissie 
Organist: geen  
Koster: Alfred Hoogendoorn 
Collecten: geen 
  
9 april 2023 9.30 uur, 1e Paasdag o.l.v. ds. C.C.A. Melgers i.s.m. de liturgiecommissie 
Organist: Piet Boon 
Koster: Eddie de Jong 
Collecten:   
1e = Kerk in Actie 
2e = onderhoudsfonds 
 
16 april 2023 9.30 uur o.l.v. mevr. A. Vermeij uit Boskoop 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten:   
1e = de kerk 
2e = de eigen diaconie 
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23 april 2023 9.30 uur o.l.v. ds. M. Burema uit Leidschendam 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten:   
1e = On Wheels 
2e = het onderhoudsfonds 
 
 
30 april 2023 9.30 uur o.l.v. ds. D. Blokker uit Callantsoog 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
Collecten:  1e = de kerk 
  2e = de eigen diaconie 
 

 
Paasontbijt 

 
Zondag 9 april om 8.30 uur in de Dobber. 
Kosten € 2,50 p.p. kinderen eten gratis mee. 
Feestelijk om Pasen zo gezamenlijk te beginnen, voor het begin van de kerkdienst. 
 
Iedereen is van harte uitgenodigd om op Paasmorgen met elkaar te komen ontbijten in de Korenaar. 
Wij zorgen voor lekkere broodjes, beleg, koffie/thee/sap en natuurlijk een ei. 
 
Opgeven: via de intekenlijst op de meeleeftafel, bij Ellen de Gelder (06–23654409) en 
ellendegelder@kpnmail.nl of Marian Zintel, (06-25496511) en marian.hilbrand@ziggo.nl.  
 
 

Collectedoelen – nader toegelicht 
 
2 april 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN jeugdwerk 
Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de 
PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven 
de jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in. 
Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze 
na over het einde van het kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen Diaconie 
 
6 april, Witte donderdag, Avondmaal 
Avondmaalcollecte, de inzameling van uw gaven is voor stichting Dorcas.  
Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, 
uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen we Jezus Christus. 
Wij werken in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar wij jaarlijks ongeveer een miljoen 
mensen bereiken. We hebben vestigingen in 14 landen die worden geleid door lokale collega’s. Hier 
investeren we in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis 
verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele 
oplossingen voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat we doen staan daadkracht, integriteit en liefde 
centraal. Dorcas investeert in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp 
of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in 
structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Dit doen we door middel van het stimuleren van 
ondernemerschap, zelfredzaamheid en bescherming van mensen in een kwetsbare situatie. 
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Dorcas is een christelijk goed doel die werkt aan verandering op 3 niveaus. We creëren mogelijkheden voor 
mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast 
investeren we in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samen werken aan oplossingen. 
En we bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen. 
 
9 april, 1e Paasdag 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie 
Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Dat 
betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers 
hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn. 
Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren 
zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder alleen!   
 
2e inzameling van uw gaven is voor het Onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
16 april 
1e inzameling van uw gaven is de kerk 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral 
God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. 
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen Diaconie 
 
23 april 
1e inzameling van uw gaven is On wheels 
Stichting On Wheels heeft als missie om kinderen, jongeren en volwassenen met een 
ernstige lichamelijke beperking te ondersteunen. Graag bieden wij deze mensen ook 
eens het ongebonden vakantiegevoel of een onbezorgd dagje uit! Dat maken we 
mogelijk door de verhuur van aangepaste vervoer- en kampeermiddelen, chalets en 
de organisatie van leuke evenementen en activiteiten. 
Stichting on Wheels zet zich al sinds 1997 in voor kinderen, volwassenen en ouderen 
met een (ernstige) beperking, zoals de ziekte van Duchenne. Graag bieden wij deze kinderen en hun 
ouders, maar ook volwassenen of ouderen eens het ongebonden vakantiegevoel of een onbezorgd dagje 
uit! Dat maken we mogelijk door de verhuur van aangepaste vervoer- en kampeermiddelen, chalets en de 
organisatie van leuke activiteiten. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het Onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
30 april 
1e inzameling van uw gaven is de kerk 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en 
vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. 
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen Diaconie 
 
Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen.  
Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? Dat kan. Een gift kunt u overmaken op:  
ING rek.nr. NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie. Onder vermelding van: Gift diaconie of het gewenste 
projectdoel. 
 
Uw diaconie, Omzien naar elkaar! 
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Collecteverantwoording februari 2023 
 
Kerk: 19/02 € 258,21 
  
Onderhoudsfonds: 12/02 € 180,91 
 26/02 € 181,76 
  
Diaconie: 05/02 € 186,66 
 19/02 € 255,12 
 26/02 € 184,66 
 
Kerk in Actie/PKN 
Werelddiaconaat: 05/02 € 195,11 
 
Plaatselijk missionair werk: 12/02 € 180,87 
 
Heilig Avondmaal 
St. mensenkinderen: 05/02 € 292,56 
 
Extra collecte 
Aardbeving Turkije/Syrië: 19/02 € 966,85 
 
 

In memoriam Samuel Windhorst 
 
In de morgen van maandag 13 maart 2023 is Samuel Windhorst, Sam, in vrede heengegaan, na een lang en 
gezegend leven dat begon op 19 april 1927. 
Met zijn vrouw Aaf Smit kreeg hij 5 kinderen. Tijdens de dankdienst voor zijn leven in zijn vertrouwde kerk 
De Korenaar op 20 maart, typeerden zij hun vader als ondeugend, leergierig, ondernemend, liefhebbend, 
avontuurlijk en veerkrachtig. 
 
Sam genoot volop van het leven, van zijn werk, zijn gezin, dat zich uitbreidde met schoonkinderen, 11 
kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen. Hij genoot van vakantie vieren, lekker eten, stamboomonderzoek, 
geschiedenis, maar ook de actualiteit boeide hem zeer. 
Sam zocht en vond nieuw geluk in zijn lieve tweede vrouw Ans. Samen genoten zij van het leven. Ook toen 
zijn gezondheid afnam, kon hij door zijn geloof en veerkracht de volheid van elke dag beleven, steeds weer 
op zoek naar nieuwe mogelijkheden. 
 
De foto op de rouwkaart typeert hem ten volle: deze is genomen tijdens de viering van zijn 95e verjaardag. 
Met een open, heldere blik, begroet hij een oude vriendin.  
Ja, Sam telde zijn dagen.  
 
Tijdens de dankdienst voor zijn leven lazen we woorden uit Psalm 90 
12 Leer ons zo onze dagen te tellen  
dat wijsheid ons hart vervult.  
 
Sam telde in dankbaarheid zijn dagen, in ontvankelijkheid voor God. De woorden die hij op zijn rouwkaart 
wilde, getuigen daarvan: 
‘’Je zult niet sterven, zegt Hij. Je zult leven. Dat je ooit was, is een aards gegeven. Dat je er zal zijn, staat in 
Gods hand geschreven’’ 
Die God is voor ons een toevlucht van geslacht op geslacht. 
 
Sam Windhorst, kind van God, geborgen is hij bij zijn Schepper. 
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The Passion 
 
The Passion is een muzikale vertelling over het lijden en sterven van Jezus. Dit jaar 
vanuit de haven van Harlingen. Te ver om het live bij te wonen? 
In de Korenaar kun je samen met anderen naar de uitzending kijken. Het live 
evenement wordt op een groot scherm geprojecteerd. Vanaf 20.15 uur ben je 
welkom, de uitzending begint om 20.30 uur. Na afloop kun je nog even blijven om 
al dan niet met een drankje, wat na te praten. 
 
WAT:   The Passion kijken 
WIE:   U en jij (en je vrienden) 
WAAR:   De Korenaar (Dorpsstraat 183 Hazerswoude dorp)              
WANNEER:  Donderdag 6 april 
TIJD:   20.30 uur 
 
 

Peuter- en kleuterdienst 
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Bedankt 
 
Heel hartelijk dank voor de bloemen die ik zondag 26 februari mocht ontvangen. 
Ik heb er maar liefst een paar weken van kunnen genieten. 
 
Ina Poot  
 
 

Kort verslag Kerkenraadsvergadering 13 maart 2023 
 
Aanwezig:   Marianne Bol, Annette van den Bosch, Mieke 

den Haan, Trudy den Haan, Annemieke 
Hoogendoorn, Agnes Huisman, Anneke de 
Jong, Jaap Kraaij, ds. Carla Melgers, Meinte 
Vierstra 

Afwezig met bericht:  Rita van Dorp  
    
    
1. Welkom voorzitter en opening door Meinte  
Meinte ontsteekt de kaars en opent met “Het zevenstemmengebed” uit het boekje ‘U die voor mij uitgaat’. 
 
2. Bezinning – Carla 
Uit het zevenstemmengebed blijven drie woorden hangen: kwade krachten – vertrouwen – licht. We kijken 
naar een afbeelding van een schilderij van de joodse Marc Chagall. De meeste schilderijen over Goede Vrijdag 
zijn donker, zwaar van kleur, Chagall maakt het beeld kleurrijker en lichter. We praten naar aanleiding van 
deze afbeelding over wat ons raakt in deze afbeelding. 

 
3. Verslag overleg kerkenraad 13 februari 2023- actielijst- mutaties  
Het orgel is goed te bespelen, maar lekt nog wel ergens lucht. Dat heeft niets te maken met wel of niet 
verwarmen van de kerkzaal, maar meer met de leeftijd van het orgel (zo’n 200 jaar). Er komt nog een 
vakspecialist om hier een oplossing voor te zoeken. Het advies blijft om tijdens de preek het orgel uit zetten. 
Onlangs werd het orgelspel in de uitzending abrupt afgebroken terwijl er nog gespeeld werd. Jammer voor 
de thuiskijkers. Agnes vraagt de beameraars de verbinding in stand te laten zo lang er nog gespeeld wordt. 
 
4. Uit de Commissies  
4.1 Missionaire Commissie (Mieke den Haan)   
De Bijbel Vakantie Club is een groot succes geweest. Zowel in de Korenaar en de Regenboog waren heel veel 
kinderen aanwezig.  
De paasbroodjesactie loopt. 
 
4.2 Diaconie (Meinte Vierstra) 
De opkomst tijdens de Warmtekamers is verwaarloosbaar geweest, maar de mensen die er waren hebben 
het heel fijn gevonden en hebben goed contact met elkaar gehad. Mogelijk wordt de Warmtekamer aan het 
eind van het jaar of volgend voorjaar nog eens herhaald. 
 
4.3 College van Kerkrentmeesters (Trudy den Haan) 
Ontwikkeling aanschaf zonnepanelen: naar nu blijkt moet de kerk wel de BTW betalen voor de aanschaf van 
de zonnepanelen, eerder leek dit niet het geval. Ook is aangeraden een andere omvormer aan te schaffen 
(het effect hiervan is dat niet alle panelen uitgaan als een van de panelen in de schaduw terecht komt). 
De kerkenraad gaat akkoord met de aanschaf ondanks de verhoogde kosten, tenzij het college van 
kerkrentmeesters afwijzend adviseert. 
 
4.4 Liturgiecommissie (Marianne Bol) 
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De liturgiecommissie heeft de diensten voor Goede Vrijdag en Stille zaterdag zo goed als klaar.  
 
4.5 Pastoraat (wijkouderlingen/ Marianne) 
Een aantal pastorale zaken wordt besproken. 
Nu de Corona-maatregelen niet meer van kracht zijn, rijst de vraag hoe om te gaan met het handen schudden 
na de dienst. We maken hierover afspraken. 
 
4.6 Groep Nieuwe Wegen (Annette/Rita/Agnes) 
Gezien de volle agenda van deze vergadering wordt verwezen naar de bijgevoegde verslagen. Er zijn geen 
opmerkingen. 
 
5. Evaluatie oppas / kindernevendienst 
Anne, Guido, Lavina en Sharon sluiten aan. De samenvoeging van de oppas en de kindernevendienst is nu 
een aantal maanden van kracht. We bespreken de ervaringen tot nu toe. Op de vraag wat er nodig is, blijkt 
vooral steun en hulp vanuit de gemeente. Als er meer mensen misschien maar een keer per jaar een dienst 
willen draaien, wordt het al minder ingewikkeld. 
We spreken af: 

- De Korenaar app wordt meer ingezet voor de medewerkers van de oppas en de kindernevendienst, 
zodat er snel contact met elkaar kan worden gezocht. 

- Anneke en Annette bieden aan om mee te draaien als reserve voor de kindernevendienst. 
- De kerkenraad zet zich nog meer in om mensen te vinden die (af en toe) een dienst willen draaien. 
- Anne plaatst opnieuw een oproep voor de Gemeentebrief. 

 
6. Afsluitende dienst BVC 
Dit jaar ging in de Korenaar de communicatie over de afsluitende dienst van de BVC niet goed; de dienst is 
daarom bij de Hervormde Gemeente gehouden. Volgend jaar zal Carla in de dienst na de BVC (25 februari 
2024) aandacht besteden aan de BVC. 
 
7. Voortgang wijkmedewerkers 
Tijdens de bijeenkomst van de wijkmedewerkers is besloten de naam van de groep te wijzigen. De 
wijkmedewerkers willen ook de indeling op wijkniveau loslaten en de werkzaamheden anders verdelen. Een 
naamswijziging is een besluit van de kerkenraad. De kerkenraad stelt voor de naam van de groep (voorheen 
wijkmedewerkers) te wijzigen in Bezoekteam De Korenaar. Dit wordt aan de voorzitter van de groep 
gecommuniceerd.  
 
8. Pauze 

9.  Jubileum 150 jaar Gereformeerde kerk in Hazerswoude-Dorp 
Dit jaar bestaat de Gereformeerde kerk in Hazerswoude-Dorp 150 jaar. Desgevraagd besluiten we er 
aandacht aan te besteden: 

- Tijdens de veiling op 7 oktober (i.p.v. in mei, zie punt 11) 
- In de dienst van 1 oktober, Carla gaat dan voor in een gezamenlijke dienst met Koudekerk in de 

Ontmoetingskerk 
Meinte vraagt hulp in de gemeente om hem te helpen met de organisatie en vraagt Piet Bos iets over de 
historie te vertellen. 
 
10. Kijken van de Passion na de dienst op Witte donderdag 
De praktische kanten van deze bijeenkomst zijn zo goed als geregeld.  
 
11. Mededelingen voorzitter 
Meinte meldt dat de veiling om organisatorische redenen wordt verplaatst van mei naar oktober (tijdgebrek 
en vergunning). Het doel van de veiling zal een bijdrage voor de zonnepanelen zijn.  
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12. Mededelingen predikant 
Geen. 
 
13.  Rondvraag 
Anneke meldt dat ze een probleem heeft met de Robeco rekening van de diaconie. Dit wordt een frustrerend 
en eindeloos verhaal. Meinte gaat proberen het op te lossen. 
Annemieke vraagt of de gele sticker van de banken af mogen, nu de Corona maatregelen zijn afgeschaft. Dat 
kan, maar moet wel met beleid (föhnen) worden gedaan om beschadiging van de lak te voorkomen. 
Trudy vraagt naar de aftredende ambtsdragers. Staat geagendeerd voor de volgende kerkenraadvergadering. 
De benoeming van de kascontrolecommissie is bijna rond.  
Het scribaat is vanaf 23 maart een week onbezet (Agnes gaat mee naar Israël). Er wordt een 
afwezigheidsmelding geplaatst op de mail waarin naar de kerkenraad wordt verwezen. 
 
14.   Sluiting Annette van den Bosch 
Annette sluit de avond met een gebed van Koen Wessels van de PKN. 
 
 

Jarigen: 80+ 
 

5 april 
Mevr. E.J. de Gelder-Slappendel  84 jaar 
 
7 april 
Dhr. J. de Ruiter    91 jaar 
 
9 april 
Mevr. B. Matze-de Peinder   88 jaar 
 
12 april  
Dhr. A.P. Bos     82 jaar 
 
28 april 
Dhr. J.J. Hoogendoorn    89 jaar 
 
1 mei 
Dhr. P.T. Voets     81 jaar 
 
Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op deze vermelding, geef dit dan 
door aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl) of aan uw wijkouderling. 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Kerkelijke stand 
 

Overleden: 
Op 13 maart 2023, de heer S. Windhorst, in de leeftijd van 95 jaar.  
Op 18 maart 2023, mevrouw E. van `t Wout-Bregman, in de leeftijd van 78 jaar. 
  
Geboren: 
Op 9 maart 2023 Esmée Elisabeth Johanna Korteland, dochter van Ruben en Monique. 
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Verhuisd binnen onze gemeente: 
Mevrouw H.M. van Dijke-Slappendel. 
 
Bron: Kerkelijk bureau 
 
 

Mantelzorgers kunnen het niet alleen, Aurelia helpt! 
 
Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste levensfase thuis of in een andere 
vertrouwde omgeving door te brengen. Juist met het einde in zicht hebben 
stervende mensen behoefte aan dierbaren om zich heen. 
 
Aurelia is een plaatselijke kerkelijke vrijwilligersorganisatie, die ondersteuning 
biedt aan ernstig, terminaal zieke mensen in de thuissituatie. In een intakegesprek worden de situatie, 
wensen en mogelijkheden met de zieke en naaste doorgesproken. Er wordt bekeken op welke tijden de hulp 
van een vrijwilliger van Aurelia gewenst is. Dat kan één of meerdere dagdelen per week zijn, zowel overdag 
als in de avond. De cliënt en/of familie, kunnen bij ons ondersteunende zorg aanvragen. Daarnaast hebben 
wij ook contact met huisartsen en thuiszorg.  
Aan onze zorg zijn geen kosten verbonden. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar op tel. 06-51445726. 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptzaurelia.nl 
Als sterven dichtbij is, kunnen wij er voor u zijn! 
 
 

Lief en leed 
 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of 
wijkmedewerker.  
 
 

Van de redactie 
 

Redactie:  Jan Pels, tel. 58 83 68 
Karin Jansen, tel. 06 – 55 86 56 20 
Cornèl Hassefras, tel. 58 73 13 

Druk:   Drukwerkteam PGH 
   
Vind ons leuk op facebook.com/PGH Korenaar 
 

Kopij voor het meinummer inleveren tot 27 april a.s. 
bij de redactie via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
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Bijbelleesrooster april 2023 
 

Dag en datum Bijbeltekst Onderwerp 
za 1 Numeri 27:12-23 Jozua wordt leider 
   
zo 2 (Palmzondag) Matteüs 21:1-9 Je koning komt eraan 
ma 3 Matteüs 21:10-17 Jezus in de tempel 
di 4 Psalm 120 Bevrijd mijn ziel 
wo 5 Matteüs 26:1-16 Gezalfd met olie 
do 6 (Witte Donderdag) Matteüs 26:17-75 Uitgeleverd en verloochend 
vr 7 (Goede Vrijdag) Matteüs 27:1-56 Beschuldigd en gekruisigd 
za 8 (Stille Zaterdag) Matteüs 27:57-66 De achterblijvers 
   
zo 9 (Eerste Paasdag) Matteüs 28:1-15 Hij is niet hier 
ma 10 Matteüs 28:16-20 Ga op weg 
di 11 Psalm 139:1-12 U kent mij 
wo 12 Psalm 139:13-24 Wonderbaarlijk gemaakt 
do 13 Nehemia 1:1-11 Een nederig gebed 
vr 14 Nehemia 2:1-10 Een verzoek aan de koning 
za 15 Nehemia 2:11-20 Op zoek naar medestanders 
   
zo 16 Nehemia 3:1-10 Aan de slag 
ma 17 Nehemia 3:11-21 Samenwerken loont 
di 18 Nehemia 3:22-32 Een bont gezelschap 
wo 19 Nehemia 3:33–4:8 Verdedig Gods werk 
do 20 Nehemia 4:9-17 Op je hoede 
vr 21 Nehemia 5:1-13 Klachten en verwijten 
za 22 Nehemia 5:14-19 Onbaatzuchtig 
   
zo 23 Psalm 23 Het ontbreekt mij aan niets 
ma 24 Nehemia 6:1-9 Valse voorwendselen 
di 25 Nehemia 6:10-19 Bangmakerij 
wo 26 Nehemia 7:1-7a(-60) Teruggekeerde ballingen 
do 27 Nehemia 7:61-72a Tijd om te vestigen 
vr 28 Nehemia 7:72b–8:12 Voorlezing van de wet 
za 29 Nehemia 8:13-18 Loofhuttenfeest 
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Gegevens Protestantse gemeente 
 
Predikant: ds. C.C.A. Melgers  tel. 0172-589164 e-mail: predikant@pghkorenaar.nl 
 
Kerkenraad:      e-mail: kerkenraaad@pghkorenaar.nl 
Preses: vacature      
Scriba: Agnes Huisman     e-mail: scriba@pghkorenaar.nl 
 
Diaconie:      e-mail: diaconie@pghkorenaar.nl 
Voorzitter: Meinte Vierstra   
Secretaris: Marian Zintel-Zaal   
Penningm: Anneke de Jong - v.d. Willik  
 
Belangrijke rekeningnummers kerkgemeente 
ING-bank:  NL26INGB0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente 
Rabobank:  NL46RABO0325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Diaconie:  NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente 
Missionaire commissie: NL51RABO0325908370 t.n.v. Penningmeester Missionaire commissie Protestantse 
Gemeente 
 
Adres kerkgebouw De Korenaar 
Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp  
 
Kerkdiensten    
09.30 uur: vanaf de eerste zondag van april 
10.00 uur:        vanaf de eerste zondag van november 
 
Viering van het Heilig Avondmaal  
Zie het kerkdienstenrooster aan het begin van Kerkklanken 
 
Bediening Heilige Doop 
Wanneer u de doop verlangt voor uzelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de predikant.  
 
Huwelijksbevestigingen: info via de Scriba 
 
Begrafenissen: info via de Scriba 
Coördinatie overige taken:  Erna Voets en Sandra v/d Haven  
Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel  
 
 


