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Orde van dienst 
Zondag 9 april 2023 

PASEN 
Ik ben de Opstanding en het 
Leven (Joh. 11:25 en 20:1-10) 

 
M.m.v. het koperensemble o.l.v. 
Luuk van de Beld 
 
Lied voor de dienst: Daar juicht 
een toon, daar klinkt een stem. 
Stilte 
Intochtslied Gezang 221 
Bemoediging en groet 
Klein gloria  
Liturgisch bloemstuk 
Koperensemble…. 
Kyriegebed afgewisseld met 
zingen 301C 
Glorialied 624 (Christus onze 
Heer verrees) 
Zondagsgebed 
Gesprek met de kinderen 
Samenzang ‘’Weet je dat de 
lente komt’’ 
Schriftlezing Johannes 11:25  
Samenzang lied 650: 2, 3 en 4 
Schriftlezing Johannes 20: 1-18 
Samenzang Gezang 217 
Samenzang lied 632 
Verkondiging 
Samenzang lied 642 
(afwisselend gezongen door 
gemeenteleden die links en 
rechts zitten zodat we het elkaar 
toezingen) 
Dienst van de gebeden 
Inzameling van de gaven 
Slotlied: U zij de glorie 
Uitzending en zegen 
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Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant.  
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact 
opnemen met een kerkenraadslid (predikant is ook lid van de 
kerkenraad) of een wijkmedewerker. Maandag overdag en 
donderdag is onze predikant vrij. Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-
589164. E-mail: predikant@pghkorenaar.nl 
 

Vandaag zondag 9 april, Paasmorgen  

gaat ds. Carla Melgers voor in de dienst, die door de 
liturgiecommissie is voorbereid. De organist is Rudo Slappendel, 
Eddie de Jong is koster. Ouderling van dienst is Agnes Huisman, 
Anneke de Jong is diaken van dienst. De schriftlezing wordt 
verzorgd door Willem de Beus. Lavinia er is voor de KND, en Janine 
Zaal bij de oppas. 
Vandaag wordt de koffie verzorgd door Arend en Anneke van 
Zanten. 
 
De collecten zijn bestemd voor: 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in Actie 
Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken 
veel inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en 
ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en 
vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en 
ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke 
gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij 
ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én 
oud wat minder alleen!   
2e inzameling van uw gaven is voor het Onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor 
de gebouwen.  Helpt u mee? 
 

Volgende week zondag, 16 april,  
gaat mevrouw A. Vermeij uit Boskoop voor in de dienst. Jos Qualm 
bespeelt het orgel. De koster is Hilbrand Zintel. Annie Hassefras 
verzorgt de schriftlezing. Ouderling van dienst is Trudy den Haan, 
Mieke den Haan is diaken van dienst. 
De collecten zijn bestemd voor de kerk en de eigen diaconie. 
De koffie wordt verzorgd door Francien van Zanten en Joke 
Roeloffs 
 

De bloemen  
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Janny Bos-Tazelaar. Ze worden gebracht 
door Anneke de Jong. 

 

 

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl  
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn! 
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Uit de kerkenraad 
Beste gemeenteleden, 
Na het aftreden van Christiaan Knibbe als ambtsdrager en als voorzitter van de kerkenraad heeft Meinte 
Vierstra deze taak, als vervangend voorzitter, tijdelijk op zich genomen, waar we als kerkenraad bijzonder 
dankbaar voor zijn! 
Hierbij zijn twee zaken opvallend te noemen: deze taak heeft Meinte tijdelijk op zich genomen, naast al het 
werk dat hij al doet als voorzitter van de diaconie. Dat betekent voor hem een dubbele taak, naast een 
overvolle werkweek.  
Meinte zal dit jaar aftreden als ambtsdrager. De kerkenraad gunt hem na een lange periode van dubbele 
inzet zijn zeer welverdiende rust. Het gevolg daarvan is wel dat vanaf het nieuwe kerkelijk seizoen de 
kerkenraad geen voorzitter meer heeft. Een bijzonder onwenselijke situatie! 
 
Er is al vaker een oproep gedaan om iemand te vinden om deze taak op zich te nemen. Dat heeft tot nu toe 
nog niet geleid tot een positief resultaat. Iedereen heeft daarvoor zijn of haar redenen die ook zeker 
verdedigbaar zijn, maar als iedereen NEE blijft zeggen komt het bestaansrecht van de kerkenraad en 
daarmee het dagelijks bestuur van de kerk in gevaar.  
Het ambt aller gelovigen gaat ons allen aan en vraagt van ieder van ons een bijdrage te leveren. Vaak is 
dan het antwoord: geen tijd – daar ben ik niet geschikt voor – te zwaar. Allemaal legitiem, maar als 
niemand het wil doen, wat dan?! 
Daarom vragen we u als moderamen en kerkenraad uw/jouw twijfels opzij te zetten en deze betekenisvolle 
taak op u/je te nemen. We zien uw/jouw aanmelding met belangstelling tegemoet! 
 
Het moderamen en de kerkenraad 

 
 

Filmavond 

Vrijdagavond 14 april 2023 om 20.00 u Filmavond in de Korenaar.  
Left Luggage (= de verloren bagage; Nederlandse titel: Twee 

koffers) is een film uit 1997 die je confronteert met de levenswijze 
van de Antwerpse joden. Het verhaal speelt zich in 1972 af maar 
het kon zich net zo goed vandaag afspelen. Het enige verschil met 
vandaag is dat er in 1972 nog veel jonge en gezonde overlevenden 
van de concentratiekampen van de tweede Wereldoorlog waren. 
Een inlevingsoefening De film is een inlevingsoefening en vraagt je 
om je vooroordelen opzij te zetten. Je wordt geconfronteerd met 
een totaal andere godsdienst, levenswijze, cultuur en je mag die 
best onaantrekkelijk vinden en je kan er zelfs heel wat kritiek op 
hebben. Toch vraagt de film wat bereidheid om een levensverhaal 
te volgen van mensen die je misschien wel niet als vriend zou willen 
hebben maar voor wie je toch respect moet opbrengen. Als je 
tussen die mensen zou leven of als je bij die mensen zou werken 
(zoals Chaja, de hoofdpersoon van de film) dan zou je je moeten 
inspannen om niet racistisch te handelen of om die mensen niet te 
discrimineren. De film vraagt je om je in te leven in de wereld van 
enkele Antwerpse joden en om te proberen te begrijpen waarom ze 
zo zijn. Begrijpen wil niet zeggen: goedkeuren, wél: geen 
vooroordelen, niet discrimineren!  
 

In de film komt het oorlogsverleden van de vader van Chaja aan bod, maar ook de spanningen tussen de 
verschillende stromingen binnen de joodse gemeenschap van de jaren zestig. Het conflict tussen Chaja en 
de familie is niet alleen een persoonlijk conflict, het is ook een botsing tussen het liberale en het orthodoxe 
jodendom. Krabbé speelt zelf een van de hoofdrollen, waarvoor hij Jiddisch heeft moeten leren. 

De koffie staat klaar om 19.30 uur.  Voor € 5,00 p.p. heeft u een gezellige en fijne filmavond. We hopen 

weer op veel bezoekers. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar, onder het genot van een drankje, na 
te praten over de film of gezellig bij te praten. 


