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Orde van dienst 
Zondag 16 april 2023 

Thema: “niet zien en toch 
geloven” 

 
Lied voor de dienst: Lied 8b: 1,2 
en 3 
Welkom 
Bemoediging en groet 
Drempelgebed 
Samenzang: lied 8b: 4, 5 
Kyriegebed 
Samenzang: Lied 226: 1,2 en 3 
Gebed 
Als er kinderen zijn: moment 
met de kinderen, kinderlied 
Schriftlezing Johannes 20:19-31  
Samenzang lied 169 op melodie 
gezang 303 
Overdenking 
Samenzang: Gezang 487: 1,2 en 
3 
Gebeden ; stil gebed ; Onze 
Vader 
Collecte 
Slotlied: lied 624: 1 en 3 
Uitzending en zegen 

Samenzang: lied 624: 4, 5 
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Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant.  
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact 
opnemen met een kerkenraadslid (predikant is ook lid van de 
kerkenraad) of een wijkmedewerker. Maandag overdag en 
donderdag is onze predikant vrij. Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-
589164. E-mail: predikant@pghkorenaar.nl 
 

Deze week, zondag 16 april, gaat mevrouw A. Vermeij uit 

Boskoop voor in de dienst. Jos Qualm bespeelt het orgel. De koster 
is Hilbrand Zintel. Annie Hassefras verzorgt de schriftlezing. 
Ouderling van dienst is Marianne Bol, Mieke den Haan is diaken 
van dienst. De koffie wordt verzorgd door Francien van Zanten en 
Marian Zintel. 
De collecten zijn bestemd voor: 
 
1e inzameling van uw gaven is de kerk 

 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om 
elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van 
gebed en bezinning. 
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen Diaconie 
 

Volgende week zondag, 23 april, gaat ds. M. Burema uit Leidschendam voor in de dienst. De organist 

is Herman Verbree. Aad van Zanten is de koster. De lector is Marianne Bol. Ouderling van dienst is Trudy 
den Haan, Meinte Vierstra is diaken van dienst. 
De collecten zijn bestemd voor de Stichting “On wheels” en het onderhoudsfonds. 
De koffie wordt verzorgd door Nel Schupper en Monique Houwing. 
 

De bloemen  
De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Jeanette Helmus. Het was 2 april een jaar 
geleden dat haar man Frank is overleden. Daarom een blijk van meeleven in de vorm van de bloemen. 
We wensen Jeanette veel sterkte. De bloemen worden gebracht door Meinte Vierstra. 

 

Spaardoosjes en Paasbroodjes 
Spaardoosjes en Paasbroodjes Opbrengst. 
De spaardoosjes zijn vorige week zondag weer goed gevuld in ontvangst genomen! Totale 
opbrengst van de actie is € 992,45 voor Kerk in Actie in Burkina Faso. Mocht u nog een 
spaardoosje hebben staan kan deze uiteraard nog ingeleverd worden bij de missionaire 
commissie! Mocht u nog willen overmaken kan dat op NL51RABO0325908370. Heel erg bedankt 
voor de steun! 
 

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl  
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn! 
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Ook de Paasbroodjes zijn weer goed verkocht. In totaal zijn er 252 broodjes verkocht en heeft de 
actie in totaal € 1.067,00 opgebracht. Een mooi bedrag voor Kerk in Actie in Burkina Faso! 
Bedankt allemaal voor de steun en inzet! 
Groeten! De Missionaire Commissie 
 
Vanuit de gemeente: 
Ik was blij verrast met de mooie bloemen van de Korenaar. Hierdoor voel ik, mede, de verbondenheid met 
de gemeente. Heel hartelijk dank daarvoor. 
Hierbij de hartelijke groeten van Ali Slappendel. 
 
Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor de kaarten die naar mij zijn gestuurd. 
Met hartelijke groeten Hannie van Tol. 
 
Lieve mensen van “ de Korenaar “ gemeente, wij willen jullie bedanken voor het warme medeleven dat wij 
in deze moeilijke weken, rond het ziekbed en overlijden van onze zoon John, van jullie hebben ontvangen. 
Het geeft ons troost, door het verdriet heen. 
Op dinsdag 4 april hebben wij in een heel persoonlijke dankdienst, waarin John en Yolanda met hun 
dochters, alles goed besproken en voorbereid hadden, een dankdienst voor zijn leven gehouden, 
lofliederen gezongen, dat kon, want John zelf heeft meermalen uitgesproken dat hij wist waar hij heen ging 
en op de kaart stond dan ook: “Going Home”. 
Daarna hebben wij zijn lichaam aan de natuur terug gegeven en achter gelaten in “De Koningsakker” een 
mooie naam voor een prachtige rustgevende plaats. De zon scheen uitbundig en in die warme stralen 
hebben wij God’s liefdevolle nabijheid ervaren. De woorden kwamen in mij boven van lied 463 vers 4. 
Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis ( verdriet) 
neem van ons hart de vrees, de lust 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe groot uw liefde is. 
 
Wij bidden dat wij dit geloof en vertrouwen mogen houden. 
 
Van Cor en Irene Ooms. 
 

Eerste ontmoeting Korenaargroep ‘One’ 
De eerste ‘One-(koffie)ontmoeting’ is gepland op woensdagavond 19 april a.s. 20.00-21.30h, bij 
Carla en Ben, Breitnerlaan 15. Momenteel hebben al ongeveer 15 personen hun interesse in ‘One’ 
getoond. Voel je óók welkom om deze eerste avond aanwezig te zijn bij ‘One’. Spreek ons na de 
dienst even aan, stuur een berichtje naar carlakalisvaart2391@gmail.com of bel 0172 587434. 
Wellicht tot ‘One’. 
Carla en Ben 
 
Rectificatie / oproep voorzitter kerkenraad 
 
Beste gemeenteleden, 
Het bericht in de Gemeentebrief van 9 april heeft een onjuiste indruk achtergelaten.  
Hierbij het bericht met de juiste inhoud – oproep voorzitter kerkenraad: 
 
Na het aftreden van Christiaan Knibbe als ambtsdrager en als voorzitter van de kerkenraad heeft Meinte 
Vierstra deze taak, als vervangend voorzitter, tijdelijk op zich genomen, waar we als kerkenraad bijzonder 
dankbaar voor zijn! 
 
Hierbij zijn twee zaken opvallend te noemen: deze taak heeft Meinte tijdelijk op zich genomen, naast al het 
werk dat hij al doet als voorzitter van de diaconie. Dat betekent voor hem een dubbele taak, naast een 
overvolle werkweek.  
Meinte zal dit jaar aftreden als ambtsdrager, maar zal worden herbevestigd als diaken / voorzitter diaconie. 
Nog langer deze twee taken vervullen is niet wenselijk. Daarom gunt de kerkenraad hem na een lange 
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periode van dubbele inzet zijn zeer welverdiende rust door hem van zijn taak als vervangend voorzitter van 
de kerkenraad te ontlasten. Het gevolg daarvan is wel dat vanaf het nieuwe kerkelijk seizoen de 
kerkenraad geen voorzitter meer heeft. Een bijzonder onwenselijke situatie! 
 
Er is al vaker een oproep gedaan om iemand te vinden om deze taak op zich te nemen. Dat heeft tot nu toe 
nog niet geleid tot een positief resultaat. Iedereen heeft daarvoor zijn of haar redenen die ook zeker 
verdedigbaar zijn, maar als iedereen NEE blijft zeggen komt het bestaansrecht van de kerkenraad en 
daarmee het dagelijks bestuur van de kerk in gevaar.  
 
Het ambt aller gelovigen gaat ons allen aan en vraagt van ieder van ons een bijdrage te leveren. Vaak is 
dan het antwoord: geen tijd – daar ben ik niet geschikt voor – te zwaar. Allemaal legitiem, maar als 
niemand het wil doen, wat dan?! 
 
Daarom vragen we u als moderamen en kerkenraad uw/jouw twijfels opzij te zetten en deze betekenisvolle 
taak op u/je te nemen. We zien uw/jouw aanmelding met belangstelling tegemoet! 
 
Het moderamen en de kerkenraad 
 
 

Bericht vanuit:  
 
 

Nieuw project over Ester 

Tussen 12 april en 9 mei vraagt de Protestantse Gemeente van Koudekerk a/d Rijn en 
Hazerswoude-Rijndijk aandacht voor het Bijbelboek Ester. Het verhaal van Ester gaat over 
hardnekkige vooroordelen tegen vreemdelingen. 

 

Vreemdelingenhaat 
Helaas bestaat het nog steeds: vreemdelingenhaat. In complottheorieën zijn Joden soms opnieuw 
de zondebok. De Protestantse Gemeente kiest er bewust voor om het Ester-project te laten 

plaatsvinden in de periode rond 4 en 5 mei. 

  

Activiteiten voor jong en oud 

Het verhaal van Ester staat centraal in drie kerkdiensten. In de dienst op zondag 7 mei klinken 
liederen uit de musical Ester. En er is een thema-avond over ‘Jodendom en antisemitisme in 
Nederland’. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd presenteren we een gloednieuwe voorstelling 

over Ester. 
Het project sluiten we af op 9 mei met een feestelijke avond met klezmermuziek en Joodse 

hapjes. 
In “De Vrije Pers” vindt u het volledige programma van het Ester-project. 

In de week van 6 april zat “De vrije pers” bij de Groene Hart Koerier. 

Via de link is deze ook digitaal te lezen. 20230410 Project Ester – De vrije pers 


