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Samuel Windhorst
Ik weet mij een kind van God

Gehuwd geweest met Aa�e Sophia Smit †

Hazerswoude 19 april 1927 – Bennebroek 13 maart 2023

Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen, nemen wij 
afscheid van mijn lieve man, onze levenslustige

(schoon)vader, opa Sam en overgrootvader

Ans Millenaar

Elly en André 
Laura en Gerco, Trevor en Olav | Judith en Vincent, Pilou en Fride

Marthe en Tom, Tobias en Jacob

Piet en Wilma 
Eva en Bas, Mare, Jula en Ebe | Dafna en Richard, Lize en Rosa

Wouter

Anja en Kees 

Wilma en Harry 
Rens | Daan

Margreet en Peterpaul 
Hannah | Sarah en Koen | Jonas

Je zult niet sterven, zegt Hij,
Je zult leven
Dat je er ooit was
Is een aards gegeven
Dat je er zal zijn
Staat in Gods hand geschreven

Op 20 maart om 13.00 uur vindt de dankdienst voor zijn leven 
plaats in De Korenaar, Dorpsstraat 183 te Hazerswoude.  
Deze is ook thuis te volgen via kerkomroep.nl/#/kerken/10080 

Aansluitend brengen we Sam naar zijn laatste rustplaats op de 
Algemene Begraafplaats. Na afloop is er gelegenheid om de 
familie te condoleren in de ontmoetingsruimte van de kerk.

Onze speciale dank gaat uit naar alle medewerkers van de  dialyseafdeling 
van het Spaarne Gasthuis voor hun liefdevolle en betrokken zorg. 

Correspondentieadres: Van Ittersumlaan 6, 2121 br  Bennebroek




