Jan



De Tuin

De bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen

en ied’reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen

we zien ze vallen naar de grond
en dan opnieuw weer groeien

z0 heeft de aarde ons geleerd

dat al wat sterft zal bloeien

Na een blijmoedig en dankbaar leven, vol liefde voor anderen, hebben
wij afscheid moeten nemen van mijn allerliefste man, onze vader,
schoonvader, trotse opa en overgroot opa

Jan van ’t Wout

* Hazerswoude-Dorp, T Koudekerk aan den Rijn,
29 april 1939 25 februari 2022
Bep
Elly en Fred
Mark en Naomi
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Desiree

Verzorgingshuis Rhijndael

t.a.v. Mevr. B. van ’t Wout - Bregman
Appartement 18

Europasingel 2

2396 EM Koudekerk aan den Rijn

Er is gelegenheid tot condoleren en een laatste groet te brengen aan Jan
op vrijdag 4 maart van 10.00 uur tot 10.45 uur in de PKN de Korenaar,
Dorpsstraat 183 in Hazerswoude-Dorp. Aansluitend zal de afscheidsdienst
om 11.00 uur plaatsvinden.

Na de dienst gaan we Jan begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de
Algemene begraafplaats, Provincialeweg 2 in Hazerswoude-Dorp.

Na de begrafenis vinden wij het fijn u te ontmoeten in bovengenoemde kerk.

U kunt ook de dienst volgen via livestream: krameruitvaartzorg.nl/janvantwout



