


Vrees niet, want ik ben met u.
Jes. 41, vers 10

Geheel onverwacht nemen wij afscheid van mijn lieve, zorgzame maatje, 
onze lieve vader, schoonvader en trotse opa

Willem Rademaker
- Wim - 

	 9 september 1947	 18 april 2021

Gerry in liefdevolle herinnering
	

	 Trudi

	 Lisette en Johan, Femke, Willemijn

	 Suzanne en Ron, Fleur, Julia

	 Manon en Edwin, Borre, Senne

	 Pascal en Marion, Benthe, Jitze

	 Stephan en Isabelle, Lucca, Camilo

Wim is thuis waar we als gezin met hem samen willen zijn.

De letters van je naam staan in ons hart geschreven. 
Wij dragen je met ons mee voor altijd in ons leven.

Jan Lievenslaan 19
2391 GW  Hazerswoude-Dorp

Zaterdag 24 april is er van 10.30 tot 12.00 uur gelegenheid de familie te condoleren in 
‘De Korenaar’, Dorpsstraat 183 in Hazerswoude-Dorp.

Om 13.00 uur vindt de afscheidsdienst plaats in bovengenoemde kerk. 
U kunt deze met ons meebeleven via de kerkomroep: 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10080 

Aansluitend brengen wij hem naar zijn laatste rustplaats bij Gerry op de algemene 
begraafplaats aan de Provincialeweg in Hazerswoude-Dorp.
Langs deze route kunt u Wim een laatste groet brengen in de vorm van een erehaag.

Wim hield van bloemen.


