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Als je je voet op de andere oever zet
en het blijkt de hemel te zijn
Als je dan door een hand wordt aangeraakt
en het blijkt Gods hand te zijn
Als je dan muziek hoort
en het blijken engelen te zijn,
dan ben je niet heengegaan,

maar Thuisgekomen.

“Tot U, HERE, hef ik mijn ziel op;,
Mijn God, op U vertrouw ik”.
Ps. 25: 1,2

Wetend dat zij nu voor eeuwig Thuis is bij haar hemelse Vader en dankbaar
dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, namen wij afscheid van
onze liefdevolle, zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Alie Bol - Verburg

sinds 3 april 2013 weduwe van Jan Bol
* Zegveld, 15 februari 1923 T Hazerswoude, 29 oktober 2020

I[Jsbrand en Trees

Adrie en Manfred

Janny en Leen

Dirk en Marian

Cor en Gita

Wil en Jan

Henk en Elske

Edith

Wim en Riétte

Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Anna van Saksenlaan 9
2391 DG Hazerswoude

De dankdienst voor haar leven vindt in besloten kring plaats op woensdag
4 november om 13.30 uur in De Korenaar in Hazerswoude-Dorp. U kunt de
dienst met ons meebeleven via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10080

Aansluitend is de begrafenis op de algemene begraafplaats in Hazerswoude.

In verband met de huidige corona-maatregelen is er geen bezoek mogelijk
en is er een digitaal condoleanceregister geopend:
www.baeldeuitvaarten.nl/condoleren met code ABol

Wij stellen uw reactie hier, of via de post, erg op prijs.

Wij zijn de medewerkers van Driehof heel dankbaar voor de liefdevolle
verzorging en aandacht die onze moeder ontvangen heett.



